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Nieuws van de parochie juli en augustus 2025 
 
Als dit wordt geschreven is de parochiezondag net 
geweest. Het thema van de viering was;  
Het jubeljaar – Pelgrims van Hoop, wat als een rode 
draad door de viering was geweven. 
Diaken Jeroen Hoekstra ging voor in deze viering en 
het Gemengd koor en The Bridges verzorgden samen 
de zang. Direct na de viering werd de paaskaars 
verloot en het winnende lot is 27. 
Na de verloting stond de koffie en thee met lekkere 
koeken klaar, wat zorgde voor een gezellige 
ontspannen sfeer waarin mensen elkaar opzochten 
voor een gesprekje. 
 
Tijdens de viering van parochiezondag heeft de  
vice-voorzitter van het parochieteam,  
Monique Oudshoorn, teruggeblikt op het afgelopen 
jaar en ons een vooruitblik gegeven op, voor zover dat 
mogelijk is, de toekomst. In dit Lopend Vuurtje vindt 
u de tekst.  
 
Vakantietijd 
In de vakantietijd is het niet mogelijk om in alle 
kerken, op iedere zondag, een viering te houden. 
Dat betekent dat er in De Kwakel, Kudelstaart, 
Aalsmeer en Nes aan de Amstel in deze periode 2x op 
zondag geen viering is. In onze kerk is dat op zondag 
13 juli en zondag 10 augustus. 
Maar geen viering betekent niet dat de kerk niet open 
is!! 
Vrijwilligers zorgen ervoor dat u wel een kaarsje kunt 
opsteken en dat in de ontmoetingsruimte de koffie 
klaar staat. Als u een kaarsje komt aansteken kunt u 
luisteren naar orgel- en pianospel van Leo van Rijt.  
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De kerk is open tussen 9.30 en 10.30 uur en u bent van 
harte uitgenodigd. 
De misintenties die voor zondag 13 juli en  
10 augustus zijn opgegeven worden de zondag erop 
gelezen. Wilt u dit veranderen, neem dan even 
contact op met het parochiesecretariaat. 
 
Kwakelse communicantjes 
Op zondag 29 juni is het groot feest voor de 
communicantjes van De Kwakel, Aalsmeer en 
Kudelstaart.  
Zij hebben gezamenlijk de voorbereiding gevolgd en 
zullen op zondag 29 juni in de kerk van Kudelstaart 
hun Eerste Heilige Communie ontvangen.  
Vanuit De Kwakel worden zij van harte gefeliciteerd. 
Theo Bon, Fieke van Rijn en Lisa van Rijn; we wensen 
jullie met de andere communicantjes, jullie ouders en 
familie een fantastisch mooie dag toe. 
 
Is onze kerk echt gastvrij? 
Op zondag 11 mei legde Elly van Rooden in haar 
overweging de lezingen uit. Het thema van deze 
overweging was: Is onze kerk echt gastvrij? Staat zij 
open voor iedereen?  En hoe doen wij het zelf? 
Een mooie overweging die je stof tot nadenken geeft. 
(zie blz. 16-18 van dit Lopend Vuurtje) 
 
De Karmelparochie in Aalsmeer viert feest 
De Karmelparochie viert dit jaar haar 95-jarig 
bestaan.  
Nadat in 2020 het hele feest van het 90-jarig bestaan 
door corona de mist in ging, kan het nu gelukkig wel 
gevierd worden. 
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De feestelijkheden zijn gestart met de fietstocht op 
28 juni langs alle kerken in de regio en activiteiten 
voor de jeugd. Iedereen is op zondag 13 juli van harte 
welkom in de Karmelkerk voor de feestelijke viering. 
 
Maria Hemelvaart, vrijdag 15 augustus. 
Dit jaar zijn er op Maria Hemelvaart twee vieringen in 
de regio; één op vrijdag 15 augustus om 9.30 uur in 
Uithoorn en op zaterdag 16 augustus in de grot in 
Zevenhoven. In de viering in deze viering, in de grot 
gaat bisschop Jan Hendriks voor.  
U bent van harte welkom. 
 
Openluchtviering, zondag 7 september 
De openluchtviering op de eerste zondag van 
september in de tuin achter de kerk in  
Nes aan de Amstel is inmiddels een jaarlijkse traditie. 
Dit jaar is deze speciale viering op zondag  
7 september om 10.00 uur.  
Deze viering is een gezamenlijke viering van alle 
parochies in onze regio. De koren zullen met elkaar de 
zang verzorgen en het pastoresteam gaat voor in deze 
viering. 
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In Memoriam 
 

Hennie van der Hoort 
 

*28 september 1952           21 mei 2025 
 

Na een lange periode van ziek-zijn is Hennie van der 
Hoort te midden van zijn gezin overleden. Wat was 
Hennie positief en bleef hij de zonzijde van het leven 
zien. Hoewel Hennie wist dat genezing niet mogelijk was 
en hoewel hij steeds minder kon bleef het glas halfvol. 
Zijn vrouw en gezin waren hierin een grote steun voor 
hem en hij een voorbeeld voor hen. 
Hennie was een echt mensen-mens, je was nooit te veel 
en kwam altijd op tijd. Zijn gezin en familie was alles 
voor hem. Met elkaar hebben zij mooie herinneringen 
gemaakt. Maar ook zijn vogels en de vogelvereniging 
nam een belangrijke plek in zijn leven in.  
Tijdens de uitvaart heeft zijn familie, zijn vrienden en 
zijn gezin met veel liefde en respect hun herinneringen 
gedeeld. Zijn gezin gaat nu verder zonder hem, maar nog 
vaak zal Hennie in hun gesprekken en herinneringen 
voorkomen. We wensen hen veel sterkte toe en hopen 
dat deze mooie herinneringen hun veel troost en kracht 
zal schenken. 
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In Memoriam 
 

Cornelis Johannes Ambagtsheer 
Cor 

 

*5 augustus 1943           8 juni 2025 
 

Na een kort maar hevig ziekbed is Cor Ambagtsheer op 
zondag 8 juni overleden. Cor heeft samen met zijn Rietje 
hun hele getrouwde leven in de Cyclamenlaan gewoond. 
Daar hebben zij hun gezin gekregen en genoten van deze 
mooie tijd. Later kwamen er kleinkinderen en kregen Cor 
en Rietje de namen:  
opa-boot en oma-boot. Want de boot in de Amstel was 
hun trots waarmee zij menig vaarvakantie mee hebben 
beleefd. 
Als Rietje onverwacht overlijdt is dat voor het hele gezin 
heel zwaar. Zonder Riet was het huis zo leeg. Maar 
langzamerhand kreeg Cor weer grip op het leven. 
Ging hij weer naar de kaartclubjes en zo ging het weer 
aardig. Maar als zijn dochter overlijdt lukt het Cor maar 
moeizaam het leven weer op te makken. Allebei zijn 
meisjes moet hij nu missen.   
Cor we hopen en vertrouwen erop dat je nu weer bij 
jouw Rietje en Joke bent. Dat je mag rusten in vrede. 
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In Memoriam 
 

Elisabeth Theodora 
Hoogervorst – van Tol 

 

Bep 
 

*23 juni 1934      17 juni 2025 
 
 
 
 
 

Na een lang en vol leven is vlak voor haar  
91ste verjaardag Bep Hoogervorst overleden.  
Jarenlang woonde Bep met haar gezin aan 
Steenwijkerveld tot zij enkele jaren terug verhuisde 
naar de Hortensialaan. Voor Bep bestond haar leven uit 
liefde geven, zorgen en werken. Ze genoot als ze bezig 
kon zijn. Bezig kon zijn voor anderen.  
Tot op hoge leeftijd was ze actief voor de kwekerij, 
lekker thuis labels maken, het hoefde niet maar 
stilzitten was niets voor Bep. Als Bep 45 jaar is slaat het 
noodlot toe, haar man Wim overlijdt en ze blijft achter 
met haar gezin. Het is een zware tijd die zijn tol eiste. 
En het viel niet mee om de draad weer op te pakken. Als 
haar kinderen uitvliegen en hun eigen gezin krijgen. 
Brengt dit veel vreugde in haar leven.  
Dat jonge grut, haar oogappeltjes.  
De laatste dagen van haar leven bracht ze door aan het 
Steenwijkerveld, daar op de plek met zoveel 
herinneringen heeft ze haar ogen gesloten. 
Haar gezin heeft met veel liefde, respect afscheid 
genomen van deze bijzondere moeder en oma.  
Bep is nu thuis bij haar hemelse vader. 
We wensen haar gezin veel sterkte toe om dit verlies een 
plek te geven.  
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Samen parochie zijn?  Breng eens een kaarsje weg!  
 

Een kaarsje wegbrengen, doet u mee? 
Een kaarsje weggeven aan iemand die wel een steuntje 
in de rug kan gebruiken. 
Soms zijn er situaties waarvan je denkt; "hier moet ik 
wat mee" Daarom heeft het parochieteam gemeend dat 
het goed is om in deze situaties een kaarsje dat hoop en 
licht uitstraalt te geven.  
Inmiddels zijn er al heel veel kaarsjes weggebracht en 
mogen we zeggen dat ze dankbaar werden ontvangen. 
Mocht u iemand weten die dat kaarsje wel kan gebruiken 
kunt u dit aan het secretariaat laten weten of u haalt 
een zelf een kaarsje op. Dit kan via het 
parochiesecretariaat (telefoon: 0297-561203 of via e-
mail: stjansgeboorte@hetnet.nl) 
 

Collectebonnen en collectegeld 
Nu er steeds minder kleingeld in omloop is valt het soms 
niet mee om aan “kerkgeld” te komen. Daarom hebben 
we gemeend u als alternatief vellen met collectebonnen 
aan te bieden.  
Dit zijn vellen met afscheurbare zegels. Een vel heeft 20 
zegels. De waarde van een vel is: 20 zegels van 1,00 (= 
20 euro) of 20 zegels van 2,00 (=.40 euro). 
De collectebonnen zijn bij het secretariaat verkrijgbaar, 
u ontvangt een betalingsbewijs zodat deze gift 
aftrekbaar is bij de belastingaangifte. 
 

Als u een bankierenapp op uw smartphone heeft dan kan 
ook heel eenvoudig via de QR code 
die hieronder staat afgebeeld 
worden betaald. 
Als u tijdens de collecte geen 
kleingeld bij de hand hebt kunt u 
ook in de kerk de QR code 
scannen.  
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT  
Juli en augustus 2025 
 
Het secretariaat is in de maanden juli en augustus op 
dinsdag van 9.00 - 12.00 uur geopend en dagelijks zowel 
telefonisch als via de email bereikbaar.  
 

Telefoonnummer:   0297-561203       
Email:     stjansgeboorte@hetnet.nl 
Website:    www.rkparochiedekwakel.nl 
Facebook:    rkparochiedekwakel 
Meevieren via internet:  www.Kerkomroep.nl 
  

KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL 
Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur 
 

DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM 
Het opgeven van een doop, een huwelijk of een 
jubileumviering gaat via het secretariaat.  
Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373   
 

OPGEVEN VAN MISINTENTIES 
Misintenties kunnen via de email worden opgegeven: 
stjansgeboorte@hetnet.nl 
De kosten van de intenties zijn € 8,50. U kunt dit 
overmaken op reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie  
St. Jans Geboorte onder vermelding van uw naam. 
 

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, 
VERGADERRUIMTES 
De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en 
vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij:  
Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of  
Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9. 
 

BLOEMEN IN DE KERK 
Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en 
het altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf 
bloemen neerzetten, neemt u dan even contact op met 
Christa, tel: 533889 /06-22662632 

mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
http://www.rkparochiedekwakel.nl/
mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
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BEZOEK VAN EEN PRIESTER of  
ZIEKENCOMMUNIE THUIS ONTVANGEN 
Het is mogelijk om met een priester thuis in gesprek te 
gaan of de communie thuis ontvangen.  
Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met  
kapelaan Darek: 06 46309158 of  
met het parochiesecretariaat (0297 561203) 
 

MUZIKALE VERZOEKEN gemengd koor St. Caecilia 
Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een 
bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een 
muzikaal verzoek indienen. De programmacommissie van 
het Gemengd Koor Sint Caecilia wil daar graag aan 
voldoen mits parochianen dat op tijd bekend maken. 
Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om 
dat programma te veranderen. 
U kunt een verzoek altijd indienen bij:  
Joke Voorn – de Blieck (tel.: 0297 568722). 
 

VERHUIZEN OF OPZEGGEN parochieblad 
Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen 
we het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een 
verhuizing,  verandering van gezinssamenstelling of als u 
het parochieblad niet meer wenst te ontvangen.  
Alvast hartelijke dank voor uw medewerking. 
 

Parochieblad per email? Dat kan! Even een mailtje 
naar: stjansgeboorte@hetnet.nl 
 

Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje: 
Voor de 15e van de maand dient de kopij voor de volgende 
maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de 
volgende wijze:  
- Via de mail naar het secretariaat:  
  stjansgeboorte@hetnet.nl 
- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl 
- Het redactieadres: Bromelialaan 36, De Kwakel  
  pc.hoogenboom@caiway.nl 

mailto:qbmeijer@kpnmail.nl
mailto:pc.hoogenboom@caiway.nl
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VREDE IN DE STILTE 
 
Beste parochianen, er is de afgelopen maanden veel 
gebeurd. Het belangrijkste is misschien wel het 
overlijden van paus Franciscus en de verkiezing van 
paus Leo.    
Het is indrukwekkend om te zien hoe de hele wereld 
grote belangstelling voor het conclaaf heeft getoond. 
In het nieuws was het enige waar iedereen het over 
had. Maar het is ook indrukwekkend om te zien hoe, 
na een paar dagen, alles vergeten lijkt te zijn.  
We leven in de dictatuur van de sociale media, die ons 
dwingt om in het moment te leven.  
Zelfs degenen onder ons die denken dat zij er niet 
door beïnvloed worden, of die denken dat zij er niet 
aan verslaafd zijn, worden er toch door 
geconditioneerd.     
 
We leven in het moment, in de urgentie van het ‘nu’. 
We lijken wezens zonder geheugen te zijn 
geworden. Elke dag lezen we in de krant - of zien we 
in het journaal - nieuws over oorlog en dood.  
Maar wie herinnert zich nog de geschiedenis die ons 
tot dit punt heeft gebracht? We moeten tegen deze 
dictatuur van het ‘nu' strijden.   
Op 4 mei - bevrijdingsdag - hebben de kinderen van de 
scouting in het egeltjesbos van De Kwakel, samen met 
vele medeburgers, een herdenkingsmoment beleefd. 
Het was prachtig. Op deze manier bouwen wij aan ons 
collectief geheugen.  
We moeten deze momenten vermenigvuldigen, we 
moeten stilstaan en samenkomen in gebed.  
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We moeten ons niet laten meeslepen door de hectiek 
van de randstad. We moeten ruimte voor gebed 
vinden.    
De afgelopen maanden heb ik boeken gelezen van een 
Russische auteur die naar Canada is geëmigreerd. Door 
die boeken heb ik veel van de oosterse spiritualiteit 
geleerd. Haar naam is Catherine Doherty. In haar 
bekendste boek - Pustina, dat is Russisch voor 
‘woestijn’ - nodigt ze mensen uit om een plek te 
zoeken waar ze zich in stilte kunnen terugtrekken om 
naar God te luisteren. Dat kan een eenvoudig hutje in 
de natuur zijn, maar ook een speciale plek thuis waar 
we regelmatig de stilte opzoeken. Dat plek zal ons 
privé 'woestijn' zijn, waar wij in de stilte kunnen leren 
bidden. 
Het is juist in de stilte van het gebed dat wij de stem 
van God kunnen horen. In de stilte van het gebed 
zullen wij ons geheugen en onze gemeenschappelijke 
identiteit weer opbouwen.  
 
Ik nodig ons allen uit om niet te denken dat we de kerk 
van de toekomst op onze eigen krachten kunnen 
bouwen. De kerk van de toekomst zal in de stilte van 
ons gebed geboren worden.   
Misschien hebben wij, net als de velden, een tijd van 
rust nodig. Laat het land braak liggen, zoals de boeren 
leren. Laten wij niet bang zijn voor de stilte van het 
innerlijk gebed.  
Daar is God, die op ons wacht.  
 
Aan allen wens ik: vrede!  
 
 
Marco Cavagnaro 
+31 297 564638 
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Zaterdag 16 augustus 2025 
 Maria Tenhemelopneming  

 19.00 uur 
     Eucharistieviering bij de Lourdesgrot 

H. Johannes Geboorte kerk Noordeinde 28 
2435 AG Zevenhoven 

 
Celebrant:  
bisschop Hendriks van Haarlem- Amsterdam 
                                    
 
15 Augustus Maria Hemelvaart 
Dit jaar vieren we het op de dag zelf in de dagkerk in 
Uithoorn, dus niet bij de grot in Zevenhoven. 
 
Vrijdag 15 augustus om 9.30uur. 
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Wilt u toch naar de grot, dan kunt u zich aansluiten bij 
de viering om 19.00u in Zevenhoven waarin onze 
bisschop Hendriks zal voorgaan.  
Het is dan heel druk, dus kom op tijd.  
Aan u de keus. 
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Bordspel-liefhebbers 
opgelet! 
 
Op vrijdag 11 juli 
organiseren we in 
dorpshuis De Quakel de 
derde bordspellenavond. 
Bordspel-
enthousiastelingen 
Jeroen en Marco nemen  
een mooie selectie aan 
instapmodellen en 

expertspellen mee en zorgen voor uitleg en 
begeleiding. 
 
We zullen deze keer in elk 
geval ‘Libertalia’ spelen;  
we zijn concurrerende 
piraten die door het slim 
inzetten van 
bemanningsleden elkaar de 
loef af proberen te steken. 
Spanning en hilarische 
momenten gegarandeerd!  
 
Dus ben je een nieuwsgierige beginner, een ervaren 
speler of iets daartussenin? Zorg dan dat je erbij 
bent!  
Ook leuk als je een spel meeneemt waar je zelf 
enthousiast over bent. 
 
Heb je nog vragen? Stuur dan een berichtje via 
Whatsapp of Signal naar Marco Redeman:  
06 2063 4023.  
Of wordt lid van onze gezellig bordspel community! 
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Bordspelclub De Kwakel e.o. 
 
Voor bordspelliefhebbers uit  
De Kwakel, Uithoorn en de wijde omgeving! 
Word lid van onze Whatsapp community: 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spelhandleiding: 

Vrijdagavond 11 juli 

Dorpshuis De Quakel,  

Kerklaan 16, De Kwakel.  

Aanmelden is niet nodig. 

 

We beginnen om 19.30 uur en 

spelen tot ongeveer 22.30 uur. 

 

De entree is gratis en de bar is de 

hele avond geopend.  

 

De bordspelavonden zijn 

maandelijks. Reserveer in je 

agenda:  

Vrijdagavond 5 september 

Vrijdagavond 3 oktober 
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Overweging van zondag 11 mei, moederdag 
 
Lieve mensen,  
                                                                                                                             
in de éérste lezing hoorden we een stukje 
geschiedenis, van de éérste jaren van het 
christendom, en het is best interessant om daar wat 
nader naar te kijken.  
Paulus en Barnabas zijn op reis, een missionaire tocht 
in Klein-Azië, om de boodschap van Jezus uit te 
dragen.                                                                  Dan 
zie je dat ze op de sabbat, de joodse zondag, naar de 
synagoge gaan, de joodse kerk.                                                                                                              
Wij vergeten meestal dat in de eerste eeuw de 
beweging van Jezus begonnen is, als een groepering 
binnen de joodse gemeenschap en traditie.  
Jezus' eerste leerlingen en volgelingen waren 100 % 
joods. Dus Paulus en Barnabas richtten zich 
vanzelfsprekend op de eerste plaats naar hun joodse 
geloofsgenoten en in Antiochië vinden ze bij hen een 
enthousiast gehoor.    
                                                                                                                                                 
Maar dan gebeurt het dat ook heidenen, niet–joden 
dus, zich aangesproken voelen door hun boodschap, 
niet zomaar een paar, maar bijna de hele stad, en dan 
komen de problemen. 
Dat kan niet, dat mag niet, riepen de joden afgunstig, 
zij horen er niet bij en je kreeg hele scheldpartijen.                                                           
Paulus en Barnabas pleiten voor een bredere kring, 
een open gemeenschap, een open kerk waarin 
IEDEREEN  welkom is, een kerk die niemand buitensluit 
op grond van zijn achtergronden en dat wordt hen niet 
in dank afgenomen door de leiders in de joodse 
gemeenschap van Antiochië.  
Die vinden dat dat beslist niet kan.  
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En Paulus maakt het allemaal nog erger als hij zegt:                                                        
als jullie, joden, niet willen luisteren, dan gaan we 
naar de heidenen die WEL willen luisteren.  
De heidenen blij, de joden kwaad en uiteindelijk 
worden Paulus en Barnabas de stad uitgejaagd.  
We zijn nu meer dan 20 eeuwen verder en je kunt je 
de vraag stellen: wat is er terecht gekomen van die 
open kerk die Paulus en Barnabas wilden?  
Is onze kerk echt gastvrij?  
Staat zij open voor iedereen?  
 
Jammer genoeg kunnen we die vraag niet zonder meer 
POSITIEF beantwoorden. Ook NU staan kerkelijke 
kringen bloot aan de bekoring, om uit te maken wie er 
WEL of NIET bij horen, net als de joodse leiders toen 
in Antiochië, vinden ook velen tegenwoordig dat die 
anderen er pas bij horen als ze ALLE  regels 
onderhouden.  
En wie zich niet aan de REGELS houdt, hoort er niet 
bij.  
Natuurlijk, moeten er in elke vereniging en ook in een 
geloofsgemeenschap regels en wetten zijn.  
We kunnen niet zonder. Maar die regels mogen NOOIT 
belangrijker worden dan de mens en helaas dat 
gebeurde toen en gebeurt tegenwoordig nog steeds.   
Jezus noemde zich de goede herder, hij stond open 
voor iedereen. Voor hem was ELKE mens belangrijk, 
ook degenen die in en door de gemeenschap 
buitengesloten worden:  
zoals tollenaars, zondaars en noem maar op. 
Hij preekt over onkruid tussen de tarwe, onkruid dat 
toch niet uitgerukt mag worden. Hij preekt over een 
bruiloftsfeest waarbij iedereen welkom is.  
 



 

_____________________________________________________                                       
lopend vuurtje                          20                          juli/augustus 2025 
  

Maar wordt die boodschap ook nu ECHT in de kerk 
beleefd?  
 
Of in de verschillende christelijke kerken die hun 
gemeenschappen voor anderen gesloten houden.  
Helaas waren en zijn kerkleiders en kerkleden soms 
nog erg bezitterig, want er wordt gauw gezegd: jullie 
horen er niet bij, jullie mogen niet meedoen, want 
jullie volgen onze regels niet…..  
Vroeger was dat denk ik nog veel erger, maar iets 
daarvan is ook nog in onze tijd te bespeuren. 
Als we echter Jezus en ZIJN boodschap tot zijn recht 
willen laten komen, als we Hem levend willen houden 
in ONZE  gemeenschap, dan moeten we een OPEN 
gemeenschap zijn, die NIEMAND buitensluit.  
Of zoals een abt van de Norbertijnen het ooit zei:  
‘Ik geloof in een kerk die haar deuren wijd openzet,  
waar iedereen welkom is en niemand buitengesloten 
wordt, maar waar allen van hoog tot laag werkelijk 
broeders èn zusters zijn van elkaar, een kerk die niet 
heerst maar dient en blijft getuigen van de hoop die 
in haar leeft.’ 
Moge het zó zijn…… Amen…… 
 
Elly van Rooden 
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Bedevaart naar Banneux 
 
Een klein maar gezellig bedevaartsoord in de Belgische 
Ardennen. 
Hier is in 1933 Maria achtmaal verschenen aan de toen 
12- jarige Mariette Beco en noemde zich 
 ‘De maagd der armen’.   
Maria zei “Ik kom het lijden verlichten”.  
Het bisdom Haarlem/Amsterdam organiseert jaarlijks 
2 bedevaarten, een in het voor en een in het najaar. 
Tijdens het 5-daagse verblijf zijn er priesters, een 
arts, verpleegkundigen en vele vrijwilligers  
aanwezig. Zij staan 24 uur per dag voor u klaar en 
zorgen ervoor dat u niets te kort komt.  
 
De kosten voor deze reis bedraagt  
€ 350.- hierbij is alles inbegrepen. 
We reizen altijd met een rolstoelbus zodat 
er aan ieders zorgbehoefte voldaan kan 
worden. 
Zowel tijdens de reis als het verblijf is er 
geestelijke en verpleegkundige zorg 
aanwezig. Ook de kamers kunnen naar uw 
zorgbehoefte aangepast worden. 
 
De reis wordt dit jaar georganiseerd van:   
5 – 9 september, aanmelden zo spoedig mogelijk 
 
Wilt u deze bijzondere reis met ons meebeleven en 
kracht halen uit de saamhorigheid van onze  
“Banneux familie”.  
Neem dan contact op met Eva Onderwater of  
Ellen van der Laan: 06 – 30918592 
of stuur een email naar:  
banneux.bisdomhaarlem@outlook.com 

mailto:banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
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Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel   
Juli en Augustus 2025   

zondag 6 juli 9.30 uur  
Woord en Communieviering 
Diaken Jeroen Hoekstra 

Anja, Margret en 
Ireen 

zondag 13 juli 9.30 uur  
Geen viering. De Mariakapel is 
open en de koffie staat klaar. 

Orgelspel  
door Leo 

zondag 20 juli 9.30 uur  
Woord en Communieviering 
Diaken Jeroen Hoekstra 

Orgelspel  
door Andrea 

zondag 27 juli 9.30 uur  
Woord en Communieviering 
Diaken Rob Mascini 

Anja, Margret en 
Ireen 

    
zondag  
3 augustus 9.30 uur  

Woord en Communieviering 
Mevr. Elly van Rooden 

Orgelspel  
door Leo 

zondag  
10 augustus 9.30 uur 

Geen viering. De Mariakapel is 
open en de koffie staat klaar. 

Orgelspel  
door Leo 

zondag 
17 augustus 9.30 uur  Eucharistieviering 

Anja, Margret en 
Ireen 

zondag  
24 augustus 9.30 uur  

Woord en Communieviering 
Mevr. Elly van Rooden 

Orgelspel  
door Andrea 

zondag  
31 augustus 9.30 uur  

Woord en Communieviering 
Diaken Jeroen Hoekstra Gemengd koor 

    

zondag  
7 september 10.00 uur  Openluchtviering in de Nes  

    
Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in de Mariakapel 
een kaarsje aan te steken of gewoon even stil te zijn. 
 
Iedere zondag is er na de viering van 9.30 uur voor 
iedereen die dit gezellig vindt, koffiedrinken in de 
ontmoetingsruimte. 
 
Meedoen met de collecte? Dat kan door deze QR code te 
gebruiken.  
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  H. Urbanus Emmaüsparochie 
H. Joannes 
Geboorte 

O.L.V. vd Berg 
Karmel 

  Nes a/d Amstel  Uithoorn    Kudelstaart   Aalsmeer   
        

 zondag 9.30 uur  
zondag  
11:00 uur 

zondag  
11.00 uur zondag 9.30 uur 

zondag  
6 juli Geen viering  

Eucharistieviering 
Voorganger 
bisschop J 
Hendriks Vormsel Geen viering  Geen viering  

zondag  
13 juli 

Woord en 
Communieviering 
Mevr. E. van 
Rooden Eucharistieviering 

Woord en Gebed 
o.l.v. parochianen  

Parochiefeest 
Eucharistieviering 

zondag  
20 juli 

Woord en 
Communieviering 
Mevr. E. van 
Rooden Eucharistieviering 

Woord en 
Communieviering 
Diaken J. Hoekstra Eucharistieviering 

zondag  
27 juli Eucharistieviering Eucharistieviering 

Woord en 
Communieviering 
Diaken R. Mascini Geen viering  

     

zondag  
3 aug Geen viering  Eucharistieviering Geen viering  Eucharistieviering 

zondag  
10 aug 

Woord en 
Communieviering 
Mevr. E. van 
Rooden 

Eucharistieviering
Gezinsdag 

Woord en Gebed 
o.l.v. parochianen  Geen viering  

vrijdag  
15 aug  

9:30 uur 
Mariaviering in  
De Burght   

Zondag  
17 aug Geen viering  Eucharistieviering Geen viering  

Woord en 
Communieviering 
Diaken R. Mascini 

zondag  
24 aug Eucharistieviering Eucharistieviering 

Woord en 
Communieviering 
Diaken J. Hoekstra 

Woord en 
Communieviering 
Diaken J. Hoekstra 

zondag 
31 aug 

Woord en 
Communieviering 
Mevr. E. van 
Rooden Eucharistieviering 

Woord en 
Communieviering 
Diaken J. Hoekstra Eucharistieviering 

 
 
 



 

_____________________________________________________                                       
lopend vuurtje                          24                          juli/augustus 2025 
  

Zondag 6 juli, 9.30 uur 
Woord en Communieviering 
Voorganger: diaken Jeroen Hoekstra 
Muziek: Anja, Margret en Ireen 
Misintenties: 
Natacha Solovjevas Plesoianu 
Jan van der Knaap  
Henny van der Knaap – Duijvestein 
Coby Lek – de Groot en overleden familie 
Marco Lek 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Steffan 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Corrie Brozius – Hoogervorst 
Overleden ouders van Kessel – Wijfjes en overleden 
familie 
Hein Kooijman en overleden familie 
Overleden familie Egberts – Knaap 
Theo Haak en Tonnie Haak – Stokkel 
Co van’t Hart – Hogenboom 
Piet van’t Hart en overleden familie 
Tom Maijenburg en overleden familie 
Piet Langelaan 
Riek Koeleman van der Hoorn 
 
 
 
Zondag 13 juli: geen viering in onze kerk 
De misintenties van vandaag worden gelezen op zondag 
20 juli tenzij u anders aangeeft. 
De kerk is geopend van 9.30 uur tot 10.30 om een 
kaarsje aan te steken en een kopje koffie te drinken. 
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Zondag 20 juli, 9.30 uur 
Viering: Woord en Communieviering 
Voorganger, diaken Jeroen Hoekstra 
Muziek: samenzang en orgelspel door Andrea 
Misintenties: 
Natacha Solovjevas Plesoianu 
Jan van der Knaap  
Henny van der Knaap – Duijvestein 
Coby Lek – de Groot en overleden familie 
Marco Lek 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Steffan 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Wout van Tol 
Emmy Bartels – Hogenboom 
Overleden familie Bartels – van Kessel 
Pater Cees Bartels 
Mart en Gerda, familie van Diemen – Wegbrands 
Huub van Diemen 
Leo Klijn 
Harry Schoordijk 
Overleden familie Lek – van Bunningen 
Mieke Peeters – van Bunningen 
Herman Fontijn dochters Trea en Toos 
Pastor Bosma 
Riet Reurings 
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Zondag 27 juli, 9.30 uur 
Viering; woord en communieviering 
Voorganger, diaken Rob Mascini 
Muziek: Anja, Margret en Ireen 
Misintenties: 
Natacha Solovjevas Plesoianu 
Jan van der Knaap  
Henny van der Knaap – Duijvestein 
Coby Lek – de Groot en overleden familie 
Marco Lek 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Steffan 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Henk en Riet Snoek – Hoogervorst 
Claudia Esteva – Snoek 
Theo en Adri van Rijn – Korrel en Carola 
Mart en Gerda, familie van Diemen – Wegbrands 
Huub van Diemen 
Leo Klijn 
Riek Koeleman – van der Hoorn 
 
Zondag 3 augustus, 9.30 uur 
Viering: woord en communieviering 
Voorganger, mevrouw Elly van Rooden 
Muziek: samenzang en orgelspel door Leo 
Misintenties: 
Natacha Solovjevas Plesoianu 
Jan van der Knaap  
Henny van der Knaap – Duijvestein 
Coby Lek – de Groot en overleden familie 
Marco Lek 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Steffan 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Corrie Brozius – Hoogervorst 
Hein Kooijman en overleden familie 
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Overleden familie Egberts – Knaap 
Co van’t Hart – Hogenboom 
Piet van’t Hart en overleden familie 
Harry Schoordijk 
Piet Langelaan 
Adri van der Hoorn – Keijzer 
Gerhard van der Hoorn 
 
Zondag 10 augustus: geen viering in onze kerk 
De misintenties van vandaag worden gelezen op zondag 
17 augustus tenzij u anders aangeeft. 
De kerk is geopend van 9.30 uur tot 10.30 om een 
kaarsje aan te steken en een kopje koffie te drinken. 
 
Zondag 17 augustus, 9.30 uur 
Viering: Eucharistieviering 
Muziek: Anja, Margret en Ireen 
Misintenties: 
Natacha Solovjevas Plesoianu 
Jan van der Knaap  
Henny van der Knaap – Duijvestein 
Coby Lek – de Groot en overleden familie 
Marco Lek 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Steffan 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Jan Zijerveld en Nel Zijerveld – Graven 
Jaap Hoogenboom 
Mart en Gerda, familie van Diemen – weegbrands 
Huub van Diemen 
Wilhelmus Jozefus Maria Okkersen 
Maria Petronella Okkersen – van Rijn 
Hans Meijer 
Rob Meijer 
Wout van Tol 
Henk Overwater, Thea Overwater – Lauwers 
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Overleden familie Lek – van Bunningen 
Mieke Peeters – van Bunningen 
Emmy Bartels – Hogenboom 
Overleden familie Bartels – van Kessel 
Pater Cees Bartels 
Herman Fontijn en dochters Trea en Toos 
Ton Vlasman 
Riek Koeleman – van der Hoorn 
Koos van der Hulst en overleden familie Voorn 
Overleden familie van der Hulst, Jan en Alex 
 
Zondag 24 augustus, 9.30 uur 
Viering: Woord en Communieviering 
Voorganger, mevrouw Elly van Rooden 
Muziek: samenzang met orgelspel door Andrea 
Misintenties: 
Natacha Solovjevas Plesoianu 
Jan van der Knaap  
Henny van der Knaap – Duijvestein 
Coby Lek – de Groot en overleden familie 
Marco Lek 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Steffan 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Wilhelmus van Rijn 
Marie van Rijn – van der Kroon 
Mart en Gerda, familie van Diemen – Wegbrands 
Huub van Diemen 
Fien Bosma – van der Poel 
 
Zondag 31 augustus, 9.30 uur 
Viering: Woord en communieviering 
Voorganger, diaken Jeroen Hoekstra 
Muziek: gemengd koor 
Misintenties: 
Natacha Solovjevas Plesoianu 
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Jan van der Knaap  
Henny van der Knaap – Duijvestein 
Coby Lek – de Groot en overleden familie 
Marco Lek 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Steffan 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Leo Klijn 
Herman van Rijn en overleden familie 
Riek Koeleman – van der Hoorn 
 
Zondag 7 september 
VIERING IN NES AAN DE AMSTEL. ONDERSTAANDE 
INTENTIES WORDEN IN NES AAN DE AMSTEL 
VOORGELEZEN TENZIJ U HET ANDERS OPGEEEFT. 
Misintenties: 
Natacha Solovjevas Plesoianu 
Jan van der Knaap  
Henny van der Knaap – Duijvestein 
Coby Lek – de Groot en overleden familie 
Marco Lek 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Steffan 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Corrie Brozius – Hoogervorst 
Overleden ouders van Kessel – Wijfjes en overleden 
familie 
Hein Kooijman en overleden familie 
Overleden familie Egberts – Knaap 
Theo Haak en Tonnie Haak -Stokkel 
Co van’t Hart – Hogenboom 
Piet van’t Hart en overleden familie 
Mart en Gerda, familie van Diemen – Wegbrands 
Huub van Diemen 
Leo Klijn 
Tom Maijenburg en overleden familie 
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TER INSPIRATIE 
 
‘Waar blijft de tijd?’ hoor je vaak zeggen….  
Het jaar is alweer bijna voorbij, 2025 is halverwege. 
Dat betekent dat de vakantietijd er ook aan komt.                                                  
 
Vakantie: een mooi woord, dat komt van het Latijn 
‘vacare’, leeg maken. Hoe zal dat gaan met ‘leeg 
maken’? Zal het lukken om de nodige rust en 
ontspanning te vinden om weer aan een nieuw jaar te 
beginnen? Het is best wel moeilijk, zo niet onmogelijk, 
om overal aandacht voor te hebben. Dat hoort bij het 
mens-zijn. Wij moeten vaak keuzes maken waar wij 
onze aandacht aan besteden. Anders lopen wij het 
risico om overal te zijn en toch nergens. Dan is het wel 
fijn om leeg te maken, voor goede aandacht.  
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De Paastijd is net voorbij. Voor de wereld om ons heen 
is Pasen iets van twee dagen en in de Kerk doen wij er 
zeven weken over! Maar eigenlijk is het elke dag 
Pasen.   
Het is een mysterie dat bewust of onbewust elk 
moment van ons leven raakt. Maar voor ons als mensen 
is het moeilijk om daar de hele tijd aan te denken. 
Ons geloof is te groot om alles tegelijk in ons op te 
nemen. Wij hebben ook aandacht nodig voor andere 
dingen.  
Zo is ons kerkelijk jaar ook opgedeeld. Wij kunnen niet 
alles altijd in ogenschouw nemen, dus wij delen het 
op.  
Een tijd voor aandacht hierop en een andere tijd voor 
aandacht daarop: onder andere bijvoorbeeld:  
Kerstmis voor de menswording,  
Pasen voor Gods redding en  
de overwinning van leven over dood.  
Ieder jaar geven wij gericht aandacht hieraan, opdat 
het deel wordt van ons leven. Opdat wanneer wij 
geconfronteerd worden met onbegrijpelijke situaties 
zoals afschuwelijke oorlogen, wij de hoop en ons 
vertrouwen niet verliezen. Opdat het licht toch ooit 
de duisternis zal verdrijven, dat het leven sterker is 
dan de dood, de liefde sterker dan de haat en zelfs de 
onverschilligheid.  
 

Vakantie komt eraan. Tijd om leeg te maken.  
Aandacht opnieuw te richten. Daar komt dat 
Paasmysterie weer naar boven: de voortdurende kans 
op een nieuw begin.  
En of u vakantie hebt of niet:  
ik wens u een mooie en een gezegende zomertijd 
toe…..! 
 

Elly van Rooden. 
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Vanuit het parochieteam: terugblik en vooruitkijken 
 
Inleiding 
 
Goedemorgen beste parochianen, 
Op deze parochiezondag mag ik namens het 
parochieteam terugblikken op het afgelopen jaar en wat 
vertellen over het komende jaar en de belangrijkste 
ontwikkelingen in de parochie. Het gaat vooral over 
dankbaarheid, waardering, hoop en verandering. 
 
Hoe zijn we ook alweer georganiseerd 
Ik begin zoals elk jaar uit te leggen hoe het hier in de 
parochie qua organisatie in elkaar steekt.  
Zoals u weet is onze parochie onderdeel van een 
kerkregio samen met de parochies van Aalsmeer, 
Kudelstaart, Uithoorn en Nes a/d Amstel. Deze regio 
wordt bestuurd door het regionale kerkbestuur.  
Ik maak daar zelf ook deel van uit en dat bestuur is 
officieel aangesteld door het bisdom en bevoegd en 
eindverantwoordelijk voor het geheel. De pastoor is de 
voorzitter.  
Daarnaast functioneert regionaal het pastoresteam met 
pastoor Marco, kapelaan Darek, Jeroen Hoekstra,  
Elly van Rooden en soms ook Rob Mascini. Zij bedienen 
zogezegd al deze vijf parochiegemeenschappen.  
Zij gaan voor in de vieringen en bieden pastoralee zorg. 
De personele kosten worden door de vijf parochies 
gezamenlijk gedragen en daar betalen wij vanuit  
De Kwakel dus ook aan mee.  
Elke locatie heeft een eigen parochieteam, goed bekend 
met hoe het er lokaal aan toegaat en dat regelt dat het 
gebouw onderhouden wordt, dat de begraafplaats en 
tuin wordt beheerd, dat vieringen worden voorbereid, 
dat de rekeningen worden betaald, dat er Aktie 
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Kerkbalans is, dat schoongemaakt wordt en nog heel veel 
meer.  
 
Ons parochieteam bestaat uit:  

- Bernardien Meijer, secretaris,  
- Andrea Kooijman, financiën,  
- Ton van Dijk, gebouwen en buitenterrein  
- Miranda van Rijn, algemene zaken 
- Mijzelf, voorzitter van het geheel. 

Wij gaan vooral dus over de materiele zaken en het 
reilen en zeilen rondom de vieringen en alle andere 
zaken die belangrijk zijn in de St. Jans Parochie in  
De Kwakel. Het parochieteam hier in De Kwakel bestaat 
dus uit 5 personen, maar we zijn niet alleen; onze 
parochie telt ook tientallen helpende handen, voeten en 
stemmen om het werk te doen wat nodig is. 
 
Waardering 
Elk jaar weer probeer ik op parochiezondag al die 
helpers over het voetlicht te brengen, maar als het dan 
later op de zondag is, bedenk ik weer dat ik toch niet 
alle mensen de aandacht heb gegeven die ze verdienen. 
En wat kan je nog meer doen dan je waardering 
uitspreken? 
Zo kwam het idee op om dit jaar vanuit de parochie 
enkele cruciale vrijwilligers voor te dragen voor een 
Koninklijke Onderscheiding.  
De eersten die ik daarvoor in gedachte had waren 
Bernardien Meijer en Annelies Lek. Zij zijn al jarenlang 
de ruggengraat van het parochiewerk. Bescheiden 
parochianen, met een groot hart en veel inzet voor onze 
parochiegemeenschap.  
Ik zag nog wel een beetje op tegen dat hele proces van 
aanvragen, ondersteuningsbrieven etc. Gaat dat wel 
lukken.  
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Maar weet u, toen ik eenmaal had uitgeschreven wat 
deze twee dames altijd deden en nog doen, was ik er 
zelf nog meer van onder de indruk dan ik al was. De vele 
uren die in het werk gaan zitten zijn ontelbaar, het is 
soms letterlijk 24 uur 7 dagen per week paraat zijn. Op 
deze vrouwen doe je nooit vergeefs een beroep. 
Voor Annelies geldt dat zij vanaf de tijd dat zij moeder 
was van een jong gezin actief is voor de parochie en zo 
ongeveer een hele loopbaan heeft volbracht.  
En ongelooflijk dat ze, inmiddels op 80-jarige leeftijd, 
de nog steeds de nodige uurtjes inzetbaar is voor de 
parochie.  
Voor Bernardien geldt dat zij door de jaren heen steeds 
meer uren is gaan maken en helemaal nu ze zo’n  
10 jaar naast het secretariaatswerk ook de taak van 
uitvaartleider er bij nam. Toen ik het lijstje van haar 
werkzaamheden opstelde bedacht ik mij dat als er een 
vakbond voor parochievrijwilligers was, deze absoluut in 
het geweer zou zijn gekomen. Er zijn weken bij dat zij 
meer uren draait dan een gemiddelde fulltime 
werknemer voor zijn baas. 
Degene die bij het Kapittel de voordracht beoordeelt 
kwam niet eens terug voor een extra vraag of toelichting 
om de aanvraag nog steviger te maken.  
Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Tja, dan heb je 
toch wel bijzondere vrijwilligers in je midden.  
Wij zijn er gelukkig mee dat zowel Annelies als 
Bernardien bij de Lintjesregen 2025 de Koninklijke 
Onderscheiding opgespeld kregen. Dat is waardering in 
vetgedrukte letters. 
En wat bijzonder was het dit keer dat ook onze 
supervrijwilliger Hennie Bruine de Bruin ook 
onderscheiden werd. Voorgedragen door zijn kinderen, 
maar een voordracht die wij als parochie van harte 
hebben ondersteund. Ook Hennie verricht al jarenlang 
allerlei hand- en spandiensten voor onze parochie, 
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waarbij zijn werk voor tuin en begraafplaats het meest 
zichtbaar is. 
We hadden nog niet eerder de gelegenheid officieel stil 
te staan bij deze mijlpaal. Bij deze alsnog. Graag nog 
een applaus voor deze parochiehelden!! 
 
Het thema van de viering – Pelgrims van Hoop 
Het thema van de viering van vandaag is Pelgrims van 
Hoop. U hebt vandaag mogen horen wat de betekenis van 
dit thema is.  
Het is de overleden paus Franciscus die aan dit Jubeljaar 
2025 dit thema heeft meegegeven. Hij vond het 
belangrijk om samen mee te denken over de betekenis 
van ‘hoop‘ in ons leven, in onze geloofsgemeenschap en 
in de samenleving. Wij hebben hier vandaag bij stil 
kunnen staan.  
Op parochiezondag gaat het ook om dankbaarheid, 
dankbaar dat we er voor elkaar mogen zijn als Kwakelse 
parochiegemeenschap. Hoe vanzelfsprekend is dat nog 
in tijden waarin de kerk en het geloof een steeds 
kleinere plek inneemt. De samenleving verandert en we 
kunnen daar niet voor wegkijken.  
Al zouden we dat het liefst wel doen. 
 
Vorig jaar bijvoorbeeld richtte onze dankbaarheid zich 
nog op de gelukkige omstandigheid dat er nog wekelijks 
vieringen zijn in onze kerk. Dat lukte omdat er op alle 
onderdelen een goede bezetting was. Er was een 
voorganger was, een lector, een koster, muzikale 
invulling. Dit gaat in de nabije toekomst steeds lastiger 
worden. Langzaamaan zien we dat wanneer een 
vrijwilliger wegvalt, er niet zo maar een nieuwe opstaat. 
En soms gaat die vrijwilliger die er wel is, er dan maar 
er een taak bijnemen. Dan lijkt het alsof het allemaal 
wel loopt, maar we leveren toch in.  
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En ik wil het toch gezegd hebben…..we moeten ook 
eerlijk zijn naar elkaar…..hoe lang houden we dit vol? 
Bemoedigend is dat het geloof in God, in elkaar, in de 
mensen zelf zit en niet afhankelijk is van gebouwen of 
terreinen. Tegelijk weten we dat juist die mooie plek 
hier, in het hart van ons dorp, ons steeds 
samenbrengt…op vreugdevolle dagen en ook op 
momenten van verdriet, van afscheid.  
Kunnen wij Pelgrims van Hoop zijn en met elkaar het pad 
naar een nieuwe toekomst afleggen?  
 
Hoe ziet de toekomst eruit 
In het regiokerkbestuur en in ons parochieteam hebben 
wij gesprekken over de zorgen, maar ook over ideeën 
over de toekomst. Hoe lang houden we het vol om 
wekelijks de vieringen te bemensen, al die andere taken 
te volbrengen en dit grote gebouw in stand te houden? Is 
het redelijk het dak te renoveren voor 85.000 euro, wat 
op korte termijn wel nodig is of het kerkplein te 
herstraten voor 50.00 euro? Wat doen we als de 
vrijwilligers de kerk niet meer kunnen poetsen, wij 
kunnen ons geen schoonmaakbedrijf veroorloven.  
Het zijn niet de leukste vooruitzichten om het over te 
hebben, maar wegkijken willen we niet. Liever willen we 
nadenken over wat dan wel. Eind 2019 hebben we 
meedenkavonden georganiseerd. Toen is al gesproken 
over veranderingen die aanstaande zijn en hoe daar door 
u parochianen over gedacht wordt. De meesten dachten 
niet dat we er in 2029 nog zouden zijn. Toen volgde 
corona en opeens zijn we alweer in 2025.  
We zijn er nog!  Maar het vinden van concrete 
antwoorden voor de toekomst is urgent geworden.  
Er is nog niets concreet over te melden, maar weet dat 
wat betreft het parochieteam er geen kille sanering van 
onze locatie gaat plaatsvinden.  
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Graag zien we in de verandering terug dat De Kwakel van 
oorsprong  een katholieke gemeenschap is. Waar omzien 
naar elkaar, dienstbaar zijn, solidariteit, voor elkaar 
zorgen, betekenisvolle termen zijn en blijven.  
 
Transformeren 
Hoe denken wij dan dat deze locatie kan transformeren 
opdat deze betekenis behouden blijft? Wij zijn gaan 
dromen! 
Wat te denken van een kleine kapel naast de 
begraafplaats, gewoon een plek om te bezinnen, te 
herdenken, misschien een plek van waaruit uitvaarten 
kunnen worden georganiseerd. En hoe mooi zou het zijn 
als de ouderen en jongeren van ons dorp hier een 
woonplek zouden krijgen, waar samen leven en samen 
beleven werkelijkheid worden. Dat kan bijvoorbeeld zijn 
in de vorm van woningen voor ouderen die zorg nodig 
hebben. Ik noem het een Knarrenhof. Misschien 
gecombineerd met enkele woningen voor de jeugd.  
En natuurlijk behoud van onze fraaie kerktuin, die zo 
mooi onderhouden wordt door onze tuinvrijwilligers, 
want dan bieden wij ook een mooie groene en 
ruimtelijke toevoeging aan het dorpscentrum.  
We hopen in het komende jaar mensen creatieve, 
ondernemende en ter zake deskundige mensen te 
ontmoeten die ons bij kunnen staan bij dit denkproces. 
Onze inzet is….eerst een goed plan voor de transformatie 
en daarna pas het gesprek over kerksluiting. Daarover is, 
zoals eerder gezegd echt nog niets concreets te melden, 
maar dat moment gaan we dus niet afwachten. 
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Realiteit van vandaag 
Dat was wat gezegd moest worden over toekomst;  
onze dromen en onze zorgen.  
Ondertussen zijn we er gewoon vandaag, deze zomer, 
komend werkjaar en er is nog genoeg te doen. 
Zo gaan we komend jaar aan de slag met het herinrichten 
van het geruimde deel van ons parochiekerkhof. Daar 
worden momenteel al mooie plannen voor gemaakt. We 
denken aan fraaie groene inrichting voor herdenking- of 
overdenking en aan een monument voor asverstrooiing 
ter vervanging van het huidige strooiveldje.   
En ook de gewone werkzaamheden gaan gewoon door. 
Bent u nog geen vrijwilliger, maar heeft u wel interesse 
om één van onze helpende handen te worden, laat het 
ons weten! Er zijn zoveel dingen te doen, er zit vast iets 
bij dat u past. 
 
De cijfers in balans 
Wellicht heeft u ook interesse in de financiële situatie 
van onze parochie. Die is voor de korte termijn gezond. 
En dat kan alleen omdat we veel vrijwilligers hebben, 
een mooie opbrengst van inkomsten uit de Aktie 
Kerkbalans, collecties en uitvaarten. Ook hebben we 
huurinkomsten van het Zorgcentrum en ThamerThuis. 
Er is hard gewerkt om de jaarcijfers over 2024 goed in 
beeld te krijgen. De eindcijfers zijn aangeleverd bij het 
regiobestuur, die deze afgelopen week heeft ingeleverd 
bij het bisdom. 
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Wij laten u hier de cijfers van onze parochie zien: 
 

Uitgaven (in €)  2024 2023 

Persoonskosten  44.281 47.723 

Gebouwen  
(zoals energiekosten en 
 reservering groot 
 onderhoud) 

 36.797 51.198 

Begraafplaats  472 227 

Bankkosten  1.148 1.239 

Eredienst  4.797 4.470 

Pastoraat  
(incl. Lopend Vuurtje) 

 542 1.421 

Verplichte en vrijwillige 
bijdragen 

 16.212 16.412 

Beheerskosten  5.447 4.931 

Voordelig saldo  7.131 3.197 

  ---- ----- 

  116.827 130.819 

    

 
 
 

Inkomsten (in €)  2024 2023 

Bijdragen parochianen  
(vanuit aktie Kerkbalans, 
collecteschaal, 
misintenties, uitvaarten) 

 79.752 82.714 

Opbrengst uit bezittingen 
(huurinkomsten) 

 35.561 28.662 

Opbrengst begraafplaats 
(grafrechten) 

 1.514 19.440 

  ------- ------ 

  116.827 130.816 

 



 

_____________________________________________________                                       
lopend vuurtje                          40                          juli/augustus 2025 
  

De bijdragen vanuit de parochie waren in lijn met het 
jaar ervoor, terwijl het aantal deelnemende 
parochianen aan de Aktie Kerkbalans wel iets is 
teruggelopen (van 516 naar 491). De opbrengsten van de 
begraafplaats zijn in 2024 opvallend laag. Dat heeft te 
maken met een nieuwe manier van boekhouden. 
Grafrechten worden nu niet meer als inkomsten in enig 
jaar genomen, maar over de 10 jaren grafrecht verdeeld. 
En in 2023 was er sowieso een piek in de inkomsten uit 
grafrechten. Hier is dus sprake van een vertekend beeld. 
De financiën zijn onder controle, met de kanttekening 
dat we jaarlijks onvoldoende reserveren voor groot 
onderhoud. Aan de voorziening voor groot onderhoud 
voegen we elk jaar € 10.000 toe, maar dat zou volgens 
de norm veel hoger moeten zijn voor een kerkgebouw als 
de onze. Helaas laat de financiële situatie van de 
parochie het niet toe om meer opzij te zetten.  
Het overschot van € 7.131 zal worden gereserveerd om 
onverwachte onderhoudskosten op te vangen.   
 
Tot slot…. 
Fijn dat u er bent vandaag, dat u door het jaar heen 
betrokken bent bij onze parochie, dat u onze wekelijkse 
vieringen bezoekt, dat u één van onze helpende handen 
bent. Wij kunnen voorlopig niet zonder u! Dank u wel! 
 
Namens het parochieteam, 
Bernardien Meijer, Andrea Kooijman, Ton van Dijk, 
Miranda van Rijn en Monique Oudshoorn 
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Nog is de Heilige Deur niet 
gesloten  
 
Toch nog naar Rome in het 
Heilig Jaar? 
 
Gaat u mee van  
8 – 13 december 2025 ? 
 
Een prachtige pelgrimage naar 
Rome. We passeren de heilige 
deuren van de vier pauselijke 
basilieken, bezoeken het graf 
van paus Franciscus en - als paus 

Leo in Rome is – gaan we op audiëntie. Het is advent. De 
stad komt in kerstsfeer. Heel bijzonder in Rome! We 
dwalen door de oude straatjes van de stad, bezoeken de 
grote monumenten, en we brengen u naar plekjes waar 
de gewone toeristen vaak niet komen: het huisje van 
Petrus en zijn graf diep onder de Sint Pieter (Scavi), en 
prachtige onbekende kerkjes en pleintjes. 
Daarbij zullen we ons laten inspireren door de oudste 
afbeeldingen van ons geloof: prachtige mozaïeken en 
eeuwenoude fresco’s. 
 
Meer informatie vindt u binnenkort op de website van 
DrieTour: www.drietour.nl Via die website kunt u zich 
dan ook aanmelden.  
Voor info en zakelijke vragen: DrieTour 088 3100555  
 
Nadere info: 
Pastorale begeleiding:  
Pastor/diaken Rob Mascini van het bisdom Haarlem- 
Amsterdam; robmascini@gmail.com 
Praktische organisatie: Chris Ketelaars van het bisdom 
Groningen-Leeuwarden; chrisketelaars45@gmail.com 

http://www.drietour.nl/
mailto:robmascini@gmail.com
mailto:chrisketelaars45@gmail.com
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Maria ten hemel opneming 
 
Op vrijdag 15 augustus is er om 9.30 uur een speciale 
Mariaviering in de dagkerk van de Emmausparochie in 
Uithoorn. 
 
Maria ten hemel opneming 
in de Mariagrot in Zevenhoven 
 
Op zaterdag 16 augustus is er om 19.00 uur 
een eucharistieviering waarin bisschop Hendriks 
voorgaat 
U ben van harte uitgenodigd. 
 
 
 
 
Banneux  
     Van 6 – 9 september 2025 
 
U bent uitgenodigd deel te nemen aan  
de bedevaart naar het Belgische Banneux.  
Het is een geheel verzorgde 5-daagse reis  
waar veel vrijwilligers, priesters, een arts  
en verpleegkundigen er voor zorgen dat u  
niets te kort komt. 
Wilt u deze bijzondere reis met ons  
meebeleven en kracht halen uit de saamhorigheid van 
onze “Banneux familie”? 
Neem dan contact op met Eva Onderwater of Ellen 
van der Laan: 06 - 30918592 
of stuur een email naar:  
banneux.bisdomhaarlem@outlook.com 
 
 

mailto:banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
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Beknopte Info R.K.Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel 
Kerkgebouw Kwakelsepad 4     1424 AZ De Kwakel   
 0297 561203    stjansgeboorte@hetnet.nl 
Pastores:  
Pastoor Marco Cavagnaro   | Potgieterplein 4,      0297 564638 
Kapelaan Darek Karwowsky| 1422BB Uithoorn  
Catechiste E. van Rooden pmmvanrooden@hetnet.nl 0252-

517592 
Diaken Jeroen Hoekstra diakenjeroen@kpnmail.nl 06 41225063 
Parochieteam 
Vice Voorzitter:  Mevr. M. Oudshoorn  06 13905265 
monique.van.egmond@hotmail.com      Linie 85;  
(regio) kerkbestuur: secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com 
Secretaris: Mevr. B. Meijer-Schalkwijk     06 29426373 
qbmeijer@kpnmail.nl   Mgr.Noordmanlaan 65, De Kwakel 
Lid parochieteam: Miranda van Rijn  06 50963187 
Lid parochieteam: Ton van Dijk  06 46441169 
vdijkton@gmail.com Drechtdijk 5B:  
Pennningmeester:  Andrea Kooijman 06-30260013 
andreakooijman1@gmail.com   Anjerlaan 21 
Rekeningnummers: 
Parochie St.Jans Geboorte NL50RABO 03785.55.235  
Actie Kerkbalans        NL37RABO 03635.05.725  
Parochie secretariaat Kwakelsepad 4   0297 561203 
Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur 

Begrafenisvereniging St. Godefridus 
Uitvaartverzorger: Mevr. B. Meijer-Schalkwijk   06 29426373 
Gemengd koor: Mevr. M. Endhoven    0297 560825 
The Bridges:   Leo van Rijt     0297 560500 
Parochieblad  Het Lopend Vuurtje 
Redactieadres:  Mevr. C. Hoogenboom  0297 562378 
pc.hoogenboom@caiway.nl Bromelialaan 36,1424BP De Kwakel 
Drukwerk: Theo van Rijn    06 55806912 
Verspreiding Lopend Vuurtje: secretariaat  0297 561203 
Beheer ontmoetingsruimte: Jan en Irene Egberts  0297 52263 
Verhuur ontmoetingsruimte via het secretariaat 0297 561203 
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