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Nieuws van de parochie september 2023 
 
De zomer van 2023 
Eind juni begon zomers maar al gauw werd het weer 
grilliger en helemaal toen de schooljeugd vakantie 
kreeg sloeg het weer om. Zelfs het Polderfeest, wat 
eigenlijk altijd zomers verloopt, kreeg het met al de 
regen zwaar te verduren.  
En nu gaan we op naar de Kwakelse Kermis op, zo 
hopen we, een vernieuwd dorpsplein. En in de 
kermisweek begint de jeugd aan een nieuw 
schooljaar. We wensen jullie een mooi, leerzaam en 
heel plezierig schooljaar toe. 
Zomervieringen 
Dat het rooster niet zonder vrijwilligers ingevuld kan 
worden is met name in de zomerperiode duidelijk. We 
zijn Anja Könst zeer erkentelijk dat zij op de zondagen 
waarin anders geen viering zou zijn in onze kerk wilde 
voorgaan. Anja, een hartelijke dank! 
In de afgelopen vakantieperiode is het Peter de Graaff 
gelukt om voor iedere viering op zondag in onze kerk 
muzikale invulling te vinden. Zo was er niet één stille 
viering en kon men afwisselend genieten van musici 
die op hun eigen instrument de zang begeleidde.  
We zijn Peter zeer erkentelijk voor zijn inzet voor 
onze parochie. 
Nieuwe start met een drukke maand september 
In het kerkelijke leven starten eind augustus en begin 
september de koren, net als het Vrouwengilde en de 
handwerkclub. Ook de werkgroepen komen weer 
bijeen om vieringen voor te bereiden. De eerste 
bijzondere viering in onze kerk is de familieviering op 
zondag 24 september, Diaken Jeroen Hoekstra zal in 
deze viering voorgaan. 
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Op zondag 10 september vindt de tweede openlucht- 
viering van onze regio in Nes aan de Amstel plaats. 
Deze viering begint om 10.00 uur en u bent van harte 
uitgenodigd om deze mooie viering bij te wonen. In 
dat weekend is er geen viering in onze Kwakelse kerk.  
De misintenties die u voor 10 september heeft 
opgegeven worden meegenomen naar Nes aan de 
Amstel. Mocht u het anders willen neem dan even 
contact op met het parochiesecretariaat. 
 
Lourdesreis: Op maandag 11 september gaat een 
groep parochianen onder leiding van pastoor Marco op 
pelgrimage naar Lourdes. We wensen ze een 
devotievolle reis toe. 
 
In september wordt ook de vloer van de 
ontmoetingsruimte vernieuwd. De gebruikers hebben 
inmiddels een berichtje ontvangen. Alle helpende 
handen voor het uitruimen en inruimen van de 
ontmoetingsruimte, het schilderen en andere 
voorkomende werkzaamheden zijn welkom.  
Kom op de dinsdagmorgen gerust langs voor informatie 
of kom op dinsdag 12 september, als de klus wordt 
aangepakt. Als alles klaar is, dan is het tijd voor een 
grote schoonmaak.  
Deze schoonmaakdag staat gepland voor zaterdag  
7 oktober. 
 
Kerkhof 
Zoals gezegd tijdens de parochiezondag zal een deel 
van het kerkhof worden geruimd.  
Al de rechthebbenden van de betreffende graven 
zullen hierover in de loop van de komende maanden 
bericht ontvangen.  
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Maar mocht u toch eerder informatie willen, bel 
gerust met het secretariaat. 
 
Parochieraad 
Het komt zo nu en dan voor dat er zaken zijn die we 
als parochieteam graag in groter verband willen 
bespreken. Daarom zijn we voornemens om te starten 
met een Parochieraad van parochianen.  
Op deze wijze willen we dat het te nemen besluit zo 
breed mogelijk wordt gedragen. We houden u op de 
hoogte van de vorderingen. 
                          
Ontmoeten! Gezinsviering zondag 24 september 

De vakantie is voorbij en we hebben elkaar lang niet 

gezien. Misschien heb je vorig jaar de Eerste Communie 

gedaan? Of speelde je mee in de kerstviering? Of vond je 

het gewoon fijn om in de kerk te zijn. Op zondag 24 

september gaan we weer beginnen met de eerste viering 

speciaal voor kinderen, hun ouders en grootouders. En 

iedereen die het leuk vindt om daarbij te zijn. 

We willen elkaar graag weer ontmoeten aan het begin van 

dit schooljaar. Daarom is het thema ontmoeten! Dat gaat 

over elkaar ontmoeten en over God ontmoeten. Eigenlijk 

is dat een beetje hetzelfde. Maar daarover meer in de 

viering! 

Het wordt een leuke viering, waarin de kinderen veel 

zullen doen. We gaan ook echt tijd maken voor 

ontmoeting! Kom je ook? 

  Diaken Jeroen Hoekstra 

Noteer alvast in je agenda: 

Zondag 26 november – Gezinsviering helemaal in het 

teken van licht. (Lichtjesviering) 

Kerstavond 24 december – Gezinsviering om 19.00 uur 
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In Memoriam 

 

Stefanus Maria Ruhe 
Stef 

 

*29 oktober 1946             19 juni 2023 
 
Wie had ooit kunnen bedenken dat Stef nog geen 3 
maanden na het overlijden van zijn lieve vrouw Marga 
geheel onverwacht zou overlijden. 
De schok was dan ook heel groot voor zijn gezin, zijn 
familie en vrienden. Helemaal ontredderd moesten zij 
opnieuw een uitvaart regelen. Juist nu Stef het 
overlijden van zijn vrouw een beetje begon te 
verwerken en weer enigszins greep kreeg op zijn leven 
was het einde daar.  
Tijdens de crematieplechtigheid vertelde zijn 
dochters over hun leven met hun vader. Hoe hij zijn 
kwekerij samen met hun moeder had opgebouwd. Met 
hard werken en veel van zichzelf eisen. Maar het had 
resultaat en zijn cymbidiumkwekerij floreerde.  
Stef is nu weer herenigd met zijn Marga maar voor zijn 
familie blijft het gemis. We wensen hen veel sterkte 
toe en hopen dat zij in het verdriet elkaar tot steun 
kunnen zijn.  
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In Memoriam 
 

Gerardus Johannes Hogenboom 
Gerard 

 

*6 augustus 1933              27 juni 2023 
 

Gerard Hogenboom, een heel bekende naam onder de 
Kwakelaars, zeker bij de ouderen.  
Gerard heeft jarenlang samen met broer Kees de 
anjerkwekerij aan de Drechtdijk gehad. Als zijn 
gezondheid hem dwingt te stoppen met werken zet hij 
zich nog meer in voor de Kwakelse gemeenschap. 
Gerard heeft zich jarenlang ingezet voor de Kwakelse 
Veiling en ook voor de Zonnebloem en de KBO was hij 
een actief lid. En voor bij parochie was hij een van de 
eerste tuinmannen. Als zijn gezondheid door de 
Parkinson zover verslechterd doet het hem heel zeer 
dat hij al dat vrijwilligerswerk niet meer kan doen.  
Veel Kwakelaars kennen wel een voorbeeld waarin 
Gerard van betekenis voor hen is geweest.  
Tijdens de uitvaart zijn er dierbare herinneringen aan 
Gerard uitgesproken.  
Gerard we wensen je toe dat je nu je welverdiende 
rust hebt gevonden en dat je gezin kracht en troost 
vindt bij elkaar.  
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In Memoriam 
 

Wilhelmus Johannes Maria Schreurs 
Wim 

 

*8 juli 1943                  9 juli 2023 
 

Wat begon de dag gezellig, 8 juli jongstleden.   
Wim werd 80 jaar en deze dag heeft hij te midden van 
zijn gezin, familie en vrienden gevierd. Na de lunch 
als iedereen tevreden huiswaarts is gekeerd en Wim 
nog even naar zijn tuin loopt gaat het mis. Wim valt 
heel ongelukkig en overlijdt een dag later. 
Voor zijn gezin is het niet te bevatten. Deze rustige, 
lieve man, vader en opa is er opeens niet meer. 
Tijdens de uitvaart in onze kerk werd Wim herdacht 
door zijn gezin en familie. Mooie herinneringen 
werden gedeeld hoe Wim als jongeman met de 
tuinderij begon en hoe hij zijn Truus heeft ontmoet.  
Het was zoals bij vele tuinders hard werken en dat kon 
Wim. Wim was op zijn best als hij kon delen van wat 
hij had. Menigeen heeft een bak met perkgoed of een 
tas met groente mee naar huis gekregen.  
We wensen zijn gezin en familie alle kracht en troost 
toe om met elkaar dit grote verlies te kunnen dragen. 
We wensen hen toe dat de mooie herinneringen het 
verdriet zal verzachten. 
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In Memoriam 
 

Teun Voorn 
 

*22 december 1939                    31 juli 2023 
 
Teun Voorn, oudste zoon van het gezin Voorn wat 
jarenlang achter de Vuurlijn heeft gewoond.  
Als moeder Voorn naar de Boterdijk verhuisd gaat 
Teun met zijn gezin in het ouderlijk huis, ‘t Oude Nest 
wonen.  
Wat Teun zijn ogen zien kunnen zijn handen maken en 
de woning wordt helemaal naar de zin van Teun en 
Jannie verbouwd. In zijn schuur heeft Teun menig 
uurtje doorgebracht. Veel, heel veel mooie dingen 
kwamen uit zijn handen. De tuin rondom zijn huis was 
om door een ringetje te halen. En menigeen mocht 
delen in de opbrengst van zijn groentetuin.  
Als Teun het zelf  allemaal niet meer aankan krijgt hij 
hulp van zijn familie. Net zoals Teun altijd voor hen 
heeft klaar gestaan.  
Zijn vrouw, dochters, schoonzoons en kleinkinderen 
en zijn familie zijn dankbaar voor wie Teun voor hen 
is geweest. We wensen hen veel sterkte toe in deze 
moeilijke tijd. 
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In Memoriam 
 

 
Geertruida Johanna  

van der Hoorn 
Truus 

 

 
*22 april 1931     4 augustus 2023 
 

 

 
Op 4 augustus is Truus van der Hoorn toch nog 
onverwacht overleden. Truus woonde tot zij overleed 
op de plek waar eerder haar ouderlijk huis heeft 
gestaan. De Vrouwenakker was haar stek, waar zij zich 
thuis voelde. Samen met broer Tinus waren zij een 
baken voor een ieder die een luisterend oor nodig had. 
Voor iedereen stond de deur altijd wagenwijd open.  
Er zijn daar aan de keukentafel vele gesprekken 
gevoerd en wijze woorden gesproken. 
Tijdens haar werkzame leven is Truus bij vele mensen 
hulp in de huishouding geweest. Hier heeft zij veel 
goede contacten aan over gehouden en menigeen kan 
zich Truus herinneren als een hardwerkende en 
trouwe hulp.  
Nog onlangs is ze met haar familie naar Limburg 
geweest om het feest van haar zus te kunnen vieren. 
Dit werd een dag om nooit te vergeten.  
Vol dankbaarheid kijkt haar familie terug op hun leven 
met Truus. 
Dat Truus nu haar rust heeft gevonden bij God haar 
Vader. 
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Kaarsje wegbrengen 
 
Een kaarsje weggeven aan iemand die wel een 
steuntje in de rug kan gebruiken. 
Soms zijn er situaties waarvan je denkt; "hier moet ik 
wat mee" Daarom heeft het parochieteam gemeend 
dat het goed is om in deze situaties een kaarsje dat 
hoop en licht uitstraalt te geven.  
Inmiddels zijn er al heel veel kaarsjes weggebracht en 
mogen we zeggen dat ze dankbaar werden ontvangen. 
Mocht u iemand weten die dat kaarsje wel kan  
gebruiken, laat dit dan weten via het  
parochiesecretariaat  
(e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl) 
of telefonisch: 0297-561203 
 
In gesprek met één van de pastores. 
Vroeger…. ja toen kwam de pastoor of de kapelaan 
met enige regelmaat zomaar op huisbezoek.  
Dat is echt niet meer zo. Dat betekent wel dat, als u 
een pastoor of kapelaan wilt spreken, u zelf contact 
op moet nemen met één van de pastores.  
De telefoonnummers staan voorin het Lopend Vuurtje. 
De pastores hopen dat u zelf contact opneemt. Zij zijn 
zeker bereid naar u toe te komen. Ook is het mogelijk 
een afspraak te maken om de communie thuis te 
ontvangen. 
 
Het Lopend Vuurtje met de e-mail ontvangen? 
Dat kan, geeft u dit even door aan het secretariaat en 
u ontvangt het via de mail  
stjansgeboorte@hetnet.nl. 
Wilt u beiden ontvangen? Ook dat kan, maar geeft u 
dit in uw e-mailbericht goed aan. 
 

mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT  
september 2023  
 

Het secretariaat is op dinsdag van 9.00 - 15.00 uur 
geopend en dagelijks zowel telefonisch als via de email 
bereikbaar. Zomertijd: miv 27 juni is het secretariaat tot 
12.30 uur geopend. 
 

Telefoonnr:  0297-561203       
Email:   stjansgeboorte@hetnet.nl 
Website:  www.rkparochiedekwakel.nl 
Facebook:  rkparochiedekwakel 
Meevieren via internet: www.Kerkomroep.nl 
  

KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL 
Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur 
 

DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM 
Het opgeven van een doop, een huwelijk of een 
jubileumviering gaat via het secretariaat.  
Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373   
 

OPGEVEN VAN MISINTENTIES 
Misintenties kunnen via de email worden opgegeven: 
stjansgeboorte@hetnet.nl 
De kosten van de intenties zijn € 8,50. U kunt dit 
overmaken op reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie  
St. Jans Geboorte onder vermelding van uw naam. 
 

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, 
VERGADERRUIMTES 
De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en 
vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij:  
Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of  
Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9. 
 

BLOEMEN IN DE KERK 
Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en 
het altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf 
bloemen neerzetten, neemt u dan even contact op met 
Christa, tel: 533889 /06-22662632 

mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
http://www.rkparochiedekwakel.nl/
mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
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BEZOEK VAN EEN PRIESTER of ZIEKENCOMMUNIE THUIS 
ONTVANGEN 
Het is mogelijk om met een priester thuis in gesprek te 
gaan of de communie thuis ontvangen.  
Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met  
kapelaan Darek: 06 46309158 of  
met het parochiesecretariaat (0297 561203) 
 
MUZIKALE VERZOEKEN gemengd koor St. Caecilia 
Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een 
bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een 
muzikaal verzoek indienen. De programmacommissie van 
het Gemengd Koor Sint Caecilia wil daar graag aan 
voldoen mits parochianen dat op tijd bekend maken. 
Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om 
dat programma te veranderen. 
U kunt een verzoek altijd indienen bij:  
Joke Voorn – de Blieck (tel.: 0297 568722). 
 
VERHUIZEN OF OPZEGGEN parochieblad 
Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen 
we het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een 
verhuizing,  verandering van gezinssamenstelling of als u 
het parochieblad niet meer wenst te ontvangen.  
Alvast hartelijke dank voor uw medewerking. 
 
Parochieblad per email? Dat kan! Even een mailtje 
naar: stjansgeboorte@hetnet.nl 
 
Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje: 
Voor de 15e van de maand dient de kopij voor de volgende 
maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de 
volgende wijze:  
- Via de mail naar het secretariaat:  
  stjansgeboorte@hetnet.nl 
- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl 
- Het redactieadres: Bromelialaan 36, De Kwakel  
  pc.hoogenboom@caiway.nl 

mailto:qbmeijer@kpnmail.nl
mailto:pc.hoogenboom@caiway.nl
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Waar er twee of drie in Mijn naam bijeen zijn… 
Speerpunten voor het nieuwe werkjaar 
 
De titel van dit artikel is een deel van het thema 
voor de startviering: Waar er twee of drie in Mijn 
naam bijeen zijn. Met de ontkerkelijking lijken volle 
kerken eerder uitzondering dan regel te worden.  
Nu is het nog niet zo erg dat we al moeten zeggen:  
Er zijn er twee of drie… Maar, zeker in de zomer, is 
het soms niet meer dan 30 tot 50 mensen. 
Wat mij betreft is dat niet zo erg. De boodschap van 
Jezus, het Evangelie, zal altijd blijven bestaan 
vanwege zijn diepe menselijkheid. In het begin waren 
de christelijke gemeenschappen ook kleine groepen. 
Deze gemeenschappen ontstonden uit een 
fascinerende ontmoeting met Jezus van Nazareth. 
Door contact met zijn woorden en verhalen vonden 
velen een hernieuwde zingeving en betekenis in hun 
leven, wat resulteerde in een diep mededogen voor 
anderen en een passie voor het rijk van God.  
Deze ontmoeting met Jezus staat ook nu centraal; 
bron van leven voor ieder van ons. En het is de manier 
om het geloof door te geven.  
Vanuit het pastoresteam gaan we daarom ook 
beginnen met een Alphacursus om weer eens bewust 
bezig te zijn met die fascinerende ontmoeting met 
Jezus. 
We weten ook van Jezus dat hij het traditionele beeld 
van religie uitdaagde. Hoewel hij de joodse geboden 
volgde, had hij ook de moed om de vastgestelde 
normen te trotseren.  
Dit werd geïllustreerd door zijn interacties met 
mensen zoals de vrouw beschuldigd van overspel en de 
Griekse vrouw die smeekte om haar dochter te 
genezen.  
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Jezus benadrukt in deze ontmoetingen de 
waarde van goedheid en onvoorwaardelijke 
vergeving boven strikte naleving van de 
wet. Het zijn waarden die in onze wereld 
ook zeer nodig zijn. Goedheid en vergeving 
is waar onze wereld zo naar verlangt. 
Precies hierin vinden wij ook aansluiting 
met mensen om ons heen die worstelen met 
dezelfde vragen als wij: over zin en 
betekenis, geluk en waarde, angst en hoop. 

Goedheid en vergeving mogen wij meer over het 
voetlicht laten komen. Want deze waarden maken 
immers van onze gemeenschappen plekken om thuis 
te komen, te delen met elkaar, te leren van elkaar en 
zo te groeien als mens. Met een nieuw werkjaar voor 
de boeg kunnen we ons afvragen waar onze focus moet 
liggen? Waar leggen we onze prioriteiten?   
Ik denk dat het aan ons is om, samen met Paus 
Franciscus, opnieuw in de voetsporen van Jezus te 
treden. Laten we ons inspireren en leiden door Jezus' 
leer en filosofie, zoals de Bergrede.  
Misschien is het noodzakelijk om afstand te nemen van 
verouderde overtuigingen en creatief om te gaan met 
de kernboodschap van Jezus, zowel binnen als buiten 
de kerk, zodat kerk en samenleving elkaar weer 
vinden. Jezus bracht een boodschap van volledig 
leven, en dat kan niet beperkt worden door 
menselijke regels en ideologieën. Het gaat primair om 
de dagelijkse beoefening van het geloof.  
Zijn daden en woorden, die hoop en leven brengen, 
zijn vooral gericht op de vele kwetsbaren in de 
samenleving. In deze onrustige en vaak angstige tijden 
zijn we geroepen om liefde, empathie en verzoening 
in de praktijk te brengen.  
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Ik wil die opdracht aan ieder van ons meegeven aan 
de hand van vijf speerpunten voor het nieuwe 
werkjaar: 

1. Laten we liefhebben, mededogen en vergeving 
op de eerste plaats zetten.   

2. Gemeenschapszin geeft ons toekomst: dus 
laten we samenwerken en luisteren naar 
elkaar. 

3. En dit samenwerken steeds vormgeven vanuit 
kijken naar wat goed is, energie geeft of hoop 
aanwakkert.   

4. Mogen wij stilte weer de ruimte geven; het is 
de plek waar we onszelf en God ontmoeten. 
Waar we luisteren en rust, troost en 
bemoediging vinden. 

5. Mogen we een houding van hoop en verwachting 
aannemen en uitstralen. Dat betekent dat 
uitspreken van alles wat goed is. Dat is kijken 
met de ogen van de hemel; met het hart van 
Jezus; als tegengeluid tegenover de 
gelatenheid, de wanhoop en de angst in de 
wereld om ons heen. 

 
Daar zal Ik in hun midden zijn… 
 
Met die zin eindigt de zin waar ik mee begon.  
Daar mogen wij op vertrouwen; dat we niet alleen 
gaan, maar dat de Heer met ons gaat.  
We doen het samen! 
    

Diaken Jeroen Hoekstra 
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REGIONALE OPENLUCHTVIERING, 10 SEPTEMBER, 
10.00 UUR, NES AAN DE AMSTEL 

 

Op deze dag zijn alle parochianen van de 5 parochies van 
onze regio van harte welkom om elkaar te ontmoeten 
tijdens de gezamenlijke viering in Nes aan de Amstel. 
Weet u het nog vorig jaar 11 september in Nes aan de 
Amstel? Het was een unieke ervaring.  
Een openluchtviering met onze 5 parochies! 
Eerder heeft pastoor Marco artikelen geplaatst in het 
parochieblad met als thema: 
DAAR WAAR VRIENDSCHAP IS EN LIEFDE, DAAR IS GOD en 
WAAR ER TWEE OF DRIE IN MIJN NAAM BIJEEN ZIJN, zegt 
Jezus, DAAR BEN IK IN HUN MIDDEN. 
 

Dit zijn de thema’s waar de liturgie en de liederen op zijn 
gebaseerd. De viering wordt voorgegaan door Pastoor 
Marco, Kapelaan Darek en Diaken Jeroen Hoekstra en het 
koor zal bestaan uit koorleden van alle 5 parochies.  
Voor de kinderen heeft mevrouw Elly van Rooden met haar 
team een mooi programma klaar.  
U kunt uw misintentie voor deze viering opgeven bij uw 
eigen parochiesecretariaat. 
We willen heel graag dat iedereen de mogelijkheid heeft 
om te komen. Heeft u vervoer nodig of gaat u met de auto 
en kan iemand met u meerijden? Achter in de kerk liggen 
intekenlijsten. 
 

Na afloop kunt u onder het genot van een kopje koffie of 
thee met een krentenbol elkaar ontmoeten. Peter, lid van 
het bestuur van de Vrienden van de Urbanus vertelt dan 
ondertussen over de bijzonderheden van onze mooie 
Urbanuskerk.  
De kerk is deze dag geopend in verband met Open 
Monumentendag daarom is er ook de mogelijkheid de toren 
te beklimmen. 

 

R.K. REGIO AMSTEL-WESTEINDER,  
Aalsmeer, Kudelstaart, De Kwakel, Uithoorn,  
Nes a/d Amstel 
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Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel   
September 2023   

        

zondag 
3 september 9.30 uur 

Woord en Communieviering 
Diaken J. Hoekstra Gemengd koor 

        

zondag 
10 september 10.00 uur 

Openluchtviering in  
Nes aan de Amstel  

        

zondag 
17 september 9.30 uur Eucharistieviering Gemengd koor 

        

zondag 
24 september 9.30 uur 

Woord en Communieviering 
Diaken J. Hoekstra 
Familieviering Samenzang 

        

zondag 
1 oktober 9.30 uur Eucharistieviering Gemengd koor 

    
 
Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in de Mariakapel 
een kaarsje aan te steken. 
 
Iedere zondag is er na de viering van 9.30 uur voor iedereen die dit gezellig 
vindt, koffiedrinken in de ontmoetingsruimte. 

 
 

 
 

Gevonden  
 
Op zondag 18 juni, parochiezondag, is er een gouden 
hangertje in de banken naast het koor gevonden. 
Bent u het kwijt?  
Dan kunt u bellen naar 06 28159177. 
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O.L.V. vd Berg 
Karmel Emmaüsparochie 

H. Joannes 
Geboorte H. Urbanus 

  Aalsmeer   Uithoorn    Kudelstaart   Nes ad Amstel  

        

 

zondag 
9.30 uur  

zondag  
11:00 uur 

zondag  
11.00 uur zondag 9.30 uur 

     

zondag  
3 sept Eucharistieviering  Eucharistieviering 

Woord en 
Communieviering 
Diaken J. Hoekstra 

Woord en 
Communieviering 
Mevr. E. van 
Rooden 

     

zondag  
10 sept    

10.00 uur 
Openluchtviering 
Nes aan de Amstel  

     

zondag  
17 sept 

Oecumenische 
viering 
Diaken J. Hoekstra Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering 

     

zondag  
24 sept Eucharistieviering Eucharistieviering 

Woord en 
Gebedviering 
olv parochianen Eucharistieviering 

     

zondag  
1 okt 

11.00 uur 
Eucharistieviering 
In Kudelstaart 
Gezinsdag Eucharistieviering 

Eucharistieviering 
Gezinsdag 

Woord en 
Communieviering 
Mevr. E. van 
Rooden 
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Zondag 3 september, 9.30 uur 
Woord en communieviering 
Voorganger: Diaken Jeroen Hoekstra 
Muziek: gemengd koor 
Misintenties: 
Jan van der Knaap 
Henny van der Knaap – Duijvestein 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Steffan 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Coby Lek – de Groot 
Marco Lek en overleden familie 
Ton Vlasman 
Hans van Eijk en overleden familie 
Corrie Brozius – Hoogervorst 
Hein Kooijman en overleden familie 
Overleden ouders van Kessel – Wijfjes 
Overleden familie Egberts - Knaap 
Mart en Gerda en familie van Diemen- Wegbrands 
Herman Fontijn en dochters Trea en Toos 
Leo Klijn 
Joop Smit 
 
 
 
Zondag 10 september, 10.00 uur 
Openluchtviering in Nes aan de Amstel 
Eucharistieviering 
Muziek: de koren van de regio 
Voorgangers: het hele pastoresteam 
Voor de kinderen is er een speciaal programma o.l.v. 
mevr. Elly van Rooden 
De misintenties die zijn opgegeven worden in Nes aan 
de Amstel afgelezen. 
Wilt u het anders? Neem dan even contact op met het 
secretariaat. 
 



_____________________________________________________                                       
lopend vuurtje                            20                            september 2023 
 

Zondag 17 september, 9.30 uur 
Eucharistieviering 
Muziek: gemengd koor 
Misintenties: 
Henny van der Knaap – Duijvestein 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Steffan 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Coby Lek – de Groot 
Marco Lek en overleden familie 
Rob Meijer 
Greet Steen – Zeldenthuis 
Riet Ambagtsheer – Zeldenthuis 
Joke van der Jagt – Ambagtsheer 
Mart en Gerda en familie van Diemen- Wegbrands 
Overleden familie Lek – van Bunningen 
 
Zondag 24 september, 9.30 uur, familieviering 
Woord en Communieviering 
Voorganger: Diaken Jeroen Hoekstra 
Muziek: samenzang 
Misintenties: 
Emmy Bartels - Hogenboom 
Overleden familie Bartels – van Kessel 
Pater Cees Bartels 
Jan Zijerveld  
Nel Zijerveld – Graven 
Piet van Os en overleden familie 
Leo Klijn 
Wout van Tol 
Henny van der Knaap – Duijvestein 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Steffan 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Coby Lek – de Groot 
Marco Lek en overleden familie 
Ton en Corrie van de Rotten 
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Zondag 1 oktober, 9.30 uur 
Eucharistieviering 
Muziek: gemengd koor 
Misintenties: 
Henny van der Knaap – Duijvestein 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Steffan 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en 

  schoonzoon Eric 
Coby Lek – de Groot 
Marco Lek en overleden familie 
Ton Vlasman 
Hans van Eijk en overleden familie 
Corrie Brozius – Hoogervorst 
Hein Kooijman en overleden familie 
Overleden ouders van Kessel – Wijfjes 
Overleden familie Egberts - Knaap 
Mart en Gerda en familie van Diemen – Wegbrands 
Harry Schoordijk 
Joop Smit 
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Collectebonnen 
 
Nu er steeds minder kleingeld in omloop is valt het 
soms niet mee om aan “kerkgeld” te komen.  
Daarom hebben we gemeend u als alternatief vellen 
met collectebonnen aan te bieden.  
Dit zijn vellen met afscheurbare zegels.  
Een vel heeft 20 zegels. De waarde van een vel is:  
20 zegels van 1,00 (= 20 euro) of  
20 zegels van 2,00 (= 40 euro). 
 
De collectebonnen zijn bij het secretariaat 
verkrijgbaar, u ontvangt een betalingsbewijs zodat 
deze gift aftrekbaar is bij de belastingaangifte. 
 
Als u een bankierenapp op uw smartphone heeft,  
dan kan ook heel eenvoudig via een QR code worden 
betaald.  
Ook in de kerk kunt u de QR code scannen. 
Achterin de kerk is een houder waarop de code staat 
vermeld. 
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VROUWENGILDE

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Op woensdag 6 september om 20.00 uur start het 
seizoen van het vrouwengilde.  
Vanavond komt Simon Slof ons weer vermaken.  
Dit maal met het schilderijenspel….. 
 
De avonden van het vrouwengilde worden gehouden in 
de ontmoetingsruimte bij de kerk. 
 
Nieuwe leden kunnen zich ook aanmelden.  
Neem hiervoor contact op met: 
Ida Slootjes-van Scheppingen of kom op 6 september 
naar de ontmoetingsruimte bij de kerk.  
 
We hopen jullie allemaal weer te treffen op woensdag 
6 september om 20.00 uur! 
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De Handwerkclub van De Kwakel 
 gaat weer van start. 

 
Op de maandagmiddag wordt in de ontmoetingsruimte 
van de kerk tussen 13.30 tot 16.00 uur gezellig 
gehandwerkt. Iedereen die van handwerken houdt is 
van harte uitgenodigd.  
Wat ga je dan doen? 
Hou je van borduren? ga je borduren. 
Liever breien of haken? Natuurlijk kan dat.  
Of wat anders proberen? 
De club heeft zelf ook materiaal in de kast liggen waar 
je uit kunt kiezen. 
En heb je thuis een handwerk liggen wat maar niet af 
wil omdat het misschien te moeilijk is?  
Breng het mee. 
Er zijn vast mensen die je hiermee kunnen helpen. 
Samen handwerken is veel gezelliger.  
Uiteraard drinken we tussendoor een kopje thee of 
koffie. Gezelligheid staat bovenaan deze middagen. 
 
Op maandag 11 september om 13.30 uur starten we 
weer.  
 
Kom gerust eens langs, je bent van harte welkom! 
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JONGEREN ONTMOETINGS PLEK “SPOTLIGHT” 

Beste jongeren uit De Kwakel en omstreken, 
 
Zaterdag 8 juli: JOP-uitje met onze vaste leden. 
 
Onder stralende, soms iets te warme, 
weersomstandigheden zijn we met de auto naar 
Kamerik gereden. Daar hebben we met onze leden een 
blote voeten pad gevolgd. Onze leden wisten niet dat 
wij dit gingen doen. Wel hadden wij (= leiding) van 
tevoren aangegeven om een kleine rugtas mee te 
nemen met daarin een handdoek en een setje schone 
kleding “voor als het mis” zou gaan. 
Voor water, een appel en iets tussendoor was gezorgd. 
Voordat we zijn gaan lopen hebben we op locatie, 
eerst genoten van een glas verkoelende frisdrank met 
daarbij appeltaart met slagroom. 
Daarna zijn we het blote voeten pad gaan lopen.  
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We hebben o.a. over houtsnippers, kunstgras, zand, 
gewoon gras, steentjes (auw) en beton (heet) gelopen 
EN we hebben een wateroversteek gedaan. 
Na het pad zijn de voeten afgespoeld en zijn we naar 
Nieuwkoop, naar strand Zomer gereden. 
Ook daar hebben we eerst een verkoelend glas 
frisdrank gedronken waarna een ieder smakelijk heeft 
genoten van of een Beachburger of Saté. 
Hierna zijn we weer naar de Kwakel gegaan en hebben 
we bij Juria de dag afgesloten met een ijsje, als 
cadeautje een boek voor onze vaste leden en 
uiteraard met Gebed. 
 
Ik denk dat ik (Paul) namens allen mag zeggen dat we 
een hele leuke, gezellige, mooie en blije middag 
hebben gehad. 
 
We gaan een datum in oktober plannen om weer van 
start te gaan met een nieuw seizoen (zeg je dat zo) 
JOP Spotlight avonden.  
Wij hebben er nu alweer zin in. 
 
Paul  en Juria 
Jongeren Ontmoetings Plek Spotlight 
 
 
 
 
 

 
GOD HOUDT VAN JONGEREN,  

NIET IN HET ALGEMEEN, 
MAAR VAN IEDER VAN HEN ALS PERSOON! 
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Alphacursus: iets voor jou? Voorinschrijving Alphacursus 
 
De Alphacursus is een kennismaking met het christelijk 
geloof! 
Speciaal voor: 
• mensen die het christelijk geloof willen verkennen 
• mensen die met een leuke groep willen praten over 

het geloof 
• mensen die nieuw zijn in de kerk 
• mensen die de basiselementen van het christelijk 

geloof nog eens willen doornemen 
 
Wat houdt het geloof nu eigenlijk in?  
Veel is niet of niet meer bekend. In de Alphacursus komen 
in tien bijeenkomsten de grote thema’s van het christelijke 
geloof aan bod.  
En elke keer is er veel ruimte voor gesprek met elkaar: 
gelovige mensen of twijfelaars, iedereen is welkom vanuit 
zijn of haar achtergrond. Het samen eten vooraf is heel 
gezellig en maakt de overgang naar het gesprek erna wat 
soepeler. 
 
Namens het pastoresteam nodigen diaken Jeroen Hoekstra 
en catechiste Elly van Rooden u uit om deel te nemen aan 
de Alphacursus. We willen op dit moment inventariseren 
wie er belangstelling hebben.  
Bij voldoende deelnemers gaan we samen met u een 
planning maken en het programma samenstellen.  
 
De locatie en de avond hangt 
dus af van de deelnemers. Wel 
gaan we proberen van tevoren 
samen een warme maaltijd te 
eten, zodat iedereen even kan 
landen en thuiskomen, 
voordat we ons gaan verdiepen 
in het geloof. 
Welkom!  
Diaken Jeroen Hoekstra 

Meer informatie? 

Voorinschrijven zonder 

enige verplichting? 

Bel of mail met diaken 

Jeroen: 

06 – 41 22 50 63 of 

diakenjeroen@kpnmail.nl 
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15 augustus viering in Zevenhoven-terugblik 
 
Traditioneel zijn we vanuit onze 5 parochies vierend 
bij elkaar geweest vanwege Maria-Hemelvaart.  
De Mariagrot is een geweldige mooie plek om dit feest 
te vieren. We hebben het droog gehouden en dan is 
zo’n viering in de openlucht heel bijzonder.  
Er zijn altijd ‘bijgeluiden’. Kapelaan Darek ging voor 
en nam ons mee in zijn preek wat Maria als moeder 
voor ons wil betekenen.  
Veel voorbeden waren op papier gezet en daar hebben 
we na de lunch speciaal voor gebeden.  
Bijzonder dat er vanuit elke parochie iemand een 
tientje van het rozenhoedje voorbad. Dat gaf een 
gevoel van verbondenheid.  
Samen onderweg onder de hoede van Maria. 
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 Ter Inspiratie 
 

Iedereen heeft dit spelletje wel eens gespeeld. Een 
groep kinderen zit bij elkaar, de eerste fluistert een 
boodschap in het oor van het kind ernaast, deze fluistert 
het weer verder aan de volgende.  
En zo verder tot het de kring rond is. En als de laatste 
dan de boodschap hardop zegt, blijkt er tot verbazing en 
groot plezier van iedereen, iets heel anders uit te komen 
dan waar het mee begon! 
Dat maak je soms ook mee in je gezins- of familieleven, 
in je netwerk van vrienden, in het werk en in de 
samenleving. Onderweg van de een naar de ander, 
verandert de boodschap of het verhaal. 
Het verhaal van ons geloof, van God en de mensen wordt 
al duizenden jaren doorgegeven. De Bijbel vertelt erover 
in geuren en kleuren. Alle emoties die we als mensen 
kennen komen voorbij. We horen over opoffering en 
valstrikken, over moed en schaamte, over angst en 
vertrouwen. Maar wat is in al die verhalen de kern? 
Welke boodschap wordt ons doorgegeven?  
De kern is dat God trouw blijft, mensen lief heeft en met 
ze meetrekt, zoals Abraham uit Ur vandaan en met zijn 
nakomelingen uit Egypte vandaan naar een beloofde 
toekomst. We horen van profeten en gewone mensen als 
Maria en Jozef die dat ervaren. Zacheüs en de blinde 
bedelaar ervaren die bevrijdende liefde in Jezus 
optreden. Een onvoorwaardelijke liefde die uitloopt op 
zijn dood en verrijzenis. 
Jezus nodigt je uit om naar Hem te luisteren, om bij Hem 
in de leer te komen.  
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Je kunt door die geweldige liefde geraakt worden, 
beseffen dat je geliefd bent en een nieuwe weg inslaan. 
Aan iedere gelovige is de opdracht om dat goede nieuws 
van Gods liefde door te geven. Dat gebeurt als we de 
grootheid van die liefde vieren, als we handen en voeten 
geven aan die liefde in ons persoonlijk leven of een 
concrete actie in de parochie en de buurt.  
Het gebeurt als we met elkaar en met het evangelie in 
gesprek gaan en ontdekken wat Jezus ons persoonlijk te 
zeggen heeft. 
 
Elly van Rooden.  
 
 
 
 
 

                                                              
 

Je bent weer thuis, je eigen plek, 
Je eigen bed, je eigen stoel, 

Je bent weer thuis en dan ontdek je 
Dat speciale ‘thuis-gevoel’ 

Eerst de ervaringen verwerken 
De koffer leeg, de was in ’t sop 

En langzaamaan te gaan bemerken; 
Ik ben weer thuis, het zit er òp! 
Gods schepping, vol van variaties 
De groene weiden met het vee; 
De schitterende bergformaties; 
De witte stranden en de zee, 

Hij laat ons daarvan soms genieten 
Ontspannen zijn en niet gestresst 

Maar mocht het alle dagen gieten…. 
Dan geldt nog steeds: Oost West, Thuis best! 
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Noodfonds voor problemen door energierekening 
 
Uithoorn – Veel huishoudens komen financieel in de 
knel door de hoge energiekosten. De maatregelen van 
het Rijk, zoals de energietoeslagen, het prijsplafond 
en maatregelen voor verduurzaming helpen niet altijd 
genoeg. Daarom biedt de gemeente tot het eind van 
dit jaar een extra financieel vangnet voor haar 
inwoners: het Noodfonds energiekosten.  
De gemeente heeft hiervoor eenmalig een bedrag van 
€25.000 vrijgemaakt. 
Het noodfonds is bedoeld voor inwoners die door de 
gestegen energiekosten in geldproblemen zijn 
gekomen. Zij kunnen eenmalig een bijdrage aanvragen 
zolang er geld in het Noodfonds van de gemeente zit, 
maar uiterlijk tot 31 december 2023. Het bedrag, 
maximaal €2.000, hoeft niet te worden terugbetaald. 
 
 
Voorwaarden  
Per woonadres kan één aanvraag worden gedaan; dat 
kan een koop- of huurwoning zijn. De aanvrager moet 
18 jaar of ouder zijn en ingeschreven op dat adres. Zij 
of hij moet kunnen aantonen dat de energiekosten van 
het huishouden zijn gestegen door de Europese 
energiecrisis en niet door toegenomen 
energiegebruik. Ook moet duidelijk zijn dat de 
gestegen energiekosten hebben geleid tot acute 
financiële nood, bijvoorbeeld dreigende huisuitzetting 
of afsluiting van gas en licht.  
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Zelf opvangen 
Bij de beoordeling van de aanvraag kijkt de gemeente 
naar uw inkomen en naar uw vaste lasten. Om te zien 
of er voor u als inwoner mogelijkheden zijn om de 
verhoging van de energiekosten zelf op te vangen. 
Door een goede planning van uw uitgaven 
bijvoorbeeld, maar ook door energiemaatregelen in 
huis.  
 
 
Aanvragen? 
Alle informatie voor het aanvragen van een bijdrage 
uit het Noodfonds energiekosten vindt u op 
www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen.  
Voor hulp kunt u ook bellen met het Sociaal Loket,  
0297 – 513111, of het Financieel Café van Uithoorn 
voor Elkaar 0297 – 303044. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen
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De Gerarduskalender is er weer 
 
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster 
Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de 
voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot 
nadenken, onder het motto:  
‘elke dag een beetje spirit’.  
 
Op de achterkant staan afwisselend moppen, 
gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie 
over verschillende onderwerpen. 
 
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen 
beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, de 
puzzels en informatie op de achterkant geven u aan 
het begin van de dag een positief gevoel. 
 
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier 
samengesteld door een uitgebreide redactie van 
personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De 
opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle 
activiteiten die vanuit klooster Wittem worden 
georganiseerd. 
De kalender kost inclusief schild € 9,75  
 
De kalender is op te halen bij het 
parochiesecretariaat of bij  
mevr. B. Meijer thuis;  
Mgr. Noordmanlaan 65.  
 
Gelezen op de kalender: 
Een kenmerk van een gelukkig hart 
is een vrolijk gezicht  
 

Toon Hermans 
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Openluchtviering - zondag 10 september - 

10.00 uur - Nes aan de Amstel 

Het thema van deze dag is 
WAAR ER TWEE OF MEER IN MIJN NAAM BIJEEN 

ZIJN,  
ZEGT JEZUS, DAAR BEN IK IN HUN MIDDEN 
DAAR WAAR VRIENDSCHAP IS EN LIEFDE, 

DAAR IS GOD 
 

Een viering voor alle parochianen van de 5 parochies van 
onze regio, Uithoorn, De Kwakel, Aalsmeer, Kudelstaart en 

Nes aan de Amstel 
 

Het pastoresteam gaat voor in deze viering en 
de viering wordt muzikaal opgeluisterd door een 

afvaardiging van de koren uit onze regio. 
Voor de kinderen is er een speciaal programma gemaakt. 

Zo doen zij actief mee aan de viering. 
 

Ingang: kerkplein Amsteldijk Zuid 145  
Nes a/d Amstel. 

 
Wilt u naar deze viering maar heeft u geen vervoer? Gaat u 

naar deze viering en kunt u mensen meenemen? 
Er ligt een intekenlijst achterin de kerk 

Of opgeven bij het secretariaat: 0297 561203. 
 

Na afloop staat de koffie klaar en 
omdat het deze dag Open Monumentendag is kunt u na 

afloop de toren van de Urbanuskerk beklimmen 
 

U bent van harte uitgenodigd 
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Beknopte Info R.K. Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel

Kerkgebouw Kwakelsepad 4

Correspondentie adres 1424 AZ  De Kwakel 56 12 03

e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl

Pastores
Pastoor Marco Cavagnaro Potgieterplein 4,                56 46 38

Kapelaan Darek Karwowsky 1422 BB Uithoorn

Catechiste Elly van Rooden pmmvanrooden@hetnet.nl 0252-517592

Diaken Jeroen Hoekstra 06 41225063

Parochieteam
Vice Voorzitter Mevr. M. Oudshoorn 06 13905265

Linie 85

Secretaris Mevr. B. Meijer-Schalkwijk 06 29426373

qbmeijer@kpnmail.nl Mgr.Noordmanlaan 65, De Kwakel

Miranda van Rijn Chrysantenlaan 7  06 50963187

(regio) kerkbestuur secretaris secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com  

Lid parochieteam Ton van Dijk 06 46441169

Drechtdijk 5B

Lid parochieteam Natacha Toribio 06 27121306

Seringenlaan 51

Parochie St.Jans Geboorte NL50RABO 03785.55.235     De Kwakel

Aktie Kerkbalans NL37RABO 03635.05.725

Parochie secretariaat Kwakelsepad  4 56 12 03

Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur

Begrafenisvereniging St. Godefridus

Uitvaartverzorger Mevr. B. Meijer-Schalkwijk  06 29426373

Mgr. Noordmanlaan 65,                  De Kwakel

Gemengd koor Mevr. M. Endhoven 56 08 25

Grift  18                             Uithoorn  

The Bridges Mw. Yvonne Voorn-Bon 06 21836295

Cyclamenlaan 32     De Kwakel

4 You kinderkoor Rosan Meijer  06 40347160

Iepenlaan 23

Parochieblad Het Lopend Vuurtje

Redactieadres Mevr. C. Hoogenboom 56 23 78

Bromelialaan 36, 1424BP      De Kwakel

Drukwerk Theo van Rijn 06 55806912

Verspreiding Lopend Vuurtje Mevr. Emmy Röling 06 48729257

Ontmoetingsruimte Jan en Irene Egberts 52 28 63

beheer Orchideelaan 7     De Kwakel

diakenjeroen@kpnmail.nl

oudsh@kabelfoon.nl

vdijkton@gmail.com

natacha_76@hotmail.com

pc.hoogenboom@caiway.nl 


