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Nieuws van de parochie 
 
Gezinsvieringen en familiezondagen.  
Een gezinsviering was echt voor kinderen.  
Om de viering meer toegankelijk te maken voor alle 
leeftijden gaan deze verder als de familiezondag. Echt 
een viering waar jong en oud zich thuis voelt. 
Met de mogelijkheid om elkaar na de viering nog te 
ontmoeten onder het genot van koffie, thee of 
limonade. 
Deze vieringen zijn om de beurt in De Kwakel, 
Aalsmeer en Kudelstaart. 
De eerste zondag is op 12 oktober in onze parochie, 
De Kwakel. 
 
 
 
 
 
De eerste communie 
In het afgelopen jaar zijn de kinderen uit onze 
parochie samen met de kinderen van de parochies 
Aalsmeer en Kudelstaart voorbereid op hun eerste 
communie. 
Wat een gezelligheid zo met elkaar! Daarom worden 
de kinderen die nu in groep 4 zitten uitgenodigd om 
zich aan te melden voor de voorbereiding op de eerste 
communie die in het voorjaar van 2026 gaat 
plaatsvinden. 
De voorbereidingen vinden zowel in De Kwakel, 
Aalsmeer als Kudelstaart plaats. Zo kom je ook in de 
kerk van de andere kinderen en dat schept een band. 
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Oktober Mariamaand 
Naast de vele feestdagen waarop een aspect van of 
een gebeurtenis uit het leven van Maria wordt gevierd, 
heeft de Katholieke Kerk ook twee maanden aan de 
Moeder Gods toegewijd: mei en oktober.  
De meimaand is bij uitstek de Mariamaand; oktober is 
de maand van de Rozenkrans. Ook in onze kerk wordt 
het rozenhoedje op de woensdagen gebeden. U bent 
welkom.  
 
4 Oktober, schoonmaakmorgen 
Het is inmiddels traditie geworden om - aanvullend op 
het maandelijkse werk van onze kerkwerksters - twee 
keer in het jaar met elkaar op een  
zaterdagmorgen de kerk en de bijgebouwen schoon te 
maken. Het wordt weer najaar en de tweede keer van 
dit jaar staat op de planning en wel op zaterdag 4 
oktober.   
Zoals u weet: velen handen maken licht werk en 
daarbij, het is ook nog eens gezellig. 
We beginnen om 9.00 uur en eindigen stipt om  
12.00 uur. En uiteraard is er halverwege de ochtend 
tijd voor koffie en wat lekkers. We hopen u te zien.  
 
Verkiezingen voor de Tweede Kamer 
Gaat de kerk zich nu bemoeien met de politiek?  
Nee, zeker niet!  Maar in deze tijd is het bijna 
onmogelijk een keuze te maken. Naast dat er 
ontzettend veel partijen zijn vertellen ze allemaal 
een verhaal waarbij je soms vraagtekens zet. En waar 
wil je op 29 oktober eigenlijk op stemmen? Weet u het 
nog? 
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Daarom organiseert het Bisdom Haarlem-Amsterdam 
samen met de Caritas en het Centrum Sociale Leer van 
de Kerk (CSLK) in de maand oktober twee keer een 
avond om hierover in gesprek te gaan. Het gaat dan 
over mensenrechten, democratie en menselijke 
waardigheid. Meer informatie vindt u in dit Lopend 
Vuurtje. 
 
Mevrouw Elly van Rooden 
Sinds enkele maanden is Elly ziek thuis. Ze heeft veel 
pijn, voornamelijk bij het lopen. Er werd gedacht aan 
spierreuma waarvoor medicatie werd gegeven. Echter 
de klachten werden niet minder.  
De onderzoeken zijn in volle gang.  
Voor wie een kaartje wil sturen dit is haar adres:  
Mevrouw Elly van Rooden, 
2e Loosterweg 86,  
2182 CL Hillegom. 
Uiteraard wensen we Elly veel beterschap toe. 
 
Allerzielen op zondag 2 november 
Deze viering wordt al vele jaren voorgegaan door de 
werkgroep avondwake/uitvaarten.  
Dit jaar valt 2 november op zondag. Families die het 
afgelopen jaar een dierbare hebben verloren krijgen 
een persoonlijke uitnodiging, maar uiteraard is 
iedereen van harte welkom.  
Om ook mensen die verderaf wonen de gelegenheid te 
geven er bij te zijn begint de viering niet zoals 
gewoonlijk om 9.30 uur maar om 10.00 uur. 
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      In Memoriam 

 

Adrianus Wilhelmus Maria 
Kooijman 

 

Adriaan 
 

*3 april 1944    12 september 2025 
 
 

Na een heel kort ziekbed is Adriaan Kooijman op  
12 september overleden. Een rustige, lieve man voor 
wie zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen op de 
eerste plaats kwamen. Hij droeg hen op handen.  
Ze konden voor alles bij hem terecht.  
Als Kwakelaar kennen we Adriaan van de boerderij aan 
de Drechtdijk. Aan de Drechtdijk woonde hij  samen 
met Tiny, heeft daar hun gezin zien opgroeien en veel 
mooie jaren heeft gehad. De laatste jaren woonden 
Adriaan en Tiny in een appartement in Uithoorn. Wat 
was hij blij met zijn nieuwe woning.  
Het gaf hem rust dat hij de grote tuin niet meer 
hoefde bij te houden en daarmee niet afhankelijk 
werd van anderen.  
Als drager heeft Adriaan zijn steentje bijgedragen aan 
de parochiegemeenschap. Een stille kracht waar je op 
kon rekenen. Adriaan wat zal je gemist worden. Bij de 
clubs waar jij deel van uitmaakte gaan ze je enorm 
missen.  
Je verhalen, je aanwezigheid, je vriendelijkheid.  
We wensen Tiny, haar kinderen en kleinkinderen veel 
troost en kracht toe en hopen dat de mooie 
herinneringen hen veel kracht en troost zullen geven.   
Rust zacht Adriaan. 
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Lieve parochianen van de  
Sint Jans Geboorte,  
 
bij deze wil ik iedereen van harte 
bedanken voor de vele opgestoken 
kaarsjes, vooral voor de speciale 
kaars in de Mariakapel in Banneux, 
de mooie bloemen, de lieve 
mailtjes en telefoontjes, welke ik 
tijdens mijn ‘ziek zijn’ mocht en 
mag ontvangen... 

 
Voel mij gedragen door de warme 

Kwakelse gemeenschap          

 
Met lieve groetjes, 
 
Elly van Rooden.       
 

 
Oktober, Rozenkransmaand 

 
Het is weer oktobermaand, 

rozenkransmaand. 
 

U bent van harte welkom om op 
woensdag 1, 8, 22 en 29 oktober 
het rozenhoedje mee te bidden. 

We beginnen om 18.30 uur  
in de Mariakapel. 

 
Tijdens het bidden van de rozenkrans kunnen we 
inspiratie, kracht en steun putten voor ons eigen 
leven. Als wij ons door Maria laten leiden zullen we 
haar kostbare hulp ervaren. 
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT  
Oktober 2025 
 
Het secretariaat is in de maanden juli en augustus op 
dinsdag van 9.00 - 15.00 uur geopend en dagelijks zowel 
telefonisch als via de email bereikbaar.  
 

Telefoonnummer:   0297-561203       
Email:     stjansgeboorte@hetnet.nl 
Website:    www.rkparochiedekwakel.nl 
Facebook:    rkparochiedekwakel 
Meevieren via internet:  www.Kerkomroep.nl 
  

KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL 
Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur 
 

DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM 
Het opgeven van een doop, een huwelijk of een 
jubileumviering gaat via het secretariaat.  
Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373   
 

OPGEVEN VAN MISINTENTIES 
Misintenties kunnen via de email worden opgegeven: 
stjansgeboorte@hetnet.nl 
De kosten van de intenties zijn € 8,50. U kunt dit 
overmaken op reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie  
St. Jans Geboorte onder vermelding van uw naam. 
 

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, 
VERGADERRUIMTES 
De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en 
vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij:  
Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of  
Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9. 
 

BLOEMEN IN DE KERK 
Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en 
het altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf 
bloemen neerzetten, neemt u dan even contact op met 
Christa, tel: 533889 /06-22662632 
 

mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
http://www.rkparochiedekwakel.nl/
mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
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BEZOEK VAN EEN PRIESTER of  
ZIEKENCOMMUNIE THUIS ONTVANGEN 
Het is mogelijk om met een priester thuis in gesprek te 
gaan of de communie thuis ontvangen.  
Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met  
kapelaan Darek: 06 46309158 of  
met het parochiesecretariaat (0297 561203) 
 

MUZIKALE VERZOEKEN gemengd koor St. Caecilia 
Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een 
bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een 
muzikaal verzoek indienen. De programmacommissie van 
het Gemengd Koor Sint Caecilia wil daar graag aan 
voldoen mits parochianen dat op tijd bekend maken. 
Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om 
dat programma te veranderen. 
U kunt een verzoek altijd indienen bij:  
Joke Voorn – de Blieck (tel.: 0297 568722). 
 

VERHUIZEN OF OPZEGGEN parochieblad 
Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen 
we het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een 
verhuizing,  verandering van gezinssamenstelling of als u 
het parochieblad niet meer wenst te ontvangen.  
Alvast hartelijke dank voor uw medewerking. 
 

Parochieblad per email? Dat kan! Even een mailtje 
naar: stjansgeboorte@hetnet.nl 
 

Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje: 
Voor de 15e van de maand dient de kopij voor de volgende 
maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de 
volgende wijze:  
- Via de mail naar het secretariaat:  
  stjansgeboorte@hetnet.nl 
- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl 
- Het redactieadres: Bromelialaan 36, De Kwakel  
  pc.hoogenboom@caiway.nl 
 

mailto:qbmeijer@kpnmail.nl
mailto:pc.hoogenboom@caiway.nl
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NAAR DE HOOGTEN 
 
Beste parochianen, wat volgt is de herziene tekst van 
de preek die ik op zondag 7 september tijdens de 
openluchtviering heb uitgesproken. Door het in de 
parochiebladen te laten verschjinen, hoop ik deze 
boodschap aan alle andere parochianen die op die 
zondag niet aanwezig waren te laten toekomen.  
 
Afgelopen zomer was ik met 150 Nederlandse jongeren 
op de Wereldjongerendagen in Rome. Het was een 
indrukwekkende ervaring: anderhalf miljoen jonge 
mensen van over de hele wereld, allemaal 
samengekomen om te luisteren naar paus Leo. De paus 
sprak prachtige woorden: "Als je gekweld en angstig 
bent… betekent dat niet dat je ziek bent, maar dat je 
lééft!" In onze maatschappij zien we angst, 
onzekerheid en paniekaanvallen vaak alleen als een 
probleem dat opgelost moet worden.  
We zeggen dan al snel: "Je bent ziek, je hebt 
problemen, doe het eens rustig aan."  Natuurlijk moet 
men goed voor zichzelf zorgen... Maar hiermee 
bedoelde paus Leo dat als de jongeren onrustig 
zijn, kan een teken zijn van een verlangen naar leven! 
Het betekent dat het leven dat zij nu hebben te klein 
is, en dat zij hunkeren naar iets groters.  
Dat 'iets groters' is Jezus Christus. Jezus is de droom 
van iedere jongere, omdat Hij als enige een vrij, 
groots leven kan bieden, met een horizon die geen 
grenzen kent. 
 

De geschiedenis van de kerk is het verhaal van jonge 
mensen die kozen om de kleine dingen in hun leven – 
hun familiebedrijf, hun vriendenkring, het plezier van 
het hier en nu –  voor iets groters achter te laten.  
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De boodschap van de paus nodigde de jongeren uit om 
groot te durven dromen.  
 
Op zondag 7 september heeft paus Pier Giorgio 

Frassati heilig verklaard, 
en tot patroonheilige van 
de jeugd benoemd.  
Pier Giorgio groeide op in 
een zeer rijke familie in 
Turijn in de eerste jaren 
van de twintigste eeuw; 
zijn vader bezat de 

(toenmalige) grootste 
krant van Italië,  
La Stampa.  

 
Als opvolger werd Pier Giorgio geacht de teugels van 
het familiebedrijf over te nemen, een goede opleiding 
te volgen en een weloverwogen huwelijk aan te gaan. 
Hij moest de verwachtingen van zijn ouders en de 
maatschappij waarmaken. Maar Giorgio voelde dat 
Christus hem riep. In het geheim bezocht hij de 
armsten van de stad. Hij trok de gevaarlijkste buurten 
in en gaf al zijn geld uit aan medicijnen en voedsel 
voor de behoeftigen. Niemand wist hiervan. Pas op de 
dag van zijn begrafenis zagen zijn ouders tot hun grote 
verbazing dat de kerk vol was met arme mensen die 
om hem rouwden. 
 
Op 24-jarige leeftijd werd Pier Giorgio ziek en stierf 
hij binnen een week aan een zeer snelle, ernstige 
vorm van polio, die hij waarschijnlijk tijdens zijn 
bezoeken aan de armen had opgelopen. In de eerste 
dagen van zijn ziekte, toen zijn familie de ernst van 
de situatie nog niet besefte, stierf zijn grootmoeder.  
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De familie was zo druk met de begrafenis van de 
grootmoeder, dat de ziekte van hun zoon niet veel 
aandacht kreeg. Met de immense spirituele kracht die 
hem kenmerkte, droeg hij het kruis van zijn ziekte 
met grote standvastigheid.  
Hij hield van bergklimmen met zijn vrienden en zijn 
motto was "Naar de hoogten". Het vertegenwoordigt 
Frassati's constante streven naar geestelijke groei en 
verheffing, naar een leven dat gericht is op God en 
deugden, en een leven van liefde en dienstbaarheid. 
Met hetzelfde streven heeft hij ook zijn ziekte en 
dood beleefd.  
 
PierGiorgio Frassati had voor Jezus gekozen, en in een 
onopvallende manier zijn leven aan Hem toegewijd. 
PierGiorgio leert ons dat wij vrij zijn. We hoeven niet 
te leven als schuldenaars die de verwachtingen van de 
anderen moeten inlossen. We zijn geroepen tot een 
hogere bestemming: de grenzeloze liefde die alleen 
Christus ons kan geven. Dit is de kern van het 
evangelie.  
Dit is waarnaar die anderhalf miljoen jongeren in 
Rome zochten. Dit is waar het hart van elke jongere 
stiekem naar op zoek is. 
 
We staan aan het begin van een nieuw pastoraal jaar 
in onze parochie. Laten we de voorspraak van  
Pier Giorgio Frassati vragen, en laten we ons de 
woorden van paus Leo aan de jongeren herinneren: 
"jullie zijn niet ziek, jullie leven"! De echte 'kuur' die 
we nodig hebben, is dat Jezus ons hart aanraakt en 
het laat verlangen naar grote dingen. 
 
Marco Cavagnaro 
+31 297 564638 
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Samen parochie zijn?  Breng eens een kaarsje weg!  
 

Een kaarsje wegbrengen, doet u mee? 
Een kaarsje weggeven aan iemand die wel een steuntje 
in de rug kan gebruiken. 
Soms zijn er situaties waarvan je denkt; "hier moet ik 
wat mee" Daarom heeft het parochieteam gemeend dat 
het goed is om in deze situaties een kaarsje dat hoop en 
licht uitstraalt te geven.  
Inmiddels zijn er al heel veel kaarsjes weggebracht en 
mogen we zeggen dat ze dankbaar werden ontvangen. 
Mocht u iemand weten die dat kaarsje wel kan gebruiken 
kunt u dit aan het secretariaat laten weten of u haalt 
een zelf een kaarsje op. Dit kan via het 
parochiesecretariaat (telefoon: 0297-561203 of via  
e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl) 
 

Collectebonnen en collectegeld 
Nu er steeds minder kleingeld in omloop is valt het soms 
niet mee om aan “kerkgeld” te komen. Daarom hebben 
we gemeend u als alternatief vellen met collectebonnen 
aan te bieden.  
Dit zijn vellen met afscheurbare zegels. Een vel heeft 20 
zegels. De waarde van een vel is:  
20 zegels van 1,00 (= 20 euro) of  
20 zegels van 2,00 (=.40 euro). 
De collectebonnen zijn bij het secretariaat verkrijgbaar, 
u ontvangt een betalingsbewijs zodat deze gift 
aftrekbaar is bij de belastingaangifte. 
 

Als u een bankierenapp op uw smartphone heeft dan kan 
ook heel eenvoudig via de QR code die hieronder staat 
afgebeeld worden betaald. 
Als u tijdens de collecte geen 
kleingeld bij de hand hebt kunt u ook 
in de kerk de QR code scannen.  
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Oproep voor kinderen die de Eerste communie 
willen doen! 

 
Beste ouders en verzorgers van de kinderen in  
groep 4 en ouder. 
 
We nodigen uw kind uit om de eerste communie te 
komen doen. De eerste communie is een prachtig 
feest, waarbij de kinderen voor het eerst de 
communie ontvangen. Een bijzonder moment dat veel 
kinderen, maar ook papa’s en mama’s en opa’s en 
oma’s zich nog lang zullen herinneren.  
Het markeert een nieuwe stap in het bij de 

kerkgemeenschap horen, omdat ze 
vanaf dat moment meedoen met het 
samen delen.  
En het is in De Kwakel ook het 
startzijn om mee te doen met alle 
mooie activiteiten die wij met en voor 
de kinderen vanuit de kerk 
organiseren, zoals prachtige 
familievieringen en bijvoorbeeld het 
kerstspel op kerstavond.  
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De informatieavond voor de eerste communie is op 
maandag 27 oktober vanaf 20.00uur in de 
ontmoetingsruimte naast de kerk in De Kwakel.  
Op deze avond zullen we uitleg geven over het mooie 
feest van de eerste communie en het inspirerende 
project ‘God grootste geschenk’.  
 
De voorbereiding op de eerste communie wordt 
gezamenlijk gedaan met Kudelstaart en Aalsmeer. Ook 
hebben wij samen verschillende familievieringen in de 
3 kerken. Zodat we met een grotere groep kinderen 
samen kunnen vieren. 
Want samen is immers leuker dan alleen! 
 
Graag horen we of je aanwezig bent op 27 oktober.  
Wil je meer informatie kun je bellen of mailen met 
Yvonne Voorn, Bernardien Meijer of  
diaken Jeroen Hoekstra:  
 
Yvonne Voorn:  06 218 36 295     

feny@caiway.nl 
Jeroen Hoekstra: 06 412 25 063   

diakenjeroen@kpnmail.nl 
Bernardien Meijer:  06 294 26 373  

stjansgeboorte@hetnet.nl 
 
 
 
Een hartelijke groet, 
 
Diaken Jeroen,  
Yvonne en Bernardien. 
 
 
 

mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
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TER INSPIRATIE  

                                                                                       
 
Nog een paar weken en het is alweer herfst.  
Krijgen we een mooie herfst? Een soort nazomer?  
Of zal het al snel donker en regenachtig worden? Hoe 
dan ook, de tijd vliegt. Seizoenen komen en gaan.  
De grote lijn van de verschillende seizoenen houden 
wij vast. Of: geeft ons houvast. Wij weten wanneer 
het land weer bewerkt moet worden of wanneer we 
het even kunnen laten liggen. Wij weten wanneer de 
ganzen her en der weer landen op de landerijen – en 
wanneer ze weer vertrekken. We accepteren als het 
ware dat we nu even een donkere tijd ingaan qua 
weer, maar dat ook wel weer wat heeft met de 
lichtjes en de warme choco, opdat we weten:  
de seizoenen gaan ook weer door.  
In hoeverre ervaren we ons geloof ook als het gaan van 
seizoenen? De ene keer ervaren we alsof het geloof vol 
warmte is en de zon er volop op schijnt. Een andere 
keer staat het op een laag pitje; treedt de winter in.  
In hoeverre kunnen we ons dan vasthouden aan de 
geloofsseizoenen? Zoals de seizoenen in ons 
levensritme? Hoe blijven we door de verschillende 
levensseizoenen heen tekenen herkennen?   
Als we kijken naar mensen die in de bijbel centraal 
staan, lezen we regelmatig over de wisseling van de 
seizoenen in hun leven. En ook over de wisseling van 
de seizoenen in hun geloofsleven. Het gaat met ups en 
downs. De rode draad is het licht waar zij zich aan vast 
weten te houden.  
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Het licht als een bron van warmte en liefde om hen 
heen: de liefde van God. Deze liefde blijft bij mensen 
door de geloofsseizoenen heen.  
Maar ook: het is God die door alle seizoenen heen toch 
verder blijkt te gaan waar anderen geloven in Zijn 
einde of het einde van de kerkgeschiedenis in de 
wereld van vandaag.  
Als we kijken naar de geschiedenis van Abraham, 
Mozes en Elia ervaren we steeds opnieuw hoe God 
verdergaat ondanks de ontrouw met mensen.  
Als we kijken naar de geschiedenis van Jezus en naar 
de wording van de christelijke kerk zullen we steeds 
opnieuw ontdekken; het is allemaal niet 
vanzelfsprekend dat God een plaats heeft in het leven 
van mensen. Ook niet ten tijde van Jezus. Ook niet ten 
tijde van het begin van de kerkgeschiedenis.  
Het is Gods liefde die verdergaat.  
In de tijd van Abraham. In de tijd van Mozes.  
In de tijd van Elia. In de tijd van Jezus. In de tijd dat 
christenen werden en worden vervolgd.  
Het is Gods liefde die verdergaat met mensen.  
In de tijd dat christenen hun eigen geloofs -
gemeenschappen deden scheuren. In de tijd dat 
gelovigen elkaar weer opzoeken om samen Gods liefde 
uit te stralen.  
Seizoenen komen en gaan, maar het is Gods Liefde die 
blijft en verdergaat met mensen.                 
 
Elly van Rooden.  
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Beste parochianen, 
 
Met de kersttijd in aantocht willen wij graag 
helderheid scheppen over de opzet van ons 
kerstrooster. De keuze voor één viering per parochie 
op kerstavond is een bewuste beslissing die voortkomt 
uit zowel inhoudelijke als praktische overwegingen. 
 
Veel mensen koesteren de warmte en de spiritualiteit 
van kerstmis. In onze parochies vieren we dit met 
mooie tradities en activiteiten, zoals kerstconcerten, 
kerstspelen en gezellige bijeenkomsten. We 
waarderen de inzet van alle vrijwilligers die deze 
evenementen met zoveel liefde organiseren. Deze 
activiteiten zijn goed en belangrijk, en bieden de 
perfecte gelegenheid om de rijkdom van de 
kerstboodschap op nieuwe, creatieve manieren te 
delen gedurende de hele kerstperiode. 
 
Toch is de Eucharistieviering van de Kerstnacht de 
bron waaruit alle andere kerstactiviteiten hun 
betekenis krijgen. Als we de verbinding met de bron 
verliezen, wordt al het andere dat we doen zinloos, 
hoe mooi het ook lijkt. Daarom dienen we op 
kerstavond onze aandacht te richten op de Mis, de 
bron van ons geloof.  
 
Onze kerken waren vroeger vol, maar de realiteit van 
vandaag is anders. Meerdere vieringen op kerstavond 
versnipperen de gemeenschap en leiden tot halflege 
kerken op kerstochtend, wat demotiverend is voor 
iedereen.  
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Door ons te concentreren op één viering op kerstavond 
willen we de gemeenschap bij elkaar brengen om in 
eenheid de geboorte van Christus te vieren. 
 
Sommigen denken dat we mensen zo wegjagen, maar 
kerstmis is meer dan alleen kerstavond. De hele 
periode tot driekoningen biedt tal van mogelijkheden 
voor mensen om dichter bij de kerk te komen. 
Kerstavond is hét moment voor onze gemeenschap om 
zich te laven aan de bron. Alleen dan kunnen we de 
andere activiteiten in de kersttijd met een solide basis 
ondersteunen. 
 
Een andere belangrijke reden is het afnemende aantal 
pastores. Eén viering per parochie stelt hen in staat 
om aanwezig te zijn en samen met jullie te vieren, 
wat de eenheid binnen de parochie versterkt en maakt 
hen zichtbaar en benaderbaar voor al die mensen die 
niet wekelijks in de kerk komen. 
 
Wij hopen dat we samen, met één hart,  
de geboorte van onze Heer mogen vieren. 
 
 
De pastoresteam 
Pastoor Marco, Kapelaan Darek,  
Diaken Jeroen, Catechist Elly 
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Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel   
oktober 2025   

     

zondag 
5 oktober 9.30 uur  

Woord en Communieviering 
Diaken Jeroen Hoekstra Gemengd koor 

    

zondag 
12 oktober 9.30 uur  

Woord en Communieviering 
Familiezondag m.m.v. 
kinderkoor De Kudelkwetters  

     

zondag 
19 oktober 9.30 uur  Eucharistieviering samenzang 

    
zondag 
26 oktober 9.30 uur  Eucharistieviering Gemengd koor 

    
zondag 
2 november 10.00 uur  

Viering van woord en gebed 
Allerzielen The Bridges 

    
Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in de Mariakapel een 
kaarsje aan te steken of om gewoon even stil te zijn. 
 
Iedere zondag is er na de viering van 9.30 uur voor iedereen die dit gezellig 
vindt, koffiedrinken in de ontmoetingsruimte. 
 
Wilt u meedoen met de collecte? 
Dat kan door deze QR code te gebruiken. 

 

 

 

 
 
 



_____________________________________________________                                       
lopend vuurtje                               20                              oktober 2025 
  

  
H. Urbanus  
Nes a/d Amstel Emmaüsparochie 

H. Joannes 
Geboorte 

 
O.L.V.  
vd Berg Karmel 
Aalsmeer 

    Uithoorn    Kudelstaart    
        

 zondag 9.30 uur  
zondag  
11:00 uur 

zondag  
11.00 uur zondag 9.30 uur 

          

zondag  
5 okt 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
Familiezondag in 
Uithoorn 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
Familiezondag in 
Uithoorn 

Oecumenische 
viering met diaken 
en dominee Eucharistieviering 

          

zondag  
12 okt Eucharistieviering Eucharistieviering 

9.30 uur  
Woord en 
Communieviering 
Familiezondag in 
De Kwakel Eucharistieviering 

     

zondag  
19 okt Nog niet bekend Eucharistieviering 

Woord en 
Communieviering 
Diaken  
Jeroen Hoekstra 
Diaconale zondag 

Woord en 
Communieviering 
Diaken  
Jeroen Hoekstra 
Diaconale zondag 

     

zondag  
26 okt 

Woord en 
Communieviering 
Diaken  
Rob Mascini Eucharistieviering 

Woord en 
Communieviering 
Diaken  
Rob Mascini 

Woord en 
gebedsviering 
o.l.v. parochianen 

     

za-dag  
1 nov 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
Allerheiligen in 
Uithoorn 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
Allerheiligen in 
Uithoorn 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
Allerheiligen in 
Uithoorn 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
Allerheiligen in 
Uithoorn 

     

zondag  
2 nov 

Woord en 
Communieviering 
Allerzielen 

19:00 uur 
Eucharistieviering 
Allerzielen 

19:00 uur 
Woord en 
gebedsviering 
Allerzielen 

Eucharistieviering 
Allerzielen 
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Woensdag 1 oktober, 18.30 uur 
Rozenhoedje in de Mariakapel 
 

Zondag 5 oktober, 9.30 uur 
Woord en communieviering 
Voorganger: Diaken Jeroen Hoekstra 
Muziek: gemengd koor 
Misintenties: 
Natacha Solovjevas Plesoianu 
Jan van der Knaap  
Henny van der Knaap – Duijvestein 
Theo, Adri en Carola van Rijn 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Steffan 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Annie Lemmers - Opdam 
Corrie Brozius – Hoogervorst 
Familieleden Jongmans – van Heel 
Karin Jongmans – Winnubst 
Overleden ouders van Kessel – Wijfjes en  

overleden familie 
Riet Ambagtsheer – Zeldenthuis en Cor Ambagtsheer 
Joke van der Jagt – Ambagtsheer 
Greet Steen – Zeldenthuis 
Hein Kooijman en overleden familie 
Overleden familie Egberts – Knaap 
Mart en Gerda, familie van Diemen – Wegbrands 
Huub van Diemen 
Co van’t Hart – Hogenboom,  
Piet van’t Hart en overleden familie 
Leo Klijn 
Arie Hogerwerf en Rie Hogerwerf – Vork 
Harry Schoordijk 
Piet Langelaan 

Joannes Hoogervorst 
Cornelia Hoogervorst - Veldhuijzen 

https://www.google.nl/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiSgvfA_tzhAhWGjFEKHc0uAmoYABAFGgJ3cw&sig=AOD64_0Y4INLUKbv91Nw-QwZGGBx_9rlkw&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwiZg_LA_tzhAhUiMuwKHRJyBdIQvhcISw&adurl=
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Woensdag 8 oktober, 18.30 uur 
Rozenhoedje in de Mariakapel 
 

 
 
 
 
Zondag 12 oktober, 9.30 uur,  
Wereldmissiedag voor de kinderen 
Woord en communieviering, Familiezondag 

Muziek: kinderkoor de Kudelkwetters 
Misintenties: 
Natacha Solovjevas Plesoianu 
Jan van der Knaap  
Henny van der Knaap – Duijvestein 
Theo, Adri en Carola van Rijn 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Steffan 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en  

schoonzoon Eric 
Annie Lemmers - Opdam 
Wim Schreurs 
Jos en Ank Springintveld – van Dam 
Marjan van der Hoorn – van Dam 
Agie van Dam – Bakker 
Riek Koeleman – van der Hoorn 
Hennie en Theo Omtzigt 
Ben Plasmeijer en Bets Plasmeijer – Haak 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiSgvfA_tzhAhWGjFEKHc0uAmoYABAFGgJ3cw&sig=AOD64_0Y4INLUKbv91Nw-QwZGGBx_9rlkw&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwiZg_LA_tzhAhUiMuwKHRJyBdIQvhcISw&adurl=
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Zondag 19 oktober, 9.30 uur, Wereldmissiedag 
Eucharistieviering 
Muziek: samenzang met orgelspel 
Misintenties: 
Overleden familie Lek – van Bunningen 
Mieke Peeters – van Bunningen 
Herman Fontijn en dochters Trea en Toos 
Mart en Gerda, familie van Diemen – Wegbrands 
Huub van Diemen 
Leo Klijn 
Corrie van Diemen – van der Meer en schoonzoon Leo 
Koos van der Hulst 
Overleden familie Voorn – van der Hulst, Jan en Alex 
Natacha Solovjevas Plesoianu 
Jan van der Knaap  
Henny van der Knaap – Duijvestein 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Steffan 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en  

schoonzoon Eric 
Theo, Adri en Carola van Rijn 
Annie Lemmers - Opdam 
 
 
 
 
 

 
Woensdag 22 oktober, 18.30 uur 
Rozenhoedje in de Mariakapel 
 

 
 
 

https://www.google.nl/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiSgvfA_tzhAhWGjFEKHc0uAmoYABAFGgJ3cw&sig=AOD64_0Y4INLUKbv91Nw-QwZGGBx_9rlkw&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwiZg_LA_tzhAhUiMuwKHRJyBdIQvhcISw&adurl=


_____________________________________________________                                       
lopend vuurtje                               24                              oktober 2025 
  

Zondag 26 oktober, 9.30 uur 
Eucharistieviering 
Muziek: gemengd koor 
Misintenties:  
Jan Zijerveld en Nel Zijerveld – Graven 
Wout van Tol 
Henk Overwater en Thea Overwater – Lauwers 
Emmy Bartels – Hogenboom 
Overleden familie Bartels – van Kessel 
Pater Cees Bartels 
Tom Mayenburg en overleden familie 
Gerard Hoogervorst en Genie Sloothaak 
Jan en Robbie Nieuwendijk 
Overleden familie Nieuwendijk – Sloothaak 
Henny en Theo Omtzigt 
Natacha Solovjevas Plesoianu 
Jan van der Knaap  
Henny van der Knaap – Duijvestein 
Theo, Adri en Carola van Rijn 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Steffan 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en  

schoonzoon Eric 
Annie Lemmers - Opdam 
 

 
Woensdag 29 oktober, 18.30 uur 
Rozenhoedje in de Mariakapel 
 

 
Zondag 2 november, 10.00 uur 
Allerzielenviering, viering van Woord en gebed 
Voorgangers: werkgroep avondwake en uitvaarten 
Muziek: The Bridges 
 

https://www.google.nl/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiSgvfA_tzhAhWGjFEKHc0uAmoYABAFGgJ3cw&sig=AOD64_0Y4INLUKbv91Nw-QwZGGBx_9rlkw&ctype=5&rct=j&q=&ved=0ahUKEwiZg_LA_tzhAhUiMuwKHRJyBdIQvhcISw&adurl=
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VROUWENGILDE 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Op woensdag 15 oktober 
 
Op deze avond spelen we de Alleskunner  
(vast weleens gezien op de televisie). 
 
Het belooft een gezellige, sportieve avond te worden 
met allerlei leuke opdrachten. 
 
WIE IS DE ALLESKUNNER?? 
 
De avond begint om 20.00 uur. 
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Secretariaat: 
Muziekvereniging Tavenu 
Gineke van Dam 
secretariaat@tavenu-dekwakel.nl 

 

PERSBERICHT 

Zaterdag 11 oktober a.s. komen leden van  
TAVENU weer oud ijzer ophalen in de gebruikelijke 
wijken van De Kwakel en Vrouwenakker. 
 
U doet ons een groot plezier als u uw oud ijzer om 
13:00 uur aan de weg plaatst. Wij verzoeken u geen 
autobanden, koel- en vrieskasten mee te geven. 
Hiervoor moeten wij betalen.  
Heeft u veel of zwaar oud ijzer, bel dan even naar Jan 
Kas (06-15 89 11 37). 
 
De opbrengst van deze actie komt ten goede van ons 
instrumentenfonds en de jeugdopleiding. 
  
Bestuur TAVENU 
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Bordspel-liefhebbers opgelet! 
 
 
Op vrijdag 3 oktober 
organiseren we in dorpshuis De 
Quakel de vijfde 
bordspellenavond. 
Bordspel-enthousiastelingen 
Jeroen en Marco nemen  
een mooie selectie aan 

instapmodellen en expertspellen 
mee en zorgen voor uitleg en begeleiding. 
 
 
We zullen deze keer in 
elk geval de klassieker 
 ‘7 Wonders’ spelen.  
We bouwen met 
grondstoffen en 
gebouwen aan onze 
beschaving in een vlot 
spelend kaartspel.  
 
 
Dus ben je een nieuwsgierige beginner, een ervaren 
speler of iets daartussenin? Zorg dan dat je erbij 
bent! Ook leuk als je een spel meeneemt waar je zelf 
enthousiast over bent. 
 
Heb je nog vragen? Stuur dan een berichtje via 
Whatsapp of Signal naar Marco Redeman:  
06 2063 4023.  
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Of wordt via onderstaande QR-code lid van onze 
gezellig bordspel community! 
 
Bordspelclub De Kwakel e.o. 
 
Voor bordspelliefhebbers uit  
De Kwakel, Uithoorn en de wijde omgeving! 
Word lid van onze Whatsapp community: 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Spelhandleiding: 

Vrijdagavond 3 oktober 

Dorpshuis De Quakel,  

Kerklaan 16, De Kwakel.  

Aanmelden is niet nodig. 

We beginnen om 19.30 uur en 

spelen tot ongeveer 22.30 uur. 

 

De entree is gratis en de bar is 

de hele avond geopend.  

 

Na 3 oktober is de volgende 

bordspelavond op: 

Vrijdagavond 14 november 

Vrijdagavond 12 december 
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Zonder in partijpolitiek te belanden, geeft de 
sociale leer van de Katholieke Kerk belangrijke 
uitgangspunten voor een menswaardig bestaan. 
 

MENSENRECHTEN, 
DEMOCRATIE, MENSELIJKE WAARDIGHEID 

 
Nu eind oktober verkiezingen worden gehouden voor 
de Tweede Kamer, is het wellicht een moment om u 
te bezinnen welke afwegingen u maakt bij uw 
politieke keuze. De bijeenkomst ‘Mensenrechten en 
democratie vanuit de menselijke waardigheid’ kan u 
mogelijk hierbij helpen. 
 
Zonder in partijpolitiek te belanden, geeft de sociale 
leer van de Katholieke Kerk belangrijke  
uitgangspunten voor een menswaardig bestaan. 
Hierbij staat voorop dat ieder mens uniek is en het 
recht heeft voluit mens te zijn. 
 
We gaan tijdens deze bijeenkomst in op de vraag: 
Wat is volgens de sociale leer van de Kerk een 
menswaardig bestaan? 
En welke mensenrechten vloeien hier uit voort? 
En hoe kan dat verankerd worden in een  
democratische samenleving? 
 
U bent welkom op: 
 

Woensdag 8 oktober, 19.30 uur 
Plebanie, Heilige Bavokathedraal, Leidsevaart 146 
(ingang via tuin Emmaplein) 
 
Woensdag 15 oktober, 19.30 uur 
Huis van Sant’Egidio, Waterlooplein 205, Amsterdam 
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Aanmelden tot 2 dagen voor aanvang via info@cslk.nl 
met vermelding van de datum en locatie van uw 
keuze. U ontvangt tijdig een bevestiging.  
 
De avonden worden georganiseerd door de  
Caritas van het Bisdom Haarlem-Amsterdam en het  
Centrum voor sociale leer van de Kerk. 
 
De inhoudelijke inbreng wordt verzorgd door  
dhr. Hein Steneker van het Bisdom Rotterdam.  
Er zal volop gelegenheid zijn om met elkaar in gesprek 
te gaan. 
 
De aanvangstijd is om 19.30 uur  
(einde uiterlijk 22.00 uur). 
 
We zien uit naar uw deelname. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

mailto:info@cslk.nl
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Nieuws uit de PKN kerk. 
 
Iedere maand is er een kerkcafé waar ook u van 
harte welkom bent. Deze zeer interessante 
avonden worden georganiseerd door de PKN kerk en 
vinden plaats in de kerk De Schutse. 

 
Vrijdag 10 oktober 

VIRUSSEN – HOE GAAN WE ER MEE OM? 
 
De COVID epidemie ligt niet ver achter ons. 
Een tijd waarin een minuscuul deeltje de hele wereld 
deed huiveren. En het ligt ook nog niet helemaal 
achter ons: vele mensen kampen nog steeds met een 
ernstige nasleep in de vorm van post-COVID. 
We zijn in Nederland nu aan het evalueren wat die tijd 
eigenlijk met onze samenleving heeft gedaan. Als we 
dat weten doemt de vraag op: wat leert ons dat voor 
de toekomst? Want één ding weten we zeker: virussen 
blijven onder ons. 
Kunnen we in de toekomst zo’n epidemie voorkomen? 
Als zich tóch een epidemie voordoet, hoe kunnen we 
die stoppen? Hoe maken virussen mensen ziek? Wat 
kunnen we zelf bijdragen om dit risico te 
verminderen? 
Hier houdt de wereld van virologen zich mee bezig. Ze 
onderzoeken de virussen die schadelijk zijn voor de 
mensheid en zoeken naar een antiviraal medicijn om 
dit te kunnen bestrijden. 
Katja Wolthers is medisch microbioloog en viroloog 
MD, PGHD. Haar huidige functie is staflid klinische 
virologie en hoofdonderzoeker bij de afdeling 
medische microbiologie van de Amsterdams 
Universitaire Medische Centra.  

https://www.amsterdamumc.org/en/research/researchers/katja-wolthers.htm
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Ze is ook medeoprichter en wetenschappelijk 
directeur van het Marie Curie ITN consortium  
Organovoir. 
Voor virusonderzoek werden veel dierproeven 
gebruikt. Maar dit is de laatste tijd sterk aan het 
veranderen. Tegenwoordig wordt met het kweken van 
stamcellen mini orgaantjes gemaakt die voor het 
onderzoek gebruikt kunnen worden.  
Katja Wolthers is hiervan een warm pleitbezorger! Een 
boeiende ontwikkeling. 
 
Vrijdagavond 10 oktober komt Katja ons meer 
hierover vertellen. Vooral waar haar eigen intuïtief 
gedreven passie voor dit werk vandaan komt en wat 
haar motiveert om dit belangrijke werk uit te voeren. 
 
KerkCafé vindt vijf keer vrijdags plaats in  
De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn.  
Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. Na afloop kun je 
bij een hapje en drankje na-praten. De toegang is vrij, 
een vrijwillige bijdrage is welkom voor consumpties en 
instandhouding van KerkCafé. 
Aanmelden is fijn, voor de drankjes en de stoelen. 
kerkcafeuithoorn@gmail.com 

 

https://www.pkn-uithoorn.nl/contact/#kerkgebouw
mailto:kerkcafeuithoorn@gmail.com
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Van oudsher is oktober Wereldmissiemaand. 
Ook dit jaar zijn er 2 weekenden waarin de missie 
centraal staat. 
Dat is het weekend van 5 oktober en 19 oktober. 
Vijf oktober is het Wereldmissiedag van de kinderen. 
En zeker in deze tijd nu in vele landen de vrede ver te 
zoeken is en burgeroorlogen veel slachtoffers maken 
is onze steun meer dan nodig. 
En met name voor de kinderen is het een zware tijd. 
U kunt Missio op de volgende manier steunen: 
Uw donatie voor de Wereldmissiedag van de 
kinderen kunt u overmaken op:  
NL14 INGB 0000 01 1020,  
t.n.v. Missio Wereldmissiedag van de kinderen 
 
In 2014 stond de kerk van Myanmar centraal in de 
Wereldmissiemaand van Missio. Met het ingezamelde 
geld heeft Missio onder andere de zusters in het zuiden 
van Myanmar in het bisdom Mawlamyine kunnen 
ondersteunen. Het is een van de armste bisdommen, 
onder meer vanwege de politieke en economische 
situatie van de streek. 
In het gebied dat het bisdom bestrijkt, wonen bijna  
3 miljoen mensen. Een kleine 10.000 van hen zijn 
katholiek. De oppervlaktes van de parochies zijn erg 
groot. Bijna alle mensen in het oostelijk deel van het 
bisdom bij de grens met Thailand behoren tot het volk 
van de Kayin (Karen). Al vele jaren doen de zusters 
missionair werk langs de Thaise grens.  
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Zij zorgen daar voor de kinderen die ontheemd zijn, 
op de vlucht voor het geweld in de regio.  
De kinderen worden opgevangen in hostels en krijgen 
naast voedsel, kleding en medicijnen ook onderwijs en 
catecheselessen. 
 
Binnenlandse vluchtelingen 
Na de militaire staatsgreep in februari 2021 escaleert 
het geweld in Myanmar. Wie kan, vlucht het land uit. 
Verzetsgroepen en legers van etnische minderheden 
hebben zich aaneengesloten om de militaire junta te 
bedwingen. Inmiddels hebben zij meer dan de helft 
van het land onder controle. De militaire junta staat 
onder zeer grote druk en bombardeert doelbewust 
dorpen, plundert, valt scholen en ziekenhuizen aan. 
Bij de aanvallen ontziet de junta ook de kerken niet. 
De humanitaire en economische situatie is rampzalig. 
Er zijn ongeveer drie miljoen vluchtelingen in eigen 
land. Veel mensen zijn wanhopig. 
  
Steeds vaker en heftiger wordt ook de kerk mikpunt 
van de junta. Het bisdom Loikaw is een van de zwaar 
getroffen gebieden. Kerken en kerkelijke instellingen 
zoals klinieken en gemeentecentra worden verwoest. 
Bisschop Celso Ba Shwe is zelf vluchteling geworden. 
De kathedraal werd beschoten en het dak van de kapel 
van het pastoraal centrum werd daarbij verwoest. 
  
“Ik heb geleerd dat we moeilijkheden in kansen 
moeten veranderen”    Bisschop Celso Ba Shwe 
  
Bisschop Shwe trekt van kamp naar kamp om de 
mensen pastoraal te steunen, maar ook met heel 
praktische zaken. Er is onder meer behoefte aan 
levensmiddelen en medicijnen.  
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Maar vooral maakt de bisschop zich zorgen om de 
toekomst van de kinderen, die al jaren niet naar 
school kunnen gaan. 
 
Opleiding jonge vrouwen 
De jonge vrouwen in het Rose Virginie Center komen 
uit verschillende regio’s en spreken verschillende 
talen. De meesten komen uit burgeroorlogsgebieden 
met weinig opleidingsmogelijkheden. “We wilden een 
beroepsopleiding opzetten voor meisjes uit 
achtergestelde gemeenschappen”, zegt zuster Regina 
Htoo Htoo, die meehielp het centrum in 2016 op te 
richten. De meisjes kunnen een opleiding volgen tot 
naaister, kapster of schoonheidsspecialiste. 
  
De burgeroorlog zorgt voor veel angst onder de jonge 
vrouwen. Zeker nu sinds februari 2024 ook jonge 
vrouwen tussen 18 en 27 jaar opgeroepen kunnen 
worden voor de dienstplicht. De aardbeving eind 
maart in Myanmar heeft Mandalay zwaar getroffen. 
Niemand in het centrum raakte gewond, maar het 
gebouw liep schade op. Daarom trokken de zusters en 
meisjes naar een noodonderkomen buiten de stad. 
  
“We delen onze energie en ondersteunen elkaar”  
Zuster Regina Htoo Htoo 
  
Ondanks deze zeer zware omstandigheden geven de 
zusters en de jonge vrouwen niet op. Ze blijven 
vechten voor een goede toekomst en weten dat de 
opleiding daarbij van groot belang is. 
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De vluchtelingen 
De vluchtelingenkampen Ban Mai Nai Soi en Ban Mae 
Surin liggen geïsoleerd aan de Thaise grens met 
Myanmar, ver weg van elke infrastructuur. Ze 
herbergen 13.000 vluchtelingen uit Myanmar. Veel van 
hen zijn al in de jaren 1980 en 1990 vanwege 
gewapende conflicten naar Thailand gevlucht. Na de 
militaire staatsgreep in Myanmar in 2021 kwam er een 
nieuwe vluchtelingenstroom. 
  
Father Dominic Nya Reh, zelf afkomstig uit het bisdom 
Loikaw in Myanmar, zorgt al vele jaren voor de 
ouderen, vrouwen en kinderen in beide kampen. Hij 
viert de eucharistie, organiseert geestelijke 
oefeningen, geeft raad, gaat op huisbezoek en 
organiseert bijeenkomsten. Pastoor Dominic is een 
belangrijke steun voor de mensen in de kampen. 
  
“Mijn plaats is hier bij de mensen, ik voel me voor hen 
verantwoordelijk”    Pastoor Dominic Nya Reh 
  
Het leven in het kamp is zeer zwaar en de 
vluchtelingen hebben trauma’s opgelopen. En toen 
werd begin dit jaar de Amerikaanse hulp stopgezet. 
Van de ene op de andere dag werd het ziekenhuis 
gesloten. Levensmiddelen werden schaars.  
Pastoor Dominic doet wat hij kan. 
 
U kunt al deze werkers steunen: 
Stort uw bijdrage op 
NL65 INGB 0000 0015 66  
t.n.v. Missio Wereldmissiemaand 
’s-Hertogenbosch o.v.v. Bisschop Celso Ba Shwe of 
Zuster Regina Htoo Htoo of Pastoor Dominic.  
Zo weet u precies welk project u steunt. 
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De Gerarduskalender is er weer 
 
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster 
Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de 
voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot 
nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje 
spirit’.  
 
Op de achterkant staan afwisselend moppen, 
gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie 
over verschillende onderwerpen. 
 
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen 
beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, de 
puzzels en informatie op de achterkant geven u aan 
het begin van de dag een positief gevoel. 
 
De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier 
samengesteld door een uitgebreide redactie van 
personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem.  
De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle 
activiteiten die vanuit klooster Wittem worden 
georganiseerd. 
De kalender kost inclusief schild € 11,50  
 
De kalender is op te halen bij het 
parochiesecretariaat of bij  
mevr. B. Meijer thuis;  
Mgr. Noordmanlaan 65.  
 
 
 
Gelezen op de kalender: 
Een kenmerk van een gelukkig hart 
is een vrolijk gezicht Toon Hermans 
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Beknopte Info R.K.Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel 
Kerkgebouw Kwakelsepad 4     1424 AZ De Kwakel   
 0297 561203    stjansgeboorte@hetnet.nl 
Pastores:  
Pastoor Marco Cavagnaro   | Potgieterplein 4,      0297 564638 
Kapelaan Darek Karwowsky| 1422BB Uithoorn  
Catechiste E. van Rooden pmmvanrooden@hetnet.nl 0252-
517592 
Diaken Jeroen Hoekstra diakenjeroen@kpnmail.nl 06 41225063 
Parochieteam 
Vice Voorzitter:  Mevr. M. Oudshoorn  06 13905265 
monique.van.egmond@hotmail.com      Linie 85;  
(regio) kerkbestuur: secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com 
Secretaris: Mevr. B. Meijer-Schalkwijk     06 29426373 

qbmeijer@kpnmail.nl   Mgr.Noordmanlaan 65, De Kwakel 
Lid parochieteam: Miranda van Rijn  06 50963187 
Lid parochieteam: Ton van Dijk  06 46441169 
vdijkton@gmail.com Drechtdijk 5B:  
Pennningmeester:  Andrea Kooijman 06-30260013 
andreakooijman1@gmail.com   Anjerlaan 21 
Rekeningnummers: 
Parochie St.Jans Geboorte NL50RABO 03785.55.235  
Actie Kerkbalans        NL37RABO 03635.05.725  
Parochie secretariaat Kwakelsepad 4   0297 561203 
Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur 
Begrafenisvereniging St. Godefridus 
Uitvaartverzorger: Mevr. B. Meijer-Schalkwijk   06 
29426373 
Gemengd koor: Mevr. M. Endhoven    0297 560825 
The Bridges:   Leo van Rijt     0297 560500 
Parochieblad  Het Lopend Vuurtje 

Redactieadres:  Mevr. C. Hoogenboom  0297 562378 
pc.hoogenboom@caiway.nl Bromelialaan 36,1424BP De Kwakel 
Drukwerk: Theo van Rijn    06 55806912 
Verspreiding Lopend Vuurtje: secretariaat  0297 561203 
Beheer ontmoetingsruimte: Jan en Irene Egberts  0297 52263 
Verhuur ontmoetingsruimte via het secretariaat 0297 561203 
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Zaterdag 4 oktober 
Grote schoonmaakmorgen in onze kerk 
 
Omdat het voor onze kerkwerksters niet mogelijk is 
alle werkzaamheden op de woensdagmorgen te doen  
Organiseren we opnieuw een schoonmaakmorgen.   
Op deze morgen worden de grotere klussen geklaard. 
Wij beginnen om 9.00 uur en verwelkomen u graag in 
de ontmoetingsruimte. 
Kies de klus en je krijgt: 

• Beweging 

• Gezelligheid 

• Pauze met koffie en meer 

• Schouderklopjes 

• En een schone kerk  
. 
 
 

 
De Kwakelse veiling:  
Heeft u ook het formulier voor de Kwakelse Veiling al 
ingevuld en de data van de veilingavonden; 25 oktober 
en 1 november op de kalender genoteerd? De avond 
begint om 19.30 uur met een kinderuurtje en vindt 
plaats in de kantine van KDO. 
U weet toch dat de opbrengst voor alle clubs en 
verenigingen in ons dorp is?  U doet toch ook mee ! 
Zin in een gezellige avond? Dan bent u er vast bij. 
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Onderstaande personen zijn contactpersoon voor  

de leden van de genoemde werkgroepen en koren 

 

The Bridges      Corry Compier  06 14564314  

4 YOU       Bernardien Meijer  06 29426373 

Gemengd koor     Jan van Wees  582420 

Avondwake en uitvaart 

     

Gezinsvieringen     Bernardien Meijer   06 29426373 

1e Communie      Bernardien Meijer 

Dopen       Bernardien Meijer 

Lektoren   

PCI       Annette Egberts    06 53925378 

       info@pcidekwakel.nl 

Kosters       

Begrafenisvereniging   Hennie Bruine de Bruin 562265 

Dragersgilde    Hennie Bruine de Bruin 

Kerkwerksters        Parochiesecretariaat          561203 

Lopend Vuurtje   Parochiesecretariaat 561203 

Aktie Kerkbalans   Lenie Drost     06 49040700 

Kontakt RKBS de Zon   Yvonne Voorn-Bon     521281 

 

Er zijn meerdere manieren om op de hoogte te blijven  

over onze parochie en de activiteiten: 

                                

Vind onze website op het internet: 

www.rkparochiedekwakel.nl 

 

Volg ons op facebook via:   

facebook.com/rkparochiedekwakel  

 

Volg onze vieringen met de     

livestream via de app of de website 

van kerkomroep.nl 


