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Nieuws van de parochie 
 
In de eerste helft van februari was het eerst carnaval 
en daarna werd het askruisje gegeven. Hierna zijn we 
de vastentijd ingegaan, op weg naar Pasen.  
Een bijzondere tijd in onze katholieke kerk, in alle 
christelijke kerken. 
De vastentijd is een periode waarin we stilstaan hoe 
we zelf in het leven staan. Een tijd van bezinning maar 
ook een tijd om eens echt aan anderen te denken. Dat 
kan met aandacht geven of daadwerkelijk iets doen. 
Paus Franciscus heeft een stukje geschreven waarin 
hij ons aanspoort de voorbeelden die hij noemt te 
volgen. Voorbeelden die je tot nadenken aanzetten en 
echt wat van je vragen. 
 
Pasen en Paastriduüm  
De Goede Week gaat vooraf aan Eerste Paasdag. Deze 
week begint op zondag 24 maart met de 
Palmpasenviering waarin de kinderen met hun 
Palmpasenstokken de kerk binnenkomen en de 
palmtakjes worden gezegend en uitgedeeld. 
 
De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 
de Paaswake zijn tezamen het Paastriduüm. Het zijn 
drie vieringen die sterk met elkaar zijn verbonden en 
in een en dezelfde kerk worden gevierd.  
Dit jaar wordt het Paastriduüm in onze kerk gevierd. 
Wij zien er naar uit dat deze vieringen goed worden 
bezocht. Voor onze koren zijn het speciale vieringen 
waar zij bijzondere aandacht aan schenken en veel 
aan voorbereiden. We hopen dat u dat weet te 
waarderen. 
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Wat staat er te gebeuren in de tijd voor Pasen 
 

Donderdag 14 maart: 17.00 – 19.00 uur 
Sobere maaltijd in de ontmoetingsruimte 
 

Zondag 24 maart, 9.30 uur - Palmpasen  
Intocht van Jezus in Jerusalem en zegening 
palmtakjes. Tijdens de offerande is er een 
voedselinzameling t.b.v. 0297 help ons helpen. 
 
 

Donderdag 28 maart, 19.00 uur - Witte Donderdag 
Jezus wast de voeten van de leerlingen en breekt het 
brood. M.m.v. The Bridges. 
Tijdens de offerande is er een voedselinzameling 
t.b.v. 0297 Help ons helpen. 
 

Vrijdag 29 maart, 19.00 uur - Goede Vrijdag  
We gedenken het lijden en sterven van Jezus  
M.m.v. Gemengd koor St. Caecilia. 
 

Zaterdag 30 maart, 20.00 uur - Paaswake, 
Het vuur van Pasen wordt ontstoken, het licht van de 
verrijzenis. M.m.v. The Bridges 
 

Zondag 31 maart, 9.30 uur - Eerste Paasdag 
De jubel van de opstanding, Jezus is verrezen.  
M.m.v. Gemengd koor St. Caecilia 
 
Vastenproject: Strijd tegen de droogte, de hitte, de 
honger, de armoe. 
Het project Barbarugo bestaat al 10 jaar en is een 
initiatief van de parochie van Nes aan de Amstel. 
Uitleg over het project kunt u verderop in het Lopend 
Vuurtje lezen. 
Dit jaar is Barbarugo een project wat door de 
Bisschoppelijke Vastenactie is erkend als 
Vastenproject. Als parochie van De Kwakel 
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ondersteunen we dit project van harte en vragen u uw 
vastenactiegift hiervoor. 
 
Afscheid van dirigent Moritz 
Met Pasen nemen we afscheid van Moritz Kellner, 
dirigent van het Gemengd Koor St. Caecilia.  
Moritz gaat zijn muzikale carrière in Beieren 
(Duitsland) verder ontplooien.  
Moritz startte in 2019 en onder zijn bezielende leiding 
van is het koor enorm gegroeid. Moritz wist de 
koorleden te inspireren en kon hen liederen laten 
zingen waarvan ze misschien dachten het nooit te 
kunnen. Ook Moritz zelf heeft een prachtige stem. Die 
heeft hij in de vieringen veelvuldig laten horen.  
We gunnen Moritz deze nieuwe uitdaging en we 
wensen hem veel succes toe. Zowel de koorleden als 
de parochianen zullen hem enorm gaan missen. 
 
De urnenmuur en het kerkhof 
De fundering waarop de muur is gebouwd ligt niet 
meer waterpas. Dit is te zien en daarbij komt dat er 
meer nissen nodig zijn. In maart gaan de 
herstelwerkzaamheden van start en wordt de muur 
uitgebreid. Uiteraard blijven de bestaande urnen op 
de plek in de muur die eerder is uitgekozen.  
De werkzaamheden zullen enige overlast met zich 
meebrengen, we hopen op uw begrip in deze. 
 
The Passion 
Niet alleen op de televisie maar ook in de buurkerk 
van De Hoef en in Sporthal de Vlijt in Zevenhoven 
wordt The Passion opgevoerd.  
Een aanbeveling is eigenlijk niet nodig, het is immers 
een verhaal wat indrukwekkend en vol emoties is. Laat 
de kans dit mee te maken niet aan u voorbijgaan. 
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In Memoriam 

 

Margaretha Adriana Petronella  
Wijfjes – van der Laan 

Gré 
 

*31 december 1926           15 januari 2024 
 

’t Is goed zo, dat was een uitspraak van deze markante 
moeder, oma en overgrootoma. In haar lange leven heeft 
zij veel vreugde maar ook verdriet gekend. Verdriet om 
het heengaan van haar grote liefde Henk. Samen hadden 
zij een mooi bedrijf opgebouwd waar zij net als Henk 
hard heeft gewerkt. Dat harde werken deed ze graag. Ze 
deed het immers voor haar gezin, haar trots. En wat zijn 
haar kinderen en kleinkinderen trots op deze moeder, 
oma en overgrootoma.  
Na haar werkzame leven is er tijd voor andere dingen. 
Zo was zij een trouw lid van de handwerkclub op de 
maandagmiddag. Zo borduurde Gré randen voor 
handdoeken die cadeau werden gedaan.  
Tot het einde heeft Gré, met hulp van haar gezin, 
zelfstandig kunnen wonen. En heeft ze nog in haar eigen 
huis haar 97-jarige verjaardag gevierd.  
Na een kort ziekbed is Gré in haar eigen huis overleden. 
We hopen en geloven dat zij nu weer is herenigd met 
haar geliefde Henk. Dat zij mag rusten bij haar hemelse 
Vader. 
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In Memoriam 
 

Antonia Catharina Haak - Stokkel 
Tonnie 

 

*2 september 1927           15 januari 2024 
 

Tonnie Haak heeft na een korte periode van ziekte het 
aardse voor het hemelse verwisseld. En zoals haar 
kinderen zeiden; eindelijk weer herenigd met Theo.  
Tonnie woonde tot een half jaar geleden in de  
Mgr. Noordmanlaan. Dat was ook de plek waar het gezin 
Haak opgroeide. Haar gezin was alles voor haar. Samen 
op tv voetbal kijken. Feyenoord was haar club en geen 
wedstrijd sloeg ze over. Voor haar talrijke kleinkinderen 
had ze altijd wat lekkers in de kast.  
Als Tonnie ouder wordt maakt ze dankbaar gebruik van 
de dagopvang de Nostalgie. Het bracht afleiding en 
gezelligheid in haar leven. Tonnie was een vrouw die 
dankbaar was voor alle hulp die zij ontving.  
In de zomer van 2023 verhuist Tonnie naar Vinkeveen, 
een moeilijke maar goed besluit. Tonnie weet zich 
makkelijk aan te passen en heeft in de harten van de 
andere bewoners snel een plekje veroverd.  
Ook zij zullen Tonnie missen net als haar grote gezin.  
We hopen en geloven dat zij nu weer is herenigd met 
haar Theo die zij zo lang heeft moeten missen.  
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT maart 2024 
 
Het secretariaat is op dinsdag van 9.00 - 15.00 uur 
geopend en dagelijks zowel telefonisch als via de email 
bereikbaar.  
 

Telefoonnummer:   0297-561203       
Email:     stjansgeboorte@hetnet.nl 
Website:    www.rkparochiedekwakel.nl 
Facebook:    rkparochiedekwakel 
Meevieren via internet:  www.Kerkomroep.nl 
  

KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL 
Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur 
 

DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM 
Het opgeven van een doop, een huwelijk of een 
jubileumviering gaat via het secretariaat.  
Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373   
 

OPGEVEN VAN MISINTENTIES 
Misintenties kunnen via de email worden opgegeven: 
stjansgeboorte@hetnet.nl 
De kosten van de intenties zijn € 8,50. U kunt dit 
overmaken op reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie  
St. Jans Geboorte onder vermelding van uw naam. 
 

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, 
VERGADERRUIMTES 
De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en 
vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij:  
Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of  
Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9. 
 

BLOEMEN IN DE KERK 
Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en 
het altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf 
bloemen neerzetten, neemt u dan even contact op met 
Christa, tel: 533889 /06-22662632 
 
 

mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
http://www.rkparochiedekwakel.nl/
mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
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BEZOEK VAN EEN PRIESTER of  
ZIEKENCOMMUNIE THUIS ONTVANGEN 
Het is mogelijk om met een priester thuis in gesprek te 
gaan of de communie thuis ontvangen.  
Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met  
kapelaan Darek: 06 46309158 of  
met het parochiesecretariaat (0297 561203) 
 
MUZIKALE VERZOEKEN gemengd koor St. Caecilia 
Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een 
bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een 
muzikaal verzoek indienen. De programmacommissie van 
het Gemengd Koor Sint Caecilia wil daar graag aan 
voldoen mits parochianen dat op tijd bekend maken. 
Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om 
dat programma te veranderen. 
U kunt een verzoek altijd indienen bij:  
Joke Voorn – de Blieck (tel.: 0297 568722). 
 
VERHUIZEN OF OPZEGGEN parochieblad 
Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen 
we het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een 
verhuizing,  verandering van gezinssamenstelling of als u 
het parochieblad niet meer wenst te ontvangen.  
Alvast hartelijke dank voor uw medewerking. 
 
Parochieblad per email? Dat kan! Even een mailtje 
naar: stjansgeboorte@hetnet.nl 
 
Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje: 
Voor de 15e van de maand dient de kopij voor de volgende 
maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de 
volgende wijze:  
- Via de mail naar het secretariaat:  
  stjansgeboorte@hetnet.nl 
- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl 
- Het redactieadres: Bromelialaan 36, De Kwakel  
  pc.hoogenboom@caiway.nl 

mailto:qbmeijer@kpnmail.nl
mailto:pc.hoogenboom@caiway.nl
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Samen parochie zijn? 
   

Breng eens een kaarsje weg!  
 
Een kaarsje wegbrengen, doet u mee? 
 

Een kaarsje weggeven aan iemand die wel een 
steuntje in de rug kan gebruiken. 
Soms zijn er situaties waarvan je denkt; "hier moet ik 
wat mee" Daarom heeft het parochieteam gemeend 
dat het goed is om in deze situaties een kaarsje dat 
hoop en licht uitstraalt te geven.  
Inmiddels zijn er al heel veel kaarsjes weggebracht en 
mogen we zeggen dat ze dankbaar werden ontvangen. 
Mocht u iemand weten die dat kaarsje wel kan 
gebruiken kunt u dit aan het secretariaat laten weten 
of u haalt een zelf een kaarsje op. Dit kan via het 
parochiesecretariaat  
(telefoon: 0297-561203 of via e-mail: 
stjansgeboorte@hetnet.nl) 
 
 
 
In gesprek met één van de pastores. 
Vroeger…. ja toen kwam de pastoor of de kapelaan 
met enige regelmaat zomaar op huisbezoek. Dat is 
echt niet meer zo. Dat betekent wel dat, als u een 
pastoor of kapelaan wilt spreken, u zelf contact op 
moet nemen met één van de pastores. De 
telefoonnummers staan voorin het Lopend Vuurtje. De 
pastores hopen dat u zelf contact opneemt.  
Zij zijn zeker bereid naar u toe te komen. Ook is het 
mogelijk een afspraak te maken om de communie 
thuis te ontvangen. 
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Het Lopend Vuurtje met de e-mail ontvangen? 
Dat kan, geeft u dit even door aan het secretariaat en 
u ontvangt het Lopend vuurtje maandelijks per mail. 
Ook op de website van de parochie kunt u het Lopend 
Vuurtje lezen www.rkparochiedekwakel.nl 
Wilt u het Lopend Vuurtje in de brievenbus ontvangen 
en per mail. Ook dat is mogelijk, geeft u dat dan via 
de e-mail door? 
 
Collectebonnen en collectegeld 
Nu er steeds minder kleingeld in omloop is valt het 
soms niet mee om aan “kerkgeld” te komen. Daarom 
hebben we gemeend u als alternatief vellen met 
collectebonnen aan te bieden.  
Dit zijn vellen met afscheurbare zegels.  
Een vel heeft 20 zegels. De waarde van een vel is:  
20 zegels van 1,00 (= 20 euro) of  
20 zegels van 2,00 (= 40 euro). 
 
De collectebonnen zijn bij het secretariaat 
verkrijgbaar, u ontvangt een betalingsbewijs zodat 
deze gift aftrekbaar is bij de belastingaangifte. 
 
Als u een bankierenapp op uw smartphone heeft dan 
kan ook heel eenvoudig via de QR code die hieronder 
staat afgebeeld worden betaald. 
Als u tijdens de collecte geen kleingeld bij de hand 
hebt kunt u ook in de kerk de QR code scannen.  
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PASEN DOEN WIJ SAMEN  
 

Beste parochianen, nu wij het feest van Pasen naderen, 
komt mij in gedachte een Bijbels vers uit psalm 116: 
“Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER heeft naar je 
omgezien. Ja, U hebt mijn leven ontrukt aan de dood, 
mijn ogen gedroogd van tranen, mijn voeten voor 
struikelen behoed. Ik mag wandelen in het land van de 
levenden onder het oog van de HEER”.  
Deze mooie woorden verwijzen naar een ervaring – om 
zo te zeggen – van “dood en verrijzenis”.  
De psalmist ervaart een moment van ontmoediging en 
wordt daarna weer door God getroost. Hij mag weer 
“wandelen in het land van de levenden”.  
Deze ervaring – hoe simpel het ook mag zijn – is wat de 
wereld juist mist. Niet zozeer een moment van 
opluchting of van rust, maar wat nog wezenlijker is: een 
moment van troost “onder het oog van de Heer”.  
Weten dat de Heer van ons houdt, dat Hij ons vergeeft 
en dat Hij zich over ons ontfermt, is het belangrijkste 
dat een mens in zijn leven kan ervaren.  
En dit is juist wat de wereld mist: God die naar ons kijkt 
en ons op de weg van het leven leidt.  
Dit alles gebeurt op Pasen. In de nacht van Pasen wordt 
de armzalige mens door God gezocht en getroost.  
Wij gaan de nacht van Pasen binnen na de rust van stille 
zaterdag - een dag van stilte, omdat de wereld zonder 
Jezus “goddeloos” en daardoor “hulpeloos” is.  
In die nacht worden wij naar “het land van de levenden” 
gebracht, dat voor het volk van Israël het beloofd land 
was, maar voor ons de Verrijzenis is.  
Als Jezus opgestaan is, is de macht van de dood 
overwonnen. 
Het feest van Pasen is niet individualistisch; Pasen wordt 
altijd door een gemeenschap gevierd, zoals Jezus op 
Paaszondag verscheen aan de leerlingen die bijeen 
waren.  
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Het afgelopen jaar is een nieuw beleid ingevoerd.  
De drie vieringen van het Triduüm van Pasen – namelijk 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paasnacht – 
vormen een eenheid.  
Alleen priesters mogen tijdens deze vieringen van het 
Triduüm voorgaan. 
Als priesters van deze regio hebben wij dus gekozen om 
hieraan niet te gaan “knutselen”, door het Triduüm te 
versplinteren in een puzzel van vieringen in 
verschillende locaties. Wij willen als priesters de 
eenheid van dit Triduüm onderstrepen, door het maar in 
twee kerken volledig te vieren, dat betekent: twee 
parochies waar Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de 
Paaswake plaats zullen vinden.  
Om de verschillende locaties van de regio niet te 
benadelen, hebben wij voor een jaarlijkse roulatie 
gekozen. Afgelopen jaar vierden we in Uithoorn en 
Kudelstaart, terwijl dit jaar De Kwakel en Aalsmeer aan 
de beurt zijn.  
Op Paaszondag zullen er dan weer gewoon in alle kerken 
vieringen zijn. Dat de eigen kerklocatie met de 
paaswake gesloten is, kan voor velen traumatisch zijn. 
Maar er is een andere manier om hiernaar te kijken:  
de gemeenschap viert elders. Niemand kan zeggen dat 
“dit jaar onze kerk geen Paaswake heeft”.  
Pasen wordt gevierd! Het gaat nu alleen om de kerkplek. 
Wij snappen dat dit voor velen een moeilijk beleid is, 
maar wij leggen dit probleem in de handen van de Heer, 
en wij vragen dat Hij met Pasen ons komt troosten, en 
dat Hij ons zal helpen om de blijdschap van Pasen in onze 
harten te ervaren. 
 
Ik wens jullie allen een goede veertigdagentijd en straks 
een Zalig Paasfeest.  
 
Pastoor Marco 
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Verbonden in gebed in 

onze regio gedurende de 

40 dagentijd 

 
 

Ook dit jaar zullen we in de vastentijd binnen onze  
5 parochies verbonden zijn in gebed. 
 
De regiokaars is aan het begin van de vastentijd op 
Aswoensdag, 14 februari, in Nes aan de Amstel 
aangestoken. 
 
Elke week verhuist de kaars, symbool van deze 
verbondenheid, van de ene naar de andere kerk en 
gaat daar branden. Zo wordt de gebedsketen 
gedurende de 40 dagen in onze regio zichtbaar. 
 
Laten we zo optrekken met elkaar en biddend ons 
voorbereiden op het grootste feest: PASEN 
 
Deze kaars brandt op: 

- Zondag 18 februari in Uithoorn 
- Zondag 25 februari in De Kwakel 
- Zondag 3 maart in Kudelstaart 
- Zondag 10 maart in Aalsmeer 
- Zondag 17 maart in de Nes 

 
Zie verder de poster in de kerk.  
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Sobere maaltijd 
 
Komt u ook naar de Sobere maaltijd in De Kwakel op 
donderdag 14 maart?  
Op donderdag dag 14 maart bent u van harte welkom 
in de ontmoetingsruimte in De Kwakel.  
In deze Vastentijd eten we deze avond met elkaar een 
eenvoudige maaltijd. We zijn solidair met degenen 
voor wie een voedzame maaltijd niet vanzelfsprekend 
is. Dat doen we door teksten, zang en gesprekken aan 
tafel.  
Ook vertellen we over het project van de Vastenactie:  
‘Stichting Barbarugo’. Deze stichting bouwt 
bamboeplantages in Ghana en helpt daarmee mensen 
aan werk en inkomen. De bamboe draagt ook bij aan 
klimaatverbetering. Hiermee zet de stichting het werk 
van pastoor Verspeek voort.  
Voor dit project zal tijdens deze sobere maaltijd 
gecollecteerd worden.  
 
Wij hopen u te verwelkomen op donderdag 14 maart 
a.s. van 17:00 tot 19:30 uur in de ontmoetingsruimte 
van de parochie in De Kwakel.  
Wilt u zich van te voren wel even opgeven?  
Dat kan t/m zondag 10 maart via een telefoontje of 
mail naar het secretariaat: tel.nr.:0297-561203,  
e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl 

 
 

 
 
 
 

mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
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The Passion Zevenhoven  op 22 en 23 maart 2024 
 
Uitgevoerd door:  
Gospelkoor The Witnesses en liveband Seven 
 
Wij nodigen jou uit om ons evenement te bezoeken.  
Een waanzinnige avond staat je te wachten!  
 
The Passion Zevenhoven is een groots muzikaal 
evenement.  
Bereid je voor op een onvergetelijke muzikale reis door 
de laatste dagen van Jezus in "The Passion".  
Regionale beelden en Nederlandstalige 
meesterwerken nemen je mee op een betoverende 
avond vol emoties, met als centraal thema:  
Open je Ogen. Laat je betoveren door de "The Passion" 
in de schitterend omgetoverde Sporthal  
De Vlijt, die speciaal voor deze twee onvergetelijke 
avonden verandert is in een adembenemend theater.  
 
We zien je graag op 22 en 23 maart 2024 voor een 
ervaring die je niet wilt missen. 
 
De ticketverkoop gaat via de jusstickets.nl website.  
Of direct via deze link 
https://justtickets.nl/7370/The_Passion_Zevenhoven_2024  

 
Gewone ticket € 21,00 
Kind t/m 12 jaar  € 11,00 
Start voorstelling;  20.00 uur 
Zaal open:  19.30 uur  
 
Tot dan! 
Het The Passion team  
Peter, Marjolein, Jacco en Edwin  
Volg ons op Facebook  

http://jusstickets.nl/
https://justtickets.nl/7370/The_Passion_Zevenhoven_2024
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Regio Amstel-Westeinder 
The Passion in De Hoef 

 
Op zaterdagavond 23 maart om 19.30 uur 

 
U bent van harte uitgenodigd voor de uitvoering van 
The Passion in de RK Hoefse kerk.  
Een inspirerende avond over het lijdensverhaal van 
Jezus.  
Deze uitvoering is een mooie samenwerking van het 
koor Revival uit Zevenhoven en de jongeren uit de 
Hoef. 
Na afloop staat er een kopje koffie of thee klaar en 
kunnen we over dit indrukwekkende verhaal  
napraten. 
 
U komt toch ook? 
 
U kunt reserveren via email  
secretariaat@antoniuskerkdehoef.nl  
of telefonisch: 0297 593241 
Op maandag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. 
Kaarten kosten 5 euro per stuk. 
Bij aanvang kunt u contant of met pin betalen. 
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Voedselinzameling op Witte Donderdag, 28 maart 
  
Op Witte Donderdag is het een traditie om voedsel in 
te zamelen dat tijdens de offerande aangeboden 
wordt;  

Doen zoals Hij deed, breken en delen. 
 
Met deze actie tonen we ons solidair met hen die het 
minder hebben en een extraatje goed kunnen 
gebruiken. Door de alsmaar stijgende prijzen en 
inflatie is het voor steeds meer mensen moeilijk om 
rond te komen.  
U kunt tijdens de Witte Donderdagviering in Aalsmeer 
en De Kwakel houdbare voedingsmiddelen zoals 
groenten in blik en pot, suiker, koffie, thee, rijst en 
pasta enz. meebrengen naar de kerk.  
Het ingezamelde voedsel wordt verdeeld over de 
Voedselbank, 0297 help ons helpen, de daklozen die 
Broeder Wim Ernst (Aalsmeer) regelmatig bezoekt en 
anderen die het minder hebben.  
 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om met  
Witte Donderdag naar de kerk te komen, kunt het in 
De Kwakel op dinsdag 26 maart tussen  
11.00 en 12.00 uur in de kerk inleveren.  
Wij hopen op uw gulle bijdrage! 
 
Witte Donderdag in De Kwakel:  28 maart 19.00 uur 
Witte Donderdag in Aalsmeer:  28 maart 19.30 uur 
 
Diaconie Karmelparochie en  
Parochie St.Jans Geboorte 
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 Activiteiten voor kinderen en 
 jongeren in de RK kerken uit 
 de regio Amstel-Westeinder 
 
 

In de kerk wordt veel voor kinderen georganiseerd.  
Ook zijn er veel enthousiaste kinderen en ouders die af en 
toe graag een bijdrage willen leveren. Met deze 
nieuwsbrief proberen we iedereen samen te brengen. 
In deze nieuwsbrief staat wat er gebeurt voor kinderen en 
jongeren: korte verslagen, een agenda, oproepen, etc. 
Materiaal of aanmelden voor de volgende nieuwsbrief kan 
gestuurd worden naar emmaenus@hotmail.com 
 

Agenda – Maart 
Datum   Tijdstip       Activiteit 
Za-dag   2-3 20.00    De Kwakel      JOP Spotlight 
Zondag  3-3  11.00 – 12.00 Uithoorn    Viering met  
         Debuut 
Zondag 10-3  11.00 – 14.00 Uithoorn    Gezinsdag en 
          gezinsviering met  

     OpMaat 
Za-dag  16-3  20.15    Bisdom      Stille omgang 
Zondag 17-3  10.00 – 11.00 Schutse (PKN)   Godly Play 
Do-dag  21-3  15.30 – 16.30 Nes      Kinderclub en  
         communieproject 
Za-dag  23-3   19.30    Regio       Passion in de Hoef 
Zondag 24-3    9.30 – 10.30 Nes      Palmpasen 
Zondag 24-3    9.30 – 10.45 Uithoorn   Palmpaasoptocht 
Zondag 24-3  11.00 – 12.00 Uithoorn   Palmpaasviering  

     met OpMaat 
Zondag 24-3     9.30    De Kwakel      Palmpasenviering 

voor de kinderen 
en grote mensen            

Vrijdag 29-3  15.00    Uithoorn       Kinderkruisweg 
Vrijdag 29-3  15.00    Nes        Kruisweg 
Zondag 31-3         Pasen in alle kerken 
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Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel   
Maart 2024   

        

zaterdag 
2 maart 14.00 uur Ziekenzalving Gemengd koor 

zondag 
3 maart 9.30 uur 

Woord en Communieviering 
Mevrouw Elly van Rooden samenzang 

zondag 
10 maart 9.30 uur Eucharistieviering 

Ireen van 
Bijnen en  
Anja Könst 

zondag 
17 maart 9.30 uur  

Woord en Communieviering 
Diaken Rob Mascini samenzang  

zondag 
24 maart 9.30 uur 

Woord en Communieviering 
Palmpasen Familieviering samenzang 

donderdag 
28 maart  19.00 uur 

Witte Donderdag 
Eucharistieviering  The Bridges 

vrijdag 
29 maart 19.00 uur 

Goede Vrijdag 
Eucharistieviering  Gemengd koor 

zaterdag 
30 maart  20.00 uur 

Paaswake 
Eucharistieviering  The Bridges  

zondag 
31 maart 9.30 uur Eucharistieviering  Gemengd koor 

zondag 
7 april 9.30 uur Eucharistieviering  samenzang 

    
Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in de Mariakapel 
een kaarsje aan te steken of om gewoon even stil te zijn. 
 
Iedere zondag is er na de viering van 9.30 uur voor iedereen die dit gezellig 
vindt, koffiedrinken in de ontmoetingsruimte. 
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O.L.V. vd Berg 
Karmel Emmaüsparochie 

H. Joannes 
Geboorte H. Urbanus 

  Aalsmeer   Uithoorn    Kudelstaart   Nes ad Amstel  

    

 
zaterdag  
19:00 uur 
DOP viering   

zaterdag  
19:00 uur 
DOP viering 

 zondag 9.30 uur  zondag 11:00 uur zondag 11.00 uur zondag 9.30 uur 

zondag 
3 maart  Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering 

zondag 
10 mrt Eucharistieviering 

Eucharistieviering 
gezinsdag Eucharistieviering 

Woord en 
Communieviering 
voorganger  
Diaken J. Hoekstra 

zondag 
17 mrt 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
Aalsmeer met 
gezinsdag Eucharistieviering 

9:30 uur 
Eucharistieviering 
Aalsmeer met 
gezinsdag Eucharistieviering 

zondag 
24 mrt 

11:00 uur 
Palmpasenvieing in 
Kudelstaart  Eucharistieviering 

10:00 uur 
Eucharistieviering 
gezinsviering Eucharistieviering 

do-dag 
28 mrt Eucharistieviering 

Gezamenlijk Pasen 
vieren in  
De Kwakel en 
Aalsmeer 

Gezamenlijk Pasen 
vieren in  
De Kwakel en 
Aalsmeer 

Gezamenlijk Pasen 
vieren in  
De Kwakel en 
Aalsmeer 

vrijdag 
29 mrt Eucharistieviering 

Gezamenlijk Pasen 
vieren in  
De Kwakel en 
Aalsmeer 

Gezamenlijk Pasen 
vieren in  
De Kwakel en 
Aalsmeer 

Gezamenlijk Pasen 
vieren in  
De Kwakel en 
Aalsmeer 

za-dag 
30 mrt Eucharistieviering 

Gezamenlijk Pasen 
vieren in  
De Kwakel en 
Aalsmeer 

Gezamenlijk Pasen 
vieren in 
De Kwakel en 
Aalsmeer 

Gezamenlijk Pasen 
vieren in  
De Kwakel en 
Aalsmeer 

zondag 
31 mrt Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering 

Woord en 
Communieviering 
Elly van Rooden 

     

ma-dag 
1 april 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
in Uithoorn 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
in Uithoorn 

11:00 uur 
Eucharistieviering 
in Uithoorn 

Woord en 
Communieviering 
Elly van Rooden 

zondag 
7 april 

Woord en 
gebedviering 
olv parochianen Eucharistieviering 

Woord en 
gebedviering 
olv parochianen Eucharistieviering 
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Zaterdag 2 maart, 14.00 uur, 
Ziekenzalving 
Eucharistieviering 
Muziek: gemengd koor 
 

Zondag 3 maart, 9.30 uur 
Woord en Communieviering 
Vooranger: Mevrouw Elly van Rooden 
Muziek: samenzang 
Misintenties: 
Jan en Hennie van der Knaap – Duijvestein 
Coby Lek – de Groot en overleden familie 
Marco Lek 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Jan Voorn 
Wim van Haaster 
Miep van Haaster – van Egmond en Melinda 
Truus van der Hoorn 
Overleden familie Egberts – Knaap 
Hein Kooijman en overleden familie 
Corrie Brozius – Hoogervorst 
Henny Hoogervorst – Stokman 
Cor Plasmeijer 
 
Zondag 10 maart, 9.30 uur 
Eucharistieviering 
Muziek: samenzang met Anja Könst en Ireen van Bijnen 
Misintenties: 
Jos en Ank Springintveld – van Dam 
Marjan van der Hoorn – van Dam 
Agie van Dam – Bakker 
Rob Meijer 
Leo Klijn 
Wout van Tol 
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Corrie van Diemen – van der Meer 
Koos van der Hulst 
Overleden familie Voorn – van der Hulst 
Jan en Alex 
Mart en Gerda en familie van Diemen – Wegbrands 
Huub van Diemen 
Jan en Hennie van der Knaap – Duijvestein 
Coby Lek – de Groot en overleden familie 
Marco Lek 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
 

 
Zondag 10 maart, 10.45 uur, Doopviering 
Het sacrament van het doopsel wordt 
toegediend aan Cas,  
zoon van Peter Hoogenboom en  
Jill Hoogenboom – Loos 

 
 
Zondag 17 maart, 9.30 uur 
Woord en Communieviering 
Voorganger: diaken Rob Mascini 
Muziek: samenzang 
Misintenties: 
Jan en Hennie van der Knaap – Duijvestein 
Coby Lek – de Groot en overleden familie 
Marco Lek 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Herman Fontijn en dochters Trea en Toos 
Jan Voorn 
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Zondag 24 maart, 9.30 uur  Palmzondag 
Woord en Communieviering 
Voorganger: diaken Jeroen Hoekstra 
Muziek: samenzang  
Misintenties: 
Jan en Hennie van der Knaap – Duijvestein 
Coby Lek – de Groot en overleden familie 
Marco Lek 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Rob Meijer 
Overleden familie Lek – van Bunningen 
Mart en Gerda en familie van Diemen – Wegbrands 
Huub van Diemen 
Greet Zijerveld – Wieman en Bianca 

 
 
Donderdag 28 maart, 19.00 uur,  
Viering van Witte Donderdag 
Eucharistieviering 
Muziek: The Bridges 
 

Vrijdag 29 maart, 19.00 uur,  
Viering van Goede Vrijdag 
Eucharistieviering 
Muziek: gemengd koor 
 
Zaterdag 30 maart, 20.00 uur, Paaswake 
Eucharistieviering 
Muziek: The Bridges 
Misintenties: 
Jan en Hennie van der Knaap – Duijvestein 
Coby Lek – de Groot en overleden familie 
Marco Lek 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiotrimpfPZAhVOYVAKHfQnA-kQjRx6BAgAEAU&url=http://www.pgemmeloord.nl/paaswake-2018&psig=AOvVaw0-anXQNK1nOXTHxdvrxE8T&ust=1521373786719624
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb0K7GyYfhAhXIbVAKHT4sBxEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.nukleuren.nl/palmpasen-4.htm&psig=AOvVaw32uG_FnYLC9ac9G3Xx-NeG&ust=1552857059211422
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Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Wim Schreurs 
Cornelis van Zaal en Cornelia van Zaal – Versluis  

en Kees 
Leo Klijn 
 
Zondag 31 maart, 9.30 uur, Eerste Paasdag 
Eucharistieviering 
Muziek: gemengd koor 
Misintenties: 
Jan en Hennie van der Knaap – Duijvestein 
Coby Lek – de Groot en overleden familie 
Marco Lek 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Jan Voorn 
Jos en Ank Springintveld – van Dam 
Marjan van der Hoorn – van Dam 
Agie van Dam – Bakker 
Joop Smit 
Wout van Tol 
Emmy Bartels – Hogenboom 
Overleden ouders Bartels – van Kessel 
Pater Cees Bartels 
Corrie van der Meer – van Diemen 
Koos van der Hulst 
Overleden familie Voorn – van der Hulst 
Jan en Alex 
Henk Overwater en Thea Overwater – Lauwers 
Piet van Os en overleden familie 
Ton Vlasman 
Tom Maijenburg en overleden familie 
Henny Hoogervorst – Stokman 
May en Jansje Verhoef – Sitvast zoons Bertil en Piet 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJv72IpPPZAhULU1AKHbCpASkQjRx6BAgAEAU&url=https://hilversum.okkn.nl/pagina/2401/uitleg_liturgie_goede_week_en_pa&psig=AOvVaw1o92LiRd1PoF3GqhQW1ALx&ust=1521373486572099
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Zondag 7 april, 9.30 uur 
Eucharistieviering 
Muziek: Samenzang 
Misintenties: 
Jan en Hennie van der Knaap – Duijvestein 
Coby Lek – de Groot en overleden familie 
Marco Lek 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Jaap Hoogenboom 
Corrie Brozius – Hoogervorst 
Rob Meijer 
Wim van Haaster 
Miep van Haaster – van Egmond en Melinda 
Truus van der Hoorn 
Corrie van Diemen – van der Meer 
Koos van der Hulst 
Overleden familie Voorn – van der Hulst 
Jan en Alex 
Overleden familie Egberts – Knaap 
Hein Kooijman en overleden familie 
Piet van Os en overleden familie 
Mart en Gerda, familie van Diemen – Wegbrands 
Huub van Diemen 
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VROUWENGILDE 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Op woensdag 20 maart 
 
 
We gaan trommelen!! 
 
Frans komt met zijn trommels en wij mogen mee 
trommelen. We trommelen in een swingend Afrikaans 
ritme en zingen bijpassende liedjes. 
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JONGEREN ONTMOETINGS PLEK “SPOTLIGHT” 

 
Beste jongeren uit De Kwakel en omstreken, 
 

Zaterdag 3 februari jl. hebben we weer een hele 
mooie avond gehad.  
Eerst hebben we deel 3: Vragen oftewel Bidden van 
The Prayer Course van  “Het Onze Vader” gekeken.  
Daarna zijn we met elkaar in gesprek gegaan over het 
deel wat we gezien hebben. Er ontstonden mooie, 
open, eerlijke en bemoedigende gesprekken.  
Heel bijzonder weer. Zo dankbaar voor deze avond.  
Aan het einde van de avond hebben we het lied: 
 “Je draagt het niet alleen” van Mattijn Buwalda 
gekeken/geluisterd en hebben afgesloten met een 
mooi, eerlijk gebed. 
 
De volgende datum is: zaterdagavond 2 maart 2024 om 
20.00 uur nu weer “gewoon” op Drechtdijk 48 in De 
Kwakel. 
 
We zien jullie graag verschijnen! 
 
Hartelijke groet, 
Juria en Paul 
Jongeren Ontmoetings Plek Spotlight 

 
GOD HOUDT VAN JONGEREN, NIET IN HET ALGEMEEN, 

MAAR VAN IEDER VAN HEN ALS PERSOON! 
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UITNODIGING JAARVERGADERING 
Begrafenisvereniging St. Godefridus 

 
Het bestuur van de begrafenisvereniging nodigt haar 
leden, de dragers en afgevaardigden van het 
parochiebestuur en parochieteam uit voor het 
bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering 
 
De ledenvergadering zal plaats vinden op dinsdag  
19 maart 2024 in het dorpshuis De Quakel,  
aanvang 20.00 uur 
 
Agenda: 
1. Opening door de voorzitter 
2. Notulen jaarvergadering 5 april 2023 
3. Financieel jaarverslag 
4. Jaarverslag kascommissie 
5. Samenstelling bestuur 
6. Dragers aangelegenheden 
7. Ontwikkeling(en) rondom het kerkhof 
8. Rondvraag 
9. Sluiting door de voorzitter 
 
In afwachting van uw komst 
Het bestuur van de  
Begrafenisvereniging St. Godefridus 
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Ter Inspiratie    
 

Waar denkt u aan bij vasten? Aan honger hebben en 
moeizame dagen? Aan afzien en narigheid?  
Hebt u levendige herinneringen aan strenge 
vastenvoorschriften of kent u slechts de verhalen van 
uw grootouders die steevast gaan over het 
vastentrommeltje en slechts één volledige maaltijd 
per dag? Wij hebben sinds de jaren ’60 nogal wat 
vasten-gebruiken losgelaten in onze katholieke 
traditie.                           
Met verbazing, maar ook met ingehouden 
bewondering kijken we naar de moslims die tijdens de 
Ramadan de hele dag vasten. Ook het joodse geloof, 
het boeddhisme en het hindoeïsme kennen vasten 
rituelen. Rituelen die tot doel hebben om tot inkeer 
te komen, dichter bij jezelf en dichter bij de ander en 
dichter bij God. Ergens in je achterhoofd weet je dat 
het voor jezelf ook wel eens gezond is om eens met 
wat minder te doen. Een beetje soberder te leven. En 
daardoor bewuster om te gaan met jezelf en het 
leven, met je omgeving en met God.                                                                     
Is vasten een sombere aangelegenheid?  
Is de vastentijd een tijd zonder vreugde?  
Helemaal niet!                                                 
In de bergrede – Matteusevangelie – zegt Jezus:  
Wanneer je vast, zet dan geen somber gezicht, maar 
zalf je hoofd en was je gezicht zodat het bij de 
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mensen niet opvalt dat je vast, maar wel bij je Vader 
die in het verborgene ziet.’  
De vasten kan wel een tijd zijn om te minderen. 
Minder drinken of roken en meer gezond eten, minder 
je auto gebruiken en meer bewegen, minder 
computer, telefoon of tv en meer warme 
begroetingen. Minder ‘social media’ en meer echte 
ontmoetingen. Minder negatief zijn en wat meer 
lachen!     Ieder kan daarin zijn eigen keuzes maken. 
Kies iets wat haalbaar voor je is en waar je de zin van 
inziet. Het is mooi om die zes weken voor Pasen zo te 
gebruiken.  Laten we elkaar daarin steunen en 
bemoedigen.  
De vastentijd begint op woensdag 14 februari.  
Met het ‘halen van het askruisje’ maken we met elkaar 
een duidelijk begin! De zondagsvieringen 
ondersteunen je op deze weg naar Pasen. Zo wordt 
het een tijd van bezinning. Een tijd om het met wat 
minder te doen. Dan kun je tijd, geld en aandacht 
delen met mensen die dat nodig hebben, ver weg of 
heel dichtbij.  
 

De vastenactie in onze Sint Jans Geboorteparochie 
heeft als doel ‘de Stchting Barbarugo’, in het lopend 
Vuurtje  van februari heeft u hier uitgebreid over 
kunnen lezen. 
Uw gift groot of klein is van harte welkom via de 
Bisschoppelijke Vastenactie, titel:  Strijd tegen de 
droogte, de hitte en de honger, de armoe,                       
IBAN  NL21INGB0000005850 of QR code      
Projectnummer 402432  
 

En zal goed besteed worden, bij 

voorbaat hartelijke dank voor uw 

gaven….   Elly van Rooden. 
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OP WEG NAAR PASEN 
 
 
Vasten in de woorden van Paus Franciscus… 
 
Vast van kwetsende woorden 
 En zeg vriendelijke woorden 
Vast van verdriet 
  En wees vervuld van dankbaarheid 
Vast van woede 
 En wees vervuld met geduld 
Vast van pessimisme 
 En wees vervuld met hoop 
Vast van zorgen 
 En vertrouw op God 
Vast van klachten 
 En overweeg eenvoud 
Vast van drukte 
 En bid 
Vast van bitterheid 
 En vul je hart met vreugde 
Vast van egoïsme 
 En heb mededogen met anderen 
Vast van wrok 
 En verzoen 
Vast van woorden 
 En zwijg zodat je 
kunt luisteren. 
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Bedevaart naar Banneux. 
 
Een klein maar gezellig 
bedevaartsoord in de Belgische 

Ardennen. 
Hier is in 1933 Maria acht maal 
verschenen aan de toen 12 jarige 
Mariette Beco, en noemde zich 
‘De maagd der armen’. En zei  
“Ik kom het lijden verlichten”.  
Het bisdom Haarlem/Amsterdam 
organiseert jaarlijks  
2 bedevaarten,  
in het voor en najaar. 
 

Tijdens het 5 daagse verblijf zijn er priesters, een arts 
en verpleegkundigen en vele vrijwilligers aanwezig.  
Die 24 uur per dag voor u klaar staan, om te zorgen dat 
u niets te kort komt. De kosten voor deze reis bedraagt 
€ 335.--, hierbij is alles inbegrepen. 
We reizen altijd met een rolstoelbus zodat er aan ieders 
zorgbehoefte voldaan kan worden. 
Op de bussen is zowel geestelijke als verpleegkundige 
zorg aanwezig. Ook de kamers kunnen naar uw 
zorgbehoefte aangepast worden. 
De reis wordt dit jaar georganiseerd van: 
 

24 – 28 mei, aanmelden vóór 31 maart 
23 – 27 augustus, aanmelden vóór 30 juni 
 

Wilt u deze bijzondere reis met ons mee beleven, en 
kracht halen uit de saamhorigheid van onze  
“Banneux familie”. Neem dan contact op met  
Eva Onderwater of Ellen van der Laan: 06 - 30918592 
of stuur een email naar:  
banneux.bisdomhaarlem@outlook.com 
 

mailto:banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
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Vastenactie 2024 
 

40 dagen voor Pasen is het vastentijd een tijd waarin we 
ons voorbereiden op Pasen. Vroeger had iedereen een 
vastentrommeltje en werd er gespaard voor het 
missieproject. Ook nu gaan we sparen voor een 
missieproject. Een project wat bevlogen Nederlanders 
hebben opgezet om het land waar pastoor Verspeek zijn 
hart aan had verloren weer leefbaar te maken. In Ghana 
is men sinds 2013 actief en deze hulp werpt zijn vruchten 
af. Hieronder schrijft de Stichting Barbarugo waarom zij 
dit project zijn gestart en waarom onze hulp hard nodig 
is. 
 

Stichting Barbarugo is opgericht na het overlijden van 
pastoor Jan Verspeek sma. van de Urbanuskerk in  
Nes aan de Amstel. Pastoor Verspeek was ruim 20 jaar 
missionaris in Ghana. Vanwege zijn gezondheid kwam hij 
terug naar Nederland en werd pastoor van Nes.  
Zijn hart lag echter in Ghana. Maandelijks zond hij een 
container vol goederen naar Ghana. 
Na zijn dood ontmoetten we John Duphey die 
onderwijzer was in het dorp waar Jan Verspeek pastoor 
was. Op verzoek van enkele parochianen uit Nes ad 
Amstel organiseerde John een reis door Ghana.  
Zij zagen wat pastoor Verspeek daar gedaan heeft, 
zij zagen blije mensen die zich de pastoor herinnerden. 
Maar verder was de reis geen vakantietrip. Overal was 
hitte, honger en armoe.  
Bij thuiskomst werden Cordaid, Giro555, Oxfam Novib en 
andere organisaties gewezen op de hongersnood in 
Ghana. Niemand voelde zich geroepen om er wat aan te 
doen.  
Daarom hebben John Duphey en Ruud Goedknegt 
(parochiaan Nes) samen met anderen Barbarugo 
opgericht.  
Hoe konden we iets doen voor de Ghanezen?  
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Na een studie bleek dat aanplant van bamboe ideaal was 
om de hitte te verdrijven en de Ghanezen een inkomen 
te bieden. Bamboe werd aangekocht in Indonesië. In 
2013 werden de bamboeplanten verspreid in Ghana. Tot 
onze teleurstelling waren er maar drie boeren die 
bamboe wilden planten. Maar als een jaar later iedereen 
ziet dat de bamboe meer dan 10 meter hoog was 
geworden, boden steeds meer mensen zich aan om voor 
drie euro per dag aan het werk te gaan. 
Niet alleen de boeren, maar ook de overheid zag dat 
Barbarugo de natuur en het klimaat verbeterde. Recent 
bood de overheid 25000 ha grond aan om bamboe te 
planten. Werkgelegenheid voor honderden boeren. 
Fantastisch toch! Nee toch niet. Want hoe kunnen we 
zoveel mensen het dagloon uitkeren. Daarom onze 
vraag. Wij hebben heel veel geld nodig om dit project 
voort te kunnen zetten.  
Om de leefbaarheid van Ghana te waarborgen, om de 
mensen in Ghana een inkomen te geven, om de aarde 
leefbaar te maken en te houden.  
Daarom willen we als parochie van De Kwakel dit project 
als vastenproject ondersteunen. 
 

In de vastentijd zal er een speciale collectebus achterin 
de kerk staan waarin u uw bijdrage kunt doen. 
 

Of u kunt geld storten via de Bisschoppelijke Vastenactie  
Titel: Strijd tegen de droogte, de hitte, de 
honger, de armoe. IBAN  NL21INGB0000005850  
Projectnummer: 402432 of via deze QR code 
 

U kunt meer informatie vinden op de website van 
de Urbanusparochie   
https://www.urbanusparochienes.nl/Barbarugo.htm  
 

Wil je meer info of de nieuwsbrief ontvangen?  
Bel mij, Ruud Goedknegt 0297 582 482 

Op reis met Rob Mascini 

https://www.urbanusparochienes.nl/Barbarugo.htm
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Veel parochianen zijn al eens met mij naar Rome 
gereisd. Met regelmaat wordt ik benaderd door oud-
medereizigers die nog eens een keer mee zouden 
willen. Wel… dat kan. En dat kan zelfs op twee 
manieren. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allereerst komt er een reis naar  
“Het land van Franciscus”. In oktober van dit jaar gaan 
we naar het land van Sint-Franciscus, de heilige van 
de armen.  
In de week van zijn feestdag (4 oktober) zijn we in zijn 
geboortestad. We bezoeken de plekken die in zijn 
leven een belangrijke rol hebben gespeeld.  
Deze reis mag ik samen met meneer Chris Ketelaar 
leiden. Meneer Ketelaar is voor veel romereizigers een 
goede bekende. 
 
Meer over deze unieke reis vindt u op 
https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/assisi 
  
 
 

https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/assisi
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Vervolgens is er een 
reis een reis van  
24-28 juni naar Rome 
gepland.  
Deze reis is speciaal 
bedoeld voor mensen 
die al eens in Rome 
geweest zijn.  
 
 
 

Samen met meneer Ketelaar en - als er veel 
inschrijvingen zijn met nog een derde gids- gaan we in 
kleine groepen door de stad trekken, ieder met een gids. 
U kunt intekenen om daar naar toe te gaan waar u 
misschien nog nooit geweest bent of om nog eens terug 
te gaan naar die kerk, dat museum, waar u bijzondere 
herinneringen aan heeft. En bent u nog nooit in Rome 
geweest, dan is dit een prachtige gelegenheid.  
Mocht u in deze reis geïnteresseerd zijn, laat  het me 
dan even weten. Dan informeer ik u zo gauw er meer 
details bekend zijn. Deze reis wordt gefaciliteerd door 
reisorganisatie DrieTour.  
  

Wellicht tot ziens! 
 

Met vriendelijke groet 
Rob Mascini 
Colijnstraat 3 
NL 2134 LP Hoofddorp 
Netherlands 
0031 (0)23 5291484 
0031 (0)6 26795701 (cellphone)(only urgent) 
rmascini@kpnplanet.nl 
robmascini@gmail.com 
 

https://maps.google.com/?q=Colijnstraat+3&entry=gmail&source=g
mailto:rmascini@kpnplanet.nl
mailto:robmascini@gmail.com
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Lief en Leedstraten  
 
Wist u dat er Lief en Leedstraten bestaan in Uithoorn 
en de Kwakel? 
 
“Uithoorn voor elkaar” is in samenwerking met de 
gemeente hiermee gestart. 
 
Het zijn straten waar 2 bewoners het initiatief nemen 
om van hun straat een Lief en Leedstraatje te maken. 
Zij kunnen bij “Uithoorn voor elkaar” een bijdrage van 
150 euro per jaar voor het Lief en Leedpotje 
aanvragen. Hiervan kunnen dan kleine attenties 
worden gekocht, zoals een kaartje of een bloemetje. 
Deze contactpersonen kunnen tips van buren krijgen 
over wat er gebeurt in hun straat, bv dat iemand een 
diploma heeft behaald of dat er een kindje is geboren. 
 
Wilt u meer informatie of wilt u (een deel van) uw 
straat aanmelden?  
Dan kunt u kijken op 
www.uithoornvoorelkaar.nu/lief-en-leed 
of contact opnemen met  
Uithoorn voor elkaar 0297-303044  
of mailen naar info@uithoornvoorelkaar.nu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uithoornvoorelkaar.nu/lief-en-leed
mailto:info@uithoornvoorelkaar.nu
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Viering van  PALMPASEN op 24 maart om 9.30 uur 

in onze parochiekerk St. Jans Geboorte 

 

Het is een traditie dat voor Palmpasen de kinderen een 

palmpasenstok versieren en deze na de viering aan 

mensen geven die wel en steuntje in de rug kunnen 

gebruiken. 

Ook dit jaar worden er weer stokken versiert en wel op: 

Woensdag 20 maart om 13.00 uur in de 

ontmoetingsruimte naast de kerk. Kun je dan niet komen 

maar wil je wel een palmpasen-stok maken?  

Dan kun je een stok in de kerk ophalen op:  

zondag 17 maart na de viering van 9.30 uur en  

dinsdag 19 maart om 15.15 uur  
 

Wij zorgen voor het haantje en het palmtakje. 
 

Zondag 24 maart, 9.30 uur vieren we Palmpasen. 

Aan het begin van de viering komen de kinderen met hun 

stokken de kerk binnen. Het verhaal van de intocht van 

Jezus in Jerusalem wordt verteld begint en de palmtakjes 

worden uitgedeeld.  

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM 
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Beknopte Info R.K. Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel 

Kerkgebouw Kwakelsepad 4  

Correspondentie adres 1424 AZ De Kwakel 56 12 03 

stjansgeboorte@hetnet.nl  

  

Pastores   

Pastoor Marco Cavagnaro Potgieterplein 4, 56 46 38 

Kapelaan Darek Karwowsky 1422 BB Uithoorn  

Catechiste Elly van Rooden pmmvanrooden@hetnet.nl 0252-517592 

Diaken Jeroen Hoekstra diakenjeroen@kpnmail.nl  06 41225063 

Parochieteam   

Vice Voorzitter Mevr. M. Oudshoorn 06 13905265 

oudsh@kabelfoon.nl Linie 85  

Secretaris Mevr. B. Meijer-Schalkwijk 06 29426373 

qbmeijer@kpnmail.nl Mgr.Noordmanlaan 65, De Kwakel 

Miranda van Rijn Chrysantenlaan 7 06 50963187 

(regio) kerkbestuur secretaris secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com 

Lid parochieteam Ton van Dijk 06 46441169 

vdijkton@gmail.com  Drechtdijk 5B  

Lid parochieteam Andrea Kooijman 06-30260013 

pennningmeester Anjerlaan 21  

andreakooijman1@gmail.com  
 

Parochie St.Jans Geboorte NL50RABO 03785.55.235 De Kwakel 

Aktie Kerkbalans NL37RABO 03635.05.725   

Parochie secretariaat Kwakelsepad 4 56 12 03 

Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur   

Begrafenisvereniging St. Godefridus  

Uitvaartverzorger Mevr. B. Meijer-Schalkwijk 06 29426373 

  Mgr. Noordmanlaan 65 De Kwakel 

Gemengd koor Mevr. M. Endhoven 56 08 25 

  Grift 18 Uithoorn 

The Bridges Leo van Rijt 0297 560500 

4 You kinderkoor Rosan Meijer 06 40347160 

  Iepenlaan 23   

Parochieblad Het Lopend Vuurtje  

Redactieadres Mevr. C. Hoogenboom 56 23 78 

pc.hoogenboom@caiway.nl  Bromelialaan 36, 1424BP De Kwakel 

Drukwerk Theo van Rijn 06 55806912 

Verspreiding Lopend Vuurtje Mevr. Emmy Röling 06 48729257 

Ontmoetingsruimte Jan en Irene Egberts 52 28 63 

beheer Orchideelaan 7 De Kwakel 

mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl
mailto:oudsh@kabelfoon.nl
mailto:vdijkton@gmail.com
mailto:pc.hoogenboom@caiway.nl
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