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Nieuws van de parochie 
 
Vastentijd, op weg naar Pasen 
Denkend over de vastentijd en kijkend naar het nieuws 
bedenk ik me dat de mensen in de landen als 
Oekraïne, Turkije en Syrië en alle andere landen waar 
het niet veilig is voortdurend in een vastentijd leven 
een tijd waarin ze heel erg moeten afzien van alles 
wat wij dagelijks als gewoon ervaren. Een thuis, bed, 
eten, een veilige omgeving om te wonen, werken, op 
te groeien en naar school te gaan. 
Dan is het een luxe om zelf te kunnen bepalen 
wanneer je gaat vasten. 

 
Vastentijd op weg naar Pasen: Met de lijdensweg die 
heeft Jezus meegemaakt kan een parallel getrokken 
worden met ons mensen. Onze angsten, verdriet, 
teleurstelling, het opnieuw teruggeworpen worden en 
weer opstaan lijken op de weg die Jezus ging. 
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Jezus die zijn geloof in zijn Vader zo hard nodig had 
toen Hij wist dat dat zijn einde naderde omdat ook Hij 
angst voelde voor wat komen ging. Daarin heeft Jezus 
ons voorgeleefd.  
Maar Jezus heeft ons ook laten zien dat wij, mensen, 
Gods handen mogen zijn om er te zijn voor hen die 
angstig, verdrietig, teleurgesteld zijn. Hierin kunnen 
we als parochiegemeenschap elkaar tot steun zijn. 
De vastentijd, op weg naar Pasen, een tijd waarin we, 
nog meer dan anders, omkijken naar de ander. Soms 
door je handen uit te strekken naar anderen en met 
raad en daad te helpen, soms het doneren van geld en 
goederen, soms door alleen maar te luisteren. 
 
De vijver en de ontmoetingsruimte,  
een korte up-date. 
In de laatste week van maart wordt gestart met de 
renovatie van de vijver. De vijver wordt dan helemaal 
leeggemaakt en de vissen en planten krijgen een 
tijdelijke behuizing. Een gespecialiseerd bedrijf zal 
samen met vrijwilligers het nodige doen zodat de 
vijver er weer een juweel in de kerktuin zal zijn waar 
iedereen ervan kan genieten. 
 
Voor de ontmoetingsruimte wordt momenteel een 
plan gemaakt wat we u eerdaags hopen te kunnen 
laten zien. Dit plan zal in de ontmoetingsruimte 
hangen. 
 
Opbrengst extra collecte voor de  
aardbevingsslachtoffers 
In het weekend van 12 februari was er een extra 
collecte voor de slachtoffers van de aardbevingen in 
Turkije en Syrië. De opbrengst is 200 euro. 
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Vrijwilligers 
In onze parochie kunnen we altijd rekenen op een 
groot aantal vrijwilligers, die ieder naar vermogen tijd 
en moeite “schenken” om onze parochie op allerlei 
onderdelen draaiende te houden. Maar dat gaat niet 
vanzelf en voor sommige taken kunnen we best 
versterking gebruiken. Nieuwe mensen, oud of jong of 
er tussenin, zijn altijd welkom. We horen het graag als 
iemand zich bij ons wil voegen. Wilt u wat doen, laat 
dat dan weten via onze vrijwilligers die u al kent of 
meldt u bij het parochiesecretariaat. In overleg vinden 
we ongetwijfeld iets dat bij u past. 
 
Collectebonnen 
Nu er steeds minder kleingeld in omloop is valt het 
soms niet mee om aan “kerkgeld” te komen. Daarom 
hebben we gemeend u als alternatief vellen met 
collectebonnen aan te bieden.  
Dit zijn vellen met afscheurbare zegels.  
Een vel heeft 20 zegels. De waarde van een vel is:  
20 zegels van 1,00 (= 20 euro) of  
20 zegels van 2,00 (= 40 euro). 
De collectebonnen zijn bij het secretariaat 
verkrijgbaar, u ontvangt een betalingsbewijs zodat 
deze gift aftrekbaar is bij de belastingaangifte. 
Als u een bankierenapp op uw smartphone heeft,  
dan kan ook heel eenvoudig via een QR code worden 
betaald.  
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Kaarsje wegbrengen 
 
Een kaarsje weggeven aan iemand die wel een 
steuntje in de rug kan gebruiken. 
Soms zijn er situaties waarvan je denkt; "hier moet ik 
wat mee" Daarom heeft het parochieteam gemeend 
dat het goed is om in deze situaties een kaarsje dat 
hoop en licht uitstraalt te geven.  
Inmiddels zijn er al heel veel kaarsjes weggebracht en 
mogen we zeggen dat ze dankbaar werden ontvangen. 
Mocht u iemand weten die dat kaarsje wel kan 
gebruiken, laat dit dan weten via het  
parochiesecretariaat  
(e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl) 
of telefonisch: 0297-561203 
 
 
 
 
 
In gesprek met één van de pastores. 
 
Vroeger…. ja toen kwam de pastoor of de kapelaan 
met enige regelmaat zomaar op huisbezoek.  
Dat is echt niet meer zo. Dat betekent wel dat, als u 
een pastoor of kapelaan wilt spreken, u zelf contact 
op moet nemen met één van de pastores.  
De telefoonnummers staan voorin het Lopend Vuurtje. 
De pastores hopen dat u zelf contact opneemt. Zij zijn 
zeker bereid naar u toe te komen. Ook is het mogelijk 
een afspraak te maken om de communie thuis te 
ontvangen. 
 
 

mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
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In Memoriam 
 

Adriana Catharina van der Hoorn-Keijzer 
Adrie 

 

*2 januari 1944           16 januari 2023 
 
Wat was ze sterk en wat hield ze de moed erin ook als 
het tegenzat. Het leven van Adrie van der Hoorn ging 
niet over rozen. Als Adrie nog vrij jong is krijgt ze 
problemen haar gehoor en dat heeft voor veel verdriet 
gezorgd. Maar toch… ze behield haar goede humeur en 
wist er steeds weer het beste van te maken.  
Na het overlijden van haar man Gerard viel het Adrie 
zwaar de draad weer op te pakken maar nadat ze in De 
Kwakel kwam wonen, dicht bij haar kleinkinderen, lukte 
het haar steeds beter.  
Wat heeft zij van haar kleinkinderen en kinderen kunnen 
genieten en wat hebben zij veel van haar genoten. Met 
elkaar heeft het gezin mooie herinneringen kunnen 
maken. Mooie vakanties en dagjes uit. Adrie wist hoe je 
met weinig een gelukkig mens kon zijn. Genietend, uit 
de wind en in het zonnetje, meer had Adrie niet nodig.  
We hopen dat de mooie herinneringen aan deze lieve 
moeder en oma haar kinderen en kleinkinderen tot steun 
zullen zijn. 
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In Memoriam 
 

Cornelia Johanna Maria van den Berg –  
van Rooijen 

Corry 
 

*7 januari 1939          16 januari 2023 
 
Na enkele jaren van afnemende gezondheid is Corry in 
het bijzijn van haar gezin overleden. 
Als vrouw van een ondernemer wist Corry van 
aanpakken. Zij stond haar mannetje en was voor haar 
man zijn steun en toeverlaat.  
Later als de zaak is over gedaan genieten ze samen 
van het leven en hun gezin. Jammer genoeg nam de 
gezondheid van Corry af en moest zij langdurig 
revalideren in Mariaoord waarna terugkeer naar huis 
niet meer mogelijk was.  
In het Hoge Heem heeft Corry een fijne tijd gehad. 
Dat kwam zeker door haar positieve en blije 
levensinstelling. Voor iedereen die haar bezocht, of 
dat nu de zorg of bezoek was, had zij een vriendelijk 
en belangstellend woordje.  
Wat zal deze lieve vrouw, moeder en oma gemist 
worden. Dat zij mag rusten in Gods vrede. 
 



 

_____________________________________________________                                       
lopend vuurtje                                 8                               maart 2023 

 

 

 

 

 

 
 

In Memoriam 
 

Martha Adriana Anna Kas – de Blieck 
Martha 

 
*7 september 1926           28 januari 2023 

 
Op 96-jarige leeftijd is Martha Kas overleden.  
Tot het laatste toe bleef zij de vrouw zoals velen haar 
hebben gekend. Scherp en alert met een lach op haar 
gezicht. Moe Kas, zoals zij door haar kinderen werd 
genoemd, wist wat ze wilde en liet dat (gelukkig) ook 
merken. Ze was een moeder, oma en overgroot oma die 
gek was op haar kinderen, klein en achterkleinkinderen. 
Altijd vol belangstelling hoe het met hen ging en 
regelmatig vroeg hoe de vorderingen op school en werk 
waren en vol belangstelling was naar de 
achterkleinkinderen die haar veel vreugde brachten.  
Tijdens de uitvaart vertelden haar kleinkinderen wat 
oma voor hen heeft betekent. En haar kinderen 
vertelden over het gezin aan de Boterdijk met vader en 
moeder Kas. Zij vertelden vol dankbaarheid over de 
liefde en het plezier wat zij als gezin met elkaar hebben 
beleefd. Het geloof dat Martha weer is herenigd met 
haar man en haar zoon Piet geeft haar gezin de steun en 
troost om dit verdriet te kunnen dragen. Dat zij mag 
rusten in vrede. 
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT maart 2023  
 

Het secretariaat is op dinsdag van 9.00 - 15.00 uur 
geopend en dagelijks telefonisch en via de email 
bereikbaar. 
 

Telefoonnr:  0297-561203       
Email:   stjansgeboorte@hetnet.nl 
Website:  www.rkparochiedekwakel.nl 
Facebook:  rkparochiedekwakel 
Meevieren via internet: www.Kerkomroep.nl 
  

KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL 
Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur 
 

DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM 
Het opgeven van een doop, een huwelijk of een 
jubileumviering gaat via het secretariaat.  
Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373   
 

OPGEVEN VAN MISINTENTIES 
Misintenties kunnen via de email worden opgegeven: 
stjansgeboorte@hetnet.nl 
De kosten van de intenties zijn € 8,50.  
U kunt dit overmaken op  
reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie  
St. Jans Geboorte onder vermelding van uw naam. 
 

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, 
VERGADERRUIMTES 
De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en 
vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij:  
Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of  
Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9. 
 

BLOEMEN IN DE KERK 
Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en 
het altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf 
bloemen neerzetten, neemt u dan even contact op met 
Christa, tel: 533889 /06-22662632 
 

mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
http://www.rkparochiedekwakel.nl/
mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
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BEZOEK VAN EEN PRIESTER of ZIEKENCOMMUNIE THUIS 
ONTVANGEN 
Het is mogelijk om met een priester thuis in gesprek te 
gaan of de communie thuis ontvangen.  
Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met  
kapelaan Darek: 06 46309158 of  
met het parochiesecretariaat (0297 561203) 
 
MUZIKALE VERZOEKEN gemengd koor St. Caecilia 
Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een 
bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een 
muzikaal verzoek indienen. De programmacommissie van 
het Gemengd Koor Sint Caecilia wil daar graag aan 
voldoen mits parochianen dat op tijd bekend maken. 
Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om 
dat programma te veranderen. 
U kunt een verzoek altijd indienen bij:  
Anton Vork (tel.: 561719). 
 
VERHUIZEN OF OPZEGGEN parochieblad 
Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen 
we het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een 
verhuizing,  verandering van gezinssamenstelling of als u 
het parochieblad niet meer wenst te ontvangen.  
Alvast hartelijke dank voor uw medewerking. 
 
Parochieblad per email? Dat kan! Even een mailtje 
naar: stjansgeboorte@hetnet.nl 
 
Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje: 
Voor de 15e van de maand dient de kopij voor de volgende 
maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de 
volgende wijze:  
- Via de mail naar het secretariaat:  
  stjansgeboorte@hetnet.nl 
- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl 
- Het redactieadres: Bromelialaan 36, De Kwakel  
  pc.hoogenboom@caiway.nl 

mailto:qbmeijer@kpnmail.nl
mailto:pc.hoogenboom@caiway.nl
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Beste parochianen, 
 
Nu wij de vastentijd 2023 gaan beginnen, moet ik even 
terugdenken aan de drie jaren die wij samen hebben 
meegemaakt. De vastentijden van 2020 en 2021 
werden door de lockdowns getekend. Nu lijkt het al 
iets van het verre verleden, maar het is maar kort 
geleden dat wij elkaar niet durfden benaderen, heel 
voorzichtig moesten zijn en ook heel weinig naar de 
kerk konden. Daarna kwam de vastentijd 2022: toen 
was er nog nauwelijks sprake van een pandemie maar 
wel de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. Dat maakte 
de eerste maanden van 2022 heel spannend. Toen 
kwamen de vluchtelingen.  
Het voelde alsof alles anders was geworden.  
En nu…, nu zijn wij in de eerste maanden van 2023 
beland en het lijkt alsof wij aan alles “gewend” zijn 
geraakt. Wij zijn er al aan gewend dat er een oorlog 
is, het is zo en niet anders. Alle prijzen zijn torenhoog 
gestegen, vele mensen hebben er moeite mee, 
maar…"het is zo en niet anders". Ooit zeiden wij “als 
er weer een oorlog komt, zullen de kerken weer vol 
zijn”! Nou, sinds een jaar hebben wij een oorlog op 
Europese bodem, maar de kerken blijken niet voller te 
zijn geworden. “Tja, maar de oorlog moet HIER 
komen”, zeggen anderen, “dan komen de mensen wel 
naar de kerk!”.  
Ten eerste hoop ik dat er geen oorlog in ons land komt. 
En ten tweede vrees ik dat als er ooit een oorlog komt 
het te laat is (en misschien ook praktisch gezien niet 
mogelijk) om in kerken te gaan schuilen. Deze 
gedachten zouden somber kunnen klinken, maar dat is 
niet de bedoeling.  
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Wij zijn als christenen geroepen om naar de wereld 
om ons heen met een realistisch blijk te kijken,  
om een door God geïnspireerd woord uit te spreken. 
En het woord dat God tot ons in deze vastentijd wil 
richten is: sta op en volg mij!  
Pasen komt om ons uit onze “comfortzone” te 
schudden, om in beweging te komen.  
Het volk van Israël moest midden in de nacht opstaan, 
om de zielsverstikkende tirannie van de slavernij van 
Egypte te ontvluchten. De zee ging open, het 
onmogelijke werd mogelijk.  
Dat vieren ze ieder jaar, al meer dan 3000 jaren.  
En Jezus Christus nam de nacht van Pasen als de nacht 
waarin hij uit de dood zou opstaan, om ons te laten 
zien dat geen slavernij oneindig is – dat het graf niet 
het einde is – dat de dood voor eens en altijd 
overwonnen is. Jezus Christus richt zijn blik naar ons 
toe, vol liefde en barmhartigheid, en spreekt de 
woorden van de Vader uit:  
“jij bent mijn kind, mijn welbeminde”.  
Wie deze liefde kent, kan niet stil blijven staan. Deze 
liefde brengt ons in beweging, omdat het niet de 
bedoeling is dat alles “zijn gangetje” blijft gaan, en 
dat de oorlog de “normaliteit” wordt.  
Laten wij in deze vastentijd bidden, dat de kracht van 
de liefde en de gemeenschap, de macht van de 
duisternis kunnen overwinnen, en dat door de Geest 
Gods geïnspireerde kleine daden van naastenliefde 
een licht mogen zijn voor de hele wereld die, 
langzaam – net als gist in het deeg– de wereld van deze 
oorlogs-winter kan omvormen tot een vredes-lente. 
 
Goede vastentijd toegewenst! 
Pastoor Marco Cavagnaro 
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Presentatieviering 
 
Afgelopen zondag was de presentatieviering in de 
kerk. Zeven wat zenuwachtige kinderen kwamen met 
Diaken Jeroen zingend de kerk in.  Het thema:  
zie ons groeien kwam in de hele viering naar voren.   
Er was tijdens de voorbereidingsmiddag door de 
kinderen een mooie boom geschilderd. Tevens hadden 
ze ook een boomblad versierd met een foto van 
zichzelf en achterop staat geschreven wie ze zijn.  
En zondag 5 februari was de dag dat ze hun eigen 
versierde boomblad in de boom mochten hangen, 
nadat ze eerst zelf hadden verteld wie ze zijn, wat ze 
leuk vinden enz.   
De boom blijft tot de communie in de kerk staan. 
Mocht u een bezoek aan de kerk brengen neem dan 
gerust een kijkje bij de boom met de prachtig 
versierde bladen.  
De aankomende tijd gaan we verder met de  
voorbereiding naar de eerste communie toe.  
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(uit de liturgie van de presentatieviering) 
 
Woord van bezinning 
 
Als je aan een boom zou vragen: 
hé boom, sta jij nou graag alleen? 
Dan zou hij, denk ik zeggen: 
geef mij maar boompjes om me heen. 
 
Zou je aan je vader vragen: 
Hé vader, sta jij graag alleen? 
Dan zou hij, denk ik zeggen: 
geef mij maar mensen om me heen.  
 
Als je aan een boom zou vragen: 
aan wie geef jij het leven door? 
Dan zou hij, denk ik zeggen: 
daar heb ik nou mijn takken voor. 
 
Zou je aan je moeder vragen: 
aan wie geef jij leven door? 
Dan zou ze, denk ik zeggen: 
ja, kijk, daar heb ik jou nou voor. 
 
Dus bomen zijn als mensen 
geen van twee staat graag alleen, 
in kinderen en takken, zo groeit 
er leven om ons heen. 
 
Lieve aanstaande communicantjes 
Strooi takjes van liefde en blaadjes geduld. 
Door aan een ieder iets te geven 
wordt ook jouw leven met blijdschap gevuld. 
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Paastriduüm 2023 
 
Zoals alvast aangekondigd in mijn kerstartikel dit jaar 
gaan wij de Paaswake in twee kerken houden, 
namelijk Uithoorn en Kudelstaart (met de bedoeling 
om de komende jaren te gaan rouleren). 
 
De zondagse Paasviering wordt voorafgegaan door drie 
(avond)vieringen die bij elkaar horen en samen een 
eenheid vormen. Deze drie vieringen noemen we het  
Paastriduüm.  
Het Paastriduüm begint op Witte Donderdag met een 
kruisteken en eindigend op Paaszaterdag met de 
slotzegen. Tijdens deze drie vieringen wordt het hele 
passieverhaal van Jezus nageleefd, naar de volgorde 
van de gebeurtenissen.  
Witte Donderdag is er een eucharistieviering, met de 
herdenking van het laatste avondmaal.  
Goede Vrijdag is een gebedsviering met de 
gelegenheid om een hulde aan het kruis te brengen en 
de communie te ontvangen.  
De Paaswake is weer een mis natuurlijk, met de 
viering van de verrijzenis. 
 
Omdat het om veel vieringen gaat is er ruimte voor 
samenwerking onder de parochies, voornamelijk op 
het niveau van koren en lectoren.  
Het gemengd koor van Aalsmeer zal bijvoorbeeld op 
donderdagavond de viering van Witte Donderdag in 
Kudelstaart opluisteren.  
Wij hopen dat dit triduüm een mooie traditie in onze 
regio kan worden. 
 
Pastoor Marco   
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HUISPAASKAARSEN 2023 
 
Het is weer mogelijk een huispaaskaars te bestellen. 
De intekenlijst met een voorbeeld van de paaskaars ligt 
achterin de kerk. 
 
De prijzen kaars met wasreliëf: 
25 cm.  -  € 25,-  (6 cm) 
30 cm.  -  € 32,-    (8 cm) 
40 cm.  -  € 40,-    ( 8 cm)  
60 cm.  -  € 70,-    ( 8 cm) 
 
Kaarsen met wasreliëf en opdruk: 
30 cm.  -  € 43,-    (8 cm) 
40 cm.  -  € 50,-    ( 8 cm)  
60 cm.  -  € 85,-    ( 8 cm) 
 
Er zijn verschillende afbeeldingen, 
deze staan afgebeeld op de intekenlijst die achterin de 
kerk op tafel ligt of op de website van de parochie: 
www.rkparochiedekwakel.nl. 
Tevens kunt u via de intekenlijst kandelaars bestellen. 
 

De bestellijst ligt op de tafel achterin de kerk. 
 

Bestellen 
De kaarsen kunnen tot 14 maart besteld worden. 
 

Betalen 
Bestelde kaarsen kunt U bij de dienstdoende koster of het 
parochiesecretariaat betalen. De kaarsen dienen vooraf te 
worden betaald (tenzij anders wordt afgesproken). 
 

Afhalen paaskaarsen 
De kaarsen zullen tijdens de paaswake worden gewijd en 
kunnen na de paaswake viering of op eerste paasdag 
afgehaald worden (tenzij anders afgesproken). 
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Verbonden in gebed in onze regio 
gedurende de 40 dagentijd 

 
Ook dit jaar zullen we in de vastentijd binnen onze  
5 parochies verbonden zijn in gebed. 
De regiokaars zal aan het begin van de vastentijd op 
Aswoensdag, 22 februari, in Uithoorn worden 
aangestoken. 
Elke week verhuist de kaars, symbool van deze 
verbondenheid, van de ene naar de andere kerk en 
gaat daar branden. Zo wordt de gebedsketen 
gedurende de 40 dagen in onze regio zichtbaar. 
Laten we zo optrekken met elkaar en biddend ons 
voorbereiden op het grootste feest: PASEN 
 
Deze kaars brandt op: 
 

- Zondag 26 februari in Uithoorn 
- Zondag 5 maart in Aalsmeer 
- Zondag 19 maart in Nes a/d Amstel 
- Zondag 26 maart in de Kwakel 
- Zondag 2 april in Kudelstaart 
-  

Zie verder de poster in de kerk.  
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Bij Goede Vrijdag: Ken jezelf 
 

 
De geest is gewillig, het vlees zwak. 
Wie eert de profeet, die van hogerhand wordt 
aangepakt? 
Wie volgt de rechtvaardige die uitgestoten wordt? 
 
Wie waagt zich in de hoek waar de klappen vallen? 
Wie getuigt waar iedereen wijselijk zwijgt? 
 
Wie loopt niet achter de meerderheid aan? 
Wie praat de sterkste niet naar de mond? 
 
Wie riskeert zijn hebben en houden, laat staan zijn 
leven? 
Wie is trouw wanneer iedereen vlucht? 
 
Wie durft de joden iets te verwijten? 
Toch zeker niet zij die naar Jezus' naam christenen 
zijn genoemd. 
 
Toen het misging in hun ogen redden zij het eigen 
hachje en lieten Hem in de steek; allemaal. 
De geest is gewillig, het vlees zwak.  
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Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel   
Maart  2023   

        

zondag 
5 maart 9.30 uur 

Woord en Communieviering 
Catechiste Elly van Rooden samenzang  

        

zondag 
12 maart 9.30 uur Eucharistieviering Gemengd koor 

        

zondag 
19 maart 9.30 uur 

Woord en Communieviering 
Diaken Rob Mascini The Bridges 

        

zondag 
26 maart 9.30 uur Eucharistieviering Gemengd koor 

        

zondag 
2 april 9.30 uur 

Woord en Communieviering 
Diaken Jeroen Hoekstra 
Palmpasen 

samenzang met 
de kinderen 

    
 

Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in de Mariakapel 
een kaarsje aan te steken. 
 
Iedere zondag is er koffiedrinken in de ontmoetingsruimte 
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O.L.V. vd Berg 
Karmel Emmaüsparochie 

H. Joannes 
Geboorte H. Urbanus 

  Aalsmeer   Uithoorn    Kudelstaart   Nes ad Amstel  

        

 zondag 9.30 uur  zondag 11:00 uur zondag 11.00 uur zondag 9.30 uur 

          

zondag  
5 maart Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering 

          

zondag  
12 mrt Eucharistieviering 

Eucharistieviering 
Gezinsviering 

Eucharistieviering 
Voorstelviering 

Woord en 
Communieviering 
Diaken J. Hoekstra 

     

zondag  
19 mrt Eucharistieviering Eucharistieviering  

Woord en 
Communieviering 
Diaken R. Mascini Eucharistieviering 

     

zondag  
26 mrt 

Woord en 
gebedviering  
olv parochianen Eucharistieviering 

Woord en 
gebedviering  
olv parochianen 

Woord en 
Communieviering 
Mevr 
E. van Rooden 

     

zondag  
2 april 

Eucharistieviering 
met kinderkoor Eucharistieviering 

Eucharistieviering 
met kinderkoor 

Eucharistieviering 
mmv  
Elly van Rooden 
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Zondag 5 maart 9.30 uur 
Woord en Communieviering 
Voorganger: mevrouw Elly van Rooden 
Muziek: Samenzang 
Misintenties: 
Jan en Henny van der Knaap – Duijvestein 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Coby Lek – de Groot 
Marco Lek en overleden familie 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en  

schoonzoon Eric 
Carol Wijfje en Ina Bakker - Wijfje 
Niek Verhoef en Nel Verhoef – Kuipers 
Ton Vlasman 
Wiet Raadschelders 
Overleden familie Egberts – Knaap 
Leo Klijn 
Henny Hoogervorst – Stokman 
Janny van Kessel – Wijfjes en Koos van Kessel 
Hans van Eijk en overleden familie 
Corry Brozius – Hoogervorst 
Hein Kooijman en overleden familie 
 
 
 
 
 
Zondag 12 maart, 9.30 uur 
Eucharistieviering 
Muziek: gemengd koor 
Misintenties: 
Jan en Henny van der Knaap – Duijvestein 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Coby Lek – de Groot 
Marco Lek en overleden familie 
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Overleden ouders Egberts – Fontijn en  
schoonzoon Eric 

Carol Wijfje en Ina Bakker - Wijfje 
Joop Smit 
Corrie van Diemen- van der Meer 
Mart en Gerda en overleden  

familie van Diemen – Wegbrands 
Overleden familie Lek – van Bunningen 
 
Zondag 19 maart, 9.30 uur 
Woord en Communieviering 
Voorganger: Diaken Rob Mascini 
Muziek: The Bridges 
Misintenties: 
Jan en Henny van der Knaap – Duijvestein 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Coby Lek – de Groot 
Marco Lek en overleden familie 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en 

schoonzoon Eric 
Carol Wijfje en Ina Bakker - Wijfje 
Arie en Nel Stokkel 
Laurens Stokkel 
Niek Verhoef en Nel Verhoef – Kuipers 
Herman Fontijn en dochters Trea en Toos 
Leo Klijn 
Rob Meijer 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_____________________________________________________                                       
lopend vuurtje                                 23                               maart 2023 
 

Zondag 26 maart 9.30 uur 
Eucharistieviering 
Muziek: gemengd koor 
Misintenties: 
Jan en Henny van der Knaap – Duijvestein 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Coby Lek – de Groot 
Marco Lek en overleden familie 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en  

schoonzoon Eric 
Carol Wijfje en Ina Bakker - Wijfje 
Johannes Kas en Martha Kas 
Piet Kas 
Wiet Raadschelders 
Niek van Scheppingen en  

Geertruida van Scheppingen – van Zaal 
Daisy Ris – Slootjes 
Corrie van Diemen – van der Meer 
Mart en Gerda en overleden  

familie van Diemen – Wegbrands 
Henny Hoogervorst – Stokman 
Greet Zijerveld – Wieman en Bianca 
Rob Meijer 
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Zondag 2 april, 9.30 uur  Palmpasen 
Woord en Communieviering 
Familieviering en wijding van palmtakjes 
Muziek: de kinderen en samenzang 
Misintenties: 
Jan en Henny van der Knaap – Duijvestein 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Coby Lek – de Groot 
Marco Lek en overleden familie 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en  

schoonzoon Eric 
Carol Wijfje en Ina Bakker - Wijfje 
Janny van Kessel – Wijfjes en Koos van Kessel 
Hans van Eijk en overleden familie 
Corry Brozius – Hoogervorst 
Hein Kooijman en overleden familie 
Ton Vlasman 
Henk Overwater 
Thea Overwater – Lauwers 
Emmy Bartels – Hogenboom 
Overleden familie Bartels – van Kessel 
Pater Cees Bartels 
Niek Verhoef en Nel Verhoef- Kuipers 
Overleden familie Egberts – Knaap 
May en Jansje Verhoef – Sitvast en  

zoons Bertil en Piet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb0K7GyYfhAhXIbVAKHT4sBxEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.nukleuren.nl/palmpasen-4.htm&psig=AOvVaw32uG_FnYLC9ac9G3Xx-NeG&ust=1552857059211422
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Op woensdag 15 maart is onze bijeenkomst. 
 
Vanavond gaan we onder leiding van Christa Snoek  
een voorjaarsstukje maken.  
 
De kosten voor deze avond zijn € 10,00  
(dit is inclusief koffie en consumpties).  
Bij binnenkomst kunt u dit voldoen.  
 
Zelf meebrengen: snoeischaartje. 
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JONGEREN ONTMOETINGS PLEK “SPOTLIGHT” 

Beste mensen, jongeren uit De Kwakel. 
Hierbij een kort stukje van ons. 
 
Zaterdag 4 februari 2023 zijn we weer bij elkaar 
geweest. Wat fijn om een nieuw lid te verwelkomen! 
We hebben gesproken over (de Vrucht van) de Heilige 
Geest. Daarna nog even een potje gesjoeld!  
Ja gewoon om dat het kan. ☺ 
 
De eerstvolgende keer dat we bij elkaar wensen te 
komen is zaterdag 11 maart 2023, aan de 
keukentafel op Drechtdijk 48 om 20.00 uur.  
We gaan er weer een fijne en gezellige avond met 
elkaar van maken tot ongeveer 21.30 uur.  
 
Nieuwe tieners vanaf 12 jaar zijn VAN HARTE  
WELKOM! Graag van tevoren opgeven via  
juriahogenboom@hetnet.nl 
 
Hartelijke groet, Paul en Juria 
 
Jongeren Ontmoetings Plek Spotlight  
 

 
GOD HOUDT VAN JONGEREN, NIET IN HET ALGEMEEN, 

MAAR VAN IEDER VAN HEN ALS PERSOON ! 
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BEGRAFENISVERENIGING ST GODEFRIDUS 
 
In deze circulaire zetten wij uiteen, wat het 
lidmaatschap van onze vereniging inhoudt. 
 
Bij een sterfgeval dient zo spoedig mogelijk de 
uitvaartverzorger, Mevr. B.Meijer-Schalkwijk,  
Mgr Noordmanlaan 65  De Kwakel, gewaarschuwd te 
worden. Zij is bereikbaar onder tel.nr 0297- 564593  of 
06-29426373      
 
De volgende zaken regelt de vereniging kosteloos:  *** 
- het werk van de uitvaartverzorger (voor zowel   
  begrafenis als crematie!) 
- de verzorging van de overledene  
- aanwezigheid bij de avondwake, de begrafenis en/of  
  crematieplechtigheid (inclusief dragers) 
 
Het werk van de uitvaartverzorger bestaat uit: 
- het inschakelen van de dames die de laatste 
  verzorging van de overledene op zich nemen. 
- het zorgen voor opbaring in de rouwkapel dan wel bij  
  de overledene thuis. 
- het zorgen voor rouwcirculaires, rouwadvertentie en 
  condoleanceregister. 
- het maken van afspraken met pastor, grafdelver en 
  dragers. 
- Het maken van afspraken voor een avondwake,  
  rouwdienst, begrafenis of crematie en eventuele  
  koffietafel 
- het regelen van vervoer van de overledene en  
  aangifte bij de Burgerlijke Stand .   
- het regelen van de grafkist en grafsteen dan wel urn. 
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Niet vergoed worden: 
- de kosten van vervoer, opbaring in de rouwkapel,  
  grafkist, grafsteen of urn en de grafrechten.            
- de kosten van de avondwake, rouwdienst en/of 
  crematie, muzikale omlijsting en eventuele  
  koffietafel. 
- de kosten van de rouwcirculaires, rouwadvertentie, 
  condoleanceregister en portokosten. 
 

Lid van de vereniging kunnen uitsluitend parochianen 
worden die woonachtig zijn binnen de per 01-01-2013 
vastgestelde parochiegrenzen (1). 
Bestaande leden die vanwege hun leeftijd moeten 
verhuizen naar een nabij gelegen bejaarden- of 
verpleeghuis en zij die wegens een handicap en/of om 
gezondheidsredenen naar een aangepaste woning buiten 
de parochiegrenzen verhuizen kunnen lid van de 
vereniging blijven (2). 
 

Bestaande leden die vrijwillig verhuizen naar de 
aangrenzende parochies in Uithoorn, Kudelstaart en 
Nieuwveen kunnen desgewenst eveneens lid blijven (3). 
 

Kinderen vallen tot hun 18e verjaardag onder het 
gezinslidmaatschap. Daarna kunnen zij zich als 
zelfstandig lid aanmelden. 
 

Het recht op begrafenis op het parochiekerkhof staat 
los van het lidmaatschap van de  
begrafenisvereniging! Uitsluitend parochianen die 
voldoen aan de criteria onder (1) of (2)  kunnen hier 
begraven worden.  
In uitzonderlijke gevallen berust de beslissing over het 
wel of niet begraven mogen worden op het 
parochiekerkhof bij het parochieteam,  
de begrafenisvereniging heeft daar geen invloed op!  
 

*** Niet-leden betalen voor deze werkzaamheden  
     € 1250,-- 
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LOURDES 
 
In 1958 verscheen Maria in Lourdes aan het meisje 
Bernadette Soubirous. Tijdens de verschijningen vroeg 
Maria een kerk op deze plek te bouwen. 
Dat is ook gebeurd. Drie boven elkaar zelfs. Maar 
‘kerk’ betekent niet alleen een gebouw. Het is 
allereerste een plaats, een ‘gemeenschap’.  
Alle mensen die zich rond de Grot in Lourdes 
verzamelen, vormen samen de Kerk.  
De vraag van Maria aan Bernadette is ook een 
uitnodiging om naar Lourdes toe te gaan en daar 
samen met pelgrims uit alle delen van de wereld een 
hechte geloofsgemeenschap te vormen. 
 
Gaat u mee naar Lourdes? 
Huis voor de Pelgrim organiseert in de week van  
11 tot 16 september een vliegreis naar Lourdes. 
Samen met parochianen van de Regio Amstel-  
Westeinder en Pastoor Marco gaan wij naar Lourdes. 
Onze bestemming: Maria in de Grot in Lourdes. 
Zij was er toen en ze is er nu nog steeds.  
Bij de Grot in Lourdes kan iedereen Maria persoonlijk 
ontmoeten. Het is een plek om zorgen en vragen bij 
haar neer te leggen of dankbaarheid te tonen. 
De vele kaarsjes die er branden getuigen van de 
duizenden pelgrims die zich daar elke dag tot Maria 
wenden. 
 
6-daagse vliegreis met zorg 
Voor mindervalide pelgrims of pelgrims die zorg nodig 
hebben is een vliegreis de beste wijze van vervoer. 
Deze reis is comfortabel en u bent relatief kort 
onderweg. Ook voor mensen die minder goed ter been 
zijn is een vliegreis een prima optie.  
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Maakt u gebruik van een rolstoel, dan is het, in 
beperkte mate, mogelijk de eigen rolstoel in het 
bagageruim van het vliegtuig mee te nemen.  
 
Brochures en inschrijfformulieren 
Achter in de Kerk vindt u brochures met alle nodige 
informatie, een poster en het inschrijfformulier. 
Het ingevulde inschrijfformulier kunt u tot  
28 februari inleveren bij het secretariaat, 
brievenbus bij de kerk of Pastoor Marco. 
 
Reisinformatie: 
Vertrek maandag 11 september.  
Vanuit Uithoorn gaat er een bus naar vliegveld 
Maastricht - Aachen Airport. 
Terug zaterdag 16 september.  
Vanuit Maastricht met de bus naar Uithoorn. 
 
De kosten: 
Een 6-daagse vliegreis, 3* hotel € 995,= 
Toeslag voor een 1-persoonskamer € 170,= 
Bijkomende kosten:  
busreis heen en terug Uithoorn- Maastricht. 
 
Mocht u nog 
vragen hebben 
neem gerust 
contact op met 
Pastoor Marco  
tel: 0297 564638 
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Ter Inspiratie 
 

Op Goede Vrijdag, de vrijdag voor het Paasfeest, staan 
christenen wereldwijd stil bij de kruisdood van Jezus. 
Voor veel mensen is Goede Vrijdag vandaag de dag een 
gewone vrije dag, het begin van een lang weekend. Of 
het is een gewone werkdag, net als in een gemiddelde 
week.  
Wat doe jij met Goede Vrijdag?  
Wat betekent het lijden van Jezus voor jou? 
 
Sinds de Middeleeuwen wordt het lijden van Jezus 
uitgebeeld in kerken, langs wegen naar de kerk of bij 
kerkhof- en bedevaarts kapellen. Op Goede Vrijdag 
trekken gelovigen al biddend en zingend langs deze 
afbeeldingen van de lijdensweg van Christus.  
In de loop van de tijd kreeg de kruisweg van Jezus 
vorm in veertien staties, halteplaatsen op zijn 
lijdensweg, geïnspireerd door de verhalen over Jezus’ 
lijden en dood in de evangeliën. 
 
De kruisweg van Jezus is een weg van pijn en tranen, 
van machteloosheid, van solidariteit en  
eenzaamheid.  
Herken je je eigen ervaringen in deze weg?  
Heb je je vaak machteloos gevoeld?   
Naast solidariteit ervaren nogal wat mensen  
eenzaamheid.  
Hoe is dat voor jou? 
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In het boekje “Door het lijden” vind je een veertiental 
afbeeldingen van verschillende kruiswegstaties met 
een meditatie van de hand van Erik Borgman, theoloog 
en lekendominicaan.   
De afbeeldingen komen uit alle tijden en zo kun je in 
beeld de confrontatie met het lijden van Jezus 
aangaan.  
 
Jezus’ lijdensweg is verbonden met ons concrete 
leven, zoals lijden en dood onlosmakelijk verbonden 
zijn met ons leven. Borgman maakt voelbaar, wat 
Jezus’ kruisweg betekent voor de kruisweg van veel 
mensen in deze tijd. Door het lijden heen is een weg. 
Het boekje is ontworpen voor persoonlijke  
overweging, maar ook geschikt voor gezamenlijke 
overweging. 
 
Erik Borgman. Door het lijden.  
Meditaties bij de kruisweg.  
Uitgeverij Adveniat. 40 blz. 
 
Elly van Rooden. 
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UITNODIGING JAARVERGADERING 
Begrafenisvereniging St. Godefridus 
 
Het bestuur van de begrafenisvereniging nodigt haar 
leden, de dragers en afgevaardigden van het 
parochiebestuur en parochieteam uit voor het 
bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering 
 
De ledenvergadering zal plaats vinden op woensdag  
5 april 2023 in de ontmoetingsruimte bij de kerk. 
Aanvang 20.00 uur 
 
Agenda: 
1. Opening door de voorzitter 
2. Notulen jaarvergadering 5 april 2022 
3. Financieel jaarverslag 
4. Jaarverslag kascommissie 
5. Samenstelling bestuur 
6. Dragers aangelegenheden 
7. Ontwikkeling(en) rondom het kerkhof 
8. Rondvraag 
9. Sluiting door de voorzitter 
 
 
In afwachting van uw komst 
het bestuur van  
de Begrafenisvereniging 
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‘Wees stil, God wil je zoveel zeggen!’ 
Terugblik kloosterweekend  
20-22 januari 
  
Elf deelnemers kwamen op 
vrijdagmiddag 20 januari samen 
in de abdij van Berne in Heeswijk. 
Met een kriebel in de buik, want 
je weet niet precies waar je 
terecht komt en of het klikt in de 
groep. De locatie is echter 

prachtig; een klooster zoals 
je verwacht: dikke muren, 
een plechtige sfeer en 
tegelijk heel uitnodigend. 
Een mooie, grote zaal, met 
schilderijen van voorgaande 

abten aan de muur, was voor ons gereserveerd. De koffie 
en thee stonden daar al voor ons klaar en Jeroen had ervoor 
gezorgd dat er ook iets lekkers was. De kennismaking 
verliep soepel en zo voelde iedereen zich al snel thuis. Om 
18.00 uur was het tijd voor de Vespers en genoot iedereen 
van de prachtige voorzang, beantwoordt door samenzang. 
Het was soms wel even zoeken naar welke psalm nu weer 
aan de beurt was. Daarna een heerlijke maaltijd in de 
refter met de andere gasten en de paters Norbertijnen. 
Want bij deze gemeenschap van witheren waren wij te 
gast.  
In de avond verkenden wij het thema (Wees stil, God wil je 
zoveel zeggen!) door het bespreken van enkele korte, 
inspirerende teksten. En samen zongen we het door Marlies 
speciaal voor deze retraite uitgezochte lied “Zoek eerst het 
koninkrijk van God.” Dat lied zou het 
hele weekend onze leidraad blijven. Een 
deel van de groep bezocht tot slot nog 

even de kapel, 

Een brug naar verbinding. 

Mirjam 

Een verstillende ervaring. 

Dick 

1. Abdij van Berne 
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terwijl anderen gezamenlijk afsloten met een korte 
meditatie. 
Na de Metten, de Lauden en het ontbijt op 
zaterdagochtend was er een interessante rondleiding, 
gegeven door vrijwilliger Erik die het hele weekend 
aanspreekpunt was voor de gasten. Daarna was het tijd 
voor persoonlijke verhalen, soms aan de hand van een 
voorwerp dat van thuis was meegekomen. Verhalen uit ons 
leven in alle openheid en openhartigheid gedeeld. Verhalen 
waar we stil van werden en die ons allen raakten. We 
hebben ze gedeeld en bij elkaar neergelegd, in ieders hart, 
waarna we de verhalen en emoties meenamen naar de 
eucharistie, zodat we ze ook bij de Heer konden 
neerleggen. Na het heerlijke middagmaal bezochten we de 
abdijwinkel en werden er aandenkens gekocht en kleine 
presentjes voor de geliefden thuis. 
 Er werd gewandeld en een deel van de groep liep zelfs 
meer kilometers dan gepland, waarbij ook kasteel Heeswijk 
werd aangedaan. Na de Vespers verliep de avondmaaltijd 

in stilte, net als de 
rest van de avond. 
Enkelen kwamen 
samen in de kapel om 
stil te zijn. Anderen 
waren stil op hun 
eigen kamer of in de  
gezamenlijke ruimte.  
 
2. Kasteel Heeswijk 

 
Dankbaar en met vrede in ons hart lagen we al vroeg in bed 
en de meeste deelnemers sliepen heerlijk. Na de Metten en 
de Lauden en het ontbijt stond er een ontmoeting met 
pater Jansen op het programma. Het was een geanimeerd 
gesprek. Vol humor nam hij ons mee langs zijn eigen 
levensreis, ging in op ons thema (Wees stil…) en 
beantwoordde alle vragen die wij hem stelden.  
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De prachtige zondagse eucharistieviering in een 
goedgevulde kerk was een kroon op ons weekend.  
Bij de koffie mengden we ons 
onder de parochianen en 
hadden we leuke ontmoetingen. 
Het middagmaal was een 
zondags feestmaal en een 
bevestiging van de gastvrijheid 
waarmee wij hier omringd 
werden. Na een korte evaluatie 
volgde het afscheid. Nog een 
keer samen zingen: ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’. 
Met de zegen op zak toog iedereen daarna huiswaarts. 
 
Eenmaal thuis volgde al snel weer de dagelijkse routine 
met alles wat ons te doen staat. En toch, het voelt alsof 
onze tred lichter is; onze geest meer helder. Met meer 
dankbaarheid en vrede kijken we naar onszelf en de 
wereld. De Heer sprak tot ons, in de verhalen van de andere 
deelnemers en in de stilte van ons hart. Zie ook de quotes 
van de deelnemers.  
Rijdend naar huis vanuit Berne kwamen de volgende regels 
op in mijn hoofd. Het zijn de beginregels van een lied dat 
soms gezongen wordt in de Jozefparochie: ‘Herschep ons 
hart, heradem ons verstand. Dat wij elkaar behoeden en 
doen leven’.  
Mooier kan ik de retraite niet samenvatten. Veel dank aan 
Marlies en aan alle deelnemers! 
       
Diaken Jeroen Hoekstra 

Ik heb veel geluk en wijsheid 

mee teruggenomen naar huis. 

Mirjam 

 

 

Geïnspireerd? Ook een keer mee op retraite? Na de zomer 

staat er weer een weekend op de agenda en in 2024 zijn er 

ook twee kloosterweekenden gepland. Interesse? Stuur een 

mail naar diakenjeroen@kpnmail.nl en hij houdt je op de 

hoogte. 
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Secretariaat: 
Muziekvereniging Tavenu 

p/a Ilonka Sondervan 
Mattenbieslaan 94 
3452 AG  VLEUTEN 

 
 
Ophalen oud ijzer                 
 
 
Zaterdag 8 april a.s. komen leden van TAVENU weer 
oud ijzer ophalen in de gebruikelijke wijken van De 
Kwakel en Vrouwenakker. 
 
U doet ons een groot plezier als u uw oud ijzer aan de 
weg plaatst. Wij verzoeken u geen autobanden, koel- 
en vrieskasten mee te geven. Hiervoor moeten wij 
betalen.  
Heeft u veel of zwaar oud ijzer, bel dan even naar Jan 
Kas (06-15 89 11 37). 
 
De opbrengst van deze actie komt ten goede van ons 
instrumentenfonds en de jeugdopleiding. 
                             
Bestuur TAVENU  
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Contactpersonen in onze parochie: 
 
Onderstaande personen zijn contactpersoon voor  
de leden van de genoemde werkgroepen en koren 
 
The Bridges Corry Compier  06 14564314  
4 YOU Bernardien Meijer  06 29426373 
Gemengd koor Jan van Wees 0297 582420 
Avondwake en uitvaart  
Gezinsvieringen Bernardien Meijer  06 29426373 
1e Communie Bernardien Meijer 
Dopen Bernardien Meijer 
Lektoren  
PCI Jos van Kempen   0297 531595 
Kosters  
Begrafenisvereniging Hennie Bruine de Bruin 0297 562265 
Dragersgilde Hennie Bruine de Bruin 
Kerkwerksters Parochiesecretariaat  0297 561203 
Lopend Vuurtje Parochiesecretariaat  0297 561203 
Aktie Kerkbalans Hennie Bruine de Bruin 
Kontakt RKBS de Zon Yvonne Voorn-Bon  0297 521281 
 
Er zijn meerdere manieren om op de hoogte te blijven  
over onze parochie en de activiteiten: 
 
Vind onze website op het internet: 
www.rkparochiedekwakel.nl 
 
Volg ons op facebook via: 
facebook.com/rkparochiedekwakel 
 
Volg onze vieringen met de livestream via  
de app of de website van www.kerkomroep.nl 
 
 
 
 
 

http://www.rkparochiedekwakel.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
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Vastenactie 2023: Mensen onderweg 
Vanaf Aswoensdag 22 februari 
De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het 
teken van mensen die hun huis moesten verlaten. Zij 
ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote natuurrampen, 
anderen zijn van hun land gezet. Allemaal proberen ze 
elders een nieuw bestaan op te bouwen. 
Record aantal vluchtelingen wereldwijd 
Wereldwijd waren eind 2021 meer dan 89 miljoen mensen 
op de vlucht. In 2022 raakten door de oorlog in Oekraïne 
nog eens miljoenen mensen op drift. In mei 2022 hadden 
wereldwijd 100 miljoen mensen hun huis verlaten op zoek 
naar een veilig heenkomen elders. Nooit eerder waren 
zoveel mensen op de vlucht. Het lijkt vaak alsof vluchte-
lingen vooral naar het rijke westen trekken, maar meestal 
komen ze terecht in buurlanden. Turkije, Pakistan en 
Oeganda vangen de meeste vluchtelingen op. 
 
Wat doet Vastenactie? 
Ieder jaar steunt Vastenactie kleinschalige projecten die 
(in)direct te maken hebben met mensen die moeten 
vluchten voor bijvoorbeeld geweld of extreme droogte. In 
2023 ondersteunt Vastenactie onder andere in Zuid-
Soedan een project voor ontheemde mensen, vaak moe-
ders met kinderen, die proberen elders in hun land een 
nieuw bestaan op te bouwen. We helpen met zaaigoed en 
eenvoudig gereedschap, waarmee zij hun eigen voedsel 
kunnen verbouwen. 
Lees meer over dit project op de website van de Vasten-
actie.  
 
Tijdens de vastentijd staan de groene bussen achterin de 
kerk maar u kunt uw bijdrage ook overmaken op: 
NL21INGB 0000 005850 ten name van Vastenactie Den 
Haag 
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Beknopte Info R.K. Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel

Kerkgebouw Kwakelsepad 4

Correspondentie adres 1424 AZ  De Kwakel 56 12 03

e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl

Pastores
Pastoor Marco Cavagnaro Potgieterplein 4,                56 46 38

Kapelaan Darek Karwowsky 1422 BB Uithoorn

Catechiste Elly van Rooden pmmvanrooden@hetnet.nl 0252-517592

Diaken Jeroen Hoekstra 06 41225063

Parochieteam
Vice Voorzitter Mevr. M. Oudshoorn 06 13905265

Linie 85

Secretaris Mevr. B. Meijer-Schalkwijk 06 29426373

qbmeijer@kpnmail.nl Mgr.Noordmanlaan 65, De Kwakel

Miranda van Rijn Chrysantenlaan 7  06 50963187

(regio) kerkbestuur secretaris secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com  

Lid parochieteam Ton van Dijk 06 46441169

Drechtdijk 5B

Lid parochieteam Natacha Toribio 06 27121306

Seringenlaan 51

Parochie St.Jans Geboorte NL50RABO 03785.55.235     De Kwakel

Aktie Kerkbalans NL37RABO 03635.05.725

Parochie secretariaat Kwakelsepad  4 56 12 03

Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur

Begrafenisvereniging St. Godefridus

Uitvaartverzorger Mevr. B. Meijer-Schalkwijk  06 29426373

Mgr. Noordmanlaan 65,                  De Kwakel

Gemengd koor Mevr. M. Endhoven 56 08 25

Grift  18                             Uithoorn  

The Bridges Mw. Yvonne Voorn-Bon 06 21836295

Cyclamenlaan 32     De Kwakel

4 You kinderkoor Rosan Meijer  06 40347160

Iepenlaan 23

Parochieblad Het Lopend Vuurtje

Redactieadres Mevr. C. Hoogenboom 56 23 78

Bromelialaan 36, 1424BP      De Kwakel

Drukwerk Theo van Rijn 06 55806912

Verspreiding Lopend Vuurtje Mevr. Emmy Röling 06 48729257

Ontmoetingsruimte Jan en Irene Egberts 52 28 63

beheer Orchideelaan 7     De Kwakel

diakenjeroen@kpnmail.nl

oudsh@kabelfoon.nl

vdijkton@gmail.com

natacha_76@hotmail.com

pc.hoogenboom@caiway.nl 


