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Nieuws van de parochie 

Vastentijd
Als ik "vastentijd" schrijf dan denk ik; vasten we niet al
een heel jaar? Een heel jaar corona, een heel jaar van
onthouding op allerlei gebied.
Maar de vastentijd tussen carnaval en Pasen is toch een
ander soort vastentijd. Het is een tijd waarin we ons
voorbereiden op het Paasfeest. 
Omdat  Jezus  ons  op  Goede  Vrijdag  in  de  dood  is
voorgegaan heeft niet de dood het laatste woord maar
zijn onze zonden vergeven en is  er eeuwig leven bij
God, onze Vader en vieren wij aan het einde van de
Goede Week het Hoogfeest van Pasen.

40 - Dagentijd
In  deze  vastentijd  wordt  er  in  onze  regio  een
noveenkaars van kerk naar kerk gebracht als teken van
verbondenheid met elkaar. U wordt opgeroepen om, al
is het op afstand, in gebed samen te zijn. Laten we God
in  deze  vastentijd  vragen  om juist  nu,  in  deze  tijd
waarin  we  nu  leven,  ons  met  wijsheid  en  liefde  te
omringen opdat  wij  dit  weer door  kunnen geven aan
anderen. 

Huispaaskaars
Ook dit jaar is het weer mogelijk een huispaaskaars te
kopen. De kaars kan tot 14 maart worden besteld. In dit
Lopend Vuurtje staan de maten en prijzen en op de
website van de parochie staan de kaarsen afgebeeld.

De communie thuis ontvangen
Het is mogelijk om de communie thuis te ontvangen. 
Hiervoor  kunt  u  rechtstreeks  contact  opnemen  met
kapelaan Darek: 06 46309158 of 
met het parochiesecretariaat (0297 561203)
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Briefstemmen en Tweede Kamer verkiezingen
Normaal  gesproken  wordt  in  het  parochieblad  niet
gesproken over de verkiezingen.
We willen dat nu ook niet, alleen willen we meedelen
dat voor de ouderen die briefstemmen de gelegenheid
is de brief in te leveren in de ontmoetingsruimte. 
De openingstijden zijn: van woensdag 10 maart tot en
met 16 maart van 9.00 tot 17.00 uur en 17 maart van
7.30 tot 21.00 uur (niet op zaterdag en zondag).

Palmpasen en palmtakjes
Voor  hen  die  niet  in  de  gelegenheid  zijn  om  op
palmzondag  naar  de  kerk  te  komen  kunnen  op  de
volgende momenten een takje in de kerk ophalen:
zondag  28  maart  (palmpasen)  om  10.30  uur  (na  de
viering  van  9.30  uur)  of  op  dinsdag  30  maart  en
woensdag 31 maart tussen 11.00 en 12.00 uur.

Koffie!!
Nu  het  al  een  hele  poos  niet  mogelijk  is  om na  de
viering  met  elkaar  koffie  te  drinken  wordt  er  ook
weinig gemalen koffie meer gebruikt. Daarom willen we
de grove maling koffie die in de kast ligt verkopen. 
Er  liggen  7  pakken  van  ieder  1  kg  met  een
houdbaarheidsdatum van juni  2021.  Deze pakken zijn
bij de wereldwinkel gekocht en van goede kwaliteit ze
kosten € 12,50 per stuk. 

Stabat Mater
Op zondag 28 maart om 15.00 uur zullen 2 leden van
het gemengde koor olv Ireen van Bijnen dit ten gehore
brengen. Stabat Mater is een hymne op het lijden van
Maria als moeder van Jezus. U leest hier meer over op
pagina 9 van dit Lopend Vuurtje.
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In Memoriam

Cornelia Geertruida Lek – van der Klauw
Nel

*6 april 1934           16 januari 2021

Hoewel Nel al langere tijd ernstig ziek was kwam het
einde toch vrij onverwacht en is op 16 januari op 
86 jarige leeftijd overleden.
Als  vrouw van Joop was zij,  in de tijd dat Joop zijn
bedrijf opbouwde, zijn steun en toeverlaat.
Thuis deed Nel de administratie voor het bedrijf en was
zij  moeder  en  huisvrouw. Een tijd  waarin  zij  beiden
hard werkten.  Als  de  kinderen uitvliegen breekt  een
nieuwe tijd aan. Wat kon Nel genieten als de kinderen
en  kleinkinderen  langs  kwamen.  Ze  praatte  dan
honderduit en was vol interesse hoe het met hen ging.
Als  Nel  ziek  wordt  accepteert  zij  dit  en  weet  er  op
bewonderenswaardige wijze mee om te gaan. 
Tijdens  een  mooie  viering  is  met  verdriet  maar  vol
dankbaarheid  afscheid  genomen  van  deze  liefdevolle
moeder, oma, zus, schoonzus, tante en vriendin. 
Wij wensen haar gezin en familie alle kracht en sterkte
toe nu zij zonder haar verder moeten.
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT Maart 2021

Het secretariaat is iedere dinsdag van 9.00 - 15.00 uur 
geopend en dagelijks telefonisch en via de email bereikbaar.

Telefoonnr: 0297-561203      
Email: stjansgeboorte@hetnet.nl
Website: www.rkparochiedekwakel.nl
Facebook: rkparochiedekwakel
Livestream: app of website van Kerkomroep.nl
 
OPGEVEN VOOR DE VIERING IN HET WEEKEND
Zondagmorgen: 9.30 uur. 
Opgave vooraf: ma-vrij van 12.00 tot 13.30 uur op 
telefoonnummer: 0297 561203.

KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL
Iedere dinsdag en woensdag tussen 11.00 en 12.00 uur

DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM
Het opgeven van een doop, een huwelijk of een 
jubileumviering gaat via het secretariaat. 
Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373  

OPGEVEN VAN MISINTENTIES
Misintenties kunnen via de email worden opgegeven: 
stjansgeboorte@hetnet.nl
De kosten van de intenties zijn € 8,50. 
U kunt dit overmaken op 
reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie St. Jans Geboorte 
onder vermelding van uw naam.

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, 
VERGADERRUIMTES
De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en 
vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij: 
Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of 
Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9.
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BLOEMEN IN DE KERK
Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en het
altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf bloemen 
neerzetten, neemt u dan even contact op met Christa, 
tel: 533889 /06-22662632

ZIEKENCOMMUNIE
Het  is  mogelijk  om  de  communie  thuis  te  ontvangen.
Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met 
kapelaan Darek: 06 46309158 of 
met het parochiesecretariaat (0297 561203)

MUZIKALE VERZOEKEN gemengd koor St. Caecilia
Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een 
bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een muzikaal 
verzoek indienen. De programmacommissie van het Gemengd
Koor Sint Caecilia wil daar graag aan voldoen mits 
parochianen dat op tijd bekend maken.
Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om dat 
programma te veranderen.
U kunt een verzoek altijd indienen bij: 
Anton Vork (tel.: 561719).

VERHUIZEN OF OPZEGGEN parochieblad
Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen we 
het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een verhuizing,  
verandering van gezinssamenstelling of als u het 
parochieblad niet meer wenst te ontvangen. 
Alvast hartelijke dank voor uw medewerking.

Parochieblad per email? Dat kan! Even een mailtje naar: 
stjansgeboorte@hetnet.nl

Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje:
Voor de 15e van de maand dient de kopij voor de volgende 
maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de volgende 
wijze: 
- Via de mail naar het secretariaat: 
  stjansgeboorte@hetnet.nl
- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl
- Het redactieadres: Bromelialaan 36, De Kwakel 
  pc.hoogenboom@caiway.nl
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Nabijheid in een tijd van afstand

Als ik dit schrijf zitten we nog steeds in een fase van
lockdown. De coronacrisis kent een lichtpuntje in de
verte,  maar  we  zitten  nog  steeds  in  de  donkere
tunnel. En niemand weet hoe lang die tunnel is…

Toch kijken we vooruit naar de tijd van straks, de
tijd die komen gaat. Een mooi bijbels geven: hoop
hebben op betere tijden. Uitzien naar het beloofde
land.  Het  past  bij  de  huidige  liturgische  tijd:  de
veertigdagentijd.  Het  is  een  tijd  van  bezinning
onderweg  naar  Pasen.  En  naast  persoonlijke
bezinning,  waarbij  we  leren  van  onze  eigen
tekortkomingen en fouten, is het juist nu ook tijd om
ons te bezinnen op de wereld van vandaag: nadenken
over de crisis en haar problemen. Om te overdenken
hoe dat beloofde land er straks uit komt te zien, als
afstanden weg mogen vallen en handen elkaar weer
mogen raken.

Een zorg daarbij is: hoe komen we van de-ander-is-
het-gevaar,  de  angst  voor  elkaars  nabijheid,  weer
naar de ander als bron van vreugde en betekenis voor
ons leven? Immers, we worden onszelf in de spiegel
van de ander. We vinden onszelf  in  het delen van
vreugde en verdriet. Na zo’n lange tijd op afstand,
zullen  we heel  bewust  weer  op zoek moeten naar
elkaar.  En  dat  zal  een  essentiële,  maar  moeilijke
opgave zijn.
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Een andere vraag die veel mensen zich in crisistijd
stellen is: wat is echt belangrijk voor mij? 
Nu zovele dingen zijn weggevallen, van ons favoriete
uitje  tot  de  wekelijkse  activiteiten,  gaan  we  ons
afvragen  welke  dingen  voor  ons  echt  van  waarde
zijn.  Wat  geeft  ons  plezier  en  vreugde  en  wat  is
ballast  die  we  straks  na  de crisis  ook  liever  kwijt
zijn? 

Als kerkgemeenschap hopen we straks opnieuw aan
de kant te staan van dingen die van waarde zijn. Dat
is  geen vanzelfsprekendheid.  Dat  vraagt  inspanning
van ieder van ons. Onze kerkgemeenschappen zullen
opnieuw open en gastvrije plekken moeten worden,
waar  mensen  die  naar  ons  toekomen  zich  thuis
voelen.  Een  thuis  vinden  in  ons  midden  en  bij  de
Heer.

Gemeenschap zijn is  de schouder zijn,  waarop wie
vermoeid  is  kan rusten. Het is  de arm zijn om de
schouder  van  wie  eenzaam  is.  Het  is  de
weerspiegeling van Gods liefde in de traan die we
laten om het verdriet van de ander. En vooral ook de
glimlach voor wie zijn plezier met ons wilt delen. 

Juist nu hebben we aan den lijve ondervonden hoe
belangrijk  het  is  om  geloofsgemeenschap  te  zijn:
mensen samen verbonden in het geloof. Mensen die
samen  optrekken  in  het  voetspoor  van  onze  Heer
richting Pasen. Mensen die elke crisis samen willen
doorstaan.  
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En tegelijk zijn wij zo het visnet dat God gebruikt om
wie verloren is te vangen. Dat is het wonder van de
gemeenschap en wat er zo waardevol aan is. Dat wij
samen  het  vangnet  zijn,  een  thuis,  een  plek  om
jezelf te zijn, een plek waarin de zoekende gedragen
wordt. Meer dan ooit ervaren we dat gemis nu en de
uitdaging om straks weer te bouwen aan deze warme
en uitnodigende gemeenschappen. Want God schenkt
ons aan elkaar. 

Moge wij dan, door God aan elkaar gegeven, opnieuw
dat  thuis  worden.  Moge  wij  blijven  bouwen,  met
vernieuwde  inzet  en  zegen,  aan  onze
gemeenschappen.  Om  vriendschap  en  liefde  te
voelen voor elkaar en voor ieder die door de deur
onze  gemeenschappen  binnenwandelt.  Voor  al  wie
door God naar een thuis bij ons wordt geroepen.

Dat is het beloofde land die we zien aan het einde
van de tunnel. Dat is de weg die wij reeds nu kunnen
gaan, juist in deze tijd van bezinning. 
Moge de Heer ons de kracht geven en inspireren op
deze weg! Ik wens u een goede tijd van bezinning op
weg naar Pasen.

Diaken Jeroen Hoekstra
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Stabat Mater

Op 28 maart wordt er in onze kerk het werk 
Stabat Mater van G.B. Pergolesi uitgevoerd.

Aanvang 15.00 uur.
Dit muziekstuk wordt uitgevoerd door 
Margret Endhoven sopraan en Anja Könst alt  en de
muzikale begeleiding is van pianiste Ireen van Bijnen.

Het  Stabat  Mater is  een  van  de  beroemdste
middeleeuws-Latijnse gedichten op de  Moeder Gods
in haar smart om de gekruisigde Christus. 
Het  is  genoemd  naar  de  beginwoorden  van  het
gedicht,  Stabat  mater  dolorosa  (Nederlands:  'De
moeder stond bedroefd'). 
In de 15e eeuw kreeg het  Stabat Mater  de rol van
hymne  in  de  katholieke  liturgie.  Het  werd  dan
gezongen op 15 september, de dag waarop het "Feest
van de Zeven Smarten van Maria" werd gevierd. 
Daarnaast werd het ook gebruikt als onderdeel van
de veertien staties in de goede week. Als begin van
de Goede Week wordt de Stabat Mater in onze kerk
uitgevoerd. Op de volgende pagina's vindt u de tekst
en de vertaling.

Er is plaats voor 30 personen, daarom dient u zich
van te voren bij het secretariaat aan te melden.
Ook is de uitvoering te volgen via de livestream van
onze kerk.  (www.kerkomroep.nl waar  u De Kwakel
intikt waarna u het icoontje van onze kerk aanklikt)
We  hopen  dat  dit  een  goede  en  inspirerende
voorbereiding  op de goede week  en het  Hoogfeest
van Pasen mag zijn. 
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HUISPAASKAARSEN 2021

Het is weer mogelijk een huispaaskaars te bestellen.
De intekenlijst met een voorbeeld van de paaskaars ligt
achterin de kerk.

De prijzen zijn:
25 cm.  -  € 21,- (6 cm)
30 cm.  -  € 27,50   (8 cm)
40 cm.  -  € 35,-   ( 8 cm)
60 cm.  -  € 60,-   ( 8 cm)

Er zijn verschillende afbeeldingen
deze staan op de intekenlijst afgebeeld.

Tevens kunt u via de intekenlijst
kandelaars bestellen.

Ook zijn er dit jaar wereldreligie kaarsen te koop, de
grootte en prijzen zijn gelijk aan de huispaaskaarsen.

Bestellen
De kaarsen kunnen tot 14 maart besteld worden.
Uw kunt uw bestelling opgeven bij het secretariaat
of op de intekenlijst achterin de kerk.

Betalen
Bestelde kaarsen kunt U bij de dienstdoende koster of het
parochiesecretariaat betalen. De kaarsen dienen vooraf te
worden betaald (tenzij anders afgesproken).

Afhalen paaskaarsen
De kaarsen zullen tijdens de paaswake worden gewijd en
kunnen  na  de  paaswake  viering  of  op  eerste  paasdag
afgehaald worden (tenzij anders afgesproken).

De  kaarsen  staan  op  de  website  van  de  parochie
afgebeeld: www.rkparochiedekwakel.nl 
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In gebed verbonden
De 40-dagentijd in onze regio

In de komende 40-dagentijd zullen we met het doorgeven
van de noveenkaars in gebed met elkaar verbonden zijn,
zullen we een gebedsketen met elkaar vormen.
Juist  deze  tijd,  de  voorbereidingstijd  op  Pasen  is  een
belangrijk tijd in ons katholieke geloof.
Deze noveenkaars gaat langs al onze parochies. 
In  iedere  parochie  zal  de  kaars  gedurende  één  week
branden.  De kaars zal in de gebedshoek van de kerk of in
de kapel worden geplaatst.
De  kaars  zal  tijdens  of  voor  de  zondagsviering  worden
gebracht.
Het gebed begint op 21 februari in de Emmausparochie in
Uithoorn, op 28 februari in Aalsmeer en op 7 maart zal de
kaars  vanuit  Aalsmeer  in  onze  kerk  worden  gebracht
waarna de kaars op 14 maart in Kudelstaart zal branden
en op 28 februari in Nes aan de Amstel.
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Eerste Communie 2021 

Beste ouders en verzorgers van de kinderen 
in groep 4 en 5.

Traditiegetrouw  vindt  de  voorbereiding  op  de  eerste
Communie in groep 4 plaats.
Omdat we de voorbereiding en het feest van de eerste
Communie  in  De  Kwakel  willen  laten  plaatsvinden
moeten er tenminste 10 aanmeldingen zijn. Vorig jaar
haalden we dat aantal niet. Daarom is de voorbereiding
vorig jaar niet doorgegaan en is besloten dat we in het
schooljaar 2020-2021 groep 4 én 5 uitnodigen.

We gaan een heel nieuw (erg mooi) project gebruiken.
De  kinderen  zullen  hun  voorbereiding  van  kapelaan
Darek en diaken Jeroen Hoekstra (die ook de kerstfilm
heeft gemaakt) krijgen. Bernardien en Yvonne zullen de
praktische kant voor hun rekening nemen.

Op 15 december was de informatieavond. De informatie
van deze avond is eerdaags via YouTube te zien. 
Binnenkort is bekend wanneer de 
voorbereidingsmiddagen plaatsvinden.
Meer  informatie  hierover  volgt  binnenkort  via  een
nieuwsbrief (school) specifiek voor groep 4 en 5.

Wil je je kind alvast opgeven of informatie dan kun je
bellen of mailen met Yvonne Voorn of 
Bernardien Meijer
Bernardien Meijer: 06 29426373  qbmeijer@kpnmail.nl  
Yvonne Voorn: 06 21836295 feny@caiway.nl

Een hartelijke groet ook namens kapelaan Darek 
en diaken Jeroen Hoekstra,
Yvonne en Bernardien
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Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel  
maart 2021  
    
zondag
7 maart 9.30 uur Eucharistieviering The Bridges
    
zondag
14 maart 9.30 uur Eucharistieviering Gemengd koor
    
zondag
21 maart 9.30 uur

Woord en Communieviering
Voorganger Elly van Rooden The Bridges

    
zondag
28 maart 9.30 uur Eucharistieviering Gemengd koor
    
zondag
28 maart 15.00 uur Stabat Mater Gemengd koor

donderdag
1 april Witte Donderdag

vrijdag
2 april

Goede Vrijdag
Kruisweg

zaterdag
3 april Paaswake

zondag
4 april 9.30 uur Hoogfeest van Pasen Gemengd koor
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Regels om veilig met elkaar samen te komen in onze kerk.

Sinds juli zijn er weer zondagse vieringen in onze kerk. Vanaf
medio oktober geven de nieuwe richtlijnen aan dat we met
niet meer dan 30 personen mogen samenkomen en er wordt
bij verplaatsingen in de kerk een mondkapje gedragen.
Wat blijft is dat we net als overal ook in de kerk 1.5 meter
afstand houden van elkaar.
Komt u uit één huishouden mag u uiteraard bij elkaar zitten.
Op  de  plekken  waar  u  mag  zitten  is  een  groene  sticker
geplakt.
Het is dus goed mogelijk dat u niet op het plekje kan zitten
waar u altijd zit.
U begrijpt  dat  het een hele  organisatie  is  om dit  waar te
kunnen maken.
Daarom is er voor de gelovigen, u dus, door het bisdom een
protocol opgesteld.

Protocol voor de gelovigen:

Aanmelden
Omdat er een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar is vragen wij u zich vooraf
aan te melden. 
Dit kan dagelijks van 12.00 - 13.30 uur
via: 0297 561203.  

ALLEEN DE LINKER KERKDEUR IS GEOPEND (Mariakapel).
Bij binnenkomst: 
Draagt u bij voorkeur een mondkapje en wordt u gevraagd:
- Bent u gezond? hoesten, koorts?  
- Uw naam 
- U wordt gevraagd uw handen te reinigen (is aanwezig) 
- U wordt verteld waar u mag gaan zitten
Er  is  gekozen  om  degene  die  samen  komen  in  het
middenschip te laten plaatsnemen.

Tijdens de viering:
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Het is niet toegestaan mee te zingen  Elkaar de hand geven
bij de vredeswens kan niet.

Collecte: 
Dit  gebeurt  niet  op  de  gebruikelijke  manier,  u  wordt
gevraagd bij het verlaten van de kerk uw gave in de daarvoor
bestemde  collectebus  te  doen  of  zelf  over  te  maken  op
bankrekeningnummer: NL50RABO0378555235 tnv Parochie St.
Jans Geboorte.

Communie delen:
Als  u ter  communie  gaat wordt u verzocht het mondkapje
voor te doen en 1,5 afstand aan te houden.. 
Een vrijwilliger zal de parochianen bank voor bank uitnodigen
naar  voren  te  komen  en  u  dient  uw  handen  te  laten
desinfecteren. De looproute is zoals we gewend zijn.
De priester zal vanachter een scherm met een hostiegrijper
(pincet) u de communie aanreiken.
U mag de hostie op uw hand ontvangen of op een mooi wit
zakdoekje, of in een communiedoosje (pyxis) of in het bakje
wat hiervoor klaarstaat. (neemt u dit de volgende keer weer
mee?)
Als  u  de  hostie   hebt  ontvangen  dan  kunt  u  deze  op  uw
zitplaats  in  de  mond  te  nemen als  u  het  mondkapje  hebt
afgedaan.

Verlaten van de kerk
Bij  het  verlaten  van  de  kerk  wordt  weer  een  mondkapje
gedragen. 
Ook nu zal de vrijwilliger u vragen bank voor bank de kerk te
verlaten.
Uiteraard  zult  u  elkaar  buiten  treffen,  maar  houdt  u  dan
alstublieft ook rekening met de 
1.5 meter afstand?

We hopen dat we u weer te mogen ontmoeten tijdens een
van de vieringen. 
Vieringen die ook nu muzikaal, in aangepaste vorm, worden
ondersteund door onze koren.
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Zondag 7 maart, 9.30 uur 
Eucharistieviering
Muziek: The Bridges
Misintenties:
Hans van Eijk
Jopie van den Broek- Driehuis
Ton van de Rotten en Tygo
Overleden familie van de Rotten – Bresser
Overleden familie Egberts- Knaap
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap – Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Corrie Brozius – Hoogervorst
Overleden ouders Egberts – Fontijn en 

schoonzoon Eric
Arie en Rie Hogerwerf – Vork

Zondag 14 maart, 9.30 uur
Eucharistieviering
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap –
Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Dirk Meijer
Nel Meijer -van Veen
Overleden ouders Egberts – Fontijn en 

schoonzoon Eric
Leo Klijn
Koos van der Hulst en overleden familie
Mirna Jacintha van den Bielzen
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Zondag 21 maart, 9.30 uur
Woord en Communieviering
Voorganger: mevr. Elly van Rooden
Misintenties:
Wiet Raadschelders
Niek van Scheppingen
Geertruida van Scheppingen – van Zaal
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap – Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Overleden ouders Egberts – Fontijn en 

schoonzoon Eric
Piet Kas
Johannes Kas
Overleden familie Lek – van Bunningen
Gijs en Hennie Schalkwijk - Hoogenboom
Joop en Truus van Egmond – de Hollander
Joop Snabel
Dingeman Arnoldus Raaijmakers
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Zondag 28 maart, 9.30 uur Palmzondag
Eucharistieviering
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Overleden ouders Egberts – Fontijn en 

schoonzoon Eric
Henk Overwater
Emmy Bartels – Hogenboom
Overleden ouders Bartels – van Kessel
Pater Cees Bartels
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap – Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Corrie Brozius – Hoogervorst
Leo Klijn
Riet Wijfjes – Captein

Gegevens over de invulling van de Goede Week en 
Pasen zijn nog niet bekend
Witte Donderdag, 1 april
Goede Vrijdag, 2 april
Paaszaterdag, 3 april

Paaswake: 3 april
Misintenties:
Theo Pieterse en Corrie
Pieterse - Bos
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap – Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
Cornelis van Zaal
Cornelia van Zaal – Versluis en zoon Kees
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Pasen: 4 april 9.30 uur
Muziek: gemengd koor
Misintenties:
Hennie Stoker – Sluijter
Jan Stoker
Chiel Wahlen
Maria Wahlen – Maas en overleden familie
Hans van Eijk
Jopie van den Broek – Driehuis
Gerda van Tol – Bakker
Philibertus van Tol
Ton van de Rotten en Tygo
Overleden familie van de Rotten – Bresser
Overleden familie Egberts -Knaap
Piet van Os en overleden familie
Ton en Cora Pietersen -Kandelaar
Corrie Brozius – Hoogervorst
Overleden ouders Egberts – Fontijn en 

schoonzoon Eric
Leo Klijn
Jan van der Knaap
Henny van der Knaap – Duijvestein
Marco Lek en overleden familie
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan
Carol Wijfje
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Speciaal voor jou een kaartje…, 
en een folder!
 
Tijdens  de  Diaconale  viering  in  november  vorig  jaar,
hebben  wij  als  PCI’s  samen  met  u  stilgestaan  bij  het
thema: ‘Strek je hand uit naar de arme’. 
Dat  is  wat  juist  nu  in  veel  parochies  wordt  gedaan,
bijvoorbeeld door de PCI’s (Parochiële Caritas Instelling).
Net als  in november vorig jaar worden onze levens nog
steeds beheerst door Corona en ervaren veel mensen dit
als een lastige en soms ook angstige tijd. Mensen om ons
heen of misschien u zelf ook wel, ervaren eenzaamheid,
spanning of somberheid. Worden ziek of hebben wellicht
financiële problemen.
 
Als PCI willen wij daarom aan het begin van 2021 onze
hand ook naar ú uitstrekken met deze ansichtkaart;

‘speciaal voor jou een kaartje zodat je weet
dat ik aan je denk’.

Omdat contact maken mag,  maar  een veilige stand nog
steeds is geboden…Omdat wij het belangrijk vinden dat u
weet dat er in deze Coronatijd aan u gedacht wordt! De
kaart kunt u voor uzelf bewaren als hart onder de riem,
of  opsturen  naar  iemand  die  een  steuntje  goed  kan
gebruiken. 
 
Met het Lopend vuurtje van februari heeft u een folder
van  de  PCI’s  in  de  regio  ontvangen:  PCI  Amstel  –
Westeinder.  Als  PCI  De  Kwakel  zijn  wij  hier  onderdeel
van. In de folder leest u wie wij zijn, aan wie én welke
hulp wij bieden en hoe u ons kunt bereiken.
Als u iemand kent óf bent die ook een steuntje in de rug
kan  gebruiken,  dan  gunnen  wij  u de  moed  om hulp  te
vragen. 
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Neem dan via info@pcidekwakel.nl contact met ons op!
 
Een hartelijke groet van PCI De Kwakel
Bezinning

Het jaar van Laudato Si'

De  vernietiging  van  het  menselijk  leefmilieu  is
verschrikkelijk, niet alleen omdat God de wereld aan de
mens  heeft  toevertrouwd,  maar  ook  omdat  het
menselijk  leven  een  geschenk is  dat  beschermd moet
worden tegen allerlei vormen van beschadiging. 
Elk  verlangen  om  de  wereld  te  beschermen  en  te
verdedigen  veronderstelt  diepgaande  verandering  in
"levensstijlen,  productie-  en  comsumptiemodellen,
gevestigde  machtsstructuren  die  vandaag  onze
samenleving bepalen."

Paus Franciscus
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Palmpasen

Op zondag 28 maart is het Palmpasen.
Jammer  genoeg  kunnen  we  ook  dit  jaar  geen
gezinsviering organiseren waarin  de kinderen met hun
versierde Palmpasenstok de kerk in komen.
Maar uiteraard kun je wel een Palmpasenstok maken.
Een stok waar een heel verhaal aan zit. 
Want deze stok betekent echt wel iets.
Je begint met een houten kruis wat je gaat versieren
met slingers, een palmtakje en een haantje.

De betekenis van de palmpasenstok:

Het  palmtakje  doet  ons  denken  aan  de  intocht 
in Jeruzalem dat vieren we op Palmzondag. 
De takjes liggen op Palmzondag in de kerk klaar.

Het brood van het haantje: 
op  Witte  Donderdag  verdeelt  Jezus  het  brood  en
vertelt  zijn  vrienden  dat  ze  dit  voortaan  altijd
moeten doen als ze bij elkaar zijn.

Het haantje: 
na het eten gaat Jezus naar buiten om te bidden in
de  tuin  van  Gethsemane.  Daar  wordt  Jezus  door
soldaten  gevangen  genomen.  Als  mensen  de  vriend
van Jezus, Petrus, herkennen en hem vragen: “maar
jij  hoort  toch  ook  bij  Hem?”  zegt  Petrus  wel  drie
keer: “nee hoor, ik ken die man niet.” En drie keer
kraait de haan….

Op Goede Vrijdag sterft Jezus aan het kruis……..
Maar dan!! Nadat Jezus is gestorven en van het kruis
wordt  gehaald  wordt  hij  in  een  graf  in  een  rots
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gelegd, daar wordt een steen voor gerold om het af
te  sluiten.  De  volgende  dag  gaat  Maria  Magdalena
naar  het  graf.  Als  Maria  daar  aankomt  is  de  steen
voor de ingang van het graf weggerold.  Ze begrijpt
er niets van. Hoe kan dat nou toch? Dan ziet ze dat
er een engel  in het graf is die haar zegt: “Wees niet
bang Maria, Jezus is hier niet meer, Hij is opgestaan
uit de dood.” 

Wat kun je aan de stok hangen?
- Eieren: zijn het symbool van de steen die voor

het  graf  werd  weggerold  en  als  teken  van
nieuw leven.

- Slingers met ronde vormen, die staan symbool
voor de kringloop van het leven: 
geboren  worden  /  sterven  /  opstaan  uit  de
dood.

- Een  slinger  met  12  doppinda’s als  symbool
voor  de  12  apostelen,  de  12  vrienden  van
Jezus.

- 30 rozijntjes aan een slinger als symbool voor
de  30  muntstukken  die  Judas  betaald  kreeg
toen hij Jezus verraadde.

- Versiering in de kleur geel als symbool voor de
lente, hoop en vertrouwen in wat komt.

- Mandarijntjes als  symbool  voor  de spons  met
water en azijn die Jezus te drinken kreeg toen
Hij aan het kruis hing.

- Lekkere  snoepjes om te  vieren  dat  het  feest
is.

En als je stok klaar is mag je hem wegbrengen naar
iemand  die  wel  een  steuntje  in  de  rug  kan
gebruiken. Iemand die alleen is of ziek. Je weet zelf
vast wel iemand.

_____________________________________________________
lopend vuurtje                             24                                februari 2021



Ter Inspiratie  
In deze coronatijd is er veel in ons leven onzeker. 
We  kunnen  niet  te  veel  vooruitkijken.  En  al  wordt  er
gevaccineerd, het zal nog een tijd duren voordat we daar iets
van merken. Wanneer kunnen we ontspannen bij  elkaar op
bezoek? Wanneer kunnen we gewoon aan het werk en zijn de
scholen weer normaal open?            
Ik hoop voor onze parochie dat we weer onbezorgd samen
kunnen komen, onbekommerd over ons geloof mogen zingen,
vrijuit  elkaar nabij zijn in Gods naam. Nu moeten we over
iedere viering, iedere activiteit nadenken of het mogelijk is.
Zo konden veel plannen voor de kerstdagen niet doorgaan.
Jammer van alle vindingrijkheid van onze vrijwilligers.

Maar zo lang het  virus
niet onder controle is, moeten we uit naastenliefde afstand
houden. Hoe houden we het vol?  Ik moet denken aan wat
een  mevrouw  mij  vertelde.  Ze  was  bij  een  meditatie
geweest. 
Een geleide meditatie waarin iemand je vragen stelt, terwijl
je  met  je  verbeelding  probeert  het  je  voor  te  stellen.  Ze
deed haar ogen dicht. De stem zei: “Je bent op een plekje
waar  je  heel  graag  komt,  ergens  buiten  in  de  natuur.”
Meteen zag ze de plas waar ze graag wandelde voor zich. Het
was een rustige plek waar ze vaak genoot van het uitzicht. Ze
zag het wuivende riet en de golfjes op het water. Ze hoorde
de vogels. De stem vroeg of ze daar op een bankje wilde gaan
zitten. Het kostte haar helemaal geen enkele moeite om het
zich dat voor te stellen. Ze zat te genieten. Ze voelde hoe de
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zonnestralen haar gezicht verwarmde en de zachte wind haar
streelde. Heerlijk, ze zat er helemaal in en was al het andere
vergeten.                                             
Maar toen zei de stem: “Daar komt Jezus aan. Hij komt naar
je  toe.”  En opeens was  alles  weg.  De plas,  de zon en de
ontspanning. Ze raakte in paniek en ze voelde zich schuldig.
'Dat kan toch niet zomaar', dacht ze bij zichzelf, 'dat ik hier
zit te luieren en te genieten! Ik moet misschien wel knielen
of zo! Want zo hoort het toch in de kerk?' En daardoor was ze
in één klap alles kwijt en kon ze niet meer meedoen. 
Wat die mevrouw mij vertelde, zet mij aan het denken.  Wat
was  er  gebeurd  als  al  die  schoonheid  en  ontspanning  niet
verdwenen was toen Jezus naar haar toekwam? 
Als Jezus gewoon bij haar op dat bankje had kunnen zitten,
naast haar? 

Wat had ze dan tegen Hem gezegd, en Hij tegen haar? 
En hoe zit dat met ons? Misschien sluiten ook wij Jezus te
vaak buiten ons eigen leven. Hij hoort bij de kerk maar hoort
hij  ook  bij  ons  gewone  leven,  met  alle  mooie  en  minder
mooie dingen,  met alle  grote en kleine zorgen? Bij  wat ik
meemaak en hoe ik mij voel? En als Hij daar niet bij hoort,
doen we Jezus dan geen onrecht? Met Kerstmis hebben we
gevierd dat hij  mens geworden is. Mens onder de mensen.
God die onze broeder wordt. Hij wil niets liever dan bij ons
zijn,  naast  ons  op  onze  levensweg.  Mag  Jezus  naast  ons
komen zitten? Naast ons op het bankje van ons leven. Precies
zoals het nu is? Het bankje van deze onzekere tijden?  Het
bankje van wat ons nu bezighoudt, wat ons overkomt? Het
bankje  van  verdriet,  het  bankje  van  gemis  maar  ook  het
bankje van ontspanning en geluk? 
Ik hoop dat we Jezus die kans geven. Want we hebben Hem
hard nodig om het vol te houden en Hij wil niets liever…

Elly van Rooden. 
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Pasen en vasten: hoe zit het ook alweer

Carnaval 
Drie dagen van uitbundig feest vieren voorafgaande aan
Aswoensdag  en  het  begin  van  de  Vastentijd.  De
oorsprong  van carnaval  is  niet  helemaal  helder,  maar
het feest is wel duidelijk gerelateerd aan het katholieke
vasten.  Dat  blijkt  uit  het  feit  dat  het  in  Nederland
alleen gevierd wordt in van oudsher katholieke streken
en  plaatsen  (Noord-Brabant  en  Limburg,  maar  ook
bijvoorbeeld  Oldenzaal).  Tijdens  carnaval  is  iedereen
gelijk aan elkaar, vandaar dat er vaak vermommingen
gedragen worden.

Vasten 
Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde
dingen.  Het  kan  gaan  om  eten  en  drinken,  maar
tegenwoordig  ook  om  andere  dingen,  bijvoorbeeld  je
auto minder of niet gebruiken, de computer of iPhone
uit laten staan. Een goede manier van vasten probeert
vier dingen te bereiken:
-  een betere omgang met jezelf;
-  een  betere  omgang  met  medemensen;        
-  een betere omgang met het milieu en de gehele 
   wereld;
-  een betere omgang met God.
Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie wegen in
hun combinatie een goede manier om het vierde doel na
te streven: een betere omgang met het geheim dat we
God noemen. 
Vasten  is  voor  gelovigen  daarom  ook  steeds  een
voorbereiding  op  het  hoogfeest  van  Pasen  en  een
periode van inkeer en bezinning.
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Wat ons beweegt
Vastenactie  wil  meewerken  aan een  wereld  waarin
iedereen, waar dan ook, een goed leven kan leiden. Een
wereld waar mensen zelf werken aan hun waardigheid
én beschikken  over  de  mogelijkheden  en
voorwaarden daarvoor. Het resultaat? 
Dat  mensen  goed  voor  zichzelf  en  hun  gezin  kunnen
zorgen en dat de welvaart rechtvaardig wordt verdeeld
binnen gemeenschappen. 

Hoe kunnen we achterover leunen als anderen honger
lijden, dorst hebben of ziek zijn?

Even minderen voor een ander
Een  eerlijke  verdeling  van  welvaart  en  beschikbare
bronnen,  ook  daar  willen  we  als  Vastenactie
aan werken.  En  daar  kunt  u  ook aan  meewerken.
Natuurlijk door te doneren aan een van onze projecten,
maar u kunt ook op andere manieren bijdragen aan een
waardig bestaan voor iedereen. Door soberder te leven
bijvoorbeeld. 
Niet alleen bespaart u daarmee geld, maar u legt ook
minder  beslag  op  kostbare  hulpbronnen,  als  water,
elektriciteit en gas. Daarmee werkt u gewoon thuis mee
aan een rechtvaardige verdeling van welvaart over alle
mensen. 

STEUN DE VASTENACTIE EN DONEER:
Gift overmaken:  
NL21INGB 0000 005850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.
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Bezinning

Een glimlach schenken aan iemand die bedroefd is;
een bezoek brengen, al is het maar een paar minuten,
aan iemand die eenzaam is; 
onze paraplu opsteken voor iemand die in de regen loopt; 
iets voor lezen voor een blinde: 
het hoeven maar kleine attenties te zijn, maar
het is genoeg om tegenover arme mensen op praktische
wijze uitdrukking te geven aan onze liefde tot God.

Moeder Teresa

(Uit: De vrucht van het geloof is liefde)
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Afstand 

Wie had ooit kunnen denken,                               
dat we al hebben zo'n lange tijd,                          
de kans om besmet te worden, ziek                      
van het virus de coronapiek. 

Maar je zit daar. Je wordt het zat.                       
Je doet wat moet. Je wacht.                                
Maar anderhalve meter dat                                  
is verder dan je dacht. 

In de kerk en dorp is niets te doen,                      
geen vrienden, kaarten, koor,                              
geen schouderklop, geen hand, geen zoen.           
Hoelang gaat dit nog door? 

Al schijnt de zon, de dag is grauw.                       
Maar houd nog even moed,                                   
Het vaccin dat komt eraan, ik denk aan jou          
en stuur een lieve groet.....  
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#skipdecoronadip!   (Deel deze info met jongeren).

Een aanbod van het Rode Kruis…

Heb jij  het  ook  even  helemaal  gehad met  de corona
sleur? Lijkt iedere dag op de vorige, begin je jaloers te
worden op het sociale leven van de Teletubbies en voel
je  je  bij  elke  goedbedoelde  online  meeting  ook
ongemakkelijker dan een ijsbeer in de sauna? 

Ga  je  coronadip  te  lijf  en  doe  mee  met
#skipdecoronadip! 

Tijdens deze challenge kom je zeven dagen lang in actie
om de sleur te doorbreken. Iedere ochtend ontvang je
een  kleine  opdracht  in  je  mailbox  van  Rode  Kruis-
psychologen Esmée en Madelon. 
Met deze opdrachten en handige tips helpen zij je om
weer wat zonneschijn in je februari te krijgen. 

Ben jij  ook  klaar  voor meer vrolijkheid  in coronatijd?
Meld je aan en doe mee met #skipdecoronadip!
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Beknopte Info R.K. Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel

Kerkgebouw Kwakelsepad 4
Correspondentie adres 1424 AZ  De Kwakel Telf. 561203
e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl
Pastores
Pastoor Marco Cavagnaro Potgieterplein 4,                56 46 38
Kapelaan Darek Karwowsky 1422 BB Uithoorn
Catechiste Elly van Rooden pmmvanrooden@hetnet.nl 0252-517592
Diaken Jeroen Hoekstra 06 41225063
Parochieteam
Vice Voorzitter Mevr. M. Oudshoorn 06 13905265

Linie 85
Secretaris Mevr. B. Meijer-Schalkwijk 06 29426373
qbmeijer@kpnmail.nl Mgr.Noordmanlaan 65, De Kwakel
Miranda van Rijn Chrysantenlaan 7  06 50963187
(regio) kerkbestuur secretaris secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com  
Lid parochieteam Ton van Dijk 06 46441169

Drechtdijk 5B
Lid parochieteam Natacha Toribio 627121306

Seringenlaan 51
NL50RABO 03785.55.235 t.n.v. Parochie St.Jans Geboorte  De Kwakel    De Kwakel
Aktie Kerkbalans NL37RABO 03635.05.725
Parochie secretariaat Kwakelsepad  4 561203
Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur
Begrafenisvereniging St. Godefridus
Uitvaartverzorger Mevr. B. Meijer-Schalkwijk  06 29426373

Mgr. Noordmanlaan 65,                  De Kwakel
Gemengd koor Mevr. M. Endhoven 560825

Grift  18                             Uithoorn  
The Bridges Mw. Renate Vlasman 569764

Drechtdijk 105     De Kwakel
4 You kinderkoor Rosan Meijer  06 40347160

Iepenlaan 23
Parochieblad Het Lopend Vuurtje
Redactieadres Mevr. C. Hoogenboom 562378
fam.hoogenboom@zonnet.nl Bromelialaan 36, 1424BP      De Kwakel
Drukwerk Joop v.Diemen 546900

Jan Zeldenthuis  06 50568897
Verspreiding Lopend Vuurtje Mevr. Emmy Röling 06 48729257
Ontmoetingsruimte Jan en Irene Egberts 522863
beheer Orchideelaan 7     De Kwakel

diakenjeroen@kpnmail.nl

oudsh@kabelfoon.nl

vdijkton@gmail.com

natacha_76@hotmail.com



1: 
Stabat mater dolorosa
iuxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius.
2
Cuius animam gementem
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.
3
O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater unigeniti
4
Quae maerebat et dolebat.
Et tremebat, cum videbat
Nati poenas incliti.
5
Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret

1
Naast het kruis, met schreiende ogen
Stond de moeder, diep bewogen
Toen de Zoon te sterven hing,
En haar door het zuchtend harte,
2
Overstelpt van wee en smarten,
't Zevenvoudig slagzwaard ging.
O hoe droef, hoe vol van rouwe,
3
Was die zegenrijkste vrouwe,
Moeder van Gods ene Zoon!
Ach, hoe streed zij! ach, hoe kreet zij,
4
En wat folteringen leed zij,
Bij 't aanschouwen van die hoon!
5
Wie, die hier niet schreien zoude,
Als hij 't grievend leed aanschouwde,
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In tanto supplicio?
Quis non posset contristari,
Piam matrem contemplari
Dolentem cum filio?
Pro peccatis suae gentis
Vidit Iesum in tormentis
Et flagellis subditum.
6
Vidit suum dulcem natum
Moriendo desolatum
Dum emisit spiritum.
7
Eia mater fons amoris,
Me sentire vim doloris

8
Fac ut tecum lugeam.

Dat Maria's ziel verscheurt?
Wie kan, zonder mee te wenen,
Christus' moeder horen stenen,
Nu zij met haar zoon hier treurt?
Voor de zonden van de zijnen
Zag zij Jezus zo in pijnen,
6
En de wrede geselstraf,
Zag haar lieve Zoon zo lijden,
Heel alleen de doodskamp strijden,
Totdat Hij zijn geest hergaf.
7
Geef, o Moeder! bron van liefde,
Dat ik voel, wat U zo griefde,
Dat ik met U medeklaag.
Dat mij 't hart ontgloeit van binnen,

8
In mijn Heer en God te minnen,

_____________________________________________________                                       lopend vuurtje
34                                februari 2021



Fac ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.
9
Sancta mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.
Tui nati vulnerati
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide!
Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere,
Donec ego vixero.
Iuxta crucem tecum stare
Te libenter sociare
In planctu desidero.
Virgo virginum praeclara,
Mihi iam non sis amara,
Fac me tecum plangere.

Dat ik Hem alleen behaag.

9
Heil'ge Moeder, wil mij horen,
Met de wonden mij doorboren,
Die Hij aan het kruishout leed.
Ach, dat ik de pijn gevoelde,
Die uw lieve Zoon doorwoelde,
Toen Hij stervend voor mij streed.
Mocht ik klagen al mijn dagen,
En zijn plagen waarlijk dragen,
Tot mijn jongste stervenssmart.
Met U onder 't kruis te wenen,
Met uw rouw mij te verenen,
Dat verlangt mijn zuchtend hart.
Maagd der maagden! nooit volprezen,
Wil voor mij niet bitter wezen,
Laat mij treuren aan uw zij,
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10
Fac ut portem Christi mortem,
Passionis eius sortem
Et plagas recolere.
Fac me plagis vulnerari,
Cruce hac inebriari
Ob amorem filii,
11
Inflammatus et accensus,
Per te virgo sim defensus
In die iudicii.
Fac me cruce custodiri,
Morte Christi praemuniri,
Confoveri gratia.
12
Quando corpus morietur
Fac ut animae donetur
Paradisi gloria.  Amen.

10
Laat mij al de wrede plagen,
En de dood van Christus dragen,
Laat mij sterven zoals Hij.
Laat zijn wonden mij doorwonden,
Worde ik bij zijn kruis verslonden
In het bloed van uwen Zoon.
11
Moge ik in het vuur niet branden,
Neem, o Maagd, mijn zaak in handen
In het oordeel voor Gods troon.
Christus, moge ik eens behalen,
Als mijn levenszon gaat dalen,
Door uw Moeder, palm en prijs.
12
En als 't lichaam dan zal sterven,
Doe mijn ziel de glorie erven
Van het hemels paradijs.Amen.
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