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Nieuws van de parochie juni 2025 
 
 
Overlijden Paus Franciscus 
Als op Eerste Paasdag Paus Franciscus de zegen 
uitspreekt zijn mensen ontroert. Zo breekbaar als de 
paus er uitziet. Wat een kracht dat hij dit toch doet. 
Als dan op Tweede Paasdag bekend wordt gemaakt dat 
de paus is overleden krijg je nog meer respect voor de 
wijze waarop de Paaszegen is uitgesproken. 
In dit Lopend Vuurtje staat de tekst van het bidprentje 
afgedrukt. 
 
Nieuwe Paus, paus Leo XIV 
Na het overlijden van Paus Franciscus kwamen 
kardinalen uit de hele wereld bij elkaar om een 
nieuwe paus te kiezen. En eigenlijk met enkele dagen 
wordt bekend dat Kardinaal  
Robert Francis Prevost is gekozen om onze nieuwe 
kerkvorst te zijn. Kardinaal Robert Prevost neemt de 
naam Paus Leo XIV aan. In navolging van eerdere 
pauzen die ook deze naam hebben gedragen hoopt hij 
in hun voetsporen van wijsheid dit zware ambt uit te 
kunnen voeren. 
 
Parochiezondag 22 juni, 9.30 uur 
Zoals ieder jaar vieren we ook dit jaar de naamdag van 
St. Johannes, patroonheilige van onze parochie. We 
staan op deze dag nog eens stil bij de kracht van de 
stevige parochiegemeenschap in ons dorp.  
Vice-voorzitter van het parochieteam,  
Monique Oudshoorn, blikt terug op de activiteiten van 
het afgelopen jaar en de bijzondere zaken die in het 
verschiet liggen worden genoemd.  
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Het is ook het moment dat de meeste activiteiten, 
met de zomervakantie in het vooruitzicht, worden 
afgebouwd. Hoe mooi zou het zijn als we op deze 
zomerse dag als koren, vrijwilligers, kerkgangers met 
velen samenkomen in onze parochiekerk.  
Na afloop van de viering staat er voor iedereen koffie 
en thee met lekkers klaar. En natuurlijk ontbreekt de 
handwerkclub met spullen die de dames in het 
afgelopen jaar hebben gemaakt niet. Dit jaar hebben 
zij wel heel mooie dingen gemaakt. 
 
 
Verloting van de Paaskaars. 
Voor en na de vieringen van 1, 8, 15 en 22 juni worden 
lootjes à 2,00 verkocht waarmee de paaskaars van 
2024 gewonnen kan worden.  
De trekking vindt na de viering van 22 juni plaats. 
 
 
Eerste Communie 
Dit jaar is het de eerste keer dat kinderen uit onze 
parochie samen met kinderen uit Kudelstaart en 
Aalsmeer zich voorbereiden op hun Eerste Communie.  
Nadat ze zich in onze parochie hebben gepresenteerd 
zullen ze hun Eerste Communie in Kudelstaart 
ontvangen.  
Daarom willen we in het bijzonder de Kwakelse 
kinderen Fieke van Rijn, Theo Bon en  
Lisa van Rijn een hele mooie, bijzondere dag 
toewensen op 29 juni om 10.30 uur in de 
parochiekerk van Kudelstaart. 
Lieve kinderen en jullie familie:  
van harte gefeliciteerd. 
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Fietstocht op 28 juni 
Er is feest in de Karmelparochie, Aalsmeer.  
En zij willen dit feest met iedereen van de vijf 
regioparochies vieren. Daarom organiseren zij een 
fietstocht van kerk naar kerk op zaterdag 28 juni. 
Je kunt je hiervoor inschrijven, het formulier zit in dit 
Lopend Vuurtje.  
Onderweg is er een stop bij iedere kerk waar wat 
lekkers en of te drinken voor u klaarstaat. 
 
 
Geen viering in de zomermaanden 
In het rooster van de maanden juli en augustus staan 
2 zondagen waarop er in de kerken van onze regio 
geen viering is. In onze kerk is dat op 13 juli en  
10 augustus.  
Geen viering betekent NIET dat de kerk is gesloten. De 
kerk is open om even een kaarsje aan te steken of om 
even tot rust te komen.  
Ook staat er dan vanaf 9.30 uur in de 
ontmoetingsruimte koffie en thee klaar. De tijden zijn 
zoals op de zondag van 9.30 tot 10.30 uur. 
De misintenties die voor de zondagen 13 juli en  
10 augustus zijn opgegeven worden op de 
eerstvolgende zondagen afgelezen tenzij u het anders 
wil. Neem hiervoor contact op met het secretariaat 
dan wordt het geregeld. 
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In Memoriam 
 

Ruud Hogenboom 
 

*2 april 1953              17 april 2025 
 

Op 17 april is Ruud Hogenboom overleden.  
Familieman, vriend, Kwakelaar, zakenman. Een man met 
een visie. Iemand die mogelijkheden zag en nieuwe 
uitdagingen niet uit de weg ging. Dit heeft hem ver 
gebracht.  
Tijdens de herdenkingsdienst waar velen aanwezig 
waren, heeft zijn gezin vol liefde en respect gesproken, 
ons verteld wat Ruud voor hen heeft betekent maar 
zeker nog betekent. Vanuit zijn zakenleven werd 
gesproken door een zakenvriend. Deze vertelde over de 
wijze waarop hij samen met Ruud heeft gewerkt en 
samen moeilijkheden wisten te overwinnen. Ze 
versterkten elkaar. Veel mooie herinneringen werden 
gedeeld waarin we hoorden over de wijze hoe Ruud in 
het leven stond en zich bekommerde om de medemens.  
Zijn gezin gaat nu verder zonder hem, maar nog vaak zal 
Ruud in hun gesprekken en herinneringen voorkomen. 
We wensen hen veel sterkte toe en hopen dat deze 
mooie herinneringen hun veel troost en kracht zal 
schenken. 



 

_____________________________________________________                                       
lopend vuurtje                                  6                                  juni 2025 

  

 

 

 

 

 

 

In Memoriam 
 

Bernardus Theodorus Maria Plasmeijer 
Ben 

 

*28 juli 1945           12 mei 2025 
 
Op 12 mei is een markante Kwakelaar overleden, zoals 
op zijn kaart staat: een ware Kwakelaar met hart en 
ziel. 
Ben was een man die vele clubs in ons dorp een warm 
hart toedroeg en menig keer de voorzittershamer 
heeft opgepakt. Ben hield van aanpakken en met veel 
doorzettingsvermogen heeft hij dan ook veel voor 
elkaar gekregen. Ook stond hij aan de wieg van de 
Stichting Toen en Nu, de stichting die de geschiedenis 
De Kwakel voor de toekomst bewaard.  
Als zijn vrouw Bets overlijdt is het verdriet enorm.  
Ze was veel te jong. Maar Ben vindt opnieuw het geluk 
en heeft samen met An nog vele jaren mogen 
genieten. Mogen genieten van zijn kinderen en 
kleinkinderen en van zijn bonuskleinkinderen.  
Ben,je gezin, De Kwakel zal je missen.  
Rust in vrede. 
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT  
Juni 2025 
 
Het secretariaat is op dinsdag van 9.00 - 15.00 uur 
geopend en dagelijks zowel telefonisch als via de email 
bereikbaar.  
 

Telefoonnummer:   0297-561203       
Email:     stjansgeboorte@hetnet.nl 
Website:    www.rkparochiedekwakel.nl 
Facebook:    rkparochiedekwakel 
Meevieren via internet:  www.Kerkomroep.nl 
  

KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL 
Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur 
 

DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM 
Het opgeven van een doop, een huwelijk of een 
jubileumviering gaat via het secretariaat.  
Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373   
 

OPGEVEN VAN MISINTENTIES 
Misintenties kunnen via de email worden opgegeven: 
stjansgeboorte@hetnet.nl 
De kosten van de intenties zijn € 8,50. U kunt dit 
overmaken op reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie  
St. Jans Geboorte onder vermelding van uw naam. 
 

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, 
VERGADERRUIMTES 
De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en 
vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij:  
Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of  
Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9. 
 

BLOEMEN IN DE KERK 
Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en 
het altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf 
bloemen neerzetten, neemt u dan even contact op met 
Christa, tel: 533889 /06-22662632 
 

mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
http://www.rkparochiedekwakel.nl/
mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
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BEZOEK VAN EEN PRIESTER of  
ZIEKENCOMMUNIE THUIS ONTVANGEN 
Het is mogelijk om met een priester thuis in gesprek te 
gaan of de communie thuis ontvangen.  
Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met  
kapelaan Darek: 06 46309158 of  
met het parochiesecretariaat (0297 561203) 
 

MUZIKALE VERZOEKEN gemengd koor St. Caecilia 
Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een 
bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een 
muzikaal verzoek indienen. De programmacommissie van 
het Gemengd Koor Sint Caecilia wil daar graag aan 
voldoen mits parochianen dat op tijd bekend maken. 
Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om 
dat programma te veranderen. 
U kunt een verzoek altijd indienen bij:  
Joke Voorn – de Blieck (tel.: 0297 568722). 
 

VERHUIZEN OF OPZEGGEN parochieblad 
Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen 
we het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een 
verhuizing,  verandering van gezinssamenstelling of als u 
het parochieblad niet meer wenst te ontvangen.  
Alvast hartelijke dank voor uw medewerking. 
 

Parochieblad per email? Dat kan! Even een mailtje 
naar: stjansgeboorte@hetnet.nl 
 

Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje: 
Voor de 15e van de maand dient de kopij voor de volgende 
maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de 
volgende wijze:  
- Via de mail naar het secretariaat:  
  stjansgeboorte@hetnet.nl 
- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl 
- Het redactieadres: Bromelialaan 36, De Kwakel  
  pc.hoogenboom@caiway.nl 
 

mailto:qbmeijer@kpnmail.nl
mailto:pc.hoogenboom@caiway.nl
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Samen parochie zijn?  Breng eens een kaarsje weg!  
 

Een kaarsje wegbrengen, doet u mee? 
Een kaarsje weggeven aan iemand die wel een steuntje 
in de rug kan gebruiken. 
Soms zijn er situaties waarvan je denkt; "hier moet ik 
wat mee" Daarom heeft het parochieteam gemeend dat 
het goed is om in deze situaties een kaarsje dat hoop en 
licht uitstraalt te geven.  
Inmiddels zijn er al heel veel kaarsjes weggebracht en 
mogen we zeggen dat ze dankbaar werden ontvangen. 
Mocht u iemand weten die dat kaarsje wel kan gebruiken 
kunt u dit aan het secretariaat laten weten of u haalt 
een zelf een kaarsje op. Dit kan via het 
parochiesecretariaat (telefoon: 0297-561203 of via e-
mail: stjansgeboorte@hetnet.nl) 
 

Collectebonnen en collectegeld 
Nu er steeds minder kleingeld in omloop is valt het soms 
niet mee om aan “kerkgeld” te komen. Daarom hebben 
we gemeend u als alternatief vellen met collectebonnen 
aan te bieden.  
Dit zijn vellen met afscheurbare zegels. Een vel heeft 20 
zegels. De waarde van een vel is: 20 zegels van 1,00 (= 
20 euro) of 20 zegels van 2,00 (=.40 euro). 
De collectebonnen zijn bij het secretariaat verkrijgbaar, 
u ontvangt een betalingsbewijs zodat deze gift 
aftrekbaar is bij de belastingaangifte. 
 

Als u een bankierenapp op uw smartphone heeft dan kan 
ook heel eenvoudig via de QR code 
die hieronder staat afgebeeld 
worden betaald. 
Als u tijdens de collecte geen 
kleingeld bij de hand hebt kunt u 
ook in de kerk de QR code scannen.  

Dank je wel 



 

_____________________________________________________                                       
lopend vuurtje                                  10                                  juni 2025 
  

 
Op 25 april zijn we alle drie verrast met de koninklijke 
onderscheiding ‘lid in de orde van Oranje Nassau. 
Onder valse voorwendselen zijn we door onze families 
meegenomen naar het gemeentehuis waar we de 
versierselen door de burgemeester opgespeld kregen. 
We zijn dankbaar voor deze onderscheiding en blijk 
van waardering. Maar zeker ook verrast door de vele 

felicitaties die we alle drie hierna mochten 
ontvangen.  
Het was overweldigend. 
Daarvoor willen we iedereen heel hartelijk  
bedanken. 

 
Annelies Lek, Hennie Bruine de Bruin,  
Bernardien Meijer 
 
----------------------------------------------------------------- 
 

Pelgrims van Hoop 
 

Vanwege het Jubeljaar kunt u ook dichtbij iets gaan 
doen: 

- Holy City Amsterdam-tour (een wandeling van 2 
uur door Amsterdam met de geschiedenis van 
het ontstaan van Amsterdam, nu 750 jaar 
geleden) Wel reserveren:  
visit@holycity.amsterdam 

- HABEB Pelgrimstocht langs (oude) religieuze 
plaatsen in Noord-Holland: HABEB staat voor de 
plaatsen: Heiloo-Alkmaar-Bergen-Egmond 
Binnen  
Dat kan wandelend, fietsend of met de auto. 
Zie verdere info: op de website  
bisdomhaarlem-amsterdam.nl                                                     

Paasvreugde en Pinksterverwachting 

mailto:visit@holycity.amsterdam
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Met gejubel is de nieuwe paaskaars binnengebracht: 
het licht van Christus dat de duisternis verdrijft.  
Het doopwater is opnieuw gezegend – symbool van 
nieuw leven, van reiniging en opstanding. We hoorden 
de eeuwenoude verhalen over schepping, uittocht en 
bevrijding. En we hoorden hét verhaal – het hart van 
ons geloof – over Jezus’ opstanding uit de dood. Leven 
is sterker dan de dood: ‘Waarom zoekt u de levende 
bij de doden? Hij is niet hier, Hij is opgestaan." (Lucas 
24:5-6) Vuur, licht, wierook, water, brood en wijn – 
oersymbolen van Gods aanwezigheid. Tekenen van 
leven in volheid. Wat een feest was het: Pasen! De 
Heer is waarlijk opgestaan. We wensten elkaar een 
zalig Pasen, en terecht. ‘Ik ben de opstanding en het 
leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij 
gestorven.’  (Johannes 11:25) 
Mogen de vreugde van dit feest en het geloof in de 
opstanding ons blijven bemoedigen en sterken, elke 
dag opnieuw – ook als de paastijd voorbij is. We 
bevinden ons nu in de rijke periode tussen Pasen en 
Pinksteren. In het oude Israël waren dit 
landbouwfeesten, verbonden met oogst en overvloed. 
Later kregen zij een diepere betekenis:  
Pesach werd het feest van de uittocht uit Egypte, het 
begin van vrijheid (Exodus 12), en Shavuot (het 
wekenfeest) het feest van de gave van de Wet op de 
Sinaï (Exodus 19-20). 
Voor ons christenen kregen deze feesten een nieuwe, 
vervulde betekenis: Pesach werd Pasen werd het feest 
van de verrijzenis van Christus – Hij die de dood heeft 
overwonnen.  
En Shavuot werd Pinksteren: de neerdaling van de 
Heilige Geest – Gods kracht in ons midden.  
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Daartussen vieren wij Hemelvaart: Jezus die 
terugkeert naar de Vader en voor ons pleit. 
Deze drie feesten vormen samen een groot 
heilsgebeuren: de vreugde van Pasen krijgt haar volle 
kracht door de Geest van Pinksteren, die de Vader 
zendt op het gebed van zijn verheven Zoon (vgl. 
Johannes 14:16-17). 
Maar hoe vertalen we dit alles naar ons dagelijks 
leven? We kennen allemaal momenten van verdriet, 
ziekte, eenzaamheid of verlies. Momenten waarop we 
snakken naar bemoediging, troost en kracht. Hoe goed 
is het dan om te weten dat Jezus ook de weg van het 
lijden is gegaan – maar dat het geen doodlopende weg 
was. Hij draagt ons – zelfs als wij het niet merken. En 
wij mogen elkaar eraan blijven herinneren: ‘Ik ben 
met u, alle dagen, tot aan de voleinding van de 
wereld.’ (Mattheüs 28:20) 
Laten we daarom als gelovigen elkaar blijven 
opzoeken. Laten we samen vieren, samen bidden en 
samen de weg van Jezus gaan. Want in gemeenschap 
vinden we steun en herkenning. En in de Geest worden 
we vervuld van hoop en kracht.  
Moge de vreugde van Pasen in ons hart blijven wonen. 
En mogen wij vol verlangen en verwachting uitzien 
naar het Pinksterfeest – het feest van vuur, van 
roeping en van de Geest die leven geeft. Laat ons 
groeien in al wat de Geest geeft: ‘liefde, vreugde, 
vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’ (Galaten 5:22-
23) 
Paasvreugde. Pinksterverwachting.  
Laten we in die Geest blijven wandelen. 

Diaken Jeroen Hoekstra 
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Tekst op het bidprentje van paus Franciscus 
 

Paus Franciscus 
Jorge Mario Bergoglio 

1936 – 2025 
 

 
 
 
 
Paus Franciscus werd op  
17 december 1936 in Buenos 
Aires in Argentinië geboren 
als Jorge Mario Bergoglio.  
 
 

Hij was de zoon van Italiaanse immigranten.  
Na een opleiding tot chemisch technicus volgde hij 
alsnog zijn priesterroeping en trad in 1958 in bij de 
jezuïeten. Op 13 december 1969 werd hij tot priester 
gewijd. Hij werkte onder meer als hoogleraar en 
rector aan de theologische universiteit en als 
parochiepriester. Ook was hij diverse jaren 
provinciaal van de jezuïetenorde in Argentinië. Op 20 
mei 1992 werd pater Bergoglio benoemd tot 
hulpbisschop van Buenos Aires, op 28 februari 1998 
gevolgd door de benoeming tot aartsbisschop 
van hetzelfde bisdom. Drie jaar later werd hij tot 
kardinaal gecreëerd. Op 13 maart 2013 werd hij 
gekozen tot bisschop van Rome en paus van de Rooms-
katholieke Kerk.  
Hij overleed op Paasmaandag 21 april 2025. 
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Paus Franciscus 
1936 – 2025 

 
God van alle leven, 

uw Zoon Jezus Christus is opgewekt 
als eersteling van allen die zijn ontslapen; 

Hij is opgestaan uit de doden. 
Wij bidden u voor paus Franciscus, 
die de Kerk als bisschop van Rome 
sinds 2013 krachtig heeft geleid. 

Wij danken hem voor zijn inspiratie. 
Hij heeft ervoor geijverd alle gedoopten 

aan de missie van de Kerk te laten deelnemen 
door het bevorderen van synodaliteit. 

Aan gemarginaliseerden in de samenleving, 
vooral migranten en vluchtelingen, 
heeft hij veel aandacht besteed. 

En hij riep op tot zorg voor 
‘ons gemeenschappelijk huis’, de schepping. 

Hij was in zijn preken en geschriften 
een alom gewaardeerd moreel leider. 

Wij doen een beroep op uw barmhartigheid, o Heer, 
voor deze man Gods. 

Laat hem het eeuwige licht aanschouwen. 
Mochten hem nog smetten aankleven van zonde 

of menselijke tekorten sporen hebben nagelaten, 
laat uw liefde dan dit alles uitwissen 

op voorspraak van de H. Franciscus van Assisi. 
Amen 
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Overdenking bij de 4 mei herdenking in het 
Egeltjesbos in De Kwakel: 80 jaar vrijheid. 

Door diaken Jeroen Hoekstra 
 
Het is september 1943.  
Een Pools meisje van zes jaar kijkt met bange ogen in 
de camera van de fotograaf in Auschwitz. Drie weken 
na haar deportatie sterft zij in het kamp; vóór de 
ochtend van haar bloei door mensenhanden gebroken. 
Omdat er een Duitse wereldleider is die haat 
verkondigt in plaats van solidariteit; iemand die 
deportatie ziet als oplossing; oorlog als vooruitgang; 
vernietiging als verbetering. Iemand die van leugens 
nieuwe waarheid maakt. Dit Poolse meisje, wiens foto 
ik vorige week vond, gedenk ik vandaag met tranen in 
mijn ogen. 
In april van dit jaar wandelde ik over het Airborne War 
Cemetery in Oosterbeek bij Arnhem. 
Er staan 1754 witte kruizen. Ze tonen de laatste 
rustplaats van al die jonge mannen omgekomen in 
oorlogsgeweld 80 jaar geleden.  
Vaders, broers en zonen die hun thuis nooit meer 
zouden zien. Zij gaven hun leven voor onze vrijheid. 
Het is uit dankbaarheid dat ik hen vanavond gedenk. 
Lopend tussen de witte kruizen zie ik in de verte het 
grote kruis dat ik zo goed ken; met die man die ons 
2000 jaar geleden al toefluisterde om licht te 
verkiezen boven duisternis; om waarheid te spreken in 
plaats van de leugens; Om niet te oordelen, maar te 
respecteren; om niet te vernietigen, maar juist te 
helen en te delen. Om barmhartig en solidair te zijn. 
Hij, die zelf slachtoffer werd van onderdrukking en 
vernedering. Het toont dat wij mensen maar moeilijk 
leren van ons verleden.  
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Vandaag is het 4 mei. Twee minuten gedenken wij 
allen die slachtoffer werden van oorlogsgeweld  
80 jaar geleden en ieder die vocht voor vrijheid toen 
en nu.  
Morgen vieren we die vrijheid. We vieren dat niemand 
van ons bang hoeft te zijn omwille van haat gedood te 
worden; omwille afkomst gedeporteerd te worden. 
Dat iedereen, hier zichzelf mag zijn, zonder dat 
iemand anders daar wat van zegt. Laat staan dat we 
bang moeten zijn voor oorlogsgeweld. 
… 
Sterker nog: Ik en velen van u kennen haat nauwelijks. 
We mogen eigen keuzes maken, zonder te vrezen voor 
ons leven. Ik en veel mensen hier aanwezig weten 
eigenlijk niet meer wat oorlog is… De ontberingen, de 
onderdrukking, de angst: voor ons zijn het slechts 
woorden en niet onze werkelijkheid. Ook daarom 
moeten wij vanavond gedenken… 
Want wij leven een comfortabel leven. Wij zijn 
zelfingenomen en denken dat vrijheid en waarheid 
vanzelfsprekend zijn. We zeggen dat wij voor vrijheid 
zijn; dat de waarheid ons aan het hart gaat; dat we 
solidariteit in de samenleving belangrijk vinden; dat 
minderheden beschermd moeten worden; dat 
andersdenkenden er mogen zijn; dat rechtvaardigheid 
moet zege vieren.  
Maar na 80 jaar vrijheid is zeggen dat je er voor bent 
niet meer genoeg. Vrijheid, ook onze vrijheid, staat 
onder druk. We zullen er opnieuw voor moeten 
strijden… 
Want er is oorlog en die is dicht bij huis; opnieuw 
duizenden jonge mannen en vrouwen die hun leven 
geven omwille van vrijheid. Opnieuw vaders, broers 
en zonen die nooit meer thuis zullen komen.  
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Opnieuw zijn er machthebbers in onze wereld die 
dromen van deportatie, die van leugens waarheid 
maken, kiezen voor veroordelen en buitensluiten. 
Machthebbers die willen hebben wat niet van hen is 
en die mensen tegen elkaar opzetten… Machthebbers 
die het niet zo nauw nemen met vrijheid, met onze 
vrijheid. 
… 
Twee minuten zijn we stil. We gedenken wat achter 
ons ligt. Maar realiseren we ons ook wat voor ons ligt?  
Stilte is mooi, belangrijk, twee minuten. Maar weet 
ook: zwijgen kan niet meer. Na 80 jaar vrijheid moet 
ieder van ons opnieuw opstaan voor die vrijheid.  
Opdat het Poolse meisje, de 1754 soldaten en alle 
anderen niet voor niets hun leven hebben opgeofferd.  
Opdat vrijheid blijft en kan groeien.  
Want vrijheid en in vrijheid mogen leven is ons 
grootste goed. 
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PAROCHIEZONDAG 
 

Op deze dag vieren we de geboortedag van Johannes 
de Doper, de patroonheilige van onze parochie ook 
sluiten we deze zondag met een themaviering het 

werkjaar af. 
 

Zondag 22 juni om 9.30 uur 
 

Voorganger, Diaken Jeroen Hoekstra 
in samenwerking met de koren  

 

Weet dat u allen, 
parochianen, gasten en vrijwilligers, 

jong en oud, groot en klein van harte welkom bent 
op deze parochiedag. 

 
Na de viering staat de koffie / thee  / limonade met 

wat lekkers klaar 
 

En ook dit jaar is de handwerkclub er weer bij met 
mooie producten. 

 

Na de viering is de verloting van de paaskaars 
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Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel   
Juni 2025  

     

zondag 
1 juni 9.30 uur  Eucharistieviering Samenzang 

    
zondag 
8 juni 9.30 uur  

Woord en Communieviering 
Mevr. Elly van Rooden The Bridges 

     

zondag 
15 juni 9.30 uur  Eucharistieviering Gemengd koor 

    

zondag 
22 juni 9.30 uur  

Parochiezondag, familieviering 
Woord en Communieviering 
Voorg: diaken Jeroen Hoekstra Alle koren 

    
zondag 
29 juni 9.30 uur  Eucharistieviering  

   Samenzang 

zondag 
6 juli 9.30 uur  

Woord en Communieviering 
Voorg: diaken Jeroen Hoekstra Samenzang 

    

Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in de Mariakapel een 
kaarsje aan te steken of om gewoon even stil te zijn. 
Iedere zondag is er na de viering van 9.30 uur voor iedereen die dit gezellig 
vindt, koffiedrinken in de ontmoetingsruimte. 

 
Wilt u meedoen met de collecte? 
Dat kan door deze QR code te gebruiken of 
overmaken op rekeningnummer:  
NL50 RABO 0378.555.235. 
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Vieringen in de buurtparochies juni 2025 

 

 

  

H. Urbanus  
 
Nes ad Amstel  Emmaüsparochie 

H. Joannes 
Geboorte 

O.L.V. vd Berg 
Karmel 

     Uithoorn    Kudelstaart   Aalsmeer  

        

 

zondag  
9.30 uur  

zondag  
11:00 uur 

zondag  
11.00 uur 

zondag  
9.30 uur 

          

zondag  
1 juni 

Woord en 
Communieviering 
Mevr.  
Elly van Rooden Eucharistieviering 

Viering van  
Woord en Gebed 
o.l.v. parochianen  Eucharistieviering 

zondag  
8 juni Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering  

ma-dag  
9 juni 

11.00 uur  
Eucharistieviering 
in Uithoorn,  
2e Pinksterdag 

11.00 uur  
Eucharistieviering 
in Uithoorn,  
2e Pinksterdag 

11.00 uur  
Eucharistieviering 
in Uithoorn,  
2e Pinksterdag 

11.00 uur  
Eucharistieviering 
in Uithoorn,  
2e Pinksterdag 

zondag  
15 juni 

Woord en 
Communieviering 
Diaken  
Rob Mascini 

Eucharistieviering 
Familiezondag 

Parochiezondag 
Diaken  
Jeroen Hoekstra 

Viering van  
Woord en Gebed 
o.l.v. parochianen  

zondag  
22 juni Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering n.n.b. 

zondag  
29 juni 

Woord en 
Communieviering 
Diaken 
Rob Mascini Eucharistieviering 

10.30 uur Eerste 
Heilige Communie 
in Kudelstaart met 
kinderen uit  
De Kwakel, 
Kudelstaart en 
Aalsmeer   

10.30 uur Eerste 
Heilige Communie 
in Kudelstaart met 
kinderen uit  
De Kwakel, 
Kudelstaart en 
Aalsmeer    

zondag  
6 juli 

11.00 uur 
Vormselviering in 
Uithoorn 
9.30 uur woord en 
communieviering 
in De Kwakel 
Diaken  
Jeroen Hoekstra  

11.00 uur 
Vormselviering in 
Uithoorn 
9.30 uur woord en 
communieviering 
in De Kwakel 
Diaken  
Jeroen Hoekstra 

11.00 uur 
Vormselviering in 
Uithoorn 
9.30 uur woord en 
communieviering 
in De Kwakel 
Diaken  
Jeroen Hoekstra 

11.00 uur 
Vormselviering in 
Uithoorn 
9.30 uur woord en 
communieviering 
in De Kwakel 
Diaken  
Jeroen Hoekstra 
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Zondag 1 juni, 9.30 uur Eucharistieviering 
Muziek: Greetje den Haan en Anja Könst 
Misintenties: 
Natacha Solovjevas Plesoianu 
Jan van der Knaap  
Henny van der Knaap – Duijvestein 
Coby Lek – de Groot en overleden familie 
Marco Lek 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Corrie Brozius – Hoogervorst 
Rob Meijer 
Hein Kooijman en overleden familie 
Overleden familie Egberts – Knaap 
Mart en Gerda, Familie van Diemen- Wegbrands 
Huub van Diemen 
Co van’t Hart – Hogenboom 
Piet van ’t Hart en overleden familie 
Herman van Rijn en overleden familie 
Piet Langelaan 
 
 
 
 
Zondag 8 juni, 9.30 uur Woord en Communieviering 
Voorganger: mevrouw Elly van Rooden 
Muziek: The Bridges 
Misintenties: 
Natacha Solovjevas Plesoianu 
Jan van der Knaap  
Henny van der Knaap – Duijvestein 
Coby Lek – de Groot en overleden familie 
Marco Lek 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
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Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Wim Schreurs 
Gré Wijfjes – van der Laan 
Piet van Os 
Emmy Bartels – Hogenboom 
Overleden familie Bartels - van Kessel 
Pater Cees Bartels 
Ton Vlasman 
Jaap Hoogenboom 
Overleden ouders van Haaster – van Egmond en dochter 
Melinda 
Herman van Rijn en overleden familie 
Piet Langelaan 
 
 
 
 
Zondag 15 juni, 9.30 uur Eucharistieviering 
Muziek: gemengd koor 
Misintenties: 
Natacha Solovjevas Plesoianu 
Jan van der Knaap  
Henny van der Knaap – Duijvestein 
Coby Lek – de Groot en overleden familie 
Marco Lek 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Jos en Ank Springintveld – van Dam 
Marjan van der Hoorn – van Dam 
Agie van Dam – Bakker 
Henk en Riet Snoek - Hoogervorst 
Claudia Esteva – Snoek 
Johannes Kas en Martha Kas – de Blieck 
Gré Wijfjes – van der Laan 
Wout van Tol 
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Gerard Hoogervorst en Génie Sloothaak 
Herman Fontijn en dochters Toos en Trea 
Gerrit van Leeuwen en overleden familie 
Henk en Ria van Tol- Pouw 
Mart en Gerda, familie Wegbrands – van Diemen 
Huub van Diemen 
Leo Klijn 
Jan en Corrie Hogerwerf – Verhaar 
Wiet Raadschelders 
Adrie van der Hoorn – Keijzer 
Gerhard van der Hoorn 
 
 
 
Zondag 22 juni, 9.30 uur Parochiezondag 
Woord en Communieviering, familieviering 
Voorganger: diaken Jeroen Hoekstra 
Muziek: de koren  
Misintenties: 
Natacha Solovjevas Plesoianu 
Jan van der Knaap  
Henny van der Knaap – Duijvestein 
Coby Lek – de Groot en overleden familie 
Marco Lek 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Joop Smit 
Jan Zijerveld en Nel Zijerveld – Graven 
Theo en Adrie van Rijn – Korrel en dochter Carola 
Overleden familie Lek – van Bunningen 
Mieke Peeters – van Bunningen 
Jan van Oostwaard en Bets van Oostwaard – van Zaal 
Ton en Corrie van de Rotten 
Gijs en Hennie Schalkwijk 
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Zondag 29 juni, 9.30 uur, Eucharistieviering 
Muziek: samenzang 
Misintenties: 
Natacha Solovjevas Plesoianu 
Jan van der Knaap  
Henny van der Knaap – Duijvestein 
Coby Lek – de Groot en overleden familie 
Marco Lek 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Mart en Gerda, familie Wegbrands – van Diemen 
Huub van Diemen 
Leo Klijn 
 
Zondag 6 juli, 9.30 uur Woord en Communieviering 
Voorganger: diaken Jeroen Hoekstra 
Misintenties: 
Natacha Solovjevas Plesoianu 
Jan van der Knaap  
Henny van der Knaap – Duijvestein 
Coby Lek – de Groot en overleden familie 
Marco Lek 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Corrie Brozius – Hoogervorst 
Overleden ouders van Kessel – Wijfjes en overleden 
familie 
Hein Kooijman en overleden familie 
Overleden familie Egberts – Knaap 
Theo Haak en Tonnie Haak – Stokkel 
Co van’t Hart – Hogenboom 
Piet van’t Hart  en overleden familie 
Tom Maijenburg en overleden familie 
Piet Langelaan 
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CHRISTELIJKE JONGEREN ONTMOETINGS PLEK 
“SPOTLIGHT” 

GOD HOUDT VAN JONGEREN, NIET IN HET ALGEMEEN, MAAR 
VAN IEDER VAN HEN ALS PERSOON! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WELKOM IN DE KWAKEL IEDERE 1
E
 

ZATERDAGAVOND VAN DE MAAND! 

- PLEK WAAR JE JEZELF KUNT ZIJN 

- JE WORDT GEZIEN 

- GEZELLIG SAMENZIJN 

- VRIJBLIJVEND/VERTROUWELIJK 

- GRATIS 

 

 

 

 

 

 

 

INFO:JURIAHOGENBOOM@HETNET.NL 
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VOEDSELINZAMELING SUCCESVOL 
 
In de kerken in onze regio is in de paastijd weer een 
voedselinzameling gehouden. In de Kwakel met 
Palmpasen; in Kudelstaart en Nes a/d Amstel met het 
Paastriduüm op Witte Donderdag.  
Daarnaast hebben ook de Doopsgezinde Gemeente en 
de Open Hof Kerk in Aalsmeer meegedaan met de 
inzameling. Mede daardoor was de voedselinzameling 
een groot succes!  
De opbrengst van de inzameling van Kudelstaart en de 
Aalsmeerse kerken is goed terecht gekomen bij de 
Voedselbank Aalsmeer en bij Br. Wim Ernst die 
daklozen bezoekt.  
De opbrengst uit de Kwakel en Nes a/d Amstel is naar 
de Voedselbank Uithoorn en Stichting 0297 Helpt 
gegaan. Deze Uithoornse stichting helpt vooral 
minimagezinnen die niet altijd hun dagelijkse 
boodschappen kunnen doen en net teveel inkomsten 
hebben om bij de Voedselbank aan te kloppen.  
Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking met 
andere kerken en het organiseren van gezamenlijke 
projecten binnen de regio.  
 
Een dank aan iedereen voor de gulle bijdrage,  
veel mensen zijn er blij mee!  
 
Namens de Diaconie 
Otto Zandvliet 
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Habemus Papam! 
 
Kardinaal Robert Francis Prevost is in de vroege avond 
van 8 mei 2025 gekozen tot de 267ste paus. Hij heeft 
de pausnaam Leo XIV gekozen. Wie is hij? 
De 69-jarige paus Leo XIV, geboren als Robert Francis 
Prevost in Chicago, is de eerste Amerikaanse paus in 
de geschiedenis. De ongeschreven regel dat een 
Amerikaan geen paus kan worden, kan daarmee 
definitief de prullenbak in. 
 
Van alle markten thuis 
Met de keuze voor Prevost lijken de kardinalen in het 
conclaaf te zijn gegaan voor iemand die van alle 
markten thuis is. Als lid van de orde der augustijnen 
kent hij het religieuze leven. Van 1985 tot 1998 
woonde en werkte hij als missionaris in Peru; hij heeft 
ook een paspoort van dat land. 
In de Vaticaanse wandelgangen is hij evenmin een 
onbekende: in 2023 werd hij prefect van het 
Dicasterie voor de Bisschoppen. In datzelfde jaar werd 
hij kardinaal gecreëerd. 
 
Ervaren bestuurder 
Paus Leo XIV is een ervaren bestuurder. Van 2001 tot 
2013 was hij generaal overste van de augustijner orde. 
In 2015 werd hij benoemd tot bisschop van Chiclayo in 
Peru – waarmee hij na zeventien jaar terugkeerde 
naar zijn tweede thuisland – wat hij tot 2023 bleef. 
Toen werd hij hoofd van het Vaticaanse ‘ministerie’ 
voor onder meer de benoemingen van bisschoppen 
wereldwijd. 
In zijn eerste korte toespraak op het balkon van het 
Sint-Pietersplein benadrukte hij het belang van 
eenheid. “De wereld heeft Christus nodig.  
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We moeten elkaar helpen”, zei hij. Van Oekraïne tot 
Gaza en van Soedan tot de dreigende nieuwe oorlog 
tussen Pakistan en India: deze paus treedt aan op een 
moment waarop de wereld naastenliefde keihard 
nodig heeft. 
 
Nederigheid en herderschap 
Ook noemde hij zichzelf “een christen met jullie en 
een bisschop voor jullie”. Daarmee lijkt hij aan te 
sturen op nederigheid en herderschap, twee 
kwaliteiten die paus Franciscus ook kenmerkten. 
Sowieso staat paus Leo XIV grotendeels in de lijn van 
zijn voorganger. Zo is hij kritisch op het klerikalisme – 
de praktijk van geestelijken op een voetstuk zetten. 
“De autoriteit [van een bisschop] is dat hij moet 
dienen, priesters moet vergezellen, een herder en 
leraar moet zijn”, zei hij in 2023 in een interview 
met Vatican News. 
 
Katholieke sociale leer 
Met de keuze voor zijn pausnaam lijkt hij de sociale 
leer van de Kerk hoog in het vaandel te willen stellen. 
De vorige Leo, Leo XIII, staat namelijk bekend als 
de founding father van de moderne katholieke sociale 
leer. 
Eind negentiende eeuw schreef hij de 
encycliek Rerum Novarum, waarin hij de sociale leer 
van de Kerk uiteenzette als antwoord op de 
misstanden die de industrialisering van de westerse 
wereld had veroorzaakt. Rerum Novarum wordt door 
velen gezien als dé hoeksteen van de katholieke 
sociale leer. 
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Eerste Noord-Amerikaanse paus 
Naast eenheid in de wereld vindt paus Leo XIV ook 
eenheid in de Kerk belangrijk. “Gebrek aan eenheid is 
een pijnlijke wond voor de Kerk”, zei hij in 2023. 
“Verdeling en polemiek helpen niet. Zeker wij 
bisschoppen moeten snel koers zetten naar meer 
verbinding, meer communio.” 
 
Leo XIV is de eerste Noord-Amerikaanse paus en de 
eerste augustijn die tot paus is gekozen in meer dan 
vijfhonderd jaar. Hij spreekt Engels, Spaans, Italiaans, 
Frans en Portugees en heeft enige kennis van het 
Latijn en Duits. Hij heeft zowel kerkrecht als wiskunde 
gestudeerd. 
 
Woorden van Paus Leo XIV.  Zondag 11 mei 2025 
 
"Broeders, zusters... 
Ik spreek tot u, vooral tot hen die niet meer geloven, 
niet meer hopen, niet meer bidden, omdat ze denken 
dat God weg is. 
Tot hen die genoeg hebben van schandalen, van 
machtsmisbruik, van de stilte van een Kerk die soms 
meer op een paleis dan op een thuis lijkt. 
 
Ook ik was boos op God. 
Ook ik zag goede mensen sterven, kinderen lijden, 
grootouders huilen zonder medicijnen. 
En ja... er waren dagen dat ik bad en alleen een  
echo voelde. 
Maar toen ontdekte ik iets: 
God schreeuwt niet. God fluistert. 
En soms fluistert Hij vanuit de modder, vanuit de pijn, 
vanuit een grootmoeder die je voedt zonder iets te 
hebben. 
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Ik kom u geen volmaakt geloof aanbieden. 
Ik kom u vertellen dat geloof een wandeling is met 
stenen, plassen en onverwachte knuffels. 
Ik vraag u niet om in alles te geloven. 
Ik vraag u om de deur niet te sluiten. Geef een kans 
aan de God die zonder oordeel op je wacht. 
Ik ben slechts een priester die God zag in de glimlach 
van een vrouw die haar zoon verloor... en toch kookte 
ze voor anderen. 
Dat veranderde me. 
Dus als je gebroken bent, als je niet gelooft, als je de 
leugens beu bent...kom dan toch. Met je woede, je 
twijfel, je vuile rugzak. 
Niemand hier zal je om een VIP-kaart vragen. 
Want deze kerk zal, zolang ik leef, een thuis zijn voor 
de daklozen en een rustplaats voor de vermoeiden. 
God heeft geen soldaten nodig. 
Hij heeft broeders nodig. 
En jij, ja, jij... 
bent er een van." 
 
Robert Prevost (Leo XIV) 
Bron: Daily Roman 
Catholic Bible Readings 
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Ter Inspiratie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juni wordt de zomermaand genoemd.  
De zomer begint ook in juni en bij de zomer krijgen 
we vaak een blij gevoel, we denken aan zonneschijn 
en buiten kunnen zijn. Toch lijkt het vaak zo dat juni 
helemaal geen zomermaand is, dat de zomer pas 
daarna begint. 
 
Voor veel mensen lijkt juni wel een stressmaand.  
Een maand waarin alles nog even af moet en die 
volgepropt lijkt. Dat is vaak op het werk: een project 
moet vaak nog even af voor de zomer.  
Ook op de scholen is allerlei extra drukte met 
schoolkampen en musicals. En soms ook thuis, we zijn 
wat sneller geprikkeld, hebben wat minder echte 
aandacht en kleine dingen worden al snel groot 
gemaakt.  
En we willen heel veel, nog even dingen doen voor de 
zomer echt begint. Alsof de junimaand ons meer 
energie kost dan geeft.  
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En dingen die belangrijk zijn, die lijken soms wat uit 
beeld te raken: gewoon even lekker lang wandelen, 
tijd voor een lang gesprek, tijd voor je geloof en naar 
de kerk gaan, tijd voor elkaar…. 
 
Hoe gaan we als gelovige hiermee om?   
Laten wij ons leven in juni ook vooral bepalen door de 
wereld om ons heen? Of kunnen we juist deze maand 
laten zien dat we een alternatief hebben?  
Een alternatief zou zijn: dat we wel in deze wereld 
zijn, maar niet van deze wereld, met andere woorden 
dat de wereld ons bezit, hoe zou dat er dan uitzien? 
 
Misschien wel door juist op 1 juni de zomer al te laten 
beginnen. Letterlijk door zelf ‘zonneschijn’ te zijn, 
een beetje warmte te geven, een beetje zachter voor 
de mensen om ons heen en nog wat milder voor ons 
zelf te zijn.  
En door God elke dag te vragen ons te helpen om ons 
onverstoorbaar te maken, ons letterlijk vrij te maken.  
Misschien dat we juist deze maand een verschil 
kunnen maken, door gewoon ons eigen tempo te 
blijven lopen, met een zomerse glimlach…  
 
Elly van Rooden.  
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Bordspel-liefhebbers 
opgelet! 
 
Op vrijdag 13 juni 
organiseren we in 
dorpshuis De Quakel de 
tweede 
bordspellenavond. 
Bordspel-
enthousiastelingen 
Jeroen en Marco nemen  
een mooie selectie aan 

instapmodellen en expertspellen mee en zorgen voor 
uitleg en begeleiding. 
 
We zullen deze keer in elk 
geval ‘HEAT: Pedal to the 
Metal’ spelen; een heerlijk 
racespel met veel 
interactie en memorabele 
momenten. We racen in 
ieder geval op het 
Nederlandse circuit! 
 
Dus ben je een 
nieuwsgierige beginner, een ervaren speler of iets 
daartussenin? Zorg dan dat je erbij bent!  
Ook leuk als je een spel meeneemt waar je zelf 
enthousiast over bent. 
 
Heb je nog vragen? Stuur dan een berichtje via 
Whatsapp of Signal naar Marco Redeman:  
06 2063 4023.  
Of wordt lid van onze gezellig bordspel community! 
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Bordspelclub De Kwakel e.o. 
 
Voor bordspelliefhebbers uit  
De Kwakel, Uithoorn en de wijde omgeving! 
Word lid van onze Whatsapp community: 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spelhandleiding: 

Vrijdagavond 13 juni 

Dorpshuis De Quakel,  

Kerklaan 16, De Kwakel.  

Aanmelden is niet nodig. 

 

We beginnen om 19.30 uur en 

spelen tot ongeveer 22.30 uur. 

 

De entree is gratis en de bar is de 

hele avond geopend.  

 

De bordspelavonden zijn 

maandelijks. Reserveer in je 

agenda:  

Vrijdagavond 11 juli 

Vrijdagavond 5 september 
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Pinksteractie 2025 
Geloven in de ander. Ieder mens telt mee! 

 
Marc van der Post in Argentinië:  

“Ik probeer een voorbeeld te nemen aan de 
barmhartige Samaritaan”  
 
Wat kan ík doen om de kloof tussen arm en rijk te 
verkleinen? Die vraag stelde een jonge Marc van der 
Post (nu 65) zich. Die vraag werd voor hem in 1998 
prangender tijdens een reis naar Brazilië en 
Argentinië. Hij kwam in aanraking met lokale 
religieuzen die werkten in arme stadswijken en met 
kleine boeren zonder land op het platteland.  
Marc besefte dat zijn bestemming lag in het missionair 
werk bij de allerarmsten. 
 
Vanaf 2001 woont en leeft hij in de arme volkswijk  
El Jagüel in Buenos Aires. Toch voelt hij zich er heel rijk: 
“Ik heb hier geleerd om naar de wereld te kijken vanuit 
het gezichtspunt van arme mensen. Dan zien de dingen 
er heel anders uit! Ik leer nog steeds veel van de 
soepelheid waarmee de mensen hier omgaan met 
tegenslagen, onverwachte moeilijkheden en de hardheid 
van het leven. Daardoor heb ik geleerd om bescheidener 
te zijn. Er is veel, érg veel, wat ik niet begrijp, wat ik 
niet kan oplossen en zelfs niet eens in beweging kan 
brengen. Daarin voel ik me toch geliefd en geaccepteerd 
door God.” 
 
Ontmoeting 
Toen Marc koos voor missionair werk in Zuid-Amerika 
wilde hij enkele jaren ervaring opdoen op een andere 
plek. Hij liet veel achter, maar nam zijn geloof als baken 
mee. “Een verhaal dat altijd met me meegaat, is dat van 
de barmhartige Samaritaan.  
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Hij liet zich raken door een onbekende die hij toevallig 
tegenkwam en die hem nodig had. Hij liet zich 
onderbreken in zijn bezigheden. Daar probeer ik een 
voorbeeld aan te nemen.” Marcs geplande onderbreking 
van enkele jaren liep uit op een permanent verblijf in El 
Jagüel.  
“Missie betekent dat je je begeeft in een andere cultuur 
met de pretentie dat je iets te brengen hebt dat te 
maken heeft met je geloof en inspiratie. Als dat lukt is 
missie een ontmoeting tussen culturen en verschillende 
geloofsvormen die zeer verrijkend kan zijn. Die 
ontmoeting is noodzakelijk in een wereld waarin we 
moeten leren om samen te leven.” 
 
Geworteld 
Marc liet in 1999 zijn parochiepastoraat in Enschede 
achter en vertrok naar Zuid-Amerika. Het continent 
ruilde hij in, maar zijn werk niet. Hij kon in Buenos Aires 
aan de slag in het presentiepastoraat en dat deed en 
doet hij vol verve. Zo zette hij onder meer een 
bijbelcentrum op waar allerlei cursussen gegeven 
worden. Ook startte hij een naschoolse opvang, waar 
kinderen een maaltijd krijgen. Tijdens de corona-
pandemie zorgde hij, onder meer met ondersteuning van 
Week Nederlandse Missionaris, voor noodpakketten met 
voedsel.  
Inmiddels voelt Marc zich helemaal thuis in El Jagüel: “Ik 
ben hier geworteld geraakt en tegelijkertijd ben ik 
Nederlander gebleven. Ik ben van twee culturen 
geworden; dat is mijn leven geworden en daar ben ik 
heel blij om.” Waar Marc ook blij om is, is de 
ondersteuning van Week Nederlandse Missionaris. “Hun 
ondersteuning geeft mijn gezin en mij een basis in 
bestaanszekerheid, waardoor we ons helemaal kunnen 
richten op ons missionaire werk." 
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Week Nederlandse Missionarissen 
Van 31 mei tot en met 8 juni 
 
De week voor de Nederlandse 

Missionarissen wordt in aanloop naar Pinksteren 
gehouden. 
Met deze week wordt stilgestaan bij het vele werk dat 
missionarissen en missionaire medewerkers overal ter 
wereld gedaan hebben en nog steeds doen. 
In het bedrijfsleven wordt het woord ‘missie’ ook wel 
eens gebruikt. Vaak in samenhang met andere 
management termen als ‘visie’ en ‘strategie’ . Daarna 
volgt meestal een mooie formulering van het doel dat 
het bedrijf wil bereiken en hoe men dat denkt te gaan 
doen. 
Als kerk zijn we geen bedrijf. De reden van ons bestaan 
is omdat Christus dat gewild heeft. Wij hebben onze 
missie niet zelf bedacht, maar we zijn met en opdracht 
op pad gestuurd. 
En die opdracht is nog steeds actueel!.  
Paus Franciscus heeft geschreven dat godsdienst niet 
allen bestaat “om de zielen voor te bereiden op de 
hemel’ en zich dus tot de privésfeer zou moeten 
beperken. “Wij weten dat God het geluk van zijn 
kinderen ook op deze aarde wil.” Aldus wijlen Paus 
Franciscus. 
En vanuit die missie heeft de kerk een opdracht.  
Deze opdracht wordt onder meer vervult in het 
buurtpastoraat in Buenos Aires of in het dovenonderwijs 
in Accra, waar missionaire werkers actief zijn.  
Deze mensen geven handen en voeten aan de missie die 
ze van Christus hebben gekregen. 
Laten we hen ondersteunen met onze gaven. 
 
WNM: Iban: NL30RABO 0171211111     RSIN: 855793442 
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Fietstocht in de regio 
Happen en trappen van kerk naar kerk 
 
Op zaterdag 28 juni wordt de eerste kerkenfietstocht 
georganiseerd. Het startpunt is de Karmelkerk in 
Aalsmeer. En in iedere kerk staat een versnapering klaar. 
In dit Lopend Vuurtje meer informatie. 
 
 

PAROCHIEZONDAG 
 

Op deze dag vieren we de geboortedag van Johannes de 
Doper, de patroonheilige van onze parochie ook sluiten 

deze zondag het werkjaar af. 
 

Zondag 22 juni om 9.30 uur 
 

Voorganger, Diaken Jeroen Hoekstra 
in samenwerking met de koren en 

de themawerkgroep 
 

Weet dat u allen, 
parochianen, gasten en vrijwilligers, 

jong en oud, groot en klein van harte welkom bent op 
deze parochiedag. 

 
Na de viering staat de koffie / thee  / limonade met 

wat lekkers klaar 
 

Op de zondagen voorafgaande aan de parochiezondag 
kunt u lootjes kopen waarmee de paaskaars gewonnen 
kan worden. Na afloopt van de viering is de trekking. 
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Beknopte Info R.K.Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel 
Kerkgebouw   Kwakelsepad 4     1424 AZ De Kwakel   
 0297 561203    stjansgeboorte@hetnet.nl 
Pastores:  
Pastoor Marco Cavagnaro   | Potgieterplein 4,      0297 564638 
Kapelaan Darek Karwowsky| 1422BB Uithoorn  
Catechiste E. van Rooden pmmvanrooden@hetnet.nl 0252-

517592 
Diaken Jeroen Hoekstra diakenjeroen@kpnmail.nl 06 41225063 
Parochieteam 
Vice Voorzitter:  Mevr. M. Oudshoorn  06 13905265 
monique.van.egmond@hotmail.com      Linie 85;  
(regio) kerkbestuur: secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com 
Secretaris: Mevr. B. Meijer-Schalkwijk     06 29426373 
qbmeijer@kpnmail.nl   Mgr.Noordmanlaan 65, De Kwakel 
Lid parochieteam: Miranda van Rijn  06 50963187 
Lid parochieteam: Ton van Dijk  06 46441169 
vdijkton@gmail.com Drechtdijk 5B:  
Pennningmeester:  Andrea Kooijman 06-30260013 
andreakooijman1@gmail.com   Anjerlaan 21 
Rekeningnummers: 
Parochie St.Jans Geboorte NL50RABO 03785.55.235  
Actie Kerkbalans        NL37RABO 03635.05.725  
Parochie secretariaat Kwakelsepad 4   0297 561203 
Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur 

Begrafenisvereniging St. Godefridus 
Uitvaartverzorger: Mevr. B. Meijer-Schalkwijk   06 29426373 
Gemengd koor: Mevr. M. Endhoven    0297 560825 
The Bridges:   Leo van Rijt     0297 560500 
Parochieblad  Het Lopend Vuurtje 
Redactieadres:  Mevr. C. Hoogenboom  0297 562378 
pc.hoogenboom@caiway.nl Bromelialaan 36,1424BP De Kwakel 
Drukwerk: Theo van Rijn    06 55806912 
Verspreiding Lopend Vuurtje: secretariaat  0297 561203 
Beheer ontmoetingsruimte: Jan en Irene Egberts  0297 52263 
Verhuur ontmoetingsruimte via het secretariaat 0297 561203 
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