
lopend vuurtje                           1                              januari 2023 

 

 

 

Parochieblad 

 

Het Lopend Vuurtje 

 

 

 
 

 

 

 

RK Parochie 

St. Jans Geboorte  
De Kwakel  

  

  

Januari 2023 



lopend vuurtje                           2                              januari 2023 

 

Nieuws van de parochie januari 2023 

 

Een Nieuw Jaar.  

Wat zal dit jaar ons brengen? Wat verwachten we ervan, 

maar nog belangrijker, wat gaan we zelf doen om die 

verwachtingen waar te maken? 

Ook wij bereiden ons voor op het nieuwe jaar. Dit 

volgende jaar lijkt voor wat betreft corona ongehinderd 

van start te kunnen gaan. Naast alle kerkelijke activiteiten 

die op de agenda staan zal de vijver in de kerktuin worden 

vervangen en zijn er plannen om de ontmoetingsruimte 

een opknapbeurt te geven. Wij kunnen dit doen omdat we 

hiervoor particuliere schenkingen en een fantastische 

bijdrage van de Kwakelse Veiling hiervoor hebben 

ontvangen.  

Verder gaat het komend jaar het Kwakelse dorpscentrum 

op de schop. Wij zijn met de gemeente in overleg hoe we 

dit zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen, maar enige 

maanden zullen we er zeker ongemak van ondervinden.  

Onze grootste uitdaging wordt komend jaar de 

energierekening. Een kerk verwarmen kost behoorlijk veel 

en omdat ons vaste gascontract per 1 januari eindigt 

hebben we afgelopen maand bericht gehad dat de 

energietarieven met ingang van 2023 verviervoudigd 

worden!! Natuurlijk willen we u een warme kerk bieden 

maar de rekening hiervoor wordt onverantwoord duur 

betaald.  

 

Kerken in de winter 

De energiekosten, het houdt ons allemaal bezig en dan 

met name de gaskosten. 

Hoe houden we ons huis betaalbaar warm. Sommigen 

hebben het geluk dat ze nog een vast contract hebben, 
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velen niet, de parochie ook niet. Hoe houden we de kerk 

warm? Dit is een grote zorg, dan zult u begrijpen. 

Om u enig idee te geven; als we op de oude voet doorgaan 

met het verwarmen van de kerk gaan de gaskosten van 

1.000 euro per maand naar 3.500 euro per maand. Een 

deel van deze kosten wordt aan het Zorgcentrum en 

ThamerThuis doorberekend maar het overgrote deel is 

voor de parochie. Dit is niet vol te houden. Dan rijst de 

vraag: hoe kunnen we de gaskosten omlaag brengen? Deze 

vraag hebben we op een avond in november aan o.a. de 

koren (repeteren) en gebruikers van de ontmoetingsruimte 

voorgelegd. Zo is er het idee om te gaan repeteren in de 

ontmoetingsruimte en/of om zondagsvieringen in de 

ontmoetingsruimte te houden. 

Verre van ideaal, maar het zijn wel mogelijkheden. Zeker 

voor de koude maanden januari, februari en maart. Het 

parochieteam beraadt zich nu over de aangedragen 

voorstellen. Op welke zondag kan zonder veel 

aanpassingen de viering in de ontmoetingsruimte worden 

gehouden?  

Kunnen we al iets afspreken? Het blijft lastig want we 

kunnen in onze keuze ook laten meewegen wat de 

voorspelde buitentemperatuur is, maar aan de andere 

kant is het ook nodig vooraf duidelijkheid te scheppen aan 

kerkgangers en koren. In de afgelopen weken is ook al 

uitgeprobeerd hoe we de verwarming zo kunnen 

inschakelen dat deze het voordeligst werkt.   

We hopen dat u begrip heeft voor de afwegingen die 

gedaan worden en de oplossing waarmee we als 

parochieteam u een viering op de zondagmorgen aan 

willen blijven bieden. 

 

 



lopend vuurtje                           4                              januari 2023 

 

Collectebonnen zijn een gift  

En aftrekbaar van de belasting 

Heeft u nog kleingeld in uw portemonnee? Vast niet veel 

meer, net als iedereen. Daarom zijn er nu collectebonnen. 

Deze bonnen kunt u kopen bij het secretariaat en bij een 

viering legt u - in plaats van contant geld - een bonnetje 

in de schaal. Goed om te weten: de aanschaf van 

collectebonnen wordt gezien als een gift en zijn onder 

voorwaarden aftrekbaar van de belasting. 

 

De vijver in de kerktuin 

Al eerder hebben we gemeld dat de vijver in de kerktuin 

lek is. Het vervangen van het vijverfolie is een kostbare 

zaak zelfs als veel werk door vrijwilligers wordt gedaan. 

Daarom zijn we als parochie heel blij met de giften die we 

van u hebben mogen ontvangen. Tot nu is er ongeveer 

3.500 euro binnen gekomen aan donaties en met een 

bijdrage van de Kwakelse Veiling is het benodigde geld 

bijeengebracht. Inmiddels hebben we de opdracht voor de 

renovatie van de vijver kunnen geven. Wanneer exact 

wordt gestart is nog niet bekend, maar we houden u op de 

hoogte. 

 

Een schone kerk 

Eens in het half jaar, in januari en juli, doen we een 

oproep om met elkaar de kerk en de bijgebouwen schoon 

te maken. De volgende schoonmaakdag is gepland op 

zaterdag 14 januari. De kerstbomen en kerstversiering zijn 

dan weer opgeruimd en dat is een mooie gelegenheid om 

alles eens extra te poetsen. Op deze manier ondersteunen 

we de kerkwerksters die eens in de vier weken de kerk en 

bijgebouwen voor ons schoonhouden. Zij komen niet toe 
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aan de grote klussen die op deze zaterdagmorgen wel 

aangepakt worden.  

 

Een gelukkig Nieuwjaar 

Hoe vaak spreken we deze woorden aan het begin van het 

nieuwe jaar niet uit? 

Talloze malen. En we hopen het ook echt. Een Gelukkig 

Nieuwjaar voor alle mensen. 

Juist in deze tijd waarin veel verandert. 

In vrede leven, een warm huis, eten in de kast. 

Voor veel mensen is dit niet vanzelfsprekend meer. Velen 

weten vaak niet hoe het morgen zal zijn, hoe ze de 

eindjes aan elkaar kunnen knopen. 

In het KBO-blad van december – januari waren drie 

pastores aan het woord. Leest u hun verhaal eens, ze 

erkennen zeker dat er problemen zijn in de wereld, maar 

vertrouwen erop dat alles uiteindelijk goed komt. Het 

feest van Kerstmis vertelt ons dat God anders werkt dan 

wij denken. Kerstmis vertelt dat God ter wereld komt als 

een kwetsbaar kind, in het donker, bij de armen, met een 

dreigende Herodes op de achtergrond. Wie kon ooit 

bedenken dat God zo tevoorschijn zou komen? Ook nu! 

God verschijnt telkens heel anders dan wij denken. Steeds 

als je denkt: en nu, hoe moet dit verder? Is er altijd wel 

iemand die jou een arm geeft en je zegt, kom ik help je. 

Ik wil er zijn voor jou.  

Wij hopen en wensen dat u deze mensen in het nieuwe 

jaar tegen komt. Probeer open te staan voor deze arm 

waarop u mag leunen.  

 

Ook voor u een Gelukkig, Gezond en Gezegend Nieuwjaar. 
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Januari 

Ik houd van januari, 

van nieuwjaarsdag om precies te zijn, 

terwijl mijn familieleden brak liggen, 

ben ik vol energie, echt zo fijn. 

De kerstballen door mijn handen, 

versiering en bomen, ik ruim ze op, 

omdat slingers spoedig zullen komen, 

zet ik het hele huis in het sop, 

en elk uitgesteld klusje, u raadt het al… 

Ja echt, deze maand, heel fijn,  

kan ik alleen maar in vrede zijn! 

 

Ik houd van januari, 

in het nieuwe jaar inderdaad, 

voel ik me dankbaar en gezegend, 

met het kerstlicht in mijn hart, 

ga ik er op uit; loop hard door de bossen, 

of ik ga, ja, het is ineens in trek, 

op mijn mountainbike ff fietsen, 

maanden niet gezien, die plek. 

De piano krijgt ineens weer aandacht, 

en geen bezoekje stel ik uit, 

zo breng ik vriendschap en liefde 

draag Jezus boodschap uit! 

 

Ik houd van januari, 

Ja, echt die eerste maand, die vind ik fijn! 

Met kerstmis in mijn hart kom ik tot leven, 

en vanaf nieuwjaarsdag krijgt niets mij klein. 

Waar komt het vandaan? Ik weet het niet. 

Maar als parochianen aan mijn vragen: 

‘Dat hemels paradijs, hoe ziet dat eruit?’ 
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kan ik maar één antwoord geven 

Het is als januari, het hemelse leven, 

als nieuwjaarsdag, om meer precies te zijn! 

 

Als ik dit schrijf, kijken we allemaal vol verwachting uit 

naar kerstmis. Als u dit leest, kijken we daar met vreugde 

en dankbaarheid op terug. Na twee jaar konden we 

eindelijk weer echt samen kerstfeest vieren. Corona heeft 

veel wonden achtergelaten in ons midden, maar is als 

bedreiging uitgespeeld. Nieuwe uitdagingen dienen zich 

alweer aan, maar opnieuw zullen we er met elkaar voor 

gaan staan en zorgen dat niemand achterblijft. Zolang we 

omzien naar elkaar en met de Heer die over ons waakt, 

kunnen we alles aan. 

Januari, zo leest u in mijn korte gedichtje, is voor mij 

altijd een fijne maand. In 2023 is het zelfs nog meer 

bijzonder dan andere jaren. Niet alleen vieren we 

halverwege de maand dat mijn dochter Liza achttien jaar 

wordt, maar zelf zal ik Abraham gaan zien. Dat is op zich 

al een mijlpaal om dankbaar voor te zijn, maar als u weet 

dat mijn vader niet zo ver heeft mogen komen, begrijpt u 

dat mijn dankbaarheid en vreugde alleen maar groter is. 

Ook ga ik in januari iets minder werken; van vijf naar vier 

dagen. Mijn moeder en haar tweede echtgenoot hebben 

meer en meer zorg nodig op hun oude dag. Ik voel mij 

gezegend dat mijn vrouw en ik daar tijd en aandacht voor 

vrij willen en kunnen maken. Ik ben dankbaar dat de 

bisschop daarom mijn verzoek om daar meer tijd voor te 

hebben heeft ingewilligd. Dat was ook een mooi moment 

om mijn taken nog eens onder de loep te nemen. Iets 

minder werken betekent voor mij vooral minder 

vergaderen. Tegelijk wil ik meer tijd vrijmaken voor 

activiteiten., zoals de filmavond waar we keken naar de 
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film van de paus, de avond met diaken Mascini en het 

kloosterweekend in januari. 

Ik wens u een mooie jaarwisseling en een gezegend 2023. 

Dat we dankbaar mogen zijn met al het goede in ons 

leven. En dat het kerstkind ons steeds opnieuw in vuur en 

vlam zet voor wat wij met elkaar kunnen bereiken: een 

wereld vol mensen met liefde en vrede voor elkaar! 

 

Diaken Jeroen Hoekstra 

 

 

 

 

 

 

Kaarsje wegbrengen 

 

Een kaarsje weggeven aan iemand die wel een steuntje in 

de rug kan gebruiken. 

Soms zijn er situaties waarvan je denkt; "hier moet ik wat 

mee" Daarom heeft het parochieteam gemeend dat het 

goed is om in deze situaties een kaarsje dat hoop en licht 

uitstraalt te geven.  

Inmiddels zijn er al heel veel kaarsjes weggebracht en 

mogen we zeggen dat ze dankbaar werden ontvangen. 

Mocht u iemand weten die dat kaarsje wel kan gebruiken, 

laat dit dan weten via het parochiesecretariaat (e-mail: 

stjansgeboorte@hetnet.nl) 

of telefonisch: 0297-561203 
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT januari 2023 

 

Het secretariaat is op dinsdag van 9.00 - 15.00 uur geopend en 
dagelijks zowel telefonisch als via de e-mail bereikbaar. 
 

Telefoonnr:  0297-561203       
Email:   stjansgeboorte@hetnet.nl 
Website:  www.rkparochiedekwakel.nl 
Facebook:  rkparochiedekwakel 
Meevieren via internet: www.Kerkomroep.nl 
  

KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL 
Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur 

 

DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM 
Het opgeven van een doop, een huwelijk of een jubileumviering 
gaat via het secretariaat.  
Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373   
 

OPGEVEN VAN MISINTENTIES 
Misintenties kunnen via de email worden opgegeven: 
stjansgeboorte@hetnet.nl 
De kosten van de intenties zijn € 8,50. U kunt dit overmaken op  
reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie  
St. Jans Geboorte onder vermelding van uw naam. 

 

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, 
VERGADERRUIMTES 
De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en 
vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij:  
Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of  
Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9. 

 

BLOEMEN IN DE KERK 
Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en het 
altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf bloemen 
neerzetten, neemt u dan even contact op met Christa, tel: 
533889 /06-22662632 
 
 
 

mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
http://www.rkparochiedekwakel.nl/
mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
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BEZOEK VAN EEN PRIESTER of ZIEKENCOMMUNIE  
THUIS ONTVANGEN? 
Het is mogelijk om met een priester thuis in gesprek te gaan  of 
de communie thuis te ontvangen. Hiervoor kunt u rechtstreeks 
contact opnemen met kapelaan Darek: 06 46309158 of met het 
parochiesecretariaat (0297 561203) 
 
MUZIKALE VERZOEKEN gemengd koor St. Caecilia 
Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een bijzondere 
gebeurtenis of speciale (feest-) dag een muzikaal verzoek 
indienen. De programmacommissie van het Gemengd Koor Sint 
Caecilia wil daar graag aan voldoen mits parochianen dat op 
tijd bekend maken. 
Als het programma eenmaal vastligt is het moeilijk om dat 
programma te veranderen. 
U kunt een verzoek altijd indienen bij:  
Anton Vork (tel.: 561719). 
 
VERHUIZEN OF OPZEGGEN parochieblad 
Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen we het 
zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een verhuizing of 
verandering van gezinssamenstelling of als u het parochieblad 
niet meer wenst te ontvangen.  
Alvast hartelijke dank voor uw medewerking. 
 
Parochieblad per email? Dat kan! Even een mailtje naar: 
stjansgeboorte@hetnet.nl 
 
Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje: 
Voor de 15e van de maand dient de kopij voor de volgende 
maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de volgende 
wijze:  
- Via de mail naar het secretariaat:  
  stjansgeboorte@hetnet.nl 
- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl 
- Het redactieadres: Bromelialaan 36, De Kwakel  
  pc.hoogenboom@caiway.nl 
 

mailto:qbmeijer@kpnmail.nl
mailto:pc.hoogenboom@caiway.nl
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Op woensdag 11 januari is onze bijeenkomst. 
Deze avond laat Gitta Croese van de Damesvereniging uit 
Muiderberg ons zien hoe je van afvalmaterialen draagbare 
outfits maakt.  
Wel even opgeven voor deze avond. 
Graag voor 4 januari bij het bestuur van de vereniging 
Irene Raadschelders: 06 29192355 
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Word u geconfronteerd met problemen omtrent het 
betalen van uw energierekening? 
 
Graag informeert de PCI u hierover 
  
Op dit moment zijn er grote zorgen om in deze dure tijden 
de diverse kosten het hoofd te kunnen bieden. Een 
daarvan is de energierekening. 
Graag willen wij u attenderen op onderstaand initiatief 
van de gemeente Uithoorn; 
  
De gemeente Uithoorn heeft de doelgroep verruimd voor 
het aanvragen van Energietoeslag. 
Wilt u weten of u in aanmerking komt? 
Op de website van gemeente Uithoorn staat alle 
informatie op een rijtje:  
Energietoeslag aanvragen – gemeente Uithoorn 
  
Mocht u vragen hebben over de Energietoeslag dan kunt u 
contact opnemen met het Sociaal Loket via 0297-513111 
bereikbaar op werkdagen van 9:00-10:30 uur 
of via sociaal.loket@uithoorn.nl  
 
Het is ook mogelijk om naar het Financieel Café van 
Uithoorn voor Elkaar te gaan.  
 
  
Doe er uw voordeel mee! 
Hartelijke groet, 
Werkgroep PCI De Kwakel 
 

 

 

 

 

mailto:sociaal.loket@uithoorn.nl
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Parochie St. 
Jans 
Geboorte, 
De Kwakel 
januari 2023       

1 januari 

11.00 
uur viering in Uithoorn   

    
Het feest van Maria Moeder 
Gods   

8 januari 9.30 uur Eucharistieviering 
gemengd 
koor 

15 januari 9.30 uur Eucharistieviering The Bridges 

22 januari 9.30 uur Woord en Communieviering 
gemengd 
koor 

    Diaken Rob Mascini   

29 januari 9.30 uur Woord en Communieviering samenzang  

    Catechiste Elly van Rooden   

5 februari 9.30 uur Woord en Communieviering samenzang  

    Familieviering presentatie 
met de 
kinderen 

    Diaken Jeroen Hoekstra   

        
    

Op 1 januari is er een speciale Mariaviering in Uithoorn 

    

Op 8 januari nieuwjaarswensen  
    

Iedere dinsdag  van 11.00 uur tot 12.00 uur  

is er gelegenheid in de Mariakapel een kaarsje aan te steken 
    

Iedere zondag is er koffiedrinken in de ontmoetingsruimte 
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Vieringen in de 
buurtparochies 
januari 2023       

  

O.L.V. vd Berg 
Karmel 

Aalsmeer 
Emmausparochie 

Uithoorn 

H. Joannes 
Geboorte 

Kudelstaart 
H. Urbanus Nes ad 

Amstel 

          

  zondag 9.30 uur zondag 11.00 uur zondag  11.00 uur zondag 9.30 uur 

1-jan Eucharistieviering Eucharistieviering   Eucharistieviering 

8-jan Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistievieirng 

Woord en 
Communieviering 
Elly van Rooden 

15 jan 
Oecumenische 
viering 

Eucharistieviering 
gezinsviering Eucharistieviering 

Woord en 
Communieviering 
Diaken R. Mascini 

22 jan Eucharistieviering Eucharistieviering   Eucharistieviering  Eucharistieviering 

29-
jan Eucharistieviering Eucharistieviering  

Woord en 
gebedviering olv 
parochianen 

Woord en 
Communieviering 
Diaken J Hoekstra 

5-feb Eucharistieviering   Eucharistieviering 

Oecumenische 
viering Diaken J. 
Hoekstra Eucharistieviering 

 

In gesprek met één van de pastores. 

Vroeger…. ja toen kwam de pastoor of de kapelaan met 

enige regelmaat zomaar op huisbezoek. Dat is echt niet 

meer zo. Dat betekent wel dat, als u een pastoor of 

kapelaan wilt spreken, u zelf contact op moet nemen met 

één van de pastores. De telefoonnumers staan voorin het 

Lopend Vuurtje. De pastores hopen dat u zelf contact 

opneemt. Zij zijn zeker bereid naar u toe te komen. Ook is 

het mogelijk een afspraak te maken om de communie 

thuis te ontvangen. 
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Zondag 1 januari  

is er in onze kerk geen viering, maar u bent welkom het 

feest van Maria mee te vieren in de Burghtkerk in 

Uithoorn. Deze viering begint om 11.00 uur 

 

 

 

 

Zondag 8 januari, 9.30 uur 

Eucharistieviering 

Muziek: gemengd koor 

Misintenties: 

Lyda Plasmeijer – Rijnbeek, jaargetijde 

Hans Plasmeijer 

Joop en Truus van Egmond – de Hollander 

Janny van Kessel- Wijfjes 

Koos van Kessel 

Ton Vlasman 

Hans van Eijk 

Corrie Brozius – Hoogervorst 

Hein Kooijman en overleden familie 

Ter herinnering aan Leen en Sjaan Omtzigt–de Hollander 

Piet van Os en overleden familie 

Joop Smit 

Jan en Henny van der Knaap – Duijvestein 

Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 

Coby Lek – de Groot 

Marco de Groot en overleden familie 

Carol Wijfe en Ina Wijfje – Bakker 

Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 

Corrie van Diemen – van der Meer 
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Zondag 15 januari, 9.30 uur 

Eucharistieviering 

Muziek: The Bridges 

Misintenties: 

Jan en Henny van der Knaap – Duijvestein 

Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 

Coby Lek – de Groot 

Marco de Groot en overleden familie 

Carol Wijfe en Ina Wijfje – Bakker 

Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 

Wilhelmus Jozefus Maria Okkersen 

Maria Petronella Okkersen – van Rijn 

Hans Meijer 

Ton van de Rotten 

Corrie van de Rotten - Hoogervorst 

 

Zondag 22 januari, 9.30 uur 

Woord en Communieviering 

Voorganger: Diaken Rob Mascini 

Muziek: gemengd koor 

Misintenties: 

Johannes Kas en Piet Kas 

Hein Kooijman en overleden familie 

Niek Verhoef en Nel Verhoef – Kuipers 

Jan en Henny van der Knaap – Duijvestein 

Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 

Coby Lek – de Groot 

Marco de Groot en overleden familie 

Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 

Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 

Wilhelmus van Rijn 

Marie van Rijn – van der Kroon 
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Zondag 29 januari, 9.30 uur 

Woord en Communieviering 

Voorganger: Elly van Rooden 

Muziek: samenzang 

Emmy Bartels – Hogenboom 

Overleden ouders Bartels – van Kessel 

Pater Cees Bartels 

Hans Meijer 

Hennie Schalkwijk – Hoogenboom 

Gijs Schalkwijk 

Jan en Henny van der Knaap – Duijvestein 

Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 

Coby Lek – de Groot 

Marco de Groot en overleden familie 

Carol Wijfe en Ina Wijfje – Bakker 

Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 

 

 

Zondag 5 februari, 9.30 uur 

Woord en Communieviering 

Presentatie van de 1e communiecantjes 

Muziek: samen met de kinderen 

Misintenties:  

Jan en Henny van der Knaap – Duijvestein 

Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 

Coby Lek – de Groot 

Marco de Groot en overleden familie 

Carol Wijfe en Ina Wijfje – Bakker 

Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 

Janny van Kessel- Wijfjes 

Koos van Kessel 

Ton Vlasman 

Hans van Eijk 
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Corrie Brozius – Hoogervorst 

Hein Kooijman en overleden familie 

Niek Verhoef en Nel Verhoef - Kuipers 

Greet Steen – Zeldenthuis 

Riet Ambagtsheer – Zeldenthuis 

Joke van der Jagt – Ambagtsheer 

 

 

  
  
  
 
   
 
 
  Op weg naar de toekomst 
 
  Op weg naar de toekomst 
  is het maar één ogenblik 
  want de tijd staat niet stil 
  maar neemt ons mee 
  een nieuw jaar binnen 
  Onze zorgen en verdriet 
  vreugde en verwachting 
  hoop en verantwoordelijkheid 
  worden als vanzelf meegevoerd 
  over de drempel van de tijd 
  het nieuwe jaar binnen…….   
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Ter Inspiratie        

U leest op dit moment het eerste nummer van het Lopend 
Vuurtje in het nieuwe jaar. Het begin van het nieuwe jaar 
is voor velen een moment om bij stil te staan. Je kijkt 
vooruit en vraagt je af: Wat zal het nieuwe jaar brengen? 
De een begint met goede voornemens, de ander laat het 
nieuwe jaar onbevangen op zich afkomen. Zijn uw goede 
voornemens nog actueel of bent u ze al vergeten? Hebt u 
nog verwachtingen voor het komend jaar of is alles alweer 
als vanouds? 

   Hoe zal de toekomst eruit zien voor onze  
  parochie? Aan het begin van het nieuwe  
  jaar komt deze vraag als vanzelf bij me op.  
  Deze vraag werd nog versterkt door het  
  boek wat ik de afgelopen weken las:   
  ‘Toekomst zien in de kerk’ van Leo Fijen  
  en Anselm Grün. Leo Fijen is bekend van  
  de televisie en hij schrijft regelmatig over 
geloof en leven. Anselm Grün is een Benedictijn van het 
klooster Münsterschwarzach, die veel geschreven heeft 
over religieuze thema’s. Het boek is een bundeling van 
brieven die beiden elkaar geschreven hebben over hun 
droom van toekomst zien in de kerk. Ik heb dit 
inspirerende boek met veel aandacht gelezen. Beide 
auteurs hebben oog voor nieuwe vormen van religieus 
leven en eigentijdse spirituele ontwikkelingen. Daarnaast 
zien ze vooral kansen voor de plaatselijke 
geloofsgemeenschap. Aan de hand van voorbeelden laten 
ze zien dat er goede mogelijkheden zijn voor lokale 
geloofsgemeenschappen om een eigen geloofsleven ter 
plekke te ontwikkelen. Een bemoedigend en zeer 
toegankelijk geschreven boek. 
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Op hetzelfde moment dat ik het boek ‘Toekomst zien in 
de kerk’ las, verscheen een artikel in de krant over het 
rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de 
ontkerkelijking in Nederland. De hoofdlijn is dat 
Nederland in rap tempo ontkerkelijkt. Dagelijks verliezen 
de Nederlandse kerken 267 leden – meestal door 
overlijden, maar ook doordat mensen zich actief 
uitschrijven. 
Ook in onze vijf regio parochies zien we een sterke daling 
van de deelname aan de sacramenten, in slechts twee 
regio parochies worden er kinderen voorbereid op de 
Eerste H. Communie 2023! 

Hoe zal de toekomst van onze parochie eruit gaan zien? 
We weten het niet, maar het belangrijkste, lijkt mij, is of 
we toekomst zien. Toekomst zien in de kerk is je laten 
bemoedigen door inspirerende voorbeelden, zoals die naar 
voren komen in het boek van Leo Fijen en Anselm Grün. 
Toekomst zien in de kerk is bijdragen aan de Actie 
Kerkbalans. Immers, zonder een gezonde financiële 
situatie kun je weinig beginnen. Toekomst zien in de kerk 
is je actief inzetten voor onze kerk, als vrijwilliger, als 
koorlid, als bestuurder. Toekomst zien in de kerk is de 
harde feiten onder ogen zien, zoals aangegeven door het 
Sociaal Cultureel Planbureau, maar de hoop niet 
verliezen. Toekomst zien in de kerk is groeien in je eigen 
geloof en God ontdekken als bron van je eigen leven. 
Toekomst zien in de kerk is ten diepste vertrouwen op 
Gods Geest, die ons bewoont en bezielt.   

Elly van Rooden. 
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Laat de Heilige Geest maar waaien 

Eucharistieviering op de 1ste maandag van de maand  

 
Deze vieringen, te weten op 2 januari, 6 februari, 

6 maart, 10 april (11.00 uur) 1 mei, 5 juni, 3 juli, 7 

augustus, 4 september, 2 oktober, 6 november,  

4 december. 

 

De eucharistieviering begint om 19.30 uur en wordt 

verzorgd door de charismatische gebedsgroep uit 

Uithoorn. U kunt uw misintenties (op papier) meebrengen. 

Na afloop is er koffie en thee. 

Hopelijk worden het inspirerende samenkomsten, waarbij 

we met elkaar bewogen worden door de Heilige Geest. 

Want ook in deze tijd wil de H. Geest de ruimte krijgen.?!  

Dus iedereen is welkom en sta open! 

Plaats: de dagkerk of pastorie van de Burght, 

Potgieterplein 2, Uithoorn. 

Info: Marlies cees_marlies@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cees_marlies@hotmail.com
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WAT EEN MOOI GEBAAR 

 

In november werd door de Caritas (PCI) tijdens de 

oecumenische viering aandacht gevraagd voor de stille 

armoede in onze omgeving.  

Na deze viering was er een deurcollecte en was het ook 

mogelijk een donatie over te maken naar rek.nr. 

NL93RABO 0363 5029 71 t.n.v. PCI H. Joannes Geboorte 

o.v.v. gift t.b.v. Caritas/Voedselbank. 

 

Dankzij de vele giften heeft de Caritas van De Kwakel, 

Uithoorn en de PGU (protestante gemeente Uithoorn) 

tezamen voor een bedrag van € 6.000,- aan 

cadeaubonnen kunnen kopen waarbij rekening werd 

gehouden met de gezinssamenstelling. 

En zoals het thema van de viering was: “ontmoet de 

ander” zullen veel mensen zich door de actie gezien en 

gesteund voelen.  

Een dank-je-wel aan iedereen die deze actie heeft 

gesteund. 

 

Een hartelijke dank voor uw bijdrage. 

  

Werkgroep PCI H. Joannes Geboorte De Kwakel. 
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Alleen in januari nog verkrijgbaar 

 

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is 
een scheurkalender met elke dag op de voorkant een 
spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het 
motto: ‘elke dag een beetje spirit’.  
 

Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, 
bezinningsteksten, puzzels en informatie over 
verschillende onderwerpen. 

 

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen 
beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, de 
puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het 
begin van de dag een positief gevoel. 
 

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier 
samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel 
en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van 
de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die 
vanuit klooster Wittem worden georganiseerd. 
De kalender kost inclusief schild € 9,00  
 

De kalender is op te halen bij het 

parochiesecretariaat of bij  
mevr. B. Meijer thuis;  
Mgr. Noordmanlaan 65.  
 

Gelezen op de kalender: 

Een kenmerk van een gelukkig hart 

is een vrolijk gezicht Toon Hermans 
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BEGRAFENISVERENIGING ST GODEFRIDUS 

 

In deze circulaire zetten wij uiteen, wat het lidmaatschap 

van onze vereniging inhoudt. 

 

Bij een sterfgeval dient zo spoedig mogelijk de 

uitvaartverzorger, Mevr. B.Meijer-Schalkwijk, Mgr 

Noordmanlaan 65  De Kwakel, gewaarschuwd te worden. Zij 

is bereikbaar onder tel.nr 0297- 564593 of 06-29426373      

 

De volgende zaken regelt de vereniging kosteloos:  *** 

 

- het werk van de uitvaartverzorger (voor zowel begrafenis 

  als crematie!) 

- de verzorging van de overledene  

- aanwezigheid bij de avondwake, de begrafenis en/of 

crematieplechtigheid (inclusief dragers) 

 

Het werk van de uitvaartverzorger bestaat uit: 

- het inschakelen van de dames die de laatste verzorging  

  van de overledene op zich nemen. 

- het zorgen voor opbaring in de rouwkapel dan wel bij de  

  overledene thuis. 

- het zorgen voor rouwcirculaires, rouwadvertentie en  

  condoleanceregister. 

- het maken van afspraken met pastor, grafdelver en  

  dragers. 

- Het maken van afspraken voor een avondwake, 

  rouwdienst, begrafenis of crematie en eventuele 

  koffietafel 

- het regelen van vervoer van de overledene en aangifte 

  bij de Burgerlijke Stand .   

- het regelen van de grafkist en grafsteen dan wel urn. 
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Niet vergoed worden: 

- de kosten van vervoer, opbaring in de rouwkapel, 

  grafkist, grafsteen of urn en de grafrechten.            

- de kosten van de avondwake, rouwdienst en/of crematie,  

  muzikale omlijsting en eventuele koffietafel. 

- de kosten van de rouwcirculaires, rouwadvertentie, 

  condoleanceregister en portokosten. 
 

Lid van de vereniging kunnen uitsluitend parochianen 

worden die woonachtig zijn binnen de per 01-01-2013 

vastgestelde parochiegrenzen (1). 

Bestaande leden die vanwege hun leeftijd moeten verhuizen 

naar een nabij gelegen bejaarden- of verpleeghuis en zij die 

wegens een handicap en/of om gezondheidsredenen naar 

een aangepaste woning buiten de parochiegrenzen verhuizen 

kunnen lid van de vereniging blijven (2). 
 

Bestaande leden die vrijwillig verhuizen naar de 

aangrenzende parochies in Uithoorn, Kudelstaart en 

Nieuwveen kunnen desgewenst eveneens lid blijven (3). 
 

Kinderen vallen tot hun 18e verjaardag onder het 

gezinslidmaatschap. Daarna kunnen zij zich als zelfstandig 

lid aanmelden. 

 

Het recht op begrafenis op het parochiekerkhof staat los 

van het lidmaatschap van de begrafenisvereniging! 

Uitsluitend parochianen die voldoen aan de criteria onder (1  

of (2)  kunnen hier begraven worden. In uitzonderlijke 

gevallen berust de beslissing over het wel of niet begraven 

mogen worden op het parochiekerkhof bij het parochieteam, 

de begrafenisvereniging heeft daar geen invloed op!  

 

*** Niet-leden betalen voor deze werkzaamheden  

€ 1250,-- 
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Schoonmaakochtend, 14 januari 2022 

 

Opnieuw wordt er een schoonmaakochtend georganiseerd 
en wel op zaterdag 14 januari.  
De kerstdrukte is dan achter de rug en de kerstbomen zijn 
de kerk uit. Met elkaar kunnen we dan flink de bezem 
door de kerk halen. U begrijpt dat we hopen dat deze 
ochtend net zo een succes wordt als voorgaande keren. 

Dus schrijf deze datum in uw agenda: 14 januari 9.00 uur. 

 

En u kent het gezegde: Vele handen maken licht werk. 

 

De kerkwerksters 

Onze kerkwerksters werken 1 x in de 4 weken op de 
woensdagmorgen van half 9 tot 11.00 uur en natuurlijk 
kunnen zij altijd hulp gebruiken. 

Dit zijn woensdagen 4 januari, 1 februari, 1 maart, 29 
maart, 26 april, 24 mei, 21 juni, 19 juli, 16 augustus, 13 
september, 11 oktober, 8 november en 6 december. 
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Beknopte Info R.K. Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel

Kerkgebouw Kwakelsepad 4

Correspondentie adres 1424 AZ  De Kwakel 56 12 03

e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl

Pastores
Pastoor Marco Cavagnaro Potgieterplein 4,                56 46 38

Kapelaan Darek Karwowsky 1422 BB Uithoorn

Catechiste Elly van Rooden pmmvanrooden@hetnet.nl 0252-517592

Diaken Jeroen Hoekstra 06 41225063

Parochieteam
Vice Voorzitter Mevr. M. Oudshoorn 06 13905265

Linie 85

Secretaris Mevr. B. Meijer-Schalkwijk 06 29426373

qbmeijer@kpnmail.nl Mgr.Noordmanlaan 65, De Kwakel

Miranda van Rijn Chrysantenlaan 7  06 50963187

(regio) kerkbestuur secretaris secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com  

Lid parochieteam Ton van Dijk 06 46441169

Drechtdijk 5B

Lid parochieteam Natacha Toribio 06 27121306

Seringenlaan 51

Parochie St.Jans Geboorte NL50RABO 03785.55.235     De Kwakel

Aktie Kerkbalans NL37RABO 03635.05.725

Parochie secretariaat Kwakelsepad  4 56 12 03

Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur

Begrafenisvereniging St. Godefridus

Uitvaartverzorger Mevr. B. Meijer-Schalkwijk  06 29426373

Mgr. Noordmanlaan 65,                  De Kwakel

Gemengd koor Mevr. M. Endhoven 56 08 25

Grift  18                             Uithoorn  

The Bridges Mw. Yvonne Voorn-Bon 06 21836295

Cyclamenlaan 32     De Kwakel

4 You kinderkoor Rosan Meijer  06 40347160

Iepenlaan 23

Parochieblad Het Lopend Vuurtje

Redactieadres Mevr. C. Hoogenboom 56 23 78

Bromelialaan 36, 1424BP      De Kwakel

Drukwerk Theo van Rijn 06 55806912

Verspreiding Lopend Vuurtje Mevr. Emmy Röling 06 48729257

Ontmoetingsruimte Jan en Irene Egberts 52 28 63

beheer Orchideelaan 7     De Kwakel

diakenjeroen@kpnmail.nl

oudsh@kabelfoon.nl

vdijkton@gmail.com

natacha_76@hotmail.com

pc.hoogenboom@caiway.nl 
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Contactpersonen in onze parochie: 
 

Onderstaande personen zijn contactpersoon voor  
de leden van de genoemde werkgroepen en koren 

 
The Bridges Corry Compier  06 14564314  
4 YOU Bernardien Meijer  06 29426373 
Gemengd koor Jan van Wees 0297 582420 
Avondwake en uitvaart  
Gezinsvieringen Bernardien Meijer  06 29426373 
1e Communie Bernardien Meijer 
Dopen Bernardien Meijer 
Lektoren  
PCI Jos van Kempen   0297 531595 
Kosters  
Begrafenisvereniging Hennie Bruine de Bruin 0297 562265 
Dragersgilde Hennie Bruine de Bruin 
Kerkwerksters Parochiesecretariaat  0297 561203 
Lopend Vuurtje Parochiesecretariaat  0297 561203 
Aktie Kerkbalans Hennie Bruine de Bruin 
Kontakt RKBS de Zon Yvonne Voorn-Bon  0297 521281 
 
Er zijn meerdere manieren om op de hoogte te blijven  
over onze parochie en de activiteiten: 
 
Vind onze website op het internet: 
www.rkparochiedekwakel.nl 
 
Volg ons op facebook via: 
facebook.com/rkparochiedekwakel 
 
Volg onze vieringen met de livestream via  
de app of de website van www.kerkomroep.nl 
 

 

http://www.rkparochiedekwakel.nl/

