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Nieuws van de parochie 

 

Februarimaand, sprokkelmaand, wie kent deze uitdrukking 
nog? Vooral nu de seizoenen niet meer verlopen zoals we 
gewend waren met koude winters, ijs in de sloot en 
sleetje rijden in de sneeuw. 
Je had houvast aan de seizoenen en de daaraan verbonden 
maanden en dagen. 
Februari, sprokkelmaand. Waar komt die uitdrukking 
vandaan?  
Sprokkelen ofwel sporkelen betekent springen.  
Het voorjaar komt eraan. De sneeuwklokjes steken hun 
kopjes weer boven de grond, de eerste groene puntjes van 
de narcissen zijn weer zichtbaar. Na de winter komt de 
natuur weer tot leven. 
In februari vieren we carnaval. Het feest van de zotten. 
Het feest waar iedereen gelijk is.  
Als het uitbundige feest is gevierd volgt de Vastentijd. Een 
tijd van bezinning, een tijd waarin we uitkijken naar het 
grote Paasfeest, de opstanding van Jezus. Maar voor het 
zover is zijn er andere activiteiten in onze parochie. 
De Aktie Kerkbalans gaat van start. Begin februari zal de 
wijkloper een envelop bij u brengen en u wordt gevraagd 
deze klaar te zetten of af te geven. 
Op zondag 5 februari presenteren de kinderen zich die 
zich voorbereiden op de eerste communie.  
Een oproep aan u allen: KOM naar deze viering en laat 
deze kinderen zo weten dat u blij bent dat zij erbij 
komen! 
Ook de oudere kinderen zijn volop actief.  
Zij bereiden zich voor op het vormsel. Dit is een periode 
van voorbereiden waarin zij zich verdiepen in het geloof. 
Eens als klein kind gedoopt wordt hen nu gevraagd; en jij, 
wat doe jij?  
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Laat jij je vormen, zeg je ja tegen het doopsel wat je als 
klein kind hebt ontvangen? Beide groepen wensen we een 
mooie, zinvolle voorbereiding toe. 

 

De ontmoetingsruimte  
Zoals u misschien heeft gezien staat er in de 
ontmoetingsruimte ander meubilair. Warmer van kleur, 
huiselijker, gezelliger. Nu nog de vloer en de muren 
aanpakken. De vloer is hard aan vervanging toe en op de 
muren een ander kleurtje zou ook fijn zijn. Maar…. welke 
kleuren zijn geschikt.  
Daarom hebben we hulp ingeroepen en ook wij zijn 
benieuwd naar het voorstel wat eerdaags wordt 
gepresenteerd. 
 

Het vernieuwen van de vijver  
Deze werkzaamheden worden afgerond voordat de 
herinrichting van ons dorpscentrum wordt uitgevoerd. Het 
is een groot project waar we met de nodige spanning naar 
uitkijken.  
 

De schoonmaakdag op 14 januari jl.  
Een 17-tal vrijwilligers stond om 9.00 uur klaar en ging 
snel aan het werk. Voor de een was het de derde keer 
voor een ander de eerste keer.  
De kerk en de ontmoetingsruimte werden grondig 
aangepakt. De nodige rommel opgeruimd, ramen gelapt, 
kleedjes gewassen, kasten gesopt. Fantastisch wat er op 
één zo een morgen gebeurt. Rond koffietijd met een 
lekkere koek werd gezellig bijgekletst. Na de koffie 
werden de laatste klussen geklaard en om 12.00 uur ging 
iedereen tevreden naar huis. De kerk, ontmoetingsruimte 
en de overige ruimtes weer fris en schoon achterlatend.  
Een grote dank aan deze vrijwilligers. 
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Kaarsje wegbrengen 

 

Een kaarsje weggeven aan iemand die wel een steuntje in 
de rug kan gebruiken. 
Soms zijn er situaties waarvan je denkt; "hier moet ik wat 
mee" Daarom heeft het parochieteam gemeend dat het 
goed is om in deze situaties een kaarsje dat hoop en licht 
uitstraalt te geven.  
Inmiddels zijn er al heel veel kaarsjes weggebracht en 
mogen we zeggen dat ze dankbaar werden ontvangen. 

Mocht u iemand weten die dat kaarsje wel kan gebruiken, 
laat dit dan weten via het  
parochiesecretariaat  
(e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl) 
of telefonisch: 0297-561203  
 

 

 

 

 

In gesprek met één van de pastores. 
 

Vroeger…. ja toen kwam de pastoor of de kapelaan met 
enige regelmaat zomaar op huisbezoek.  
Dat is echt niet meer zo. Dat betekent wel dat, als u een 
pastoor of kapelaan wilt spreken, u zelf contact op moet 
nemen met één van de pastores.  
De telefoonnummers staan voorin het Lopend Vuurtje. De 
pastores hopen dat u zelf contact opneemt. Zij zijn zeker 
bereid naar u toe te komen. Ook is het mogelijk een 
afspraak te maken om de communie thuis te ontvangen. 

 

 

 

 

 

mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
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In Memoriam 

 

Maria Wendelina Blesgraaf - Schelling 

Ria 

 

*12 juli 1936  15 december 2022 

 

Wat was Ria blij dat ze 2½ jaar geleden weer in  
De Kwakel kon komen wonen. Wat heeft ze genoten van 
haar nieuwe huisje in de Mgr. Noordmanlaan.  
Ria bezat de kracht om het leven, op die momenten dat 
het tegen zat, positief te benaderen.  
En tegenslag heeft ze zeker gekend. Ze verloor haar man 
Niek al vroeg en ook van zoon Jan heeft ze veel te vroeg 
afscheid moeten nemen.  
Maar met haar positieve instelling wist ze de draad van 
het leven weer op te pakken.  
Voor haar zoon Nico zal het stil zijn nu zijn moeder na een 
kort ziekbed er niet meer is.  
En wat zal ze gemist worden door haar zus Lenie en haar 
verdere familie en vrienden. 

We wensen al degene die haar dierbaar waren veel sterkte 
en kracht toe. 
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In Memoriam 

 

Wouterus van Tol 
Wout 

 

*21 september 1939  31 december 2022 

 

Op oudjaarsavond is Wout van Tol toch nog onverwacht 
gaan hemelen.  
Jarenlang hebben Wout en Lenie in de Kuil gewoond waar 
zij samen met hun 4 kinderen een prachtig gezin vormden. 
Wat heeft Wout van hen genoten en wat was hij trots op 
hen.  
Tijdens de viering van de uitvaart spraken zijn kinderen 
vol liefde, respect en warmte over hun vader en vertelden 
zij hoe belangrijk Wout is geweest bij de keuzes in hun 
leven.  
Hoe dankbaar zij zijn met de kansen zijn die Wout hen 
heeft gegeven.  
Wat zal het stil zijn nu hij er niet meer is.  
We wensen Lenie, haar kinderen en kleinkinderen toe dat 
de mooie herinneringen aan deze bijzondere man, vader 
en opa hen zal troosten om dit verlies een plek te geven. 
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In Memoriam 

 

Hendrik Westerbos 

Hein 

 

*30 augustus 1930  2 januari 2023 

 

Hein Westerbos, bakker in hart en nieren.  
Op zijn rouwkaart staat te lezen:  
De oven is uit, het brood is gebakken. 

En zo is het. Het aardse leven van Hein is voorbij. 

Veel mooie herinneringen aan deze bijzondere man 
werden tijdens de viering van de uitvaart verteld. 
Hoe Hein vroeger met de bakfiets het brood in  
De Kwakel rondbracht.  
Van zijn jaarlijkse reizen naar Canada en Australië waar 
zijn zussen woonden.  
Hoe hij graag bij het gezin Pietersen over de vloer kwam.  
En toch was Hein graag op zichzelf. Tot het einde toe 
hield Hein de touwtjes zelf in handen.  
Hein heeft de mooie leeftijd van 92 jaar mogen bereiken. 
En nu rest nog de herinneringen aan deze bijzondere man.  
Rust zacht Hein. 
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In Memoriam 

 

Robert Hendrikus 

Johannes Maria Meijer  
Rob 

 

*22 maart 1964  7 januari 2023 

 

Rob Meijer, een bekend gezicht in ons dorp en bij KDO. 
Waar Rob kwam wist hij de aandacht te trekken. Hij 
schroomde niet om iemand aan te spreken. Vaak ging dat 
over zijn passie, voetbal. Over KDO of PSV, Rob wist je 
feilloos te vertellen waar het aan schortte als er was 
verloren. Maar hij kon ook enorm trots zijn als ze hadden 
gewonnen.  
Op 15-jarige leeftijd is Rob op Ursula in Nieuwveen gaan 
wonen. Dat was een moeilijke maar goede beslissing van 
zijn ouders. Rob heeft daar veel geleerd en had het daar 
goed naar zijn zin.  
In de weekenden was Rob bij zijn zus An maar hij ging 
daarna weer graag terug naar zijn eigen woning. Enkele 
jaren geleden liet Rob zijn gezondheid te wensen over en 
verhuisde Rob naar een afdeling met meer zorg. Daar is hij 
op 7 januari overleden.  
Op vrijdag 13 januari is in de kapel van Huize Ursula door 
zijn medebewoners en begeleiding op een bijzondere 
wijze afscheid van Rob genomen.  
En zaterdag 14 januari was in onze kerk een mooi afscheid 
van Rob. Velen waren gekomen om Rob de laatste eer te 
bewijzen en om samen met zijn broers, zus en 
schoonzussen Rob naar zijn laatste rustplaats op ons 
kerkhof te begeleiden. 
Rob jij bent nu weer bij je vader en moeder en al degene 
die jou voor zijn gegaan. Voor je familie resten mooie 
herinneringen aan een leven met jou.  
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT februari 2023  
 
Het secretariaat is op dinsdag van 9.00 - 15.00 uur geopend en 
dagelijks telefonisch en via de email bereikbaar. 
 
Telefoonnr: 0297-561203  
Email: stjansgeboorte@hetnet.nl 
Website: www.rkparochiedekwakel.nl 
Facebook: rkparochiedekwakel 
Meevieren via internet: www.Kerkomroep.nl 
KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL 
Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur 
 
DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM 
Het opgeven van een doop, een huwelijk of een jubileumviering 
gaat via het secretariaat.  
Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373  
 
OPGEVEN VAN MISINTENTIES 
Misintenties kunnen via de email worden opgegeven: 
stjansgeboorte@hetnet.nl 
De kosten van de intenties zijn € 8,50.  
U kunt dit overmaken op  
reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie  
St. Jans Geboorte onder vermelding van uw naam. 
 
DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, 
VERGADERRUIMTES 
De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en 
vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij:  
Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of  
Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9. 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en het 
altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf bloemen 
neerzetten, neemt u dan even contact op met Christa, tel: 
533889 /06-22662632 

mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
http://www.rkparochiedekwakel.nl/
mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
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BEZOEK VAN EEN PRIESTER of ZIEKENCOMMUNIE THUIS 
ONTVANGEN 
Het is mogelijk om met een priester thuis in gesprek te gaan of 
de communie thuis ontvangen.  
Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met  
kapelaan Darek: 06 46309158 of  
met het parochiesecretariaat (0297 561203) 
 
MUZIKALE VERZOEKEN gemengd koor St. Caecilia 
Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een bijzondere 
gebeurtenis of speciale (feest-) dag een muzikaal verzoek 
indienen. De programmacommissie van het Gemengd Koor Sint 
Caecilia wil daar graag aan voldoen mits parochianen dat op 
tijd bekend maken. 
Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om dat 
programma te veranderen. 
U kunt een verzoek altijd indienen bij:  
Anton Vork (tel.: 561719). 
 
VERHUIZEN OF OPZEGGEN parochieblad 
Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen we het 
zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een verhuizing, 
verandering van gezinssamenstelling of als u het parochieblad 
niet meer wenst te ontvangen.  
Alvast hartelijke dank voor uw medewerking. 
 
Parochieblad per email? Dat kan! Even een mailtje naar: 
stjansgeboorte@hetnet.nl 
 
Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje: 
Voor de 15e van de maand dient de kopij voor de volgende 
maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de volgende 
wijze:  
- Via de mail naar het secretariaat:  
stjansgeboorte@hetnet.nl 
- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl 
- Het redactieadres: Bromelialaan 36, De Kwakel  
pc.hoogenboom@caiway.nl 

mailto:qbmeijer@kpnmail.nl
mailto:pc.hoogenboom@caiway.nl
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Verbonden in gebed in onze regio 

gedurende de 40 dagentijd 

 

Ook dit jaar zullen we in de vastentijd binnen onze  
5 parochies verbonden zijn in gebed. 

De regiokaars zal aan het begin van de vastentijd op 
Aswoensdag, 22 februari, in Uithoorn worden aangestoken. 

Elke week verhuist de kaars, symbool van deze 
verbondenheid, van de ene naar de andere kerk en gaat 
daar branden. Zo wordt de gebedsketen gedurende de 40 
dagen in onze regio zichtbaar. 
Laten we zo optrekken met elkaar en biddend ons 
voorbereiden op het grootste feest: PASEN 

 

Deze kaars brandt op: 

 

• Zondag 26 februari in Uithoorn 

• Zondag 5 maart in Aalsmeer 
• Zondag 19 maart in Nes a/d Amstel 
• Zondag 26 maart in de Kwakel 
• Zondag 2 april in Kudelstaart 

•  

Zie verder de poster in de kerk.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



lopend vuurtje                           12                              februari 2023 

 

Aktie Kerkbalans 
 

Geef voor je kerk – Geef voor je parochie 
 
De Aktie Kerkbalans is eind januari van start gegaan. 
Ook dit jaar vragen wij uw aandacht voor deze Aktie. Want u 
weet, zonder geldelijke bijdrage kan onze parochie niet 
voortbestaan. Er is geld nodig voor onderhoud, verwarming, 
voor licht en water, om voorgangers voor te laten gaan, om 
werkgroepen te ondersteunen. Er is geld nodig om de kerk open 
te houden voor die momenten die we met elkaar op deze 
bijzondere plek willen delen. Dat kan een uitvaart zijn, maar 
ook een feestelijke viering. Op die momenten komt de 
parochiegemeenschap om samen, te vieren en samen te 
rouwen. 
De Kerk: beter gezegd DE PAROCHIEGEMEENSCHAP daar geef je 
voor. Deze gemeenschap die er is als u deze nodig heeft.  
De wijklopers zullen weer bij u aan de deur komen om de 
envelop te brengen en op te halen. Zou u hen willen helpen 
door de envelop klaar te zetten zodat zij niet voor niets komen? 
 
Geld geven aan de parochie en geld terugkrijgen van de 
belasting. Het klinkt ingewikkeld maar dat is het beslist niet. 
Een formulier voor teruggave kunt u bij het secretariaat 
ophalen of op internet vinden  
Hiermee kunt u op uw belastingaangifte direct aanspraak 
maken op teruggave.  
Dit formulier is 5 jaar geldig, dat is wettelijk bepaald, u geeft 
dus 5 jaar hetzelfde bedrag, voor dit bedrag is geen 
ondergrens.  
Meer informatie over de overeenkomst periodieke schenking 
kunt krijgen bij het secretariaat of op internet. U kunt uw 
voordeel berekenen op :  
www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel. 
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Presentatieviering 

 

Op zondag 5 februari 2023 om 9.30 uur zullen de volgende 
kinderen zich gaan presenteren in de kerk van De Kwakel 

als voorbereiding op hun  
Eerste Heilige Communie: 

 

Jan Malinowski 
Lars Zijerveld 

Laura Maijenburg 

Luuk Spek 

Samuel Borychowski 
Stef Voorn 

Tess van Rijn 

 

U bent van harte uitgenodigd om bij deze bijzondere 
viering voor de kinderen aanwezig te zijn. 
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Vormsel, vormen, gevormd worden.  

 

Naast dat er in De Kwakel een groep kinderen druk bezig is 
met de voorbereidingen voor hun  
Eerste Heilige Communie zijn er ook 5 kinderen uit De 
Kwakel die zich voorbereiden op het sacrament van het 
Vormsel. 
Daarom wensen wij  
 

Giel Voorn 

Tessa Raadschelders 

Diego de Koning 

Daisy Zeldenthuis 

Ryan del la Torre Hernandez 

 

veel succes en plezier bij de voorbereidingen op weg naar 
het Vormsel wat in juni gaat plaats vinden. 
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Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel  

Februari 2023   

        

zondag 

5 februari 

9.30 

uur 

Woord en Communieviering 

Familieviering presentatie 

Diaken Jeroen Hoekstra 

samenzang 

met de 

kinderen 

        

zondag 

12 februari 

9.30 

uur Eucharistieviering Gemengd koor 

        

zondag 

19 februari 

9.30 

uur 

Woord en Communieviering 

Catechiste Elly van Rooden The Bridges 

        

woensdag 

22 februari 

19.00 

uur 

Aswoensdagviering in 

Uithoorn en Kudelstaart  

        

zondag 

26 februari 

9.30 

uur Eucharistieviering Gemengd koor 

    

zondag 

5 maart 

9.30 

uur 

Woord en Communieviering 

Catechiste Elly van Rooden samenzang 

    

Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in de 

Mariakapel een kaarsje aan te steken. 

Iedere zondag is er koffiedrinken in de ontmoetingsruimte 
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O.L.V. vd Berg 
Karmel Emmaüsparochie 

H. Joannes 
Geboorte H. Urbanus 

  Aalsmeer   Uithoorn   Kudelstaart  Nes ad Amstel  

        

 zondag 9.30 uur  zondag 11:00 uur zondag 11.00 uur zondag 9.30 uur 

          

zondag  
5 febr Eucharistieviering Eucharistieviering 

Oec. Viering 
Diaken  
Jeroen Hoekstra Eucharistieviering 

          

zondag  
12 febr 

Woord en 
gebedsveiring  
olv parochianen Eucharistieviering 

Eucharistieviering 
Schelpenviering Eucharistieviering 

     

zondag  
19 febr Eucharistieviering Eucharistieviering  Eucharistieviering Eucharistieviering 

     

wo-dag  
22 febr  

Aswoensdag 
Eucharistieviering 
19.00 uur 

Aswoensdag 
Eucharistieviering 
19.00 uur  

     

zondag  
26 febr Eucharistieviering Eucharistieviering 

Woord en 
gebedsveiring  
olv parochianen 

Woord en 
Communieviering 
Mevr 
E. van Rooden 

     

 

 

 

 

 

 

 



lopend vuurtje                           17                              februari 2023 

 

Zondag 5 februari, 9.30 
Woord en Communieviering 
Presentatieviering 1e communie 
Voorganger: Diaken Jeroen Hoekstra 
Muziek: de kinderen en samenzang 
Misintenties:  
Niek Verhoef en Nel Verhoef – Kuipers 
Greet Steen – Zeldenthuis 
Riet Ambagtsheer – Zeldenthuis 
Joke van der Jagt – Ambagtsheer 
Janny van Kessel en Koos van Kessel 
Hans van Eijk en overleden familie 
Corrie Brozius – Hoogervorst 
Hein Kooijman en overleden famlie 
Jan van der Knaap en Henny van der Knaap –  
Duijvestein 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Coby Lek – de Groot 
Marco Lek en overleden familie 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon Eric 
Overleden familie Egberts – Knaap 
Cobie Smit – Smits, jaargetijde 
Jan Smit 
Leo Klijn 
 
Zondag 12 februari, 9.30 uur 
Eucharistieviering 
Muziek: gemengd koor 
Misintenties: 
Jan van der Knaap en Henny van der Knaap –  
Duijvestein 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Coby Lek – de Groot 
Marco Lek en overleden familie 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Johannes Kas 
Piet Kas 
Ton Vlasman 
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Henk en Riet Snoek – Hoogervorst 
Claudia Esteva – Snoek 
Jan Zijerveld 
Nel Zijerveld – Graven 
Joop Smit 
Corrie van Diemen – van der Meer 
Riet Reurings – Verlaan 
Mart en Gerda en Familie van Diemen – Wegbrands 
Cor en Jo Endhoven – van der Vlugt 
Huberto Huigsloot, jaargetijde 
Overleden ouders Huigsloot- Bouwmeester 
Overleden ouders Kneppers – Bosman 
en overleden broer 
Uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 90e verjaardag 
Overleden familie Lek – van Bunningen 
 

 
Zondag 19 februari 9.30 uur 
Woord en communieviering 
Voorganger: Diaken Rob Mascini 
Muziek: the Bridges 
Misintenties: 
Jan van der Knaap en Henny van der Knaap –  
Duijvestein 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Coby Lek – de Groot 
Marco Lek en overleden familie 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Niek Verhoef en Nel Verhoef – Kuipers 
Herman Fontijn en dochters Trea en Toos 
Leo Klijn 
Hans en Lyda Plasmeijer 
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      Woensdag 22 februari, Aswoensdag 
      De viering van Aswoensdag vindt om  
      19.00 uur in Uithoorn en Kudelstaart  
       plaats. 
 
Zondag 26 februari, 9.30 uur 
Eucharistieviering 
Muziek: gemengd koor 
Misintenties: 
Jan van der Knaap en Henny van der Knaap –  
Duijvestein 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Coby Lek – de Groot 
Marco Lek en overleden familie 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Emmy Bartels – Hogenboom 
Overleden ouders Bartels – van Kessel 
Pater Cees Bartels 
Corrie van Diemen – van der Meer 
Wilhelmus van Rijn 
Marie van Rijn – van der Kroon 
Mart en Gerda en familie van Diemen- Wegbrands 
Jan en Bets van Oostwaard – van Zaal 
 
Zondag 5 maart, 9.30 uur Woord en Communieviering 
Voorganger: mevr. Elly van Rooden 
Muziek: samenzang 
Misintenties: 
Jan van der Knaap en Henny van der Knaap – Duijvestein 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Coby Lek – de Groot 
Marco Lek en overleden familie 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Niek Verhoef en Nel Verhoef – Kuipers 
Ton Vlasman 
Wiet Raadschelders 
Overleden familie Egberts – Knaap 
Leo Klijn 
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Op woensdag 15 februari is onze bijeenkomst. 
 

De Kwakel Toen en Nu 

 

Op deze avond komt Ben Plasmeijer ons van alles vertellen 
over De Kwakel en haar inwoners. 
Het wordt ongetwijfeld een gezellige avond met veel 
herkenning en herinneringen. 
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JONGEREN ONTMOETINGS PLEK “SPOTLIGHT” 
 

Beste mensen, jongeren uit De Kwakel, 
 

Ons clubje is wegens omstandigheden een jaartje (wat vliegt 
die tijd) niet bij elkaar geweest. Maar we hebben wel degelijk 
contact met elkaar gehouden! 
We zijn ons seizoen 29 oktober 2022 weer gestart.  
Wat was het fijn om elkaar weer te zien en wat hadden we 
elkaar veel te vertellen! 
Afgelopen zaterdag 12 januari 2023 zijn we weer bij elkaar 
geweest. Pastoor Marco kwam ook langs.  
We hebben met elkaar gesproken over bijbelteksten, gezongen 
en gebeden.  
Bemoedigd en blij ging de jeugd weer naar huis! 
De eerstvolgende keer dat we bij elkaar wensen te komen is 
zaterdag 4 februari 2023, dit keer niet aan de Kantinetafel 
maar aan de Keukentafel op Drechtdijk 48 om 20.00 uur. We 
gaan er weer een fijne en gezellige avond met elkaar van 
maken tot ongeveer 21.30 uur.  
Nieuwe tieners vanaf 12 jaar zijn VAN HARTE WELKOM! 
Graag van tevoren opgeven via 
juriahogenboom@hetnet.nl 
Wij wensen u/jou al het moois voor Het Nieuwe Jaar toe! 
 

Hartelijke groet,  
Juria Hogenboom en Paul van Tol  
Jongeren Ontmoetings Plek Spotlight  

 
GOD HOUDT VAN JONGEREN, NIET IN HET ALGEMEEN, MAAR 

VAN IEDER VAN HEN ALS PERSOON ! 
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Aswoensdag: Een askruisje op je hoofd? 

 

Als hout brandt wordt het as. 
Er blijft niets over dan een beetje grijze stof. 
De warmte komt uit het hout. 
Dat ken je wel van een haard of een kampvuur. 
 
Als de as in de aarde ligt 
en als de zon nieuwe warmte geeft aan de aarde 
kan uit de as een nieuw plantje groeien. 
Maar het heeft wel de warmte nodig van de zon. 
 
Op Aswoensdag zeggen wij: 
Ik verbrandt alles wat niet goed was tot as. 
Ik breek het kwade af. 
Maar ik wil ook iets goed doen. 
 
Ik wil het goede weer opbouwen. 
Ik wil nieuwe warmte geven: 
dan kan het goede groeien 
zoals een nieuw plantje uit de as. 
 
Als ik dus een askruisje op mijn voorhoofd krijg, zeg 
ik: "ik wil het slechte weg, 
ik wil bouwen aan het goede, heel de vasten lang." 
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Nostalgische Kwakelse avonden (2023)  
De twee Nostalgische Avonden in 2023 staan  
gepland (noteer alvast de datums) op  
vrijdagavond 3 en 17 februari, aanvang 19.30 uur 
in het Dorpshuis De Quakel.  
 

Kaartverkoop en kaarten reserveren kan het liefst via de 
mail bij: dp@de-kwakel.com of  
een belletje naar Dirk Plasmeijer 06.54695548.  
 

Wij beginnen op tijd.  
Wij zullen rekening moeten houden met minder mensen in 
de zaal, want vol is vol!  
 

Het team van Stichting De Kwakel Toen & Nu 
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Samen naar Lourdes 

 

Parochianen van de Regio Amstel-Westeinder* gaan samen 
met Pastoor Marco naar Lourdes en wel van  
11 tot 16 september. 
Het wordt een bijzondere reis. Met elkaar naar Maria, 
moeder van Jezus, die daar in de grot in Lourdes is 
verschenen. Het is een plek om onze zorgen en vragen bij 
haar neer te leggen, onze dankbaarheid te tonen en 
kaarsjes te branden. 
 

De inschrijving voor deze reis is gestart. 

Achterin de kerk liggen inschrijfformulieren.  
Het ingevulde formulier kunt u bij het secretariaat 
afgeven. 
 

* Regio Amstel – Westeinder: dit zijn de parochies  
van Aalsmeer, Uithoorn, De Kwakel, Kudelstaart en  
Nes aan de Amstel. 
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Ter Inspiratie 

 

De komende maand begint op Aswoensdag de 
Veertigdagen tijd.  
Tijdens het ontvangen van het askruisje worden de 
woorden uitgesproken: “Gedenk dat ge van stof zijt en tot 
stof zult wederkeren”.  
Allemaal kennen we wel iemand in je familie- of 
vriendenkring, die tijdens de coronapandemie soms ernstig 
of soms dodelijk besmet is geworden, daardoor zijn we 
ons meer en meer bewust geworden van onze broosheid 
en kwetsbaarheid.  
 

Maar tegelijkertijd reikt de evangelielezing van 
Aswoensdag een ander diep weten aan:  
ons kwetsbare lichaam heeft een binnenkamer waarin God 
huist. De evangelielezing uit Matteüs  
(6, 1-6.16-18) spoort je aan om te bidden, om in te keren, 
om je binnenkamer in te gaan en te bidden tot je Vader 
die in het verborgene is.  
God is aanwezig in de binnenkamer van je lichaam.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Het gaat om stil worden, opmerken hoe die mallemolen 
in je hoofd maar doorgaat en luisteren naar wat er diep 
in je opkomt.  
Dat kan van alles zijn: een grenzeloos verlangen, twijfel, 
verwondering. Naar dat gevoel moet je luisteren, zelfs als 
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het tegen je eigen logica ingaat… Het gaat om wachten en 
waken.  
Het houvast zit niet in je ergens actief aan vastklampen, 
maar in openstaan om te ontvangen. Want het wonder is 
dat wanneer je stil en aandachtig bent, er iets naar je 
toekomt.  
Een verandering, een rust, een vertrouwen”. 

 

Deze woorden zijn van Ton Lathouwers, emeritus 
hoogleraar Slavische letterkunde. Hij vertelt in een 
interview over zijn inspiratie die hij vindt in het 
mediteren, in het naar binnen keren.  
Hij besluit het interview met een oproep: 

 

“Probeer elke dag even de stilte in te gaan.  
Ik mediteer zelf ’s ochtends en ’s avonds een half uur. 
Maar je kunt ook, op het moment dat je merkt dat je je 
op sleeptouw laat nemen door de computer in je hoofd, 
even één, twee, vijf minuten stilzitten en focussen op je 
adem. Het zal altijd iets met je doen”. 
 

Je kunt altijd je binnenkamer ingaan, de innerlijke stilte, 
die in je is, zoeken.  
De Veertigdagentijd, een tijd van inkeer en gebed op weg 
naar Pasen, nodigt je daartoe van harte uit. 
 

Elly van Rooden. 
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R.K. Kerkbestuur Samenwerkingsverband 
van Amstel tot Westeinder 
O.L.V. van de berg Karmel Aalsmeer  
H. Joannes Geboorte De Kwakel 
H. Joannes Geboorte Kudelstaart  
H. Urbanus Nes aan de Amstel  
Emmaüs Uithoorn 
www.rkregioamstel-westeinder.nl  
 

Communiqué van de R.K. Emmaüs parochie te Uithoorn 

 

Het bestuur van de Emmaüs Parochie te Uithoorn heeft op 
29 december 2022 het gebouw van de voormalige Sint Jan 
de Doper Parochie – met bijbehorende pastorie en 
omliggende terrein – aan een projectontwikkelaar 
verkocht. Door de gerealiseerde verkoop kunnen de 
gemeente Uithoorn en deze ontwikkelaar verder invulling 
geven aan de voorgenomen gebiedsontwikkeling van het 
Schansgebied. Dit is voor groot belang voor het centraal in 
het dorp gelegen Schansgebied en daarmee voor alle 
inwoners van de gemeente Uithoorn.  
 

Met de verkoop van het kerkgebouw komt een einde aan 
een jarenlang slepende zaak, waarbij het voor de parochie 
zeer moeizaam en pijnlijk is geweest om tot een oplossing 
te komen.  
De jarenlange onderhandelingen hierover met de 
gemeente, waarbij de parochie is ondersteund door het 
Bisdom Haarlem-Amsterdam, zijn voor de parochianen te 
vaak een achtbaan rit geweest die nu tot stilstand is 
gekomen.  
 

Vele plannen zijn gemaakt, waarbij het niet altijd 
eenvoudig is geweest om de verschillende belangen bij 
elkaar te brengen.  
Dat heeft ertoe geleid dat het proces veel meer tijd heeft 
gekost en ook zeer intensief is geweest. Dat heeft ook 
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nadrukkelijk zijn weerslag gehad op de parochie en haar 
parochianen, maar natuurlijk ook op alle inwoners van de 
gemeente Uithoorn.  
 

Na de bekendmaking van de planontwikkeling van de 
gemeente Uithoorn voor het Schansgebied en de vestiging 
van het Voorkeursrecht Gemeente op de aankoop van de 
Schanskerk in 2021 en 2022, is het uiteindelijk mogelijk 
gebleken om tot een verkoop van de kerk en pastorie te 
komen. Daarbij is gezocht naar de juiste balans tussen de 
belangen van de parochie als eigenaar en de 
planontwikkeling voor het Schansgebied in het belang van 
het dorp.  
Wij zijn blij dat dit heeft geresulteerd in de 
verkoopovereenkomst.  
 

Natuurlijk is het pijnlijk om te zien dat het kerkgebouw en 
pastorie een andere bestemming gaan krijgen. De 
Schanskerk heeft voor de parochianen van Uithoorn heel 
veel betekend, en het is ons niet mogelijk om in dit 
beknopt communiqué al de emoties en herinneringen 
onder woorden te brengen.  
 

Wij hopen dat de inwoners van Uithoorn uit kunnen kijken 
naar een gebiedsontwikkeling die past bij de unieke plek 
en ligging van het gebied, en dat toch nog steeds een 
herkenbare plaats kan blijven, om de plek waar de 
geloofsgemeenschap bij elkaar is gekomen in ere te 
houden.  
 

Het bestuur van de R.K. Emmaüs Parochie  
te Uithoorn 
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UITNODIGING JAARVERGADERING 

Begrafenisvereniging St. Godefridus 

 

Het bestuur van de begrafenisvereniging nodigt haar 
leden, de dragers en afgevaardigden van het 
parochiebestuur en parochieteam uit voor het bijwonen 
van de jaarlijkse ledenvergadering 

 

De ledenvergadering zal plaats vinden op woensdag  
5 april 2023 in de ontmoetingsruimte bij de kerk. Aanvang 
20.00 uur 
 

Agenda: 
1. Opening door de voorzitter 

2. Notulen jaarvergadering 5 april 2022 

3. Financieel jaarverslag 

4. Jaarverslag kascommissie 

5. Samenstelling bestuur 

6. Dragers aangelegenheden 

7. Ontwikkeling(en) rondom het kerkhof 

8. Rondvraag 

9. Sluiting door de voorzitter 

 

 

In afwachting van uw komst 

het bestuur van  
de Begrafenisvereniging 
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Aktie Kerkbalans 2023 

In januari doet onze parochie mee aan de Actie Kerkbalans 
2023. Tijdens deze actieperiode wordt u als parochiaan 
om een financiële bijdrage gevraagd, zodat we ook in 
2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema 
van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.  
 
Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en 
naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die 
verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor 
jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. 
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen 
we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze 
parochianen is noodzakelijk om te kunnen bestaan. 
Vandaar dat we u ieder jaar om een bijdrage vragen. 
 
Tussen begin februari ontvangt u daarom de bekende 
envelop met daarin de folder en het formulier. We hopen 
dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan 
de kerk van waarde blijven voor onze parochianen en zij 
ons nodig hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geef vandaag voor  
de kerk van morgen 
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Beknopte Info R.K. Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel

Kerkgebouw Kwakelsepad 4

Correspondentie adres 1424 AZ  De Kwakel 56 12 03

e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl

Pastores
Pastoor Marco Cavagnaro Potgieterplein 4,                56 46 38

Kapelaan Darek Karwowsky 1422 BB Uithoorn

Catechiste Elly van Rooden pmmvanrooden@hetnet.nl 0252-517592

Diaken Jeroen Hoekstra 06 41225063

Parochieteam
Vice Voorzitter Mevr. M. Oudshoorn 06 13905265

Linie 85

Secretaris Mevr. B. Meijer-Schalkwijk 06 29426373

qbmeijer@kpnmail.nl Mgr.Noordmanlaan 65, De Kwakel

Miranda van Rijn Chrysantenlaan 7  06 50963187

(regio) kerkbestuur secretaris secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com  

Lid parochieteam Ton van Dijk 06 46441169

Drechtdijk 5B

Lid parochieteam Natacha Toribio 06 27121306

Seringenlaan 51

Parochie St.Jans Geboorte NL50RABO 03785.55.235     De Kwakel

Aktie Kerkbalans NL37RABO 03635.05.725

Parochie secretariaat Kwakelsepad  4 56 12 03

Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur

Begrafenisvereniging St. Godefridus

Uitvaartverzorger Mevr. B. Meijer-Schalkwijk  06 29426373

Mgr. Noordmanlaan 65,                  De Kwakel

Gemengd koor Mevr. M. Endhoven 56 08 25

Grift  18                             Uithoorn  

The Bridges Mw. Yvonne Voorn-Bon 06 21836295

Cyclamenlaan 32     De Kwakel

4 You kinderkoor Rosan Meijer  06 40347160

Iepenlaan 23

Parochieblad Het Lopend Vuurtje

Redactieadres Mevr. C. Hoogenboom 56 23 78

Bromelialaan 36, 1424BP      De Kwakel

Drukwerk Theo van Rijn 06 55806912

Verspreiding Lopend Vuurtje Mevr. Emmy Röling 06 48729257

Ontmoetingsruimte Jan en Irene Egberts 52 28 63

beheer Orchideelaan 7     De Kwakel

diakenjeroen@kpnmail.nl

oudsh@kabelfoon.nl

vdijkton@gmail.com

natacha_76@hotmail.com

pc.hoogenboom@caiway.nl 
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Contactpersonen in onze parochie: 
 

Onderstaande personen zijn contactpersoon voor  
de leden van de genoemde werkgroepen en koren 

 
The Bridges Corry Compier  06 14564314  
4 YOU Bernardien Meijer  06 29426373 
Gemengd koor Jan van Wees 0297 582420 
Avondwake en uitvaart  
Gezinsvieringen Bernardien Meijer  06 29426373 
1e Communie Bernardien Meijer 
Dopen Bernardien Meijer 
Lektoren  
PCI Jos van Kempen   0297 531595 
Kosters  
Begrafenisvereniging Hennie Bruine de Bruin 0297 562265 
Dragersgilde Hennie Bruine de Bruin 
Kerkwerksters Parochiesecretariaat  0297 561203 
Lopend Vuurtje Parochiesecretariaat  0297 561203 
Aktie Kerkbalans Hennie Bruine de Bruin 
Kontakt RKBS de Zon Yvonne Voorn-Bon  0297 521281 
 
Er zijn meerdere manieren om op de hoogte te blijven  
over onze parochie en de activiteiten: 
 
Vind onze website op het internet: 
www.rkparochiedekwakel.nl 
 
Volg ons op facebook via: 
facebook.com/rkparochiedekwakel 
 
Volg onze vieringen met de livestream via  
de app of de website van www.kerkomroep.nl 
 

 

http://www.rkparochiedekwakel.nl/

