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Pasen 2026 
 
Van Palmzondag door de Goede Week naar het 
Hoogfeest van Pasen. 
Op Palmzondag is er in onze kerk de intocht met de 
Palmpasen stokken waarop het broodhaantje prijkt. 
Tijdens deze viering worden de palmtakjes gewijd en 
uitgedeeld. 
Net als voorgaande jaren kunnen kinderen op vrijdag  
27 maart om 15.30 uur een palmpasenstok versieren.  
Alle kinderen, groot en klein zijn welkom. 
Op zondag 29 maart is om 9.30 uur de viering van  
Palmpasen waarin diaken Jeroen Hoekstra zal 
voorgaan. 
 
Het Triduüm (de dagen voor Pasen) 
Wat houdt het Triduüm eigenlijk in? Het Triduüm zijn 
de dagen van de Goede Week te weten 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake. 
Deze drie vieringen horen bij elkaar en worden 
daarom in één en de dezelfde kerk gevierd. In onze 
regio gebeurt dat in twee van de vijf kerken en dat 
wordt elkaar afgewisseld. Dit jaar vindt het Tridium 
plaats in Aalsmeer en in Uithoorn. Uiteraard zijn de 
parochianen uit de andere kerken welkom om deze 
vieringen in Aalsmeer of Uithoorn bij te wonen. 
 
In onze kerk bent u ook welkom in onze kerk in  
De Kwakel.  Op Goede Vrijdag om 15.00 uur wordt de 
Kruisweg gebeden en is er op Eerste Paasdag om  
9.30 uur een plechtige eucharistieviering.  
In deze viering wordt de nieuwe Paaskaars en de 
huispaaskaarsen gezegend. Na afloop kunnen de 
bestelde kaarsen mee naar huis genomen worden. 
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Ons kerkhof 
Zodra je het kerkhof opkomt valt het meteen op.  
Er is veel werk verzet om de begraafplaats na de 
laatste ruiming opnieuw in te richten.  
Langs de urnenmuur zijn de houtsnippers verwijderd; 
die zijn vervangen door split. Hetzelfde split als 
rondom de nieuwe verstrooiplek, die nagenoeg klaar 
is. Het is alleen nog wachten op het monumentje dat 
onderdeel wordt van deze verstrooiplek .  
Bij de verstrooiplek is een mooi bankje geplaatst. Een 
lief-en-leed bankje. Een bankje waar je even met je 
gedachten dicht bij je dierbare kan zijn, waar je even 
tot rust kunt komen. 
Ook het deel naast de verstrooiplek is mooi ingericht 
met vaste, kleurige planten en ingezaaid met gras. 
Er is door onze vrijwilligers hard gewerkt om van ons 
kerkhof niet alleen een rustplaats voor onze overleden 
dierbaren te maken, maar ook om er een mooie 
betekenisvolle plek van te maken. 
 
Het verwarmen van onze kerk 
In de wintermaanden horen wij wel eens van 
bezoekers dat zij bij binnenkomst in de kerk direct 
een overweldigende warmte ervaren. Dit komt door 
ons verwarmingssysteem. De kerk wordt verwarmd 
met een zogenoemde blaasverwarming, waarbij 
warme lucht de ruimte in wordt geblazen en zich 
vervolgens door de kerk verspreidt. Dit zorgt op die 
manier niet voor een volledig gelijkmatige 
temperatuur, maar het is de manier waarop dit 
systeem functioneert. 
Tijdens de coronaperiode hebben wij ons verder 
verdiept in de werking van deze installatie. Daarbij 
hebben we gezocht naar een goede balans tussen 
comfort en een verantwoord gasverbruik. 
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Met de sterk schommelende energieprijzen had de 
verwarming opnieuw een bron van zorg kunnen zijn. 
Gelukkig hebben wij eind vorig jaar een relatief 
gunstig vast contract kunnen afsluiten. Daardoor 
konden wij de kerk ook deze winter op een 
verantwoorde en enigszins zorgeloze manier 
verwarmen. Inmiddels stijgt de buitentemperatuur en 
dat betekent dat de verwarmingsketel tot het najaar 
buiten werking wordt gesteld.   
 
Schoonmaakochtend op zaterdag 11 april  

om 9.00 uur. 
De kerkwerksters zijn eens in de maand op de 
woensdagmorgen aan het werk om de kerk en 
bijgebouwen schoon en fris te houden. Het lukt dan 
niet op die ochtenden alle klussen te klaren. Daarom 
is er twee keer in het jaar een extra schoonmaak op 
de zaterdagochtend; één in het voorjaar en één in het 
najaar. Dit jaar is de voorjaarschoonmaak op eerste 
zaterdag direct na Pasen, op zaterdag  
11 april. 
Op deze ochtend in het weekend willen we met nog 
meer handjes de grote en kleine klussen oppakken. De 
één lapt de ramen, de ander stoft of stofzuigt en we 
vergeten ook de banken niet. Zo wordt iedere ruimte 
onder handen genomen. En onderwijl wordt er 
natuurlijk ook koffie gedronken met wat lekkers en 
een gezellig praatje erbij. Rond 12.00 uur zijn we 
klaar en glimt alles weer.  
En zoals het spreekwoord zegt: vele handen maken 
licht werk. Met elkaar schiet het lekker op en het is 
nog gezellig ook. 
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Update mevrouw Elly van Rooden 
Elly heeft laten weten dat haar gezondheid wel 
vooruit gaat maar niet zodanig dat ze weer voor kan 
gaan. Daarom heeft Elly besloten dat zij stopt met 
haar pastorale taken voor de parochies van onze regio.  
Uiteraard respecteren we haar besluit maar wat 
vinden wij dit jammer!  
We zullen haar zeker missen in de zondagse vieringen 
en bij de uitvaarten. 
Deze maand, om precies te zijn op 20 april is Elly jarig. 
En bereikt zij een kroonjaar 75 jaar. 
Wat zou het enorm leuk zijn als zij wordt verrast met 
heel veel kaartjes uit ons dorp:  
Mevrouw P.A.M. van Rooden,  
2e Loosterweg 86,  
2182 CL Hillegom. 
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In Memoriam 
 

Anthonia Wilhelmina  
de Jong – Verhaar 

 
Winanda 

 
 
 

*25-11-1966         28-02-2026 
 

Op 6 maart was de afscheidsdienst van  
Winanda de Jong – Verhaar in onze kerk. Het werd een 
bijzonder afscheid van een bijzondere vrouw. Wat laat zij 
veel mooie herinneringen na bij haar familie, haar ‘bonus’- 
familie, haar dierbare vrienden en vriendinnen en bij haar 
warme werkplek aan de Boterdijk. Het bleek wel dat zij 
niet alleen gewaardeerd werd door het werk dat zij 
verzette maar vooral om haar warmte en bijzondere 
loyaliteit naar iedereen die haar lief was. 
Winanda en Aad waren al vele jaren samen en het plekje in 
de Graslaan was speciaal voor hen gemaakt zo leek het. 
Wat hebben zij een bijzonder fijne tijd samen gehad.  
Ook de uitjes naar de Vinkeveense plassen was daar 
onderdeel van. Winanda is met Aad, haar familie en 
vrienden met de Wensambulance, toen zij al ernstig ziek 
was, nog terug geweest naar de Vinkeveense plassen. 
Dierbaar zijn de herinneringen dat zij daar nog zo genoot 
van de omgeving met de muziek van Radar Love op de 
achtergrond. 
Toeval bestaat niet, juist op de tonen van Radar Love 
besloot Winanda haar ogen te sluiten op 28 februari in 
ThamerThuis en op dezelfde klanken werd zij uitgeleide 
gedaan bij de kerk en daarna bij de Gasterij. 
Wij wensen Aad, haar familie en vrienden veel sterkte de 
komende tijd en Winanda laat vast en zeker regelmatig van 
zich horen wanneer de Golden Earring weer eens langs 
komen. 
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT  
April 2026 
 
Het secretariaat is op dinsdag van 9.00 - 15.00 uur 
geopend en dagelijks zowel telefonisch als via de email 
bereikbaar.  
 

Telefoonnummer:   0297-561203       
Email:     stjansgeboorte@hetnet.nl 
Website:    www.rkparochiedekwakel.nl 
Facebook:    rkparochiedekwakel 
Meevieren via internet:  www.Kerkomroep.nl 
  

KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL 
Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur 
 

DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM 
Het opgeven van een doop, een huwelijk of een 
jubileumviering gaat via het secretariaat.  
Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373   
 

OPGEVEN VAN MISINTENTIES 
Misintenties kunnen via de email worden opgegeven: 
stjansgeboorte@hetnet.nl 
De kosten van de intenties zijn € 8,50. U kunt dit 
overmaken op reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie  
St. Jans Geboorte onder vermelding van uw naam. 
 

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, 
VERGADERRUIMTES 
De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en 
vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij:  
Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of  
Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9. 
 

BLOEMEN IN DE KERK 
Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en 
het altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf 
bloemen neerzetten, neemt u dan even contact op met 
Christa, tel: 533889 /06-22662632 
 

mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
http://www.rkparochiedekwakel.nl/
mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
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BEZOEK VAN EEN PRIESTER of  
ZIEKENCOMMUNIE THUIS ONTVANGEN 
Het is mogelijk om met een priester thuis in gesprek te 
gaan of de communie thuis ontvangen.  
Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met  
kapelaan Darek: 06 46309158 of  
met het parochiesecretariaat (0297 561203) 
 

MUZIKALE VERZOEKEN gemengd koor St. Caecilia 
Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een 
bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een 
muzikaal verzoek indienen. De programmacommissie van 
het Gemengd Koor Sint Caecilia wil daar graag aan 
voldoen mits parochianen dat op tijd bekend maken. 
Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om 
dat programma te veranderen. 
U kunt een verzoek altijd indienen bij:  
Wilma Wezel (tel.: 06-20162133). 
 

VERHUIZEN OF OPZEGGEN parochieblad 
Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen 
we het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een 
verhuizing,  verandering van gezinssamenstelling of als u 
het parochieblad niet meer wenst te ontvangen.  
Alvast hartelijke dank voor uw medewerking. 
 

Parochieblad per email? Dat kan! Even een mailtje 
naar: stjansgeboorte@hetnet.nl 
 

Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje: 
Voor de 15e van de maand dient de kopij voor de volgende 
maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de 
volgende wijze:  
- Via de mail naar het secretariaat:  
  stjansgeboorte@hetnet.nl 
- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl 
- Het redactieadres: Bromelialaan 36, De Kwakel  
  pc.hoogenboom@caiway.nl 

 

mailto:qbmeijer@kpnmail.nl
mailto:pc.hoogenboom@caiway.nl
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Pasen vieren als één gemeenschap 
 
Heel vroeger, tot de jaren '50, werd de Paasnacht zelfs 
op zaterdagochtend gevierd! Dat was toen een traditie 
om het de mensen makkelijker te maken. Men vond 
het destijds niet veilig om 's nachts buiten te zijn en 
het strenge vasten maakte een nachtmis fysiek te 
zwaar. 
 
Sinds de jaren '50 vieren we Pasen weer in de nacht, 
net als Kerstmis. De nacht is een bijzonder moment: 
terwijl de wereld donker is, zien wij het licht van 
Christus. Dit licht verbindt de drie nachten van het 
Paastriduüm, die eigenlijk één lange viering vormen: 
 

• Witte Donderdag: Jezus eet met zijn 
leerlingen en wordt verraden. 

• Goede Vrijdag: Jezus wordt gekruisigd en ligt 
in het graf. 

• De Paaswake: De verrijzenis van Jezus in de 
nacht. 

 
Om de eenheid van deze drie nachten te laten zien, 
vieren we ze als één geheel. Het is eigenlijk één grote 
viering die begint op donderdagavond en eindigt in de 
Paasnacht. Wij nodigen u van harte uit om deze 
driedaagse als één gemeenschap te beleven. 
 
Omdat we twee priesters hebben, vieren we in twee 
kerken. Om dit in alle parochies mogelijk te maken, 
hebben wij samen met het bestuur gekozen voor een 
jaarlijkse rotatie. Dit jaar zijn de vieringen van het 
Triduüm in Uithoorn en Aalsmeer.  
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Alle parochianen van onze vijf parochies zijn hierbij 
van harte welkom. Op zondag vieren we de Paasdag 
zelf juist in de kerken die tijdens het Triduüm gesloten 
waren. 
 
Zo trekken we deze dagen samen op, van de 
droefenis van het kruis naar de vreugde van de 
verrijzenis.  
Want Pasen is het feest van onze redding. Zoals de 
lente begint in de natuur, zo brengt Pasen ons de hoop 
dat de dood is overwonnen. 
 
Ik wens u allen een Zalig Pasen! 
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Weet je dat ook weer 
 
De kerk zit afgeladen vol: Het is een warme 
augustusdag waarop St. Rosa wordt gevierd in de Sint 
Michielskerk in Sittard. Plots klinken er kreetjes en 
paniekerige schreeuwen van achteruit de kerk.  
Het orgel stopt en het koor wordt stil. In het 
middenpad loopt… op z’n luie gemak… een echte 
leeuw richting het altaar.  
 
Dit prachtige, waargebeurde verhaal, kunt u vinden op 
het YouTubekanaal ‘Weet je dat ook weer’.  
Bart Lijdsman brengt, soms samen met cameraman 
Dion Huiberts, prachtige Nederlandse verhalen tot 
leven op zijn YouTube kanaal waarbij verwondering 
centraal staat. Mooie verhalen die inspireren en die 
vele bijzondere plekken van Nederland laten zien.  
 
Ook komen er mooie verhalen voorbij over  
bijzondere katholieke kerken. Zoek maar eens naar: 
 
Een bijzonder stukje Rome in een klein Brabants 
dorp. 
Dit is de grootste Neo-Byzantijnse kerk van 
Nederland. 
 
De aanleiding om over dit YouTube kanaal iets te 
schrijven in het parochieblad kwam na het zien van de 
volgende video: Wonen in het klooster is rustig, 
dienstbaar én gezellig.  
Bart is een paar dagen te gast in het Stadsklooster San 
Damiano in Den Bosch en laat de paters en enkele 
vrijwilligers aan het woord.  
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Over jezelf toevertrouwen aan een grotere bron van 
leven. Een mooi, goed gemaakt en bijzonder inkijkje 
in het religieuze leven.  
 
Een YouTube kanaal dat de moeite waard is om te 
bekijken. Zoek op: ‘Dezelfde heilige grot als in 
Lourdes, in jouw eigen woonplaats’ voor de aflevering 
over Lourdesgrotten in Nederland.  
En de aflevering over de bloemenveiling in ons eigen 
Aalsmeer kan ik u ook zeer aanraden:  
Het grootste gebouw van Europa staat in Aalsmeer.  
Veel kijkplezier. 
 
Diaken Jeroen Hoekstra 
 
[N.B. Je kunt de genoemde video’s vinden door op 
YouTube de dikgedrukte tekst in te typen. Je vindt de 
video dan wel op het kanaal ‘Weet je dat ook weer’.] 
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Maar als gij vast, zalft dan uw hoofd en wast uw 
gezicht, om niet aan de mensen te laten zien dat gij 
vast. Maar vast voor uw Vader die in het verborgene 
is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u 
vergelden… 
Math. 6, 17-18 
 
 
AVOND SOBERE MAALTIJD 11 MAART 2026 
 
Wat fijn om met 15 Kwakelaars bij elkaar te komen in 
een moment van bezinning, ontmoeting en 
verbondenheid in de veertigdagentijd. Door deel te 
nemen aan deze maaltijd wilden we solidair zijn met 
degenen voor wie een goede en gezonde maaltijd niet 
iets vanzelfsprekends is. Dat deden we door teksten, 
liederen en informatie over het gekozen project St. 
Amazone kinderen in Bolivia, waarvoor ook 
gecollecteerd werd én door gesprekken aan tafel.  
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We hebben de avond afgesloten met het volgende 
gedicht: 
 
Even tijd met Jezus 
Ik wil even tijd met Jezus 
voor een gesprekje met de Heer, 
het is zo rustgevend 
en het bemoedigt me telkens weer. 
 
Vooral als het wat moeilijk is 
en de last is mij té zwaar, 
dan breng ik het bij Jezus 
Hij staat Altijd voor mij klaar! 
 
Dan kan ik het los gaan laten 
en leg het in Zijn hand, 
Hij geeft kracht en sterkt me 
en zo houd ik dan stand. 
 
Ja even een klein gesprekje 
met de Koning van 't heelal, 
ik breng het aan Zijn voeten 
en weet dat Hij mij helpen zal! 
 
Door Els Hengstman- van Olst (Enigszins bewerkt) 
 
“We vonden het bijzonder om deze avond voor te 
mogen bereiden. 
Wij bedanken de dames van de PCI voor hun adviezen 
en iedereen voor hun komst en eventuele 
medewerking.” 
 
Met een hartelijke groet, 
Paul van Tol en Juria Hogenboom 
“Team Spotlight” 
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Samen parochie zijn? 
   

Breng eens een kaarsje weg!  
 
Een kaarsje wegbrengen, doet u mee? 
 

Een kaarsje weggeven aan iemand die wel een 
steuntje in de rug kan gebruiken. 
Soms zijn er situaties waarvan je denkt; "hier moet ik 
wat mee" Daarom heeft het parochieteam gemeend 
dat het goed is om in deze situaties een kaarsje dat 
hoop en licht uitstraalt te geven.  
Inmiddels zijn er al heel veel kaarsjes weggebracht en 
mogen we zeggen dat ze dankbaar werden ontvangen. 
Mocht u iemand weten die dat kaarsje wel kan 
gebruiken kunt u dit aan het secretariaat laten weten 
of u haalt een zelf een kaarsje op.  
Dit kan via het parochiesecretariaat  
(telefoon: 0297-561203 of via e-mail: 
( stjansgeboorte@hetnet.nl) 
 
 
In gesprek met één van de pastores. 
Vroeger…. ja toen kwam de pastoor of de kapelaan 
met enige regelmaat zomaar op huisbezoek. Dat is 
echt niet meer zo. Dat betekent wel dat, als u een 
pastoor of kapelaan wilt spreken, u zelf contact op 
moet nemen met één van de pastores. De 
telefoonnummers staan voorin het Lopend Vuurtje. De 
pastores hopen dat u zelf contact opneemt.  
Zij zijn zeker bereid naar u toe te komen. Ook is het 
mogelijk een afspraak te maken om de communie 
thuis te ontvangen. 
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Het Lopend Vuurtje met de e-mail ontvangen? 
Dat kan, geeft u dit even door aan het secretariaat en 
u ontvangt het Lopend vuurtje maandelijks per mail. 
Ook op de website van de parochie kunt u het Lopend 
Vuurtje lezen www.rkparochiedekwakel.nl 
Wilt u het Lopend Vuurtje in de brievenbus ontvangen 
en per mail. Ook dat is mogelijk, geeft u dat dan via 
de e-mail door? 
 
Collectebonnen en collectegeld 
Nu er steeds minder kleingeld in omloop is valt het 
soms niet mee om aan “kerkgeld” te komen. Daarom 
hebben we gemeend u als alternatief vellen met 
collectebonnen aan te bieden.  
Dit zijn vellen met afscheurbare zegels.  
Een vel heeft 20 zegels. De waarde van een vel is:  
20 zegels van 1,00 (= 20 euro) of  
20 zegels van 2,00 (= 40 euro). 
 
De collectebonnen zijn bij het secretariaat 
verkrijgbaar, u ontvangt een betalingsbewijs zodat 
deze gift aftrekbaar is bij de belastingaangifte. 
 
Als u een bankierenapp op uw smartphone heeft dan 
kan ook heel eenvoudig via de QR code die hieronder 
staat afgebeeld worden betaald. 
Als u tijdens de collecte geen kleingeld bij de hand 
hebt kunt u ook in de kerk de QR code scannen.  
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Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel   
April 2026   

        

vrijdag 
3 april 15.00 uur Kruisweg o.l.v. parochianen Gemengd koor 

        

zondag 
5 april 9.30 uur Eucharistieviering Gemengd koor 

        

zondag 
12 april 9.30 uur Eucharistieviering The Bridges 

        

zondag 
19 april 15.00 uur 

Woord en Communieviering 
Diaken Jeroen Hoekstra Samenzang 

        

zondag 
26 april 9.30 uur 

Woord en Communieviering 
Diaken Rob Mascini Gemengd koor  

   
zondag  
3 mei 9.30 uur Eucharistieviering The Bridges 

    
Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in de Mariakapel 
een kaarsje aan te steken of om gewoon even stil te zijn. 
Iedere zondag is er na de viering van 9.30 uur voor iedereen die dit gezellig 
vindt, koffiedrinken in de ontmoetingsruimte. 
 
Wilt u meedoen met de collecte? 
Dat kan door deze QR code te gebruiken. 
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        Vieringen in de buurtparochies april 2026 

 

  
H. Urbanus  
Nes a/d Amstel Emmaüsparochie 

H. Joannes 
Geboorte 

 
O.L.V.  
vd Berg Karmel 
Aalsmeer 

    Uithoorn    Kudelstaart    
        

 zondag 9.30 uur  
zondag  
11:00 uur 

zondag  
11.00 uur zondag 9.30 uur 

          

do-dag 
2 april 

19:00 uur Witte 
Donderdag in de 
parochiekerk van 
Uithoorn en 
Aalsmeer 

19:00 uur Witte 
Donderdag in de 
parochiekerk van 
Uithoorn en 
Aalsmeer 

19:00 uur Witte 
Donderdag in de 
parochiekerk van 
Uithoorn en 
Aalsmeer 

19:00 uur Witte 
Donderdag in de 
parochiekerk van 
Uithoorn en 
Aalsmeer 

vrijdag 
3 april 

15:00 uur Kruisweg 
olv parochianen  

15:00 uur 
Kinderkruisweg 

15:00 uur Kruisweg 
met kinderen in 
Kudelstaart 

15:00 uur Kruisweg 
met kinderen in 
Kudelstaart 

vrijdag 
3 april 

19:00 uur 
Kruisverheffing in 
Aalsmeer en 
Uithoorn 

19:00 uur 
Kruisverheffing in 
Aalsmeer en 
Uithoorn 

19:00 uur 
Kruisverheffing in 
Aalsmeer en 
Uithoorn 

19:00 uur 
Kruisverheffing in 
Aalsmeer en 
Uithoorn 

za-dag 
4 april 

20:00 uur 
Paaswake in 
Aalsmeer en 
Uithoorn 

20:00 uur 
Paaswake in 
Aalsmeer en 
Uithoorn 

20:00 uur 
Paaswake in 
Aalsmeer en 
Uithoorn 

20:00 uur 
Paaswake in 
Aalsmeer en 
Uithoorn 

zondag  
5 april Eucharistieviering Geen viering Eucharistieviering Geen viering 

ma-
dag  
6 april 

Eucharistieviering 
in Uithoorn 

Eucharistieviering 
in Uithoorn 

Eucharistieviering 
in Uithoorn 

Eucharistieviering 
in Uithoorn 

zondag 
12 april Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering 

Woord en gebed 
olv parochianen 

zondag 
19 april 

Woord en 
Communieviering 
Voorg, Diaken 
Rob Mascini Eucharistieviering 

Woord en 
Communieviering 
Voorg, Diaken 
Jeroen Hoekstra Eucharistieviering 

zondag 
26 april Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering 

zondag 
3 mei Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering 

Woord en gebed 
olv parochianen 
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Vrijdag 3 april, 15.00 uur Kruisweg 
m.m.v. gemengd koor 
 

Zondag 5 april, 9.30 uur, Hoogfeest van Pasen 
Eucharistieviering 
Muziek: gemengd koor 
Misintenties: 
Corrie van Diemen – van der Meer en schoonzoon Leo 
Henk en Ria van Tol – Pouw en overleden familie 
Gerrit van Leeuwen en overleden familie 
Joop Smit 
Cornelis van Zaal en Cornelia van Zaal – Versluijs  

en Toos 
Gerard Hoogervorst 
Genie Sloothaak 
Piet Langelaan 
Hein Kooijman en overleden familie 
Overleden familie Egberts – Knaap 
Theo Haak en Tonnie Haak – Stokkel 
Greet Wijfjes – van der Laan 
Ton en Cora Pietersen 
Co van’t Hart – Hogenboom 
Piet van’t Hart en overleden familie 
Natacha Solovjevas Plesoianu 
Mart en Gerda, familie van Diemen – Wegbrands 
Huub van Diemen, Jan Blom 
Theo en Henny Omtzigt 
Jaap en Greet van Egmond – de Hollander en  

dochter Carolien 
Corry Brozius – Hoogervorst 
Leo Klijn 
Henny Hoogervorst – Stokman 
May en Jansje Verhoef – Sitvast, zoons Bertil en Piet 
Riet Röling – Reurings 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJv72IpPPZAhULU1AKHbCpASkQjRx6BAgAEAU&url=https://hilversum.okkn.nl/pagina/2401/uitleg_liturgie_goede_week_en_pa&psig=AOvVaw1o92LiRd1PoF3GqhQW1ALx&ust=1521373486572099
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Harry Schoordijk 
Jan van der Knaap en  

Henny van der Knaap – Duijvestein 
Theo, Adri en Carola van Rijn 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en  

schoonzoon Eric 
 
 
Zondag 12 april, 9.30 uur  
Eucharistieviering 
Muziek: gemengd koor 
Misintenties: 
Jan van der Knaap en  

Henny van der Knaap – Duijvestein 
Theo, Adri en Carola van Rijn 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en  

schoonzoon Eric 
Riek Koeleman – van der Hoorn 
Ben Plasmeijer en Bets Plasmeijer – Haak 
Wout van Tol 
Herman Fontijn en dochters Toos en Trea 
Jaap Hoogenboom 
Arie en Rie Hogerwerf – Vork 
Martin van de Rotten en zoon Wim 
Pastor Bosma 
Fien Bosma – van der Poel 
Riet Röling – Reurings 
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Zondag 19 april, 9.30 uur 
Woord en Communieviering 
Voorganger: Diaken Jeroen Hoekstra 
Muziek: samenzang 
Misintenties: 
Johannes Kas en Martha Kas – de Blieck 
Mart en Gerda, familie van Diemen - 
Wegbrands 
Huub van Diemen en Jan Blom 
Theo en Henny Omtzigt 
Leo Klijn 
Wilhelmus van Rijn  
Marie van Rijn- van der Kroon 
Rob Meijer 
Adriaan Kooijman 
Jan van der Knaap en  

Henny van der Knaap – Duijvestein 
Theo, Adri en Carola van Rijn 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en  

schoonzoon Eric 
 
Zondag 26 april, 9.30 uur 
Woord en Communieviering 
Voorganger: Diaken Rob Mascini 
Misintenties: 
Riek Koeleman – van der Hoorn 
Kees en Nel Hoogenboom – Koeleman en zoon Kees 
Henk Overwater  
Thea Overwater – Lauwers 
Overleden familie Lek – van Bunningen 
Mieke Peeters – van Bunningen 
Jan van der Knaap en  

Henny van der Knaap – Duijvestein 
Theo, Adri en Carola van Rijn 
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Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en  

schoonzoon Eric 
 
Zondag 3 mei, 9.30 uur 
Eucharistieviering 
Muziek: The Bridges 
Misintenties: 
Riet Röling – Reurings 
Hein Kooijman en overleden familie 
Overleden familie Egberts – Knaap 
Greet Wijfjes – van der Laan 
Co van’t Hart – Hogenboom 
Piet van’t Hart en overleden familie 
Overleden ouders van Kessel – Wijfjes en  

overleden familie 
Wim Schreurs 
Mart en Gerda, familie van Diemen – Wegbrands 
Huub van Diemen, Jan Blom 
Theo en Henny Omtzigt 
Jaap en Greet van Egmond – de Hollander,  

dochter Carolien 
Corry Brozius – Hoogervorst 
Overleden familie Egberts – Knaap 
Piet Langelaan 
Emmy Bartels – Hogenboom 
Overleden familie Bartels- van Kessel 
Pater Cees Bartels 
Jan van der Knaap en  

Henny van der Knaap – Duijvestein 
Theo, Adri en Carola van Rijn 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en  

schoonzoon Eric 
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VROUWENGILDE
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Op woensdag 15 april 
 

Vanavond krijgen we een workshop zentangle. 
Gon Zethof geeft een demonstratie en we gaan zelf 

aan de slag zodat we allemaal met ons eigen 
kunstwerk naar huis gaan. 

 
De kosten voor deze avond zijn € 5,00 p.p. dit is 
inclusief consumpties.(betalen bij binnenkomst). 

Wel even voor 8 april opgeven. 
De avond begint om 20.00 uur. 
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Secretariaat: 
Muziekvereniging Tavenu 

Gineke van Dam 
secretariaat@tavenu-dekwakel.nl 

 

PERSBERICHT 

Zaterdag 18 april a.s. komen leden van TAVENU weer 
oud ijzer ophalen in de gebruikelijke wijken van  
De Kwakel en Vrouwenakker. 
 
U doet ons een groot plezier als u uw oud ijzer om 
13:00 uur aan de weg plaatst. Wij verzoeken u geen 
autobanden, koel- en vrieskasten mee te geven. 
Hiervoor moeten wij betalen.  
Heeft u veel of zwaar oud ijzer, bel dan even naar Jan 
Kas (06-15 89 11 37). 
 
De opbrengst van deze actie komt ten goede van ons 
instrumentenfonds en de jeugdopleiding. 
  
Bestuur TAVENU 
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Voedselinzameling Witte Donderdag 2 april 
  
Het Paastriduüm is dit jaar in Aalsmeer en in Uithoorn. 
Tijdens de Witte Donderdagviering vindt er zowel in 
de Karmelparochie als in de  
Emmaüsparochie een voedselinzameling plaats.  
Met de voedselinzameling tonen we ons solidair met 
hen die het minder hebben en een extraatje goed 
kunnen gebruiken. Door de alsmaar stijgende prijzen 
en inflatie is het voor steeds meer mensen moeilijk om 
rond te komen.  
U kunt tijdens de Witte Donderdagviering houdbare 
voedingsmiddelen zoals groenten in blik en pot, 
suiker, koffie, thee, rijst en pasta enz. meebrengen 
naar de kerk dat bij de offerande in manden op het 
altaar gelegd wordt.  
Het ingezamelde voedsel wordt verdeeld over de 
Voedselbank, 0297 help ons helpen, de daklozen die 
Broeder Wim Ernst (Aalsmeer) regelmatig bezoekt en 
anderen die het minder hebben. Veel mensen zijn u 
dankbaar. Wij rekenen op uw gulle bijdrage! 
 
Witte Donderdag in Aalsmeer: 2 april 19.00 uur 
Witte Donderdag in Uithoorn: 2 april 19.00 uur 
 
Diaconie Karmelparochie en Emmaüsparochie 

 
 
 
 
....... en anderen die het minder 

hebben. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar 
de kerk te komen, dan kan het voedsel bij u opgehaald 
worden. Neemt u dan contact met op met het 
secretariaat, 0297 561203. 
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Bedevaart naar Banneux. 
 
Een klein maar gezellig 
bedevaartsoord in de Belgische 
Ardennen. 
Hier is in 1933 Maria acht maal 
verschenen aan de toen 12 jarige 
Mariette Beco, en noemde zich 
‘De maagd der armen’.  En zei  
“Ik kom het lijden verlichten”.  
Het bisdom Haarlem/Amsterdam 
organiseert jaarlijks 2 
bedevaarten, in het voor en najaar. 
 
Tijdens het 5-daagse verblijf zijn er een priester(s), arts 
en verpleegkundigen en vele vrijwilligers aanwezig, zij 
staan 24 uur per dag voor u klaar staan, om te zorgen 
dat u niets te kort komt.  
 
We reizen altijd met een rolstoelbus zodat er aan ieders 
zorgbehoefte voldaan kan worden. 
Op de bussen is zowel geestelijke als verpleegkundige 
zorg aanwezig. De kamers kunnen naar uw zorgbehoefte 
aangepast worden. De kosten voor deze reis bedraagt € 
425,--, hierbij is alles inbegrepen. 
 
De reis wordt dit jaar georganiseerd van: 
15 - 19 mei, aanmelden vóór 23 maart 
28 augustus – 1 september,  aanmelden vóór 7 juli 
 
Wilt u deze bijzondere reis met ons mee beleven, en 
kracht halen uit de saamhorigheid van onze “Banneux 
familie”. Neem dan contact op met Eva Onderwater of 
Ellen van der Laan: 06 – 30918592 
of stuur een email naar:   
banneux.bisdomhaarlem@outlook.com 

mailto:banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
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Ter Inspiratie 
 
Er bestaat een verhaal over een jongen die thuiskwam 
van een catechesebijeenkomst. Daar was hem het 
bijbels verhaal van de doortocht door de Rode Zee 
verteld. Toen zijn moeder vroeg wat hij had geleerd 
vertelde hij haar:  “De Israëlieten wisten uit Egypte 
weg te komen, maar de farao zat ze met zijn leger 
achterna tot bij de Rode Zee en die konden ze niet 
oversteken. Dus pakte Mozes zijn mobieltje en nam 
contact op met het leger. De israëlitische luchtmacht 
bombardeerde de Egyptenaren en de genie legde een 
pontonbrug zodat de mensen konden oversteken.”  
Geschrokken vroeg de moeder: “Is dát de manier 
waarop ze het je verteld hebben?” “Nou nee,” gaf de 
jongen toe, “maar als ik het zou vertellen zoals ze het 
ons verteld hebben dan zou je er niets van geloven.” 
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Ieder jaar in de Paasnacht lezen we dit verhaal dat de 
kern vormt van het joodse Pesach: God redt zijn volk 
uit slavernij en dood en leidt hen door de woestijn 
naar het beloofde land. Het volgt doorgaans direct na 
het Scheppingsverhaal. Kom daar nog maar eens mee 
aan bij jongeren die alles weten over oerknal en 
evolutie. En dan eindigt de uitgebreide woorddienst 
van deze belangrijkste viering van het kerkelijk jaar 
met het verhaal over Jezus’ verrijzenis.  
Wie met nuchter verstand deze verhalen leest moet 
toch haast wel met die jongen uit de catecheseklas tot 
de conclusie komen: volstrekt ongeloofwaardig?! 
 
Pasen, de kern van ons geloof, is een ongelooflijk 
verhaal. Te mooi om niet waar te zijn.  
Want het komt tegemoet aan onze hoop en het 
verlangen dat het goede het kwaad overwint, dat er 
altijd een weg is om te gaan ook wanneer dat 
godsonmogelijk lijkt, dat wij een goede toekomst 
tegemoet gaan, ook al is het leven soms zwaar, en dat 
we – uiteindelijk –  door de dood heen in de liefde 
geborgen zullen zijn waaruit wij ooit geboren werden, 
dat God die ons het levenslicht gaf eeuwig licht  over 
ons doet opgaan. Die hoop, dat verlangen, leeft diep 
in ieder mens, ook de meest moderne, de meest 
geseculariseerde.  
Verhalen die daarvan vertellen vind je op straat, bij 
iedere protestmars, in ieder goed gesprek, en in de 
meest hedendaagse films en boeken terug. 
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Wij kunnen eenvoudigweg niet leven in een wereld 
waarin het kwaad tóch het laatste woord zou krijgen, 
waarin iedere weg doodloopt en waarin de dood het 
onverbiddelijke einde is van al onze idealen en 
toekomstdromen. Alles in ons komt daartegen in 
verzet. Dus staan we op tegen het kwaad, zoeken we 
steeds weer nieuwe wegen met elkaar en dragen de 
herinnering aan al onze gestorven dierbaren en hun 
idealen altijd met ons mee. Zo wordt ons paasgeloof 
al heel concreet in de wereld van vandaag. 
 
Maar het paasmysterie wordt bewaard in die 
ongelooflijke verhalen die ons zijn doorgegeven en die 
ook wij mogen doorgeven, móeten doorgeven: het is 
van levensbelang. Iedere tijd of generatie heeft 
natuurlijk een vertaalslag nodig van deze ongelooflijk 
mooie verhalen. Maar het paasmysterie gaat dieper 
dan de rede van de mens. Het leeft diep in ons gevoel, 
diep in ons hart. Want de stem van God die ons tot 
leven roept zwijgt nooit.  
Hij-die-is, die er altijd-voor-ons-zal-zijn, roept ons tot 
geloof in Pasen. Het lijkt ongelooflijk maar de Heer is 
waarlijk verrezen, alleluja, 
 
Zalig Pasen! 
 
Elly van Rooden.  
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Terugblik en collecteopbrengst Diaconale viering 
‘Hoop voor elkaar’ 

  
Op de negende Werelddag van de Armen kwamen we 
samen in onze kerk tijdens de Diaconale viering rond 
het thema “Hoop voor elkaar”.  
Onze P.C.I. De Kwakel werkt samen met de PCI’s van 
de andere vier parochies in de regio en organisaties 
zoals Participe, Stichting ANDERS Amstelland en de 
lokale voedselbanken, om mensen die steun nodig 
hebben te bereiken en hen hoop te geven. 
  
Tijdens de viering inspireerden gebeden, teksten, 
overwegingen en liederen ons om zelf hoop te geven 
én te ervaren. Aan het einde kreeg iedereen een zakje 
narcissenbollen mee. Deze symboliseren hoop: klein 
en kwetsbaar, maar krachtig en bloeiend.  
Thuis geplant met een gebed of wens, dragen ze de 
boodschap van nieuw leven en verbinding verder. 
  
De collecte was bestemd voor Stichting ANDERS 
Amstelland, die praktische hulp biedt aan kwetsbare 
mensen bij klussen in en om het huis.  
Dankzij uw bijdragen kon een mooi bedrag van 
€1034,50 worden overhandigd.  
Koen Persoon, regioleider van ANDERS, bedankte ons 
hartelijk voor de steun en benadrukte hoe waardevol 
de hulp voor de lokale gemeenschap is. 
  
De gezamenlijke vieringen in de regio laten zien dat 
hoop groeit waar we haar planten – in gezinnen,  
buurten en onze parochie. Samen kunnen wij mensen 
van hoop zijn, voor elkaar! 
  
PCI De Kwakel 
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VOCAAL ENSEMBLE CORDE VOCALI  IN DE 
KARMELKERK 

 

Met het a-capellaprogramma Rondom Romantiek neemt 
Corde Vocali het publiek mee op een muzikale reis langs 
verstilling, verlangen en expressie. Onder leiding van 
dirigent Jeroen Spitteler verkent het ensemble de 
rijkdom van de romantische koortraditie en haar 
doorwerking tot de hedendaagse koormuziek. 
Op het programma staan werken van o.a. Johannes 
Brahms, Felix Mendelsohn, Cyrillus Kreek en de 
hedendaagse Etse componist Pärt Uusberg 
Jeroen Spitteler is naast dirigent ook componist. Het 
programma wordt verrijkt met twee werken van zijn 
hand, die een eigen poëtische kleur toevoegen en het 
geheel een persoonlijke signatuur geven. In de handen 
van de dirigent komen tekst, klank en expressie samen 
tot een coherent en doorleefd geheel. 
Corde Vocali staat bekend om zijn heldere 
ensembleklank, muzikale diepgang en grote aandacht 
voor tekstbeleving. Rondom Romantiek is een  
a-capellaprogramma dat uitnodigt tot luisteren en 
verstillen, en dat de romantiek niet alleen belicht, maar 
vooral voelbaar maakt. 
 

Het concert vindt plaats op; 
Zaterdag 11 april 2026 15:00 uur  
Toegangsprijs €16, = (jeugd €5) 
Karmelkerk, Stommeerweg 13,1431 ES Aalsmeer  
en op  
Zondag 12 april 2026 15:00 uur  
Toegangsprijs €16, = (jeugd €5)  
Waalse Kerk, Begijnhof 28. Haarlem 
  

Kaarten via www.CordeVocali.nl 
 

Van harte aanbevolen! 
Lous Zandvliet    

http://www.cordevocali.nl/
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RAAKPUNT 55+    “ MET NIEUWE OGEN ZIEN” 
 
Donderdag 2 april is de volgende bijeenkomst.  
Een serie bijeenkomsten die ons helpen om anders te 
kijken naar zaken in de kerk en samenleving, over hopen 
en geloven. Over de wereld van vandaag.  
 
Thema:   
“Pelgrims van Hoop“  
bij de krijgsmacht in deze onzekere tijden. 
De Geestelijke zorg in de krijgsmacht komt tegemoet aan 
de spirituele vragen die het leven en werken in de 
krijgsmacht oproept 
Welke rol heeft de geestelijke verzorging bij Defensie? 
Wat zijn de werkzaamheden en ervaringen van Guido in 
het leger betreffende hun levensvragen, geloof en 
ethiek 
 
Inleider: 
Guido Brugge is krijgsmacht aalmoezenier bij de 
Koninklijke Landmacht 
De geestelijke verzorging draagt – op verzoek van de 
overheid- zorg voor het pastoraat aan militairen en zo 
nodig aan de achterban van de militairen en aan 
veteranen. 
 
Graag tot ziens in het parochiecentrum van 10.15 tot 11.30 
uur (naast de kerk) Stommeerweg 13 Aalsmeer. 
Weet dat je welkom bent. We kijken naar je uit. 
 
Wilt u een bijeenkomst bijwonen en heeft u geen vervoer? 
Neem dan contact met ons op tel. 0297-345683. 
Als u mee wilt doen om iemand bij u in de buurt op te halen 
horen we dat graag. Alvast dank! 
 
Namens werkgroep 55+ ; Br. Wim Ernst,  
Hettie Pecht – v.d. Meer, Annie Marien – v.d. Broek 

 



 

_____________________________________________________                                       
lopend vuurtje                                 33                                  april 2026 
  

 
ZALIG PASEN 
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Onderstaande personen zijn contactpersoon voor  
de leden van de genoemde werkgroepen en koren 
 
The Bridges      Corry Compier  06 14564314  
4 YOU       Bernardien Meijer  06 29426373 
Gemengd koor          Wilma Wezel 06 20162133 
Avondwake en uitvaart 

     
Gezinsvieringen     Bernardien Meijer   06 29426373 
1e Communie      Bernardien Meijer 
Dopen       Bernardien Meijer 
Lektoren   
PCI       Annette Egberts    06 53925378 
       info@pcidekwakel.nl 
Kosters       
Begrafenisvereniging    Hennie Bruine de Bruin 562265 
Dragersgilde    Hennie Bruine de Bruin 
Kerkwerksters        Parochiesecretariaat          561203 
Lopend Vuurtje   Parochiesecretariaat 561203 
Aktie Kerkbalans   Lenie Drost     06 49040700 
Kontakt RKBS de Zon   Yvonne Voorn-Bon     521281 
 
Er zijn meerdere manieren om op de hoogte te blijven  
over onze parochie en de activiteiten: 

                                

Vind onze website op het internet: 
www.rkparochiedekwakel.nl 
 
 
Volg ons op facebook via:   
facebook.com/rkparochiedekwakel  
 
Volg onze vieringen met de livestream via 

de app of de website van kerkomroep.nl 
 

 
 
Beknopte Info R.K.Parochie St.Jans Geboorte De 
Kwakel Kerkgebouw Kwakelsepad 4     1424 AZ De 

Kwakel   
 0297 561203    stjansgeboorte@hetnet.nl 
 

http://www.rkparochiedekwakel.nl/
mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
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Pastores:  
Pastoor Marco Cavagnaro   | Potgieterplein 4,  0297 564638 
Kapelaan Darek Karwowsky| 1422BB Uithoorn  
Catechiste Elly van Rooden pmmvanrooden@hetnet.nl 0252-
517592 
Diaken Jeroen Hoekstra diakenjeroen@kpnmail.nl 06 41225063 
 

Parochieteam 
Vice Voorzitter:  Mevr. M. Oudshoorn  06 13905265 
monique.van.egmond@hotmail.com      Linie 85;  
(regio) kerkbestuur: secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com 
Secretaris: Mevr. B. Meijer-Schalkwijk     06 29426373 
qbmeijer@kpnmail.nl   Mgr.Noordmanlaan 65, De Kwakel 
Lid parochieteam: Miranda van Rijn  06 50963187 
Lid parochieteam: Ton van Dijk  06 46441169 
vdijkton@gmail.com Drechtdijk 5B:  
Pennningmeester:  Andrea Kooijman 06-30260013 
andreakooijman1@gmail.com   Anjerlaan 21 
 
Rekeningnummers: 
Parochie St.Jans Geboorte NL50RABO 03785.55.235  
Actie Kerkbalans        NL37RABO 03635.05.725  
 
Parochie secretariaat Kwakelsepad 4   0297 561203 
Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur 

 
Begrafenisvereniging St. Godefridus 
Uitvaartverzorger: Mevr. B. Meijer-Schalkwijk   06 29426373 
 
Gemengd koor: Mevr. M. Endhoven    0297 560825 
The Bridges:   Leo van Rijt     0297 560500 
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PASEN 
Palmpasen: we gaan palmpasenstokken maken op 
vrijdag 27 maart om 15.30 uur in de 
ontmoetingsruimte, breng je zelf wat lekkers mee 
om in de stok te hangen? Wij zorgen voor een 
broodje. Op zondag 29 maart om 9.30 uur is de 
palmpasenviering in de kerk. 
 

Zoals u kunt lezen in dit Lopend Vuurtje is het 
Paastriduüm, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de 
Paaswake in de kerk van Aalsmeer en Uithoorn.  
 

In onze kerk zijn met Pasen de volgende vieringen: 
Vrijdag 3 april om 15.00 uur De Kruisweg 
Zondag 5 april om 09.30 uur Eerste Paasdag met een 
feestelijke eucharistieviering. 
 
 
Zaterdag 11 april 
Grote schoonmaakmorgen in onze kerk 
 
Omdat het voor onze kerkwerksters niet mogelijk is 
alle werkzaamheden op de woensdagmorgen te doen 
organiseren we opnieuw een schoonmaakmorgen.   
Op deze morgen worden de grotere klussen geklaard. 
Wij beginnen om 9.00 uur en verwelkomen u graag in 
de ontmoetingsruimte. 
Kies de klus en je krijgt: 

• Beweging 

• Gezelligheid 

• Pauze met koffie en 
meer  

• Schouderklopjes 

• En een schone kerk   
 
En zoals u weet, vele handen maken licht werk! 


