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Op weg naar Pasen 
 
In de winkels zijn de paaseitjes en het paasbrood lang 
voordat het Pasen is te koop. Net als de 
chocoladepaashazen en allerlei soorten kuikentjes van 
suikergoed tot pluche. Maar het verhaal van Pasen lees 
je niet op de verpakking terug. Terwijl Pasen het 
grootste feest in onze christelijke kerk is. Met carnaval 
verkleden we en vieren feest waarna de vastentijd 
volgt. Een tijd van soberheid. 
 

In de week voor Pasen begint de 
Goede Week. 
Deze laatste week begint met de 
intocht van Jezus in Jeruzalem, de 
stad waar Jezus voor het eerst in het 
openbaar heeft gesproken.  

Daar in Jerusalem komt Jezus in de laatste week van 
zijn leven op een ezeltje de stad binnen en niet op 
een paard, het symbool van de overheersende 
Romeinen maar een ezeltje het symbool van 
nederigheid. En Jezus wordt bij zijn intocht 
toegejuicht door de verzamelde menigte.  
In onze kerk zullen de kinderen op deze dag met hun 
palmpasenstokken de kerk inkomen en worden de 
palmtakjes gewijd.  
 

Wat deze week verder gebeurd is het 
aloude verhaal; op donderdag 
gebruikt Jezus met zijn vrienden 
voor de laatste keer het avondmaal 
waarna hij wordt verraden en 
overgeleverd aan de machthebbers. 



_____________________________________________________                                       
lopend vuurtje                                 3                                 april 2023 

 

Wat zijn die machthebbers bang, zo 
bang dat ze Jezus ter dood 
veroordelen. 
 
 
 
Als we op Goede Vrijdag ’s middags 
om 15.00 uur de Kruisweg met elkaar 
bidden horen we over de angst en 
pijn van Jezus. Maar heeft niet ieder 
mens een kruisweg te gaan? 
 
 
Op Paaszaterdag, ook wel  
Stille Zaterdag als Jezus in zijn graf 
ligt beseffen zijn vrienden dat hij 
echt is gestorven. Ze zijn bang en 
verdrietig. 

 
 

Maar dan wordt het Eerste Paasdag, 
Jezus is opgestaan uit de dood. 
Jezus is ons voorgegaan naar zijn 
Vader, de belofte die Hij tijdens zijn 
leven aan ieder ons heeft gedaan.  

      Halleluja 
 
 
 
We wensen u een Zalig Pasen 
 
 
 



_____________________________________________________                                       
lopend vuurtje                                 4                                 april 2023 

 

 

 

 

 

 

In Memoriam 
 

Anna Maria Springintveld – van Dam 
Ank 

 

*25 mei 1957                11 maart 2023 
 

Op 11 maart is Ank Springintveld overleden.  
Ank heeft samen met haar man Jos jarenlang in 
Aalsmeer gewoond. Daar werden hun kinderen 
geboren en hebben zij als gezin een fijne tijd gehad. 
De laatste jaren woonden Ank en Jos in De Kwakel 
waar zij zich helemaal thuis voelden. Veel verdriet is 
er als Ank ziek wordt en zeker toen haar man Jos toch 
onverwacht overleed. Voor Ank kwam haar gezin en 
familie op de eerste plaats. In de uitvaart hoorden we 
hoe Ank voor een ieder een voorbeeld is geweest, het 
woordje Lief is vaak genoemd maar ook hartelijke en 
begripvol. En de moed waarmee Ank haar ziekzijn 
heeft aanvaard en gedragen.  
Ank heeft zoveel nagelaten dat haar vergeten 
onmogelijk is. Voor jouw gezin, familie en vrienden 
resten hele mooie herinneringen maar Ank, wat zullen 
ze je missen. 
Je bent nu weer samen met Jos en al degene die op je 
hebben gewacht.  
Rust zacht. 
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Kaarsje wegbrengen 
 
Een kaarsje weggeven aan iemand die wel een 
steuntje in de rug kan gebruiken. 
Soms zijn er situaties waarvan je denkt; "hier moet ik 
wat mee" Daarom heeft het parochieteam gemeend 
dat het goed is om in deze situaties een kaarsje dat 
hoop en licht uitstraalt te geven.  
Inmiddels zijn er al heel veel kaarsjes weggebracht en 
mogen we zeggen dat ze dankbaar werden ontvangen. 
Mocht u iemand weten die dat kaarsje wel kan 
gebruiken, laat dit dan weten via het  
parochiesecretariaat  
(e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl) 
of telefonisch: 0297-561203 
 
 
 
 
 
In gesprek met één van de pastores. 
 
Vroeger…. ja toen kwam de pastoor of de kapelaan 
met enige regelmaat zomaar op huisbezoek.  
Dat is echt niet meer zo. Dat betekent wel dat, als u 
een pastoor of kapelaan wilt spreken, u zelf contact 
op moet nemen met één van de pastores.  
De telefoonnummers staan voorin het Lopend Vuurtje. 
De pastores hopen dat u zelf contact opneemt. Zij zijn 
zeker bereid naar u toe te komen. Ook is het mogelijk 
een afspraak te maken om de communie thuis te 
ontvangen. 
 
 
 

mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
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Collectebonnen 
 
Nu er steeds minder kleingeld in omloop is valt het 
soms niet mee om aan “kerkgeld” te komen.  
Daarom hebben we gemeend u als alternatief vellen 
met collectebonnen aan te bieden.  
Dit zijn vellen met afscheurbare zegels.  
Een vel heeft 20 zegels. De waarde van een vel is:  
20 zegels van 1,00 (= 20 euro) of  
20 zegels van 2,00 (= 40 euro). 
 
De collectebonnen zijn bij het secretariaat 
verkrijgbaar, u ontvangt een betalingsbewijs zodat 
deze gift aftrekbaar is bij de belastingaangifte. 
 
Als u een bankierenapp op uw smartphone heeft,  
dan kan ook heel eenvoudig via een QR code worden 
betaald.  
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MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT april 2023  
 

Het secretariaat is op dinsdag van 9.00 - 15.00 uur 
geopend en dagelijks telefonisch en via de email 
bereikbaar. 
 

Telefoonnr:  0297-561203       
Email:   stjansgeboorte@hetnet.nl 
Website:  www.rkparochiedekwakel.nl 
Facebook:  rkparochiedekwakel 
Meevieren via internet: www.Kerkomroep.nl 
  

KAARSJE AANSTEKEN IN DE MARIAKAPEL 
Iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur 
 

DOPEN, TROUWEN, HUWELIJKSJUBILEUM 
Het opgeven van een doop, een huwelijk of een 
jubileumviering gaat via het secretariaat.  
Tel.nr: 0297-561203 of 06-29426373   
 

OPGEVEN VAN MISINTENTIES 
Misintenties kunnen via de email worden opgegeven: 
stjansgeboorte@hetnet.nl 
De kosten van de intenties zijn € 8,50.  
U kunt dit overmaken op  
reknr: NL50RABO0378555235 tnv parochie  
St. Jans Geboorte onder vermelding van uw naam. 
 

DE SLEUTELS VAN DE KERK, ONTMOETINGSRUIMTE, 
VERGADERRUIMTES 
De sleutels van de kerk, de ontmoetingsruimte en 
vergaderruimtes kunnen gehaald worden bij:  
Mevr. B. Meijer Mgr. Noordmanlaan 65, of  
Dhr. C. Onderwater St. Jozeflaan 9. 
 

BLOEMEN IN DE KERK 
Christa Snoek verzorgt de bloemversiering van de kerk en 
het altaar. Wilt u bij een bepaalde gelegenheid zelf 
bloemen neerzetten, neemt u dan even contact op met 
Christa, tel: 533889 /06-22662632 
 

mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
http://www.rkparochiedekwakel.nl/
mailto:stjansgeboorte@hetnet.nl
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BEZOEK VAN EEN PRIESTER of ZIEKENCOMMUNIE THUIS 
ONTVANGEN 
Het is mogelijk om met een priester thuis in gesprek te 
gaan of de communie thuis ontvangen.  
Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met  
kapelaan Darek: 06 46309158 of  
met het parochiesecretariaat (0297 561203) 
 
MUZIKALE VERZOEKEN gemengd koor St. Caecilia 
Het komt geregeld voor dat parochianen i.v.m. een 
bijzondere gebeurtenis of speciale (feest-) dag een 
muzikaal verzoek indienen. De programmacommissie van 
het Gemengd Koor Sint Caecilia wil daar graag aan 
voldoen mits parochianen dat op tijd bekend maken. 
Als het programma eenmaal vast ligt is het moeilijk om 
dat programma te veranderen. 
U kunt een verzoek altijd indienen bij:  
Joke Voorn – de Blieck (tel.: 0297 568722). 
 
VERHUIZEN OF OPZEGGEN parochieblad 
Om de ledenadministratie up-to-date te houden stellen 
we het zeer op prijs als u ons bericht stuurt bij een 
verhuizing,  verandering van gezinssamenstelling of als u 
het parochieblad niet meer wenst te ontvangen.  
Alvast hartelijke dank voor uw medewerking. 
 
Parochieblad per email? Dat kan! Even een mailtje 
naar: stjansgeboorte@hetnet.nl 
 
Kopij inleveren voor het Lopend Vuurtje: 
Voor de 15e van de maand dient de kopij voor de volgende 
maand binnen te zijn. Dit kunt u aanleveren op de 
volgende wijze:  
- Via de mail naar het secretariaat:  
  stjansgeboorte@hetnet.nl 
- De secretaris van de parochie: qbmeijer@kpnmail.nl 
- Het redactieadres: Bromelialaan 36, De Kwakel  
  pc.hoogenboom@caiway.nl 

mailto:qbmeijer@kpnmail.nl
mailto:pc.hoogenboom@caiway.nl
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PASEN 
 
Aandacht als grondhouding  
 
Jezus trok de woestijn in, veertig dagen en nachten, 
om zich te bezinning, om te vasten, om de woorden 
‘Jij bent mijn geliefde zoon’ helemaal tot zich door te 
laten dringen.  
In de tijd voor Pasen doen wij hetzelfde:  
vasten, bezinnen, stil worden, tot de kern gaan.  
Ons vasten kan op vele manieren; van minder of 
anders eten en drinken tot meer oog hebben voor de 
ander die ons nodig heeft. Vasten kan op de manier 
die bij jou past; ieder zijn eigen woestijnervaring.  
Zo bereiden we ons voor op Pasen. Zonder deze 
woestijnervaring wordt het maar moeilijk Pasen in 
ons. Het licht zal wel doorbreken, ook in onze 
duisternis, maar hebben we het dan wel door? Is er 
aandacht voor de bron die zich opent in ons en voor 
ons? Met andere woorden: zijn wij nog wel aandachtig? 
Er met heel ons hart bij?   
In onze tijd is er groot gebrek aan aandacht. Continue 
worden we afgeleid van waar we onze aandacht op 
zouden moeten richten. De geluidjes van de mobiele 
telefoon roepen ons weg.  
 
Maak mijn hart een oase van stilte, 
maak mijn lichaam een tempel van rust, 
maak mijn geest een onbeschreven blad, 
maak mijn ziel een spiegel van licht. 
 
Maak mijn mond zonder oordeel, 
maak mijn ogen onthecht, 
maak mijn oren tot horen bereid. 
Dat ik leer staan met lege handen. 
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Dat ik mag aanvaarden wat is, 
mag vertrouwen wat komt, 
mag loslaten wat was, 
op adem mag komen ieder moment. 
 
Alles begrijpend ben ik wijs, 
niets grijpend ben ik liefde, 
niets bezittend ben ik vrij, 
niets waarmakend ben ik waar. 
 
Toon mij het gezicht 
van voor ik begon, maak mij 
één met alles, één met allen, 
één met de Bron. 
    Hein Stufkens 

 
We laten ons zo graag afleiden door alles wat er om 
ons heen plaatsheeft. Dan weer zijn er de afleidende 
gedachten in ons hoofd: gedachten aan wat we nog 
moeten doen. Of we blijven soms ronddolen in ons 
verleden of verdwalen we in zorgen of angsten voor de 
toekomst. Hoe vaak ben jij met jouw geest totaal 
ergens anders dan jouw lichaam is?  
Kan het dan wel echt Pasen zijn? 
Jezus laat ons steeds opnieuw zien dat aandacht onze 
basishouding moet zijn. De aandacht van Jezus ging 
telkens helemaal uit naar degenen die zijn aandacht 
nodig hadden: de kwetsbaren, de zieken, de 
uitgestotenen. Vaak neemt Jezus ook iemand apart 
om hem of haar zijn volledige aandacht te geven. 
Jezus maakte zich leeg om zonder oordelen te zien; 
om al zijn aannames en herinneringen niet dat wat is 
te laten vertroebelen. Dan alleen kunnen we licht zijn 
voor de ander. 
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Zo mogen wij ook werken aan onze aandacht: om er 
helemaal te zijn voor de mensen die we tegenkomen 
op ons levenspad.  
Om weer te leren luisteren naar een ander en de 
woorden in de stilte van je hart te bewaren.  
Dat is het licht van Pasen werkelijk zichtbaar maken 
in verbondenheid met elkaar. Echte aandacht is nodig 
om de schoonheid van de wereld te kunnen zien. Om 
te zien wat is, zonder de automatische oordelen van 
ons innerlijke ego: Het stralend licht van de 
schepping.  
En om de stem die in ons binnenste spreekt te kunnen 
horen: Want ook wij mogen steeds opnieuw horen: ‘Jij 
bent mijn geliefde zoon/dochter!’  
Ook in jouw eigen duisternis zal Ik het Licht van Pasen 
doen opgaan. Kom, wordt weer één met de Bron van 
Licht, Leven en Liefde. Pasen in je hart. Het prachtige 
gedicht van Hein Stufkens mag daarbij een inspiratie 
zijn: dat wij mogen worden een oase van stilte, een 
tempel van rust, een spiegel van Zijn licht.  
Opdat het Pasen wordt en wij één zijn met elkaar en 
de bron die ons verlicht.  
Ik wens u een Zalig Pasen toe! 
     

Diaken Jeroen Hoekstra 
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UITNODIGING JAARVERGADERING 
Begrafenisvereniging St. Godefridus 
 
Het bestuur van de begrafenisvereniging nodigt haar 
leden, de dragers en afgevaardigden van het 
parochiebestuur en parochieteam uit voor het 
bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering 
 
De ledenvergadering zal plaats vinden op woensdag  
5 april 2023 in de ontmoetingsruimte bij de kerk. 
Aanvang 20.00 uur 
 
Agenda: 
1. Opening door de voorzitter 
2. Notulen jaarvergadering 5 april 2022 
3. Financieel jaarverslag 
4. Jaarverslag kascommissie 
5. Samenstelling bestuur 
6. Dragers aangelegenheden 
7. Ontwikkeling(en) rondom het kerkhof 
8. Rondvraag 
9. Sluiting door de voorzitter 
 
 
In afwachting van uw komst 
het bestuur van  
de Begrafenisvereniging 
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Dolci pensieri per tutti 
 
Brief van Paus Franciscus, oktober 2022 
 
"Je kunt gebreken hebben, angstig zijn en zelfs boos 
zijn, maar vergeet niet dat je leven de grootste 
onderneming ter wereld is. Alleen jij kunt het stoppen 
om te falen. Je wordt gewaardeerd, bewonderd en 
geliefd door zovelen. Onthoud dat gelukkig zijn niet 
gaat over het hebben van een lucht zonder storm, een 
weg zonder ongelukken, een baan zonder moeite, een 
relatie zonder teleurstellingen. 
 
“Gelukkig zijn is stoppen met je slachtoffer te voelen 
en de schrijver van je eigen lot te worden. ”  
Het is wandelen door woestijnen, maar diep in de ziel 
een oase kunnen vinden. Is God elke morgen bedanken 
voor het wonder van het leven.  
Het is je kinderen kussen, je ouders knuffelen, 
poëtische momenten hebben met je vrienden, zelfs 
als ze ons pijn doen. 
 
“Gelukkig zijn is het wezen dat in ieder van ons leeft, 
vrij, vreugdevol en eenvoudig laten leven.  
Je hebt de volwassenheid om te kunnen zeggen: 
 "Ik heb fouten gemaakt". Het is de moed hebben om 
sorry te zeggen. Het is het verstand hebben om te 
zeggen "ik heb je nodig". Is het vermogen hebben om 
"ik hou van je" te zeggen. Moge je leven een tuin van 
kansen voor geluk worden... dat hij in de lente een 
liefhebber van vreugde mag zijn en in de winter een 
liefhebber van wijsheid. 
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"En als je een fout maakt, begin opnieuw.  
Want alleen dan ben je verliefd op het leven.  
Je zult ontdekken dat gelukkig zijn geen perfect leven 
is. Maar gebruik tranen om tolerantie te irrigeren. 
Gebruik je nederlagen om je geduld te trainen. 
 
"Gebruik je fouten met de sereniteit van de 
beeldhouwer.  
Gebruik pijn om af te stemmen op plezier.  
Gebruik obstakels om de ramen van intelligentie te 
openen.  
Geef nooit op ...  
Geef vooral nooit de mensen op die van je houden. 
Geef nooit op gelukkig zijn, want het leven is een 
ongelooflijk spektakel. ". 
 
Paus Franciscus 
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Regioviering in Uithoorn 
 

2e Paasdag, 10 april aanvang 11.00 uur. 
 

2e Pinksterdag 29 mei aanvang 11.00 uur. 
 
Op deze dagen krijgen we als charismatische 
gebedsgroep Emmaüs de kans om de zondagsviering  
muzikaal op te luisteren met opwekkingsliederen.  
Er is ook ruimte voor een spontaan gebed.  
Wie graag vanuit zijn hart de vreugde van de 
lofprijzing wil meebeleven is dan van harte welkom. 
Ieder ander ook natuurlijk.  
De andere regiokerken zijn dan gesloten, dus onze 
beide priesters zijn dan aanwezig.  
We hopen om met elkaar een inspirerende viering te 
hebben, zodat we de grote feesten van Pasen en 
Pinksteren nog eens dunnetjes samen over kunnen 
doen.  
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Paastriduüm 2023 
 
Zoals alvast aangekondigd in mijn kerstartikel dit jaar 
gaan wij de Paaswake in twee kerken houden, 
namelijk Uithoorn en Kudelstaart (met de bedoeling 
om de komende jaren te gaan rouleren). 
 
De zondagse Paasviering wordt voorafgegaan door drie 
(avond)vieringen die bij elkaar horen en samen een 
eenheid vormen. Deze drie vieringen noemen we het  
Paastriduüm.  
Het Paastriduüm begint op Witte Donderdag met een 
kruisteken en eindigend op Paaszaterdag met de 
slotzegen. Tijdens deze drie vieringen wordt het hele 
passieverhaal van Jezus nageleefd, naar de volgorde 
van de gebeurtenissen.  
Witte Donderdag is er een eucharistieviering, met de 
herdenking van het laatste avondmaal.  
Goede Vrijdag is een gebedsviering met de 
gelegenheid om een hulde aan het kruis te brengen en 
de communie te ontvangen.  
De Paaswake is weer een mis natuurlijk, met de 
viering van de verrijzenis. 
 
Omdat het om veel vieringen gaat is er ruimte voor 
samenwerking onder de parochies, voornamelijk op 
het niveau van koren en lectoren.  
Het gemengd koor van Aalsmeer zal bijvoorbeeld op 
donderdagavond de viering van Witte Donderdag in 
Kudelstaart opluisteren.  
Wij hopen dat dit triduüm een mooie traditie in onze 
regio kan worden. 
 
Pastoor Marco   
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Parochie St. Jans Geboorte, De Kwakel   
April  2023   

        

zondag 
2 april 9.30 uur 

Woord en Communieviering 
Palmpasen 
Diaken Jeroen Hoekstra 

Samenzang met 
de kinderen 

        

vrijdag 
7 april 15.00 uur 

Kruisweg 
Mevr. Elly van Rooden Gemengd koor 

        

zondag 
9 april 9.30 uur 

Eerste Paasdag 
Eucharistieviering Gemengd koor 

        

zondag 
16 april 9.30 uur 

Woord en Communieviering 
Mevr. Elly van Rooden Samenzang 

        

zondag 
23 april 9.30 uur 

Woord en Communieviering 
Diaken Rob Mascini Gemengd koor 

    
zondag 
30 april 9.30 uur Eucharistieviering The Bridges 

    
zondag 
7 mei 9.30 uur 

Woord en Communieviering 
Mevr. Elly van Rooden Samenzang  

    
Iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur is er gelegenheid in de Mariakapel een 
kaarsje aan te steken. 
 
Iedere zondag is er na de viering van 9.30 uur voor iedereen die dit gezellig 
vindt, koffiedrinken in de ontmoetingsruimte. 
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O.L.V. vd Berg 
Karmel Emmaüsparochie 

H. Joannes 
Geboorte H. Urbanus 

  Aalsmeer   Uithoorn    Kudelstaart   Nes ad Amstel  

        

 zondag 9.30 uur  zondag 11:00 uur zondag 11.00 uur zondag 9.30 uur 

          

zondag  
2 april 

Eucharistieviering 
met kinderkoor Eucharistieviering 

Eucharistieviering 
met kinderkoor Eucharistieviering 

          

do dag  
6 april 

Het Paastriduüm 
samen vieren in 
Uithoorn en 
Kudelstaart 

19:00 uur 
Eucharistieviering 

19:00 uur 
Eucharistieviering 

Het Paastriduüm 
samen vieren in 
Uithoorn en 
Kudelstaart 

     

vrijdag 
7 april 

Het Paastriduüm 
samen vieren in 
Uithoorn en 
Kudelstaart 

19:00 uur 
Eucharistieviering  

19:00 uur 
Eucharistieviering 

Het Paastriduüm 
samen vieren in 
Uithoorn en 
Kudelstaart 

     

za dag  
8 april 

Het Paastriduüm 
samen vieren in 
Uithoorn en 
Kudelstaart 

21:00 uur 
Eucharistieviering 

21:00 uur 
Eucharistieviering 

Het Paastriduüm 
samen vieren in 
Uithoorn en 
Kudelstaart 

     

zondag  
9 april Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering N.N.B. 

     

ma-dag  
10 april 

Samen vieren in 
Uithoorn Eucharistieviering 

Samen vieren in 
Uithoorn 

Woord en 
Communieviering 
Mevr. E. van 
Rooden 

     

zondag  
16 april 

Woord en 
Communieviering 
Diaken R. Mascini Eucharistieviering 

Woord en 
Communieviering 
Diaken R. Mascini Eucharistieviering 

     

zondag  
23 april Eucharistieviering 

Eucharistieviering 
Eerste Heilige 
Communie 

Eucharistieviering 
Eerste Heilige 
Communie Eucharistieviering 

     

zondag  
30 april Eucharistieviering Eucharistieviering 

Woord en Gebed 
olv parochianen 

Woord en 
Communieviering 
Mevr. E. van 
Rooden 
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Zondag 2 april, 9.30 uur Palmzondag 
Woord en Communieviering 
Voorganger: diaken Jeroen Hoekstra 
Muziek: samenzang met de kinderen 
Misintenties: 
Jan en Hennie van der Knaap – Duijvestein 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Coby Lek – de Groot 
Marco Lek en overleden familie 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en  

schoonzoon Eric 
Henk Overwater 
Thea Overwater – Lauwers 
Emmy Bartels – Hogenboom 
Overleden ouders Bartels – van Kessel 
Pater Cees Bartels 
Niek Verhoef en Nel Verhoef – Kuipers 
Ton Vlasman 
Hans van Eijk 
Janny van Kessel – Wijfjes 
Koos van Kessel 
Corry Brozius – Hoogervorst 
Hein Kooijman en overleden familie 
Overleden familie Egberts – Knaap 
Joop Lek en Nel Lek – van der Klauw 
Wiet Raadschelders 
 

 
Vrijdag 7 april, 15.00 uur 
Kruisweg 
Voorganger:  
Catechiste mevr. Elly van Rooden 
Muziek: gemengd koor 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb0K7GyYfhAhXIbVAKHT4sBxEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.nukleuren.nl/palmpasen-4.htm&psig=AOvVaw32uG_FnYLC9ac9G3Xx-NeG&ust=1552857059211422
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Zondag 9 april 9.30 uur Eerste Paasdag 
Eucharistieviering  
Muziek: gemengd koor 
Misintenties: 
May en Jansje Verhoef – Sitvast zoons Bertil en Piet 
Rob Meijer 
Henk en Ria van Tol- Pouw 
Gerrit van Leeuwen en overleden familie 
Quirinus van der Meer en schoonzoon Jan 
Arie Hogerwerf en Rie Hogerwerf – Vork 
Chiel Wahlen en Maria Wahlen – Maas en  

overleden familie 
Henk en Riet Snoek – Hoogervorst 
Claudia Esteva – Snoek 
Ton en Cora Pieterse 
Piet van Os en overleden familie 
Joop Smit 
Corrie van Diemen – van der Meer 
Mart en Gerda en familie van Diemen – Wegbrands 
Herman Fontijn en dochters Trea en Toos 
Leo Klijn 
Hans en Lyda Plasmeijer 
Jan Voorn van Han 
Overleden familie Voorn – de Groot 
Overleden familie de Blieck – Kouwenhoven 
Henny Hoogervorst – Stokman 
Overleden familie Voorn – van der Hulst, Jan en Alex 
Herman van Rijn en overleden familie 
Jan en Hennie van der Knaap – Duijvestein 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Coby Lek – de Groot 
Marco Lek en overleden familie 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en  

schoonzoon Eric 
Kees en Ria Hogenboom – van Velzen 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJv72IpPPZAhULU1AKHbCpASkQjRx6BAgAEAU&url=https://hilversum.okkn.nl/pagina/2401/uitleg_liturgie_goede_week_en_pa&psig=AOvVaw1o92LiRd1PoF3GqhQW1ALx&ust=1521373486572099
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Zondag 16 april, 9.30 uur 
Woord en Communieviering 
Voorganger: Catechiste mevr. Elly van Rooden 
Muziek: Samenzang 
Misintenties: 
Jan en Hennie van der Knaap – Duijvestein 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Coby Lek – de Groot 
Marco Lek en overleden familie 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en  

schoonzoon Eric 
Jan, Lien en Johan Kouwenhoven 
Niek Verhoef en Nel Verhoef – Kuipers 
Wilhelmus van Rijn 
Marie van Rijn – van der Kroon 
Overleden familie Lek – van Bunningen 
 
 
 
 
 
 
Zondag 23 april, 9.30 uur 
Woord en Communieviering 
Voorganger: diaken Rob Mascini 
Muziek: gemengd koor 
Misintenties: 
Johannes en Martha Kas 
Piet Kas 
Mart en Gerda en familie van Diemen- Wegbrands 
Leo Klijn 
Hans en Lyda Plasmeijer 
Jan en Hennie van der Knaap – Duijvestein 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
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Coby Lek – de Groot 
Marco Lek en overleden familie 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en 

schoonzoon Eric 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 30 april, 9.30 uur 
Eucharistieviering 
Muziek: The Bridges 
Misintenties: 
Jan en Hennie van der Knaap – Duijvestein 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Coby Lek – de Groot 
Marco Lek en overleden familie 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en  

schoonzoon Eric 
Piet van Os 
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Zondag 7 mei, 9.30 uur 
Woord en Communieviering 
Voorganger: Catechiste Mevr. Elly van Rooden 
Misintenties: 
Jan en Hennie van der Knaap – Duijvestein 
Nelly Hoogervorst – Rijkelijkhuizen en Stephan 
Coby Lek – de Groot 
Marco Lek en overleden familie 
Carol Wijfje en Ina Wijfje – Bakker 
Overleden ouders Egberts – Fontijn en schoonzoon 
Eric 
Rob Meijer 
Emmy Bartels – Hogenboom 
Overleden ouders Bartels – van Kessel 
Pater Cees Bartels 
Niek Verhoef 
Nel Verhoef – Kuipers 
Jan Zijerveld  
Nel Zijerveld – Graven 
Janny van Kessel - Wijfje 
Koos van Kessel 
Hans ven Eijk 
Ton Vlasman 
Corrie Brozius – Hoogervorst 
Hein Kooijman en overleden familie 
Wiet Raadschelders 
Mart en Gerda en Familie van Diemen – Wegbrands 
Overleden familie Egberts – Knaap 
Hans en Lyda Plasmeijer 
Fien Bosma – van der Poel 
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Op woensdag 12 april is onze bijeenkomst. 
 
Cabaretière Nicole Kovacs komt ons deze avond 
verhalen vertellen over de overgang….  
Uiteraard zal het herkenbaar zijn en wordt er veel 
gelachen. 
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JONGEREN ONTMOETINGS PLEK “SPOTLIGHT” 

Beste jongeren uit De Kwakel en omstreken 
 
We zijn zaterdag 11 maart jl. helaas niet bij elkaar 
geweest, wegens een griepvirus. 
 
De eerstvolgende keer dat we bij elkaar wensen te 
komen is zaterdag 1 april 2023, aan de Keukentafel op 
Drechtdijk 48 in De Kwakel om 20.00 uur tot ongeveer 
21.30 uur.   
 
We houden een introductie avond over het gebed, dat 
Jezus ons geleerd heeft: Het “Onze Vader”. Verder 
hopen we af te sluiten met een gezellig spel. 
 
Nieuwe tieners vanaf 12 jaar zijn VAN HARTE 
WELKOM! Graag van te voren opgeven via 
juriahogenboom@hetnet.nl 
 

Hartelijke groet,  
Juria Hogenboom en Paul van Tol  
 
Jongeren Ontmoetings Plek Spotlight  
 
 
 

GOD HOUDT VAN JONGEREN, NIET IN HET ALGEMEEN, 
MAAR VAN IEDER VAN HEN ALS PERSOON ! 
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Secretariaat: 
Muziekvereniging Tavenu 
p/a Ilonka Sondervan 

Mattenbieslaan 94 
3452 AG  VLEUTEN 

 
 
Ophalen oud ijzer                 
 
 
Zaterdag 8 april a.s. komen leden van TAVENU weer 
oud ijzer ophalen in de gebruikelijke wijken van De 
Kwakel en Vrouwenakker. 
 
U doet ons een groot plezier als u uw oud ijzer aan de 
weg plaatst. Wij verzoeken u geen autobanden, koel- 
en vrieskasten mee te geven. Hiervoor moeten wij 
betalen.  
Heeft u veel of zwaar oud ijzer, bel dan even naar Jan 
Kas (06-15 89 11 37). 
 
De opbrengst van deze actie komt ten goede van ons 
instrumentenfonds en de jeugdopleiding. 
                             
Bestuur TAVENU  
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TER INSPIRATIE 
 
Paasmorgen Ieder van ons 
kent het verhaal van Pasen.  
Alle evangelisten vertellen 
het en ze geven ons de kans 
het ons voor te stellen.  

Jezus is ter dood gebracht en begraven in een graf dat 
ons vreemd is. Geen plek in de aarde, maar een nis in de 
rotsen, afgedicht met een grafsteen. De steen kan 
weggerold worden zodat het lichaam van de overledene 
verzorgd kan worden.  
Dat is wat Maria Magdalena wil. Het is nog donker, nog 
geen zes uur. Ze is vroeg opgestaan, heeft niet de rust 
om te slapen na die afschuwelijke gebeurtenissen drie 
dagen geleden. Zij had haar Heer lief. Zij hééft haar 
Heer lief. Zij wil naar Hem toe, Hem verzorgen en bij 
Hem zijn. En dan ziet ze dat de steen is weggerold.  
Ze denkt niet meteen aan grafschennis, weet alleen dat 
Jezus niet meer in dit graf ligt, maar hoopt dat Zijn 
leerlingen weten in welk graf Hij nu ligt. Het zal je 
dierbare zijn, dan raak je de kluts kwijt, weet je je geen 
raad. Maar Petrus houdt zijn hoofd koel. Hij ziet in het 
lege graf alleen de zwachtels en de hoofddoek, mooi 
opgerold. Ook de anderen zien het en zij vertrouwen hun 
ogen en hun verstand: hun Heer ligt niet ergens anders. 
Hij moet zijn graf verlaten hebben en is opgestaan en zij 
geloven. Zij geloven Zijn ooit gegeven woord dat Hij 
eens uit de dood zou verrijzen. Liefde, geloof en 
vertrouwen.  
We vieren dit grote feest op paasmorgen 9 april om  
9.30 uur in onze Sint Jans Geboortekerk, weet dat u van 
harte welkom bent.  
 
Mede namens ons parochieteam wensen wij u een Zalig 
Pasen. 

Elly van Rooden. 
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Pasen in jouw leven                                             
 
 
 
 

Er is in het verhaal van ons leven soms een knik. 
Het gaat anders dan je gedacht had: 
een verlies treft je, 
een vriend gaat van je heen, 
je huwelijk valt uit elkaar, 
contacten lopen dood. 
Je eigen levensverwachting loopt vast, 
je vindt geen werk of raakt het kwijt, 
je komt alleen te staan. 
Je moet op je oude dag je huis verlaten. 
Je meest geliefde wordt dodelijk ziek. 
Op de weg van je leven ligt een steen 
die onverzettelijk lijkt. Wie zal hem wegrollen? 
Op diezelfde weg kun je iemand ontmoeten: 
iemand spreekt je aan, 
iemand tikt je op de schouders, 
een woord raakt je hart. 
De steen komt in beweging. 
Je kijkt niet in een donker gat, 
maar je ziet licht. Je voelt je uitgenodigd, 
je voelt nieuwe kracht komen.                                               
Het litteken blijft, maar de wond heelt. 
Je bent opnieuw aanwezig.  
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Ga mee met de WJD 
(Wereldjongerendagen)! 
 
Van 26 juli tot en met  
8 augustus 2023 worden de 
Wereldjongerendagen (WJD) 
gehouden in Lissabon. 
 

De Wereldjongerendagen is het grootste 
jongerenevenement ter wereld. Ook dit jaar worden 
er weer een miljoen jongeren van 16-30 jaar uit de 
hele wereld verwacht die samen komen om het 
katholieke geloof te vieren met de paus. Of je nu op 
zoek bent naar zingeving of overtuigd katholiek: het is 
een onvergetelijke reis. Je ontmoet jongeren van over 
de hele wereld, het is afzien, maar ook een ontdekking 
in het geloof en vieren in een smeltkroes van culturen 
vanuit de hele wereld, ofwel: de vreugde delen! De 
WJD wordt eens in de 2-3 jaar gehouden, afwisselend 
in Europa en in een ander werelddeel.  
 
Er gaan diverse reizen vanuit Nederland naar de WJD 
in Portugal. Wij willen graag reclame maken voor de 
14-daagse reis van het Bisdom Haarlem-Amsterdam, 
die door de bisschop van Haarlem gesponsord wordt 
met € 200,00 euro per persoon. De prijs voor deze reis 
bedraagt dan € 895,00 per persoon inclusief reis, 
verblijf en eten! Op onze (bus)reis zullen we een 
aantal landen en wereldsteden bezoeken. Zo zullen 
we vóór we in Lissabon aankomen Parijs aandoen, 
Burgos (Spanje) en Fátima en ná het evenement in 
Lissabon (31/7 tot en met 6/8) op de terugreis nog een 
stop maken in Lourdes.   
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Een aantal jongeren heeft zich al voor deze reis 
opgegeven, waaronder wij: Anne, Maayke en Jeroen. 
Om de reiskosten te sponseren kunt u bij ons rode en 
witte wijn (€ 10,00 per fles) en noveenkaarsen  
(€ 7,50 per stuk) kopen. De tijd waarop we dat in de 
kerk komen doen, wordt elders in dit blad vermeld.  
 
Maar als je zelf tussen de 16 en 30 jaar bent en denkt: 
nou, die reis lijkt me ook wel wat, meld je dan ook 
aan voor de reis en doe mee met onze sponsorverkoop.  
Graag tot ziens bij de voorbereidingen en tot ziens in 
Lissabon! 
 
Groetjes, 
Anne, Maayke en Jeroen Goossens (adres bij de 
redactie bekend).  
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Contactpersonen in onze parochie: 
 
Onderstaande personen zijn contactpersoon voor  
de leden van de genoemde werkgroepen en koren 
 
The Bridges Corry Compier  06 14564314  
4 YOU Bernardien Meijer  06 29426373 
Gemengd koor Jan van Wees 0297 582420 
Avondwake en uitvaart  
Gezinsvieringen Bernardien Meijer  06 29426373 
1e Communie Bernardien Meijer 
Dopen Bernardien Meijer 
Lektoren  
PCI Jos van Kempen   0297 531595 
Kosters  
Begrafenisvereniging Hennie Bruine de Bruin 0297 562265 
Dragersgilde Hennie Bruine de Bruin 
Kerkwerksters Parochiesecretariaat  0297 561203 
Lopend Vuurtje Parochiesecretariaat  0297 561203 
Aktie Kerkbalans Hennie Bruine de Bruin 
Kontakt RKBS de Zon Yvonne Voorn-Bon  0297 521281 
 
Er zijn meerdere manieren om op de hoogte te blijven  
over onze parochie en de activiteiten: 
 
Vind onze website op het internet: 
www.rkparochiedekwakel.nl 
 
Volg ons op facebook via: 
facebook.com/rkparochiedekwakel 
 
Volg onze vieringen met de livestream via  
de app of de website van www.kerkomroep.nl 
 

 

 

http://www.rkparochiedekwakel.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
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Pasen 2023 

 

Op zondag 2 april om 9.30 uur is er een familieviering 

waarin de palmpasentakjes worden gezegend en de 

kinderen met hun palmpasenstokken de kerk in komen. 

Op donderdag, vrijdag en zaterdag vindt het Paastriduüm 

plaats. 

De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de 

Paaswake vinden in de kerken van Uithoorn en Kudelstaart 

plaats. 

Op vrijdag 7 april om 15.00 uur houden we een Kruisweg 

in onze eigen kerk. Mevrouw Elly van Rooden zal voorgaan 

in deze viering. 

Zondag 9 april om 9.30 uur vindt de viering van Eerste 

Paasdag. Een van onze pastores zal voorgaan in de 

Eucharistieviering 
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Beknopte Info R.K. Parochie St.Jans Geboorte De Kwakel

Kerkgebouw Kwakelsepad 4

Correspondentie adres 1424 AZ  De Kwakel 56 12 03

e-mail: stjansgeboorte@hetnet.nl

Pastores
Pastoor Marco Cavagnaro Potgieterplein 4,                56 46 38

Kapelaan Darek Karwowsky 1422 BB Uithoorn

Catechiste Elly van Rooden pmmvanrooden@hetnet.nl 0252-517592

Diaken Jeroen Hoekstra 06 41225063

Parochieteam
Vice Voorzitter Mevr. M. Oudshoorn 06 13905265

Linie 85

Secretaris Mevr. B. Meijer-Schalkwijk 06 29426373

qbmeijer@kpnmail.nl Mgr.Noordmanlaan 65, De Kwakel

Miranda van Rijn Chrysantenlaan 7  06 50963187

(regio) kerkbestuur secretaris secr.aalsmeer.uithoorn@gmail.com  

Lid parochieteam Ton van Dijk 06 46441169

Drechtdijk 5B

Lid parochieteam Natacha Toribio 06 27121306

Seringenlaan 51

Parochie St.Jans Geboorte NL50RABO 03785.55.235     De Kwakel

Aktie Kerkbalans NL37RABO 03635.05.725

Parochie secretariaat Kwakelsepad  4 56 12 03

Geopend: Dinsdag van 9.00 uur – 15.00 uur

Begrafenisvereniging St. Godefridus

Uitvaartverzorger Mevr. B. Meijer-Schalkwijk  06 29426373

Mgr. Noordmanlaan 65,                  De Kwakel

Gemengd koor Mevr. M. Endhoven 56 08 25

Grift  18                             Uithoorn  

The Bridges Mw. Yvonne Voorn-Bon 06 21836295

Cyclamenlaan 32     De Kwakel

4 You kinderkoor Rosan Meijer  06 40347160

Iepenlaan 23

Parochieblad Het Lopend Vuurtje

Redactieadres Mevr. C. Hoogenboom 56 23 78

Bromelialaan 36, 1424BP      De Kwakel

Drukwerk Theo van Rijn 06 55806912

Verspreiding Lopend Vuurtje Mevr. Emmy Röling 06 48729257

Ontmoetingsruimte Jan en Irene Egberts 52 28 63

beheer Orchideelaan 7     De Kwakel

diakenjeroen@kpnmail.nl

oudsh@kabelfoon.nl

vdijkton@gmail.com

natacha_76@hotmail.com

pc.hoogenboom@caiway.nl 


