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Beste parochiaan,

Zoals elk jaar ontvangt u hiermee de oproep
om mee te doen aan de Actie Kerkbalans.
We zijn dankbaar dat we in De Kwakel, in het
hart van ons dorp, nog steeds een plek van
bezinning kunnen bieden en zetten ons in om in
de toekomst deze plek, in welke vorm dan ook,
te behouden. De Actie Kerkbalans is hiervoor
nodig.

Onze kerk heeft veel te bieden

In onze kerk kunt u elke week even pauze
nemen. Loskomen van de drukte van de dag.
Tijd vinden om na te denken of om te bidden
voor alles wat u bezighoudt. We vieren er de
sacramenten, bidden tot Maria, lezen uit de
Bijbel, bezinnen op belangrijke thema’s, vieren
met elkaar Pasen en Kerstmis en we zijn een
plaats voor troost en ontmoeting bij uitvaarten.

Kerk zijn we samen

We kijken naar elkaar om, zorgen voor elkaar.
Even die bemoedigende schouderklop bij
verdriet, ziekte en afscheid. Een helpende hand
wanneer het nodig is. Een kaarsje aansteken
voor een ander of zelf een kaarsje aangereikt
krijgen, ter bemoediging.

De kerk in De Kwakel is voor iedereen. Voor jong
en oud. Voor wie regelmatig komt en voor wie
af en toe aanschuift. Voor wie zoekende is en
voor wie al jarenlang gelooft. Op momenten dat
mensen in onze kerk steun zoeken die ze nodig
hebben, dan willen wij er voor ze zijn.



Helpende handen en een luisterend oor

Als het nodig is of als we gevraagd worden zijn
we met velen om een helpende hand of een
luisterend oor te bieden. Met elkaar zorgen we
ervoor dat de kerkdeuren open staan als dat
nodig is, het gebouw goed onderhouden en
schoon is, dat er wekelijks vieringen zijn, dat er
zang en muziek is in de kerk, dat er uitvaarten
kunnen plaatsvinden, de administratie op orde
is, de parochie voldoende inkomsten heeft en dat
niet alleen de tuin, maar ook het parochiekerkhof
er prachtig bij ligt.

Kerk zijn gaat niet vanzelf

Als kerk willen we aanwezig blijven voor de
Kwakelse gemeenschap. Om de deuren open te
houden zijn we naast de inzet van vrijwilligers
elk jaar opnieuw afhankelijk van de financiéle
bijdrage van u als parochiaan. Dit is waarom wij
altijd in de eerste maand van het nieuw jaar de
Actie Kerkbalans organiseren. Behalve dat wij
deze financién nodig hebben voor de pastorale
zorg en de gebouwen kunnen we daarmee
ook extra’s doen, zoals het opknappen van het
parochiekerkhof. Nadat in het afgelopen jaar
al de urnenmuur is uitgebreid en opnieuw is
opgesteld, volgt dit jaar de volgende stap. Eerst
beginnen we met de ruiming van een ouder
deel van de begraafplaats, waarna wij van de
vrijgekomen ruimte een mooie stilteplek willen
maken om onze dierbaren te herdenken.




Financieel gezond

We zijn er trots op dat we elk jaar weer
voldoende inkomsten hebben om aan onze
verplichtingen te voldoen. De Actie Kerkbalans
is daarbij een cruciale inkomstenbron en wij
zijn dankbaar voor uw steun in deze. Om
u een beeld te geven: in 2023 hebben onze
parochianen hiervoor samen een mooi bedrag
van € 48.360 opgebracht. Dat is gemiddeld
€ 90 per huisadres. Ter informatie: in 2022
was de opbrengst € 47.397 en in 2021 was dat
€ 49.474. Wij hopen dat de Actie Kerkbalans
in 2025 ook weer een mooi bedrag opbrengt.
De genoemde bijdrage per huisadres kan een
richtlijn voor u zijn, maar natuurlijk zijn we bljj
met iédere bijdrage.
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Wat is er nodig

Het totaal aan uitgaven in 2025 hebben
wij begroot op € 119.950. Dat is ongeveer
6% hoger dan het bedrag dat nodig was
in 2024. Eén derde van dit bedrag kunnen
wij bekostigen uit de verhuur van onze



bijgebouwen (Zorgcentrum en ThamerThuis).
Het andere deel moet worden bekostigd uit
de vrijwillige bijdragen van de parochianen,
waarvan een deel wordt opgebracht door
collectes en uitvaarten. Daarnaast is er dus
de opbrengst uit de Actie Kerkbalans, die echt
nodig is om de financién sluitend te krijgen.
Doet u mee?

Antwoordkaart

Op de bijgevoegde antwoordkaart kunt u
aangeven welk bedrag u in 2025 wilt geven en
of uditbedragin éénkeerwiltbetalen of datude
betaling wilt spreiden door in termijnen over te
maken. Indien u ons op het formulier machtigt
tot incasseren, geeft u dan ook het aantal
termijnen en uw volledige IBAN nummer op?
De ingevulde antwoordkaart gaat in dezelfde
envelop als waarmee deze is bezorgd. De
vrijwilliger van de Actie Kerkbalans komt de
bijgevoegde envelop eerdaags weer bij u
ophalen en waardeert het als deze al ingevuld
klaarstaat. U kunt de envelop uiteraard ook
eerder zelf bij de wijkloper inleveren.

Geef met belastingvoordeel

Uw bijdrage voor de Actie Kerkbalans
komt - onder voorwaarden - in aanmerking
voor belastingaftrek. Als u ervoor kiest uw
bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen,
is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. De
formulieren hiervoor zijn te verkrijgen op het
parochiesecretariaat of via een link te vinden
op onze website: rkparochiedekwakel.nl

RSIN / fiscaalnr: 824110250

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,
Uw parochieteam



Contactgegevens parochiesecretariaat:
Geopend: dinsdags van 09:00 tot 12:30 uur
Adres: Kwakelsepad 4, 1424 AZ De Kwakel.
Telefoon: 0297-561203

E-mail: stjansgeboorte @ hetnet.nl

Website  www.rkparochiedekwakel.nl
Facebook facebook/rkparochiedekwakel

De tekst van deze folder is in groter lettertype bij
het secretariaat beschikbaar.

IBAN Rekeningnummer Actie Kerkbalans:
NL37 RABO 0363 5057 25

t.n.v. Kerkbalans R.K. Parochie St. Jans Geboorte
te De Kwakel

GEEF VOOR
JE KERK

Inspirerende woorden over hoop,
gehoord in onze parochiekerk

Leef je vanuit hoop,

dan geloof je in betere tijden zonder de schuld
bij de ander te leggen.

Sterker nog, je kunt alleen maar hoopvol zijn,
als je je eigen rol,

je eigen verantwoordelijkheid mee laat wegen.

Hoop is een positieve manier van in de wereld
Staan.

Een positieve manier van naar de wereld kijken.
Het geeft jou verantwoordelijkheid

en het geett je de kans echt iets te veranderen.



