= Paasfeest 2022
in De Kwakel

Eindelijk kan het weer...met elkaar kerk zijn in De Kwakel. In
de Goede Week zijn er verschillende activiteiten en vieringen
om toe te leven naar het Paasfeest. Voor iedereen, jong en oud,
staat de deur open!

Palmpasenstokken maken

Voor de kinderen liggen achter in de kerk materialen klaar om zelf een
Palmpasenstokken te maken. De Palmpasenstok kunnen de kinderen
namens de parochie brengen naar hun opa’s en oma’s, zieken thuis of naar
bewoners in het Hoge Heem of in andere verzorgingstehuizen. Ophalen
kan op de volgende dagen:

Zondag 3 april van 10.30 tot 11.00 uur (na de viering)

Dinsdag 5 april uit school tot 16.00 uur

Palmpasen - familieviering, zondag 10 april

Aanvang: 9.30 uur; voorganger: diaken Jeroen Hoekstra

Thema: Palmpasen

Zang: samenzang met het kinderkoor

Toelichting: na de viering gaan de kinderen kuikentjes zoeken in de kerktuin

Uitvoering Stabat Mater, zondag 10 april

Aanvang 15.00 uur

Dit religieuze treurdicht wordt uitgevoerd door Margret Endhoven
(sopraan) en Anja Konst (alt). Zij worden muzikaal begeleid door pianiste
Ireen van Bijnen. Stabat Mater (betekenis: De moeder stond bedroefd) is
een reeks van Latijnse gezangen over Maria, wenend onder het kruis van
haar stervende zoon.



Goede Vrijdag - Herdenking van de Kruisweg, vrijdag 15 april
Aanvang: 15.00 uur; voorganger: Elly van Rooden

Zang: Gemengd koor

Wij herdenken deze middag de lijdensweg van Christus vanaf

het gerechtsgebouw tot op de heuvel Golgotha, de plaats van zijn
terechtstelling.

Paaswake, zaterdag 16 april

Aanvang: 19.30 uur; voorganger pastoor Marco

Zang: The Bridges

De Paaswake wordt gehouden in de nacht van Stille Zaterdag op Pasen.
Herdacht wordt dat Jezus in deze nacht opstaat. De Paaswake is een
eucharistieviering waarin de nieuwe paaskaars aan het nieuwgewijde vuur
wordt ontstoken en in het nieuwgewijde doopwater wordt gezegend.

Eerste Paasdagviering, zondag 17 april

Aanvang: 9.30 uur; Voorganger: diaken Jeroen Hoekstra

Zang: Gemengd koor

Op Eerste Paasdag vieren wij met een woord- en communieviering het
grote feest van de verrijzenis, dat Jezus is opgestaan uit de dood, op de
derde dag na zijn kruisiging.

Wilt u of kunt u onze kerk nog niet bezoeken. De bijeenkomsten en
vieringen zijn ook te volgen via de livestream van kerkomroep.nl

Informatie over onze parochie: www.rkparochiedekwakel.nl
Volg ons op Facebook: Facebook.com/rkparochiedekwakel

rkkerk.nl




